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Tijdens de redactievergadering voor deze 
aflevering van Geestig staan we stil bij het 
overlijden van twee bijzondere mannen. Huub 
Oosterhuis, die op Paasmorgen is heengegaan, 
kennen we van de gezangen in de kerk, van zijn 
hertaling en bewerking van de psalmen, zijn 
gedichten en andere publicaties. Wie kent niet 
zijn ‘De steppe zal bloeien’, het lied over de 
verrijzenis van Jezus? 
Een week vóór hem, op Palmzondag, is Kees 
Waaijman overleden. Pater karmeliet, hoogleraar 
aan de Radboud Universiteit in Nijmegen en net 
als zijn voorbeeld en inspirator Titus Brandsma 
een groot kenner van de mystiek. In zijn 
publicaties en zijn hertalingen van de psalmen, 
klinkt dat door in elk woord dat hij heeft 
geschreven. Van hem stamt de naam ‘Wezer’ 
voor God. Aan Mozes openbaart God zijn naam: 
‘Ik ben die is.’ Waaijmans vertaling geeft daaraan 
een actuele betekenis. God is er, wil hij ons 

zeggen, Hij is met ons en bij ons, hier en nu. 
Hij is de arm rond onze schouders. Tegelij-
kertijd is ‘Wezer’ een smeekbede: wees er, 
laat ons niet alleen, geef ons kracht en 
vertrouwen.
Allebei hebben Oosterhuis en Waaijman, 
ieder op eigen wijze, de woorden en de 
verhalen uit de Bijbel geproefd, doordacht, 
doorvorst en overwogen. En allebei 
hebben ze daarin de onmetelijkheid 
gezocht en gevonden, vanuit het diepe 
inzicht dat het Woord altijd groter is dan we 
in mensentaal kunnen uitdrukken. 
Ze zijn niet blijven steken bij de Hemelvaart 
van Jezus, maar hebben zich als de 
apostelen op Pinksteren laten inspireren 
door de Heilige Geest. Ieder van hen heeft 
God horen spreken in de eigen taal en  
de boodschap aan ons doorgegeven. Ze 
hebben het mysterie dat God ook is, voor 

Uit de tijd

ons dichterbij gebracht en ontsloten. 
Moge de Heilige Geest onze harten 
vervullen en het vuur van Zijn liefde 
ontsteken. Dan zal de steppe bloeien.

Hans Morssinkhof
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Wie al een zekere leeftijd heeft bereikt, zal de 
kop boven dit stukje zeker herkennen. Het is de 
eerste regel van een Marialied dat in de maand 
mei veel werd gezongen in onze kerken. 
‘Gekomen is uw lieve mei, Maria.’ De tekst doet 
nu zoetsappig aan (‘Wij knielen samen voor uw 
beeld, U wijden wij ons onverdeeld’), maar dat is 
niet van belang. Maria, de moeder van Jezus, 
heeft immers in onze kerk een bijzondere positie.

Voor een deel is die Bijbels gefundeerd. Op 
Goede Vrijdag zegt Jezus haar: ‘Vrouw, zie daar 
uw zoon’. Hij bedoelt er Johannes mee, die naast 
Maria staat. En tegen hem zegt Jezus: ‘Zoon, zie 
daar uw moeder.’ Met die uitspraak maakt Jezus 
Maria tot de moeder van de hele kerk. Ze 
belichaamt de zachte kant van de kerk, want 
moederliefde is onvoorwaardelijk. En iedere 
katholiek weet: bij Maria kun je altijd aanklop-
pen. Als niemand meer naar je wil luisteren, leent 
zij jou haar oor. Je vertrouwt erop dat ze voor jou 
een goed woordje zal doen bij Jezus.
Deze vorm van devotie is bij uitstek katholiek. In 
de protestantse kerken heeft Maria deze 
bijzondere positie niet. Maar ook hier reikt haar 
betekenis verder: het zijn beslist niet alleen 
katholieken die in kerken bij haar een kaarsje 
opsteken, en het zijn evenmin alleen gelovigen. 
Maria straalt hoop en vertrouwen uit.

De maand mei is aan Maria gewijd. Niet zonder 

reden: dan komt de natuur weer tot leven 
en staat alles in bloei. In veel kerken 
worden Mariavieringen gehouden, 
waarin de geur van verse bloemen 
samensmelt met die van wierook. Het 
zingen van Marialiederen, in de kerk of in 
de vrije natuur, roept het verlangen op 
om de schoonheid van de natuur te 
ervaren en daardoor het leven te voelen. 
Tot de dag van vandaag: nog steeds 
worden in Twente kapelletjes voor haar 
gebouwd. Het zijn prachtige plekken om 
een kaarsje op te steken, een wees
gegroetje te bidden of gewoon even  
te mijmeren. Want bij Maria kunnen 
 we altijd terecht.

Foto: Marianne Koebrugge

Gekomen is  
uw lieve mei
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‘Heb je nog reacties gehad op dat interview met jou in de krant?’, 
vroeg zijn vriendin. 
‘Ja, meer dan ik verwacht had. Een paar boze; net geen scheldpartij. 
Maar het merendeel van de mailtjes, appjes, briefjes en belletjes 
was positief; de meeste zo in de geest van: goed dat je dat maar 
eens gezegd hebt, en ook nog op een fatsoenlijke manier.’

Goed getroffen
‘Dat je de dames die in de kerk of in het crematorium voorgaan in 
een afscheidsviering een pluim op de hoed hebt gestoken, dat is 
meer dan terecht’, zei zijn vriendin. ‘De keren dat ik erbij was, 
hadden ze altijd een persoonlijk woord voor de familie van de 
overledene. En dat ze iets over leven na de dood zeggen, en 
bidden, zo echt en betrokken als ze zijn, dat raakte me. Kostbare 
mensen in onze geloofsgemeenschap.’
‘Wat mij verwonderde en waar ik helemaal niet op gerekend had, 
waren de reacties op een zinnetje, dat ik meer als grapje bedoeld 
had. Pastores zijn, zoals het woord zegt, herders. Dat is prima, maar 
ze moeten er wel rekening mee houden dat wij geen schapen zijn, 
geen kuddedieren. We willen de herder wel volgen, maar alleen 
kritisch en zeker niet blindelings.’

Op de loop
’Toen ik dat zinnetje las’, zei zijn vriendin, ‘zag ik bepaalde personen 
in de kerk, en ook in de politiek, voor me, die mij en ‘het volk’ alleen 
maar antwoorden geven. Aan hun antwoorden, hun stellingen en 
beweringen kan en mag niet getwijfeld worden. Ze zijn er ook zo 
vast van overtuigd, dat ze ook niet verwachten dat je er vragen bij 
hebt. En hun antwoorden passen ook helemaal niet bij de vragen 

die in mij leven. Bovendien, zij stellen zelden of nooit vragen. Daar 
komt bij dat ze me ook niet de kans geven om een vraag te stellen. 
Kennelijk willen ze niet weten wat er in mij leeft, wat mij beweegt, 
wat mij bezighoudt, wat ik denk en geloof.  Het lijkt wel of dat 
bedreigend voor hen is. Wat mij moedeloos maakt en op mijn 
slechtste momenten ook onverschillig, is dat hun antwoorden ver 
van mijn leefwereld staan.’
Hij deed de krant met zijn interview in de krantenbak. En voor 
zichzelf herhaalde hij het gezegde van zijn leermeester: ‘Eerst 
luisteren, dan vragen stellen en dan pas samen naar het antwoord 
zoeken.’ 

De werkelijke vraag 
‘Waren er in de mailtjes nog meer reacties waar jij je over verwon-
derd hebt?’ vroeg zij.’
'Nee, maar wel weer opvallend veel goede raad en adviezen. Je 
weet wel, waar onze zolder van vol ligt. Veel tegeltjeswijsheden, 
mooi maar je kunt er niet zo veel mee. En de meeste rond die vraag 
van de journalist (hij had godsdienstwetenschap gestudeerd) over 
die uitspraak van Jezus dat de sabbat er is voor de mens en niet 
omgekeerd. Volgens hem betekende dit, dat de mens wel eens van 
het heilige (de sabbat) mag afwijken. Hij plaatste die uitspraak van 
Jezus in onze tijd. En toen probeerde hij mij een uitspraak te ontlok-
ken over de betrekkelijkheid van kerkelijke regels rond het gebruik 
van kerkgebouwen in tijden van oplopende energiekosten, over 
het multifunctioneel gebruik van kerkgebouwen, over het voor-
gaan van vrijwilligers in communievieringen als priesters zich 
moeten beperken tot voorgaan in een hoofdkerk, en over inzege-
ningen van homohuwelijken. Je weet wel al die hete hangijzers.’

Een veel gelezen 
krantenartikel
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‘Jij bent er in de krant niet op ingegaan’, zei zij. ’Dat was misschien 
ook goed om een uitzichtloze discussie te voorkomen, zo’n 
nietes-wellesspelletje. Maar die journalist stelde wel de vragen die 
bij veel mensen en ook bij mij leven, vragen die je bezighouden.  
En zolang je niet de kans krijgt om je mening, je opvattingen en 
ook je geloof te delen zonder veroordeeld, bestreden of afgewezen 
te worden, blijven we leven in een verdeelde en polariserende kerk 
en wereld. Alle mensen zijn niet hetzelfde en er zijn meerdere 
wegen die naar Rome leiden. Of niet soms? Maar dat zijn ook  
weer van die tegeltjeswijsheden!’ 

Ont-Sluiten
‘Heeft hij alles gepubliceerd wat jij over kerk en politiek gezegd 
hebt?’, vroeg zij nog.
’Hij heeft, zoals je gelezen hebt, wel uitvoerig alles opgenomen wat 
ik gezegd hebt over de asielproblematiek en de opvang van 
vluchtelingen. En dat ‘eigen volk eerst’ niet past bij de christelijke 
en de Bijbelse gastvrijheid. Maar over de sluiting van kerken in de 
dorpen, daar heeft hij niets over gepubliceerd. Hij keek me ook erg 
ongelovig aan toen ik zei wat ik daar over dacht.’ 

‘Heb je zeker verteld,’ lachte zij, ‘over die kerkbestuurder, die zei: als 
de gewelven naar beneden vallen, dan is het vroeg genoeg om de 
kerk te sluiten.’ 
‘Jammer dat ik daar niet aan gedacht hebt. Dat was een mooie 
oneliner geweest voor in de krant.’

Gerard Geurts

'Eerst luisteren, dan 
vragen stellen en dan 

pas samen naar het 
antwoord zoeken.’ 
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De Heilige Geestparochie met haar zes geloofsgemeenschappen 
staat op een kruispunt. Om het katholieke geloof in onze regio te 
kunnen houden, zijn veranderingen onontkoombaar geworden. 
Enkele decennia al zien we de kerkbetrokkenheid van parochianen 
en de deelname aan de sacramenten afnemen. Het aantal vrijwil-
ligers daalt en het wordt steeds lastiger om ontstane vacatures in  
te vullen. Er zijn vragen en zorgen rond de financiën en over de 
toekomst en het onderhoud van kerkgebouwen. Er is ingezet op 
pastorale samenwerking met de parochies De Goede Herder en 
H.H. Jacobus en Johannes. Verdere bestuurlijke samenwerking  
zal de komende tijd noodzakelijk zijn. 

Richtingwijzer
In 2018 heeft het parochiebestuur dit ook aangegeven in de notitie 
‘Richtingaanwijzer voor de Heilige Geestparochie.’ Per geloofs-
gemeenschap is er een inventarisatie gemaakt van de stand van 
zaken op dat moment. Hierbij is o.a. gekeken naar de onderhouds-
toestand van de gebouwen; de financiële situatie; kerkbezoek en 
vitaliteit van de geloofsgemeenschap.

Eigenlijk wordt in alle locaties de kwetsbaarheid zichtbaar. Het 
bestuur en het pastorale team hebben in 2019 gesprekken in de 
afzonderlijke locaties gevoerd. 

Na deze rondes en analyses bleek dat de levensvatbaarheid van de 
geloofsgemeenschappen in Beckum en Bentelo het meest onder 
druk staan. Om die reden zouden deze kerkgebouwen aan de 
eredienst worden onttrokken. Inmiddels is in Bentelo voor het 
laatst eucharistie gevierd en in Beckum zal dit op 17 juni a.s. 
plaatsvinden. Voor beide kerkgebouwen geldt dat er gesprekken 
gevoerd worden over de herbestemming. In deze locaties zijn er  

Kerken sluiten, 
geloven gaat 
verder

de afgelopen maanden informatie- en gespreksbijeenkomsten 
geweest over de toekomst van de geloofsgemeenschap. Immers, 
een kerk kan sluiten maar er blijven gelovige mensen in de dorpen 
wonen en de parochie blijft pastorale zorg verlenen aan haar 
parochianen daar. 

Lokaal geloven
Samen met het pastorale team heb ik, als procesbegeleider, deze 
avonden gehouden. Op de vraag hoe nu verder, wordt verschillend 
geantwoord. Zowel in Bentelo als in Beckum is er een wens om een 
ontmoetingsplek voor parochianen te hebben. Ook de (maandelijk-
se) viering door de week en de mogelijkheid tot een uitvaartviering 
worden belangrijk gevonden.  

De vraag ‘wie pakken dit lokaal op’, wordt minder snel beantwoord. 
Het is wel belangrijk dat gelovigen lokaal samen werken aan die 
nieuwe toekomst. Het pastorale team kan en wil de gemeenschap 
hierbij ondersteunen en waar nodig toerusten. Als gedoopten zijn 
we allen leerling van Jezus Christus en daaraan kan ieder met eigen 
talenten vorm en inhoud geven. 

Keuzes
Dat zijn keuzes die we samen te maken hebben op het kruispunt 
waar we als kerk in deze regio zijn aangekomen. De komende tijd 
blijven we met de geloofsgemeenschappen in gesprek over de 
richting die te gaan is. Hoe het verder gaat, zal lokaal gecommuni-
ceerd worden. Laten we lokaal doen wat kan en weet dat de grote 
parochie voor alle parochianen van de zes geloofsgemeenschap 
beschikbaar is en blijft.

Diaken Cor Peters

Van de bestuurstafel
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Van uw pastores
Beste mensen,

Na alle paasvieringen kijken we als pastoraal team dankbaar terug. 
We danken de parochianen voor hun gelovige betrokkenheid en  
de vrijwilligers voor hun beschikbaarheid. U allen wensen wij een 
gezegende paastijd. In de afgelopen tijd zijn er diverse ontmoetin-
gen in de parochies geweest waarvan wij u een kleine inkijk  
willen geven.

• �Het pastoraal team heeft de afgelopen periode een ontmoeting 
gehad met de pastoraatsgroepen van de drie samenwerkende 
parochies. De avond kende een pastorale agenda. Het waren 
‘goed-gestemde’ bijeenkomsten. Waarin openhartig en in een 
goede sfeer met elkaar het nodige werd uitgewisseld. In  
september is er een volgende ontmoeting.

• �Het pastoraal team zal in dit jaar nader kennis maken met het 
pastoraal team van Zenderen om te kijken wat wij voor elkaar 
kunnen betekenen.

• �Het weekendrooster wordt deze weken verspreid voor de 
komende periode, altijd weer een hele puzzel. Maar het  
gaat lukken.

• �De voorbereidingen voor de gemeenschappelijke ziekenzalving 
zijn gaande. Het zijn ontmoetingsmomenten waar velen gebruik 
van maken. We wensen alle betrokkenen een goede voorberei-
ding, dat velen gebruik zullen maken van deze dagen van 
ontmoeting, geloven en vieren.

• �Op 15 mei wordt pastoraal werker Annet Zoet 65 jaar.  
We feliciteren haar van harte en wensen haar een gezegend  
nieuw levensjaar toe.

De meimaand wordt ook wel gekenmerkt door de schoolvakanties 
en over het algemeen mooi lenteweer. Geniet ervan.

Hartelijke groet,

Pastoraal werker Annet Zoet,
Parochievicaris Casper Pikkemaat,
Pastoor Jurgen Jansen 

Doopviering weer in eigen  
geloofsgemeenschap
Vanaf deze zomer kan de doopviering weer plaatsvinden in de 
eigen geloofsgemeenschap. Voor meer informatie en aanmelding 
kunt u contact opnemen met het secretariaat van het pastoraal 
team, telefoon 074-349 22 12 of e-mail contact@pastoraalteam.nl. 
Het secretariaat is bereikbaar op dinsdag tot en met donderdag van 
08.30-16.00 uur en op vrijdag van 08.30-12.00 uur.

Informatieavonden voorbereiding 
H. Vormsel
Op zondag 26 november a.s. kunnen kinderen uit groep 8 het 
sacrament van het Heilig Vormsel ontvangen. In september gaat  
de voorbereiding op het H. Vormsel van start. Daar willen we jullie 
graag meer over vertellen. 

We nodigen jullie uit voor één van de informatieavonden over  
het H. Vormsel voor kinderen van(af) groep 7 en hun ouders op:
• dinsdag 13 juni van 18.30 uur tot 19.30 uur in de Stefanshof, 
Grotestraat 207, in Borne;

• woensdag 14 juni van 18.30 uur tot 19.30 uur in het Parochie
centrum in Goor, Hengevelderstraat 24, 7471 CH Goor;

• �woensdag 21 juni van 18.30 uur tot 19.30 uur in de Franciscus-
kerk, Berfloplein 18, 7553 JZ Hengelo.

Graag ontmoeten we jullie op één van deze avonden.
Voor informatie en opgave: secretariaat pastoraal team,  
tel. 074 - 349 22 12, of contact@pastoraalteam.nl.

Werkgroep Vormsel 
Parochies H.H. Jacobus 
en Johannes, Heilige 
Geest en De Goede 
Herder
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Op de veertigste dag na Pasen, en tien dagen voor Pinksteren, 
vieren we de hemelvaart van Jezus. Nog steeds zijn er mensen, 
vooral jongeren, die vroeg opstaan om te gaan dauwtrappen. Ze 
staan in alle vroegte op om te gaan fietsen of wandelen en nemen 
vaak de nodige proviand mee. Voor velen is ook het bezoeken van 
een speciale dauwtrapmis een hoogtepunt van de dag. 
Zowel jongeren als ouderen bezoeken op Hemelvaartsdag festivals, 
braderieën en boekenmarkten, allemaal plaatsen waar mensen 
elkaar ontmoeten en genieten.

Heilige Geest
Op 28 en 29 mei vieren we Pinksteren, de vijftigste dag na Pasen. 
We herdenken het neerdalen van de Heilige Geest over de 
apostelen. Na Jezus’ Hemelvaart blijven de leerlingen alleen achter. 
Wel heeft hij beloofd dat de Geest van God, de Heilige Geest, hen 
verder geestelijk zal steunen en kracht zou geven om van het 
evangelie te getuigen. 

In de dagen na de hemelvaart kiezen de leerlingen Mattias als 
plaatsvervanger van Judas.  Samen blijven ze bidden om de 
uitstorting van de door Jezus beloofde Heilige Geest. Tijdens een 
bijeenkomst met enkele gelovigen komt er uit de hemel plotseling 
een windvlaag die de ruimte waar ze verblijven helemaal vult.  
En zij raken vervuld van de Heilige Geest.
In de middeleeuwen ontwikkelt Pinksteren zich tot de afsluiting 
van de Paastijd. Dit wordt gesymboliseerd in het doven van  
de Paaskaars.

Verplichte rust
In de vroege middeleeuwen is Pinksteren een belangrijk christelijk 
feest. Vooraf is er een week verplichte rust, ook wel de Heilige 
Geestweek genoemd. Al snel blijkt een week te lang, zodat de 

Van Hemelvaart naar Pinksteren
periode in 813 wordt ingekort tot drie dagen. Nu vieren wij alleen 
nog eerste en tweede Pinksterdag.  
Door de jaren heen zijn er veel rituelen en oude gebruiken van 
Pinksteren verloren gegaan, zoals het loslaten van duiven vanuit de 
nok van de kerk, of het naar beneden werpen van bloemen. Wij 
beleven de Pinksterdagen op een wijze die bij ons past, maar het 
kan geen kwaad als we af en toe stil staan bij de diepere betekenis 
van deze feestdagen.
 
Pinksterbruidjes
Naast het kerkelijke zijn er veel niet-kerkelijke festiviteiten en 
hierdoor zijn tradities vermengd met hedendaagse gebruiken. 
Tijdens het Pinksterweekend worden er veel kermissen, schutters-
feesten en andere feestelijkheden georganiseerd. Dat komt voort 
uit de middeleeuwen, toen Pinksteren buiten de kerk als voorjaars-
feest werd gevierd,

Dit folkloregebruik werd ook wel de viering van de Pinksterblom 
genoemd. Feesten waar jonge mensen elkaar konden ontmoeten, 
dansen, zingen, verliefd worden en misschien samen een toekomst 
opbouwen.

In Borne is de traditie van Pinksterbruidjes voortgezet. Vanuit veel 
straten lopen de bruidjes naar het plein om rond de mooi versierde 
Pinksterkroon te dansen en te zingen. Er bestaan verschillende 
lezingen over de oorsprong van de Pinksterbruidjes. Volgens één 
daarvan symboliseren de bruidjes de overwinning van de zon op 
de duisternis, en daarmee van het leven op de dood.

Ik wens u fijne Pinksterdagen.

Marianne Koebrugge
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Altijd onderweg 
en nooit alleen

Als mens zijn we altijd op weg. We zijn op weg naar onze 
vakantiebestemming, ons werk of ons huis, naar de sportschool, 
een vriend of vriendin, een verjaardag of de supermarkt. Zelfs als 
we aan huis, aan een stoel of bed gebonden zijn en we niet 
zelfstandig ergens naar toe kunnen gaan, ook dan zijn we op 
weg naar het leven dat voor ons ligt. Soms vol verwachting en 
vrolijk gestemd, soms intens verlaten en vol zorgen en verdriet.

Na Jezus’ opstanding uit de dood, het lege graf en de getuigenis 
van de vrouwen die vertelden dat een engel hen had gezegd dat 
Jezus leeft, is het voor de elf leerlingen en voor de kring van 
trouwe volgelingen een moeilijke tijd. Na de eerste verbijstering 
over zijn dood aan het kruis, ervaren zij een diep verdriet en een 
groot gevoel van verlatenheid. Hun leven is radicaal veranderd 
en zij beseffen dat het zonder Jezus, hun Meester, nooit meer 
hetzelfde zal zijn.

Naar Emmaus
Twee leerlingen gaan op weg naar Emmaus, somber, verdrietig 
en verbijsterd. Een vreemdeling – Jezus, maar zij herkennen Hem 
niet – voegt zich bij hen. Hij vraagt wat er met hen aan de hand 
is. In het gesprek onderweg vertellen zij hun verhaal en de 
vreemdeling luistert niet alleen, maar geeft ook duiding en 
verheldert wat de betekenis is van wat er gebeurde op Goede 
Vrijdag en op de Paasmorgen. 

Hoe herkenbaar is dat niet? Als ons iets gebeurt dat ons leven 
radicaal verandert, dan kunnen we, zeker in het begin, nauwe-
lijks geloven dat het waar is. We zijn verbijsterd. Ontslagen 
worden en zonder werk en inkomsten zitten, het einde van je 
relatie, geliefden, kinderen, ouders of vrienden die ernstig ziek 
worden of sterven. Het zijn gebeurtenissen die ons in verbijste-
ring achterlaten, waarin we hopen op een wonder, bidden en 
smeken tot God, of niet… Maar dat verandert niets aan de 
situatie. God lijkt dood, want op de plaats waar we Hem dachten 

te vinden, is niets. In welk een leegte kun je dan vallen. Het is de 
leegte die de leerlingen van Jezus na zijn dood ervaren.

Ondertussen gaat het leven onbarmhartig verder, voor ons en 
ook voor de leerlingen. Rouwen en omgaan met grote verande-
ringen kosten tijd. We kunnen niet van het ene op het andere 
moment afscheid nemen van iets of iemand die ons dierbaar 
was. We kunnen niet zomaar accepteren dat ons lichaam 
veranderd isen dat we beperkt zijn. We kunnen ons er niet 
een-twee-drie bij neerleggen dat we ons verraden en verlaten 
voelen. Een nieuw evenwicht vinden, heeft tijd nodig en mensen 
die naar onze verhalen willen luisteren. 

Blijf bij ons
Daarom vragen de leerlingen de vreemdeling bij hen te blijven 
als het avond wordt. Zij gaan aan tafel voor een gezamenlijke 
maaltijd. De vreemdeling neemt het brood, spreekt de zegen uit, 
breekt het en geeft het aan hen. En dán gaan hen de ogen open 
en herkennen zij Hem. Het is Jezus. Al die tijd was Hij het die met 
hen meeliep naar Emmaus en die naar hen luisterde en het 
brood brak. Op hetzelfde moment dat zij Jezus herkennen, is Hij 
uit hun zicht verdwenen. Dat is niet erg, want nu zijn ze ervan 
overtuigd dat Jezus leeft en onzichtbaar bij hen zal zijn waar ze 
ook naar toe gaan om hen Gods wegen te wijzen. 

Zo was Jezus bij de leerlingen en zo is Hij ook bij ons. Hij deelt 
ons leven in het Woord dat Hij tot ons richt en in het brood dat 
wij uit naam van zijn Zoon breken en delen. Altijd zijn we op weg 
naar het leven dat voor ons ligt, soms vol verwachting en 
vreugde, soms vol zorgen en intens verdriet. Maar nooit zijn we 
alleen op weg. We zijn samen met Hem die met ons meegaat.

Met hartelijke groet en Gods zegen op al uw wegen,

Pastoraal werker Annet Zoet
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Lucifers

Voor u gevonden
� Door Astrid Koning ter Heege

Er is leven na de groei
Paul Schenderling schrijft hoe we kunnen leven 
in een samenleving waarin economische groei 
niet meer voorop staat. Aan de hand van 
praktische voorbeelden beschrijft hij hoe we als 
mensen gelukkiger worden omdat we minder 
stress en meer vrije tijd hebben. In het kader van 
duurzaamheid zet dit boek je aan het denken. 
Bot uitgevers, prijs: € 25,-.  

150 Psalmen Vrij
Op Eerste Paasdag overleed Huub 
Oosterhuis. Hij laat ons tal van 
liederen, gedichten en psalmbewer-
kingen na. We luisteren in onze 
geloofsgemeenschappen dikwijls 
naar liederen als ‘De steppe zal 
bloeien’, ‘Licht dat ons aanstoot’ en 

het favoriete lied van de redactie ‘Ken 
je mij?’ In deze bundel een verzameling van bekroonde 

eigentijdse psalmen van Oosterhuis. Uitgever: Ten Have, 
prijs: € 29,99.

De stad van God
Het is misschien wel één van de bekendste werken van kerkvader Aurelius 
Augustinus (354-430): De Civitate Dei, in het Nederlands: De stad van God. Hij 
schrijft het in de jaren 413, als hij na zijn bekering tot het christendom bisschop van 
Hippo Regius is (tegenwoordig: Annabe, in Algerije). Augustinus verdedigt hier het 
christelijk geloof tegen de critici uit zijn eigen dagen, en legt er een grondslag voor 
het christelijke denken over staatsvorming, economie en politiek. Het werk telt  
622 hoofdstukken, die zijn verdeeld over 22 boeken. Oud-Haaksbergenaar Chris 
Dijkhuis heeft er jaren aan gewerkt om het boek opnieuw te vertalen en toeganke-
lijk te maken. Berne Media, prijs: € 39,95.

In onze kelder staat een Heilig Hartbeeld, we hebben het geërfd 
van mijn schoonouders. Bij hen stond het eerst in de kamer, later 
op zolder. Het beeld is zo groot dat we er geen plaats voor hebben. 
Dus staat het opgeslagen. In onze familie gooi je zoiets niet weg. 
Zelfs al kun je het nergens kwijt. Ik kwam het bij het opruimen 
beneden tegen en ik schrok. Het beeld miste de handjes. Ik zag een 
paar lege mouwen met een vierkant gat in het midden waar de 
handjes konden worden bevestigd. En opeens hinderde me dat 
enorm. Ik keerde de hele kelder om, om de handjes terug te vinden. 
Want zelfs al was dit beeld weggestopt in de kelder, het moest toch 
compleet zijn. Want de Heer zonder handen….

Twee gipsen handjes, zoek, ergens in een kastje gelegd en 
vergeten. Een Heilig Hartbeeld, in een kelder opgeruimd en uit de 
weg gezet. Maar wel bewaard, omdat het beeld een deel was van 
thuis. Omdat het zo vertrouwd is dat je het niet weg kan doen.

En is het ook vaak niet zo met Onze Lieve Heer? Zo vertrouwd,  
dat we Hem niet weg willen doen. Een beeld van thuis ooit. Maar  
is Onze Heer ook opgeborgen? Is ook Hij niet meer dan een deel  
van de kerk, waar we Hem nauwelijks nog zoeken?

Nee, dat geloof ik niet. Je hoeft niet ver te zoeken of alles onderste-
boven te keren om te ontdekken dat de handen van Onze Heer  
nog altijd in de weer zijn. Als er iemand is die zijn handen naar  
ons uitsteekt is het Onze Lieve Heer wel.

Gek is dat toch, dat je gedachten met zoiets op de loop kunnen 
gaan. Want ineens stelde ik me voor dat die handen van de Heer 
ergens op de wereld aan het werk zouden zijn. Dat iemand 
misschien wel namens Hem een ander aan het troosten of  
helpen was.

Misschien in Oekraïne, of misschien wel hier ergens in de buurt. 
Misschien zegenden ze iemand zodat er vreugde in diens hart  
zou komen. Misschien werd er iemand opgeraapt die was gevallen. 
Misschien… nu ja, vult u het zelf maar in.

Toen ik uiteindelijk de handjes van het beeld in de kelder vond, 
realiseerde ik me dat de handen van Onze Heer elke dag nog aan 
het werk zijn. Geen losse handen, nee, wanneer we Onze Lieve Heer 
navolgen, wanneer wij proberen om goed voor onze medemensen 
te zijn, dan zijn we met Hem verbonden. Dan mogen wij de handen 
van Onze Heer zijn.

Cathinka

Losse handen?



11
Geestig, 04  |  mei 2023

Handen van 
de mens, 
de hand van God

Biddende handen.
Uitgestoken handen.
Helpende handen.
Werkende handen.
Wat kunnen handen je vertellen?

Een vrijwilliger die had geholpen met communie uitreiken was 
gefascineerd door handen. Hij zei: ‘Wat is het boeiend bij het 
uitreiken al die verschillende handen te zien. Bij het zeggen van 
‘Het lichaam van Christus’, zijn de handen waarin de hostie wordt 
neergelegd ongelooflijk boeiend.’

Uit handen kun je veel aflezen. Je kunt zien of ze gebruikt worden 
voor zwaar werk, of in een beroep waarin handen met zacht 
materiaal omgaan. Van je eigen handen ken je de geschiedenis. 
Maar niet van die ene man die een vinger heeft moeten missen 
door een ongelukje; van die jongen die drie vingers mist omdat hij 
bekneld is geweest in een machine, of van die handen die krom 
staan van de reuma.

Geschiedenis
Van handen weet ik eigenlijk niet precies wanneer ik moet zeggen 
of ze mooi zijn. De handen van de huismoeder, die ondanks alle 

zorgen en voorzichtigheid toch getekend zijn; de handen van de 
bouwvakker, vaak bedekt met eelt; de handen van de boer die zelfs 
na het wassen met garagezeep nog donkere groeven vertonen. Al 
die handen vertellen een geschiedenis en als ze konden praten…
 
In de palm
Het volgende is niet oneerbieding bedoeld, maar we hebben God 
wel heel grote handen gegeven, want ‘onze namen staan geschre-
ven in de palm van Gods hand.’ En als wij mensen het moeilijk 
hebben, wordt er terecht vaak gezegd ‘Wij zijn in Gods hand.’  
Maar de handen van God en de handen van mensen gaan niet  
altijd hand in hand, omdat wij ons vaak losrukken.
Maar dan zijn er ook weer de laatste woorden van Christus, vlak 
voor zijn sterven: ‘Vader, in uw handen beveel ik mijn geest.’

Nooit uitgedacht
Handen, je raakt er niet over uitgedacht. Als je twee handen hebt 
die je kunt gebruiken, dan ben je onvoorstelbaar rijk. En als je ze 
niet kunt gebruiken mag je weten dat Gods handen er altijd voor  
je zijn.

Marianne Koebrugge
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Zegt u ook altijd tegen uw puber of volwassen zoon of dochter bij 
vertrek: ‘Doe je voorzichtig? en ‘Denk je aan zus of zo?’ Mijn zoon 
van 23 antwoordt dan steevast resoluut: ‘Mam, hoe oud ben ik ook 
al weer?’ De boodschap is helder: Hou op! Deemoedig geef ik hem 
dan groot gelijk. Het kan ook niet wat ik doe. Volhardend grap ik 
dan nog wel ‘Maar het komt uit een goed hart’, met de onderlig-
gende suggestie: ‘Luister toch maar naar me.’

Pittige instructies
Veertig dagen na zijn Verrijzenis, vlak voordat Jezus ten hemel 
vaart, gebeurt er iets vergelijkbaars. Jezus neemt afscheid van  
zijn leerlingen, maar geeft hun heldere instructies mee:

‘Jezus trad nader en sprak tot hen… Gaat dus en maakt alle 
volkeren tot mijn leerlingen en doopt hen in de naam van de Vader 
en de Zoon en de Heilige Geest en leert hun te onderhouden alles 
wat Ik u bevolen heb…’ (Mattheüs 28, 18 -20)

‘… gij zult kracht ontvangen van de Heilige Geest die over u komt, 
om mijn getuigen te zijn in Jeruzalem, in geheel Judea en Samaria 
en tot het uiteinde der aarde.’ Handelingen 1, 8-9

Jezus vraagt Zijn leerlingen om de mensen te vertellen over alles 
wat Hij hun geleerd heeft, om zo Zijn kerk op te bouwen. Hij voegt 
eraan toe dat ze zich geen zorgen hoeven te maken of het gaat 
lukken: de Heilige Geest zal hun de kracht geven. De hemelvaart 
van Jezus laat de leerlingen, vervolgens, onthutst achter. Maar na 
Pinksteren gaan ze daadwerkelijk aan de slag. 

Ook wij
Omdat wij in God geloven, zijn wij in zekere zin ook leerlingen van 
Jezus. Dat zou betekenen dat ook wij die opdracht hebben om het 
woord van God en van Jezus te verkondigen. Ziet u het al voor u? 
Dat u bij vrienden en kennissen het woord van God verkondigt? Ik 
ga het in ieder geval niet doen. Ik wil niet missionerend overkomen 

We doen het 
samen!
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en bovendien wordt er in deze tijd door Jan en alleman al zoveel 
verkondigd. Daarbij, ik las eens de uitspraak ‘een ongevraagd 
advies wordt zelden opgevolgd.’ Zeer waar, naar mijn smaak.

KISS: Keep It Simple, Silly
Maar wat kunnen we dan wel met die opdracht die Hemelvaart in 
zich draagt? Jezus zelf onderrichtte zijn leerlingen vooral door hen 
‘voor te leven.’ Dat zouden we wél kunnen doen. Wij kunnen Jezus’ 
leerlingen zijn door Zijn voorbeeld te volgen, door ons in ons 
dagelijkse doen en laten door Hem te laten inspireren en een 
beetje te zijn zoals Hij. Gewoon met een vriendelijk woord of 
gebaar, zelfs als we ons minder senang voelen. 

En, maar dan wordt het lastiger, door mild te zijn naar andere 
mensen. Mensen zijn er in alle soorten en maten: dik, dun, arm, rijk 
en alles ertussenin, man, vrouw, lhbtiq+, brave burgers, bedriegers, 
jong, oud, zwart, wit, etcetera. Jezus dacht in termen van inclusivi-

teit lang voor de term bestond. Ook wij kunnen dat doen: onze 
medemens – hoezeer deze ook van ons verschilt - warm omarmen. 
Simpelweg omdat deze onze medemens is. Zo leven we Zijn 
boodschap voor en voort.

Al onze vrijwilligers: zoveel mooi werk
Binnen onze parochie gebeurt dit ‘voorleven’ al op grote schaal.  
In het kleine goede dat velen van ons in stilte in eigen kring doen, 
maar ook door al de vrijwilligers die op de verschillende locaties 
prachtig en belangrijk werk doen. De boodschap van Jezus 
motiveert en inspireert ons en is bovenal hetgeen ons verbindt.  
En hoezeer onze meningen over geloof en kerk misschien 
uiteenlopen… wat ons verbindt is per definitie sterker dan wat ons 
scheidt. Zo zijn we werkelijk Jezus’ leerlingen en ‘samen kerk’- op 
zondag en ook door de week.

Lory Wagenaar-Feringa
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Ken je mij,  
wie ben je dan?

De ochtend was vol warm zomerlicht. En de hemel boven ons  
was zo blauw als ze alleen in Italië kan zijn. Het was nog vroeg,  
we wilden op tijd in Siena zijn om daar eindelijk de dom binnen te 
kunnen. Een eerdere poging, enkele jaren daarvoor, was mislukt. 
Op het heetst van de dag stond er toen een enorme rij mensen, in 
de brandende zon. Dan nu maar iets vroeger weg. We kwamen van 
San Gimignano, het was geen verre reis. In de middenberm van de 
snelweg bloeide de oleander uitbundig. Alleen al de rit was een 
feest, vol verwachting.

‘Ken je mij, wie ben je dan?’, klonk er uit de cd-speler. En daarna: 
‘Weet jij mij beter dan ik?’ Mijn wenkbrauwen schoten omhoog. Ik 
mopperde, hoe kon je nu zoiets zeggen? Terwijl het landschap aan 
ons voorbij trok, bleef ik luisteren, mijn ogen gericht op de weg 
voor ons. Trijntje Oosterhuis zong verder. Ik drukte op de repeat-
knop, om nog een keer te kunnen luisteren. Die regels: ‘Ben jij 
degene voor wiens ogen niets verborgen is van mijn naaktheid?’ 
En: ‘Kan jij het hebben, als niemand anders, dat ik geen licht geef, 
niet warm ben, dat ik niet mooi ben, niet veel.’ Ik hoorde compassie, 
als een warme doek om een verkleumd lijf. En daarbij begrip van 
een omvang die de menselijke maat verre overtreft. Een Godsont-
moeting, dacht ik. Zó moet het zijn om voor God te staan, van 
aangezicht tot aangezicht, met Hem die mij beter kent dan ikzelf, 
en die mij onbegrensd liefheeft. Hij, die altijd met mij gaat, al besef 
ik dat zelden.

Oosterhuismoment
Ik noem het mijn persoonlijke Oosterhuismoment. Natuurlijk had  
ik van Huub Oosterhuis gehoord en over hem gelezen. Maar zijn 
liederen gingen veelal aan me voorbij. Ik zong in een Schola 
Cantorum, een gregoriaans koor, en had mijn hart verpand aan de 
Latijnse liturgie. Niet vanwege haar gestrengheid, maar om de 
ruimte die ze biedt. Ik hoef niet alles te begrijpen of zelfs maar te 
kunnen verstaan. En ik ben wars van liturgie waarin de woorden 
maar blijven stromen, waarin elke stilte met woorden wordt 
dichtgepleisterd, zodat ik me niet kan losmaken. 

Maar de ruimte en de vrijheid die ik in de gregoriaanse gezangen 
hoor, voelde ik daar op die snelweg in Italië, onderweg naar Siena, 
terug in de regels van Huub Oosterhuis. ‘Ken je mij, wie ben je dan? 
Weet jij mij beter dan ik?’ Die onmetelijkheid. De verbinding met 
God die zoveel groter is dan wij ons Hem kunnen voorstellen, en 
daarom ook altijd groter dan onverschillig welke kerk ons leert. Hij 
is altijd even dichtbij als ondoorgrondelijk, we bewijzen Hem eer 
door Hem niet vast te binden.

Psalm 139
Pas later, terug in huis, las ik dat het lied een bewerking is van psalm 
139. Huub Oosterhuis schreef het bij de geboorte van dochter 
Trijntje. De oertekst, zoals afgedrukt in de Willibrordvertaling, is al 
wondermooi. David beschrijft er de alomtegenwoordigheid van 
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zijn Heer, die hem al kende nog vóór hij in de moederschoot is 
gevormd. En waar hij ook gaat en wat hij ook doet, die Heer is altijd 
bij hem. En kent hem bijgevolg beter dan hij zichzelf zal kennen.

Zo is Huub Oosterhuis me dierbaar geworden. Ook als ik nog steeds 
veel te weinig ken van wat hij heeft geschreven, doordacht en 
gesproken. En dan is het jammer dat bepaalde liederen van hem 
niet mogen klinken in onze kerken. De bisschoppen, lees ik op de 
website van het Katholiek Nieuwsblad, zijn van mening ‘dat 
Oosterhuis de kerkelijke leer over het mysterie van de Eucharistie 
niet volgt en dat er in zijn teksten te weinig ruimte is voor de 
aanbidding van God.’ Vanuit het perspectief van de bisschoppen 
kan ik daar wel enig begrip voor opbrengen. Hoeders van het 
geloof zijn het immers. Maar hier voeren ze naar mijn bescheiden, 
en niet theologisch onderlegde oordeel een achterhoedegevecht. 
Oosterhuis schrijft bij uitstek teksten waarin hij God en mens 
bijeenbrengt en laat samenvallen.

Onvergetelijke kerk
In een necrologie in De Volkskrant las ik hoe hij in 2002, bij de 
toekenning van een eredoctoraat aan de Vrije Universiteit van 
Amsterdam, naar oud-bisschop Bekkers van Den Bosch verwees.  
Hij zei toen: ‘Omwille van hem blijf ik nog vijftig jaar hopen op 
reformatie, hervorming, vernieuwing, herkansing voor de onverge-
telijke kerk uit mijn jeugd.’

Het raakte me: ‘de onvergetelijke kerk’, waar de jonge Oosterhuis 
zich kennelijk gelukkig heeft gevoeld. En zo is hij, ondanks alle 
perikelen rond zijn persoon, altijd katholiek gebleven. Misschien 
niet rooms-katholiek, of niet kerkelijk gebonden katholiek, maar 
dan toch, zoals ik het een wijs man hoorde zeggen, Bijbels-katho-
liek. Die voorbij de grenzen van het leergezag op zoek ging naar 
God en Hem niet in regels verankerde maar juist vrij maakte. Met 
woorden die ruimte laten, voor God en voor ons.

En dan is het ontroerend dat Huub Oosterhuis is overleden op de 
Eerste Paasdag. Uitgerekend op de dag waarop in zoveel kerken 
zijn lied werd gezongen van de steppe die zal bloeien en de dode 
die zal leven: 

‘Ik open hemel en aarde en afgrond
En wij zullen horen.
En wij zullen opstaan.
En lachen en juichen en leven.’ 

Hans Morssinkhof
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Beckum
R.K. Geloofsgemeenschap 
H. Blasius
Haaksbergerstraat 187

7554 PA Beckum 

T: 074-3676209

E: beckum@heiligegeestparochie.nl

IBAN: NL83RABO0104701137
Openingstijden secretariaat 
Dinsdagmorgen van 08.30 -12.30 uur 

(Diny Annink) 

Vrijdagmorgen van 08.30 - 11.00 uur 

(Diny Annink)

Mariakapel | Geopend op dinsdag, donderdag 
en zondag van 09.00 - 17.00 uur.

Contact pastor | Parochianen die behoefte 
hebben aan contact met een van de pastores 
kunnen hen telefonisch bereiken (zie bericht op 
pagina 22).

Onder ons | Berichten die vermeld dienen te 
worden in Onder Ons, moeten op donderdag 
voor 13.00 uur binnen zijn bij het secretariaat. 
Parochianen die Onder Ons via de mail wensen 
te ontvangen kunnen contact opnemen met het 
secretariaat: 074-367 62 09 of mailen met 
beckum@heiligegeestparochie.nl.

Dinsdagmorgenviering | U kunt de viering op 
dinsdagmorgen om 09.00 uur meeluisteren via 
www.kerkomroep.nl.

Overleden |
•	 16-2-2023, Hein Sentker, 95 jaar

Secretariaat | Het secretariaat is in oneven 
weken geopend op maandagmorgen van  
11.00 uur tot 13.00 uur. U kunt hier misintenties 
aanvragen. Dat kan ook per e-mail:  
parochiebentelo@hotmail.com.

Contact pastor | Parochianen die behoefte 
hebben aan contact met een van de pastores 
kunnen hen telefonisch bereiken (zie pagina 22).

Mariakapel | De Mariakapel is alle dagen open 
van 09.00-18.00 uur.

Weekendvieringen | Sinds 18 maart zijn er in 
onze kerk geen weekendvieringen meer.

Overleden |
•	 17-3-2023, Diny Sander-Otten, 81 jaar
•	 18-4-2023, Jolanda Aalderink-Linderman,  

57 jaar

Bentelo
O.L. Vrouwe van 
Altijddurende Bijstand
O.L. Vrouwestraat 3

7497 MA Bentelo

T: 0547-292221

E: bentelo@heiligegeestparochie.nl 

IBAN: NL34RABO0157108112

Giro: 88.73.19
Openingstijden secretariaat
Maandag van 11.00 tot 13.00 uur

Geest in en om de kerken

Delden
H. Blasius
Langestraat 78 

7491 AJ Delden

074-3761201

E: delden@heiligegeestparochie.nl

IBAN: NL24RABO0313302057
Openingstijden secretariaat 
Dinsdag en vrijdag van 9.00-12.00 uur

Zomertijd secretariaat | Het secretariaat is in 
de maanden juni, juli en augustus geopend op 
vrijdag van 09.00 -12 uur.

Contact pastor | Parochianen die behoefte 
hebben aan contact met een van de pastores 
kunnen hen telefonisch bereiken (zie bericht  
op pagina 22).

Mariakapel | De Mariakapel is alle dagen 
geopend van 09.00 tot 19.00 uur, zodat u in  
alle rust een bezoek kunt brengen. 

Overleden |
•	 12-3-2023, Bep van den Bos-Vermeulen, 76 jaar
•	 12-3-2023, Ria Hodes, 86 jaar
•	 19-3-2023, Anna Wolbers-Morssinkhof, 92 jaar
•	 23-3-2023, Silvia Harink-Nijhof, 61 jaar
•	 12-4-2023, Gerard Bloem, 90 jaar
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Goor
H.H. Petrus en Paulus
Hengevelderstraat 24

7471 CH GOOR

T: 0547-260114

I : www.heiligegeestparochie.nl/goor

E: goor@heiligegeestparochie.nl

IBAN: NL25ABNA0593726634
Openingstijden secretariaat
Woensdag van 8.30 uur tot 11.00 uur.

Beheerder Parochieel centrum: 
Marian te Wierik
Voor het reserveren van een ruimte eerst contact 
opnemen met Marian te Wierik:
tel: (0547) 273996 of mjatewierik@gmail.com 

Misintenties | De vergoeding voor misintenties, 
gebedsintenties zijn € 9.-. Voor een jaargedach
tenis € 12,-.

Vieringen | Iedere woensdag om 09.00 uur 
Eucharistieviering (tenzij anders vermeld in 
Geestig of via een mededeling).

Mariakapel, Moeder voor ons allen |
De Mariakapel aan de Mossendamsweg-Rouwe
lerweg is dagelijks van 09.00 tot 20.00 uur, en 
tijdens de wintermaanden dagelijks van 09.00 
tot 18.00 uur geopend.

Contact pastor | Parochianen die behoefte 
hebben aan contact met een van de pastores 
kunnen hen telefonisch bereiken (zie pagina 22).

Overleden |
•	 10-4-2023, Miny Brummelaar-Hafkamp, 85 jaar

Secretariaat | Iedere woensdagmorgen van 
09.00-11.30 uur kunt u terecht op de pastorie 
voor het opgeven van misintenties, het melden 
van overlijden en voor verdere vragen en 
boodschappen.

Misintenties | De vergoeding voor misintenties/
gebedsintenties: € 9,-. Jaargedachtenis: € 12,-. 
Beiden t.n.v. kerkbestuur Hengevelde.

Openstelling Mariakapel | Dagelijks van 
09.00-18.00 uur.

Vieringen | Zie het vieringenrooster  
op pagina 20-21.

Hemelvaart | Op donderdag 18 mei is er 9.00 
uur een eucharistieviering op het Hofteplein. 
Voorganger is pastor C. Pikkemaat. Na de viering 
wordt u een kop koffie aangeboden. Iedereen is 
van harte welkom. 

Overleden |
•	 1-4-2023, Truus Heijmer – Rouwler, 95 jaar
•	 7-4-2023, Debbie Bebseler, 41 jaar

Hengevelde
H.H. Petrus en Paulus
Goorsestraat 19

7496 AB Hengevelde

T: 0547 - 333 210

E: hengevelde@heiligegeestparochie.nl 

IBAN: NL35RABO0157107221
Openingstijden secretariaat
Woensdag van 9.00 tot 11.30 uur

Isidorushoeve
H. Isidorus
Goorsestraat 126

7482 CL St. Isidorushoeve

T: 074-3575210

E: st.isidorushoeve1@gmail.com 

IBAN: NL45ABNA0495351202
Openingstijden secretariaat

Dinsdag van 9.00 tot 11.00 uur

Secretariaat | Elke dinsdagmorgen van 9.00 uur 
tot 11.00 uur kunt u op de pastorie terecht voor 
het opgeven van mis-gebedsintenties, 
jaargedachtenis het aanmelden van jubilea  
en overige zaken.

Intentie of jaargedachtenis | De vergoeding 
voor een mis-gebedsintentie is € 9,- en voor een 
jaargedachtenis € 12,-.

Gedachteniskapel | De gedachteniskapel is 
dagelijks geopend van 10.00 uur tot 17.00 uur. 

Feest H. Isidorus | In de eucharistieviering op 
zaterdagavond 13 mei om 19.00 uur is er ook 
aandacht voor de Heilige Isidorus, patroonhei-
lige van onze kerk en ons dorp. Het koor Spirit 
verzorgt de zang.

Doordeweekse viering | Er is niet iedere 
dinsdagochtend een viering in onze kerk. Bij de 
weekendmededelingen en in de Rond Haaksber-
gen wordt aangegeven wanneer dit wel het 
geval is. na afloop is er koffie en thee.

Hemelvaart en Pinksteren | Zie het vieringen-
rooster op pagina 20-21.

Mariamaand | Op dinsdagmiddag 9 mei is er 
een Marialof om 14.30 uur. En op dinsdagochtend 
30 mei bidden we om 09.00 uur het rozenhoedje. 
U bent van harte welkom.
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Ingezonden berichten

Paasviering ouderen
Op 14 april vond in Delden de Paasviering 
voor ouderen plaats. Na de mooie 
eucharistieviering was er in de Drie

Op 18 mei vieren wij weer in alle vroegte de 
Hemelvaart van Onze Verrezen Heer in het 
Openluchttheater te Hertme. Als voorheen 
doen we dat om half zeven (06.30 uur).   
De voorganger in deze viering is pastoor 
Jurgen Jansen van drie samenwerkende 
parochies, met ondersteuning van het 
parochiekoor van Borne.

U wordt van harte uitgenodigd deel te 
nemen aan deze Dauwtrappersviering. 
Houd u er a.u.b. vanwege het vroege 
tijdstip wel rekening mee dat het ’s ochtend 
op dat tijdstip nog erg fris is en de banken 
in de open lucht koud optrekken. Wij raden 
u daarom aan een kussen mee te nemen.

Na afloop kunt u zich 
opwarmen aan een 
warme kop koffie of 
thee in het naast 
gelegen Theater-hoes. Daar kunt u ook nog 
even na- en bijpraten met elkaar.

Hengevelde
Voor wie half zeven te vroeg is, maar toch 
Hemelvaart op een bijzondere wijze wil 
vieren, is er ’s morgens om 09.00 uur een 
eucharistieviering waarin pastor Casper 
Pikkemaat voorgaat. Ook hier is er na de 
viering warme koffie en thee, en is er volop 
gelegenheid tot gesprek en ontmoeting. 
Iedereen is van harte welkom.

Dauwtrappersviering Hertme
Hemelvaartsdag 18 mei 2023

Ariënslezing 2023
De jaarlijkse Ariënslezing wordt dit jaar 
gehouden op donderdag 15 juni a.s. in de 
Universiteitsbibliotheek van de Radboud 
Universiteit Nijmegen. Historicus, journalist 

en publicist Ton Crijnen, schrijver van 
biografieën van onder meer Titus Brandsma 
en Herman Schaepman, spreekt over het 
thema ‘Herman Schaepman en Alphons 
Ariëns als voortrekkers van de katholieke 
emancipatie.’ De organisatie berust bij het 
Ariëns Comité en het Katholiek Documen-
tatiecentrum (KDC). 

Inloop vanaf 13.30 uur, aanvang 14.00 uur, 
einde 17.00 uur. U kunt zich tot en met 12 
juni aanmelden, met opgave van het aantal 
personen, via info@kdc.ru.nl, met een cc. 
naar secretaris@arienscomité.nl. Het is ook 
mogelijk de lezing online te volgen. Ook 
hiervoor kunt u zich aanmelden tot 12 juni 
bij de genoemde e-mailadressen. U 
ontvangt dan een Zoom-link

Afscheid van  
Berna Horck
Op 1 april 2023 is onze secretaresse Berna 
Horck met pensioen gegaan. Ruim twaalf 
jaar lang was Berna de grote steun en 
toeverlaat voor de leden van het pastoraal 
team in het organiseren en afstemmen van 
hun vele taken voor de drie samenwer-
kende parochies. Met nooit aflatende inzet 
heeft Berna al die jaren een cruciale rol 
vervuld, waarvoor wij haar grote dank 
verschuldigd zijn. Haar werk bracht haar in 
contact met de secretariaten van alle 
geloofsgemeenschappen binnen de drie 
samenwerkende parochies en dat maakte 
dat Berna haar ondersteuning altijd kon 
uitvoeren vanuit een totaaloverzicht. Daar 
hebben de parochies zeer van geprofiteerd.
Samen met Jan, hun kinderen en kleinkin-
deren wensen we Berna een mooie 
toekomst toe als kersverse ‘pensionado.’ 
Ook dan blijft er veel te doen, maar binnen 
een agenda die zij nu helemaal zelf kan 
inrichten: nogmaals grote dank en alle 
goeds gewenst!

Benoeming  
Laurens van Urk
Als opvolger van Berna Horck binnen het 
centrale secretariaat voor de drie samen-
werkende parochies hebben we Laurens 
van Urk benoemd. De heer van Urk heeft 
vele jaren ervaring opgedaan als spin in het 
web van de parochie van de H.H. Jacobus 
en Johannes in Borne en omstreken. Met 
die ervaring gaat hij nu ons centrale 
secretariaat versterken in het team waarvan 
Bernadette Morskieft de eerstverantwoor-
delijke is. Wij wensen Laurens van Urk heel 
veel succes in zijn nieuwe functie, die hij 
gaat combineren met zijn werkzaamheden 
voor Borne.

Namens de drie samenwerkende 
parochies, Jan G.M. Put, vicevoorzitter/
secretaris Heilige Geestparochie

koningenkapel een gezellig samenzijn.  
Het was een prettige, gezellige en 
gemoedelijke middag. 

Foto: Jan Horck
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Promotiefilmpjes 
Wereldjongerendagen
De Wereldjongerendagen (WJD) worden dit jaar van 1 tot en met 6 
augustus gehouden in Lissabon. De Portugese hoofdstad ontvangt 
dan tienduizenden jongeren (en ouderen) om samen met paus 
Franciscus en elkaar het geloof te vieren. In de aanloop daarnaar-
toe, heeft de landelijke WJD-organisatie video’s laten maken over 
het hoe en waarom van de Wereldjongerendagen. 

In de eerste video, over het thema ‘Wat zijn de Wereldjongerenda-
gen’, komt in het kort het ontstaan, de ontwikkeling en de beteke-
nis van de WJD aan de orde. Twee latere video’s zoomen meer 
gericht in op de WJD in Lissabon in augustus. 
 
Het aartsbisdom Utrecht organiseert samen met de bisdommen 
Den Bosch, Roermond en Rotterdam een reis naar de WJD. 
Informatie daarover is te vinden op https://www.wjd.nl/de-
reisopties/4bisdommen/. 

	         Zie hier het eerste filmpje:

Nationale bedevaart naar  
Rome in Jubeljaar 2025
Paus Franciscus nodigt gelovigen uit om als ‘Pelgrims van hoop’ 
naar Rome te komen in het Jubeljaar 2025. De bisschoppen van 
Nederland willen gezamenlijk met pelgrims uit de zeven bisdom-
men op deze uitnodiging ingaan. In de meivakantie van 2025 (in 
heel Nederland van 26 april t/m 4 mei) wordt daarvoor een 
Nationale Bedevaart georganiseerd naar Rome. De organisatie is 
toevertrouwd aan het Landelijk Platform Bedevaarten, nadere 
details worden later bekend gemaakt. 
Het thema voor het Jubeljaar 2025 is ‘Pelgrims van hoop’. Een 
jubeljaar wordt in de katholieke kerk om de 25 jaar gevierd. Het 
meest recente gewone jubeljaar was in het jaar 2000. Een ‘buiten-
gewoon’ jubeljaar wordt afgekondigd bij gelegenheid van een 
bijzondere gebeurtenis, zoals in 2015 toen paus Franciscus het 
Heilig Jaar van de Barmhartigheid uitriep. Paus Franciscus noemt 
het Jubeljaar ‘altijd een gebeurtenis van grote spirituele, kerkelijke 
en sociale betekenis in het leven van de Kerk.’� >

Jong en oud vieren samen 
Palmzondag
Zondagmorgen 2 april was er een feestelijke gezinsviering in  
St. Isidorushoeve. Pastor Casper Pikkemaat nodigde alle kinderen 
uit, om vooraan in de kerk bij de zegening van de palmtakken en  
de palmpaasstokken te zijn. De pastor gaf daarna uitleg over de 
betekenis van de palmpaasstok en aansluitend mochten de 
kinderen met hun mooie palmpaasstokken in processie door de 
kerk lopen. Na afloop van de eucharistieviering gingen de kinderen 
nog in optocht door de pastorietuin. 
Veel mensen hebben meegeholpen aan deze viering. Een speciaal 
woord van dank aan de senioren van ’t Meuken, die voor de 
basisschoolkinderen van de onderbouw de palmtakjes op de 
palmpaasstokken hebben gemaakt. Ook een dankjewel voor de 
basisschool, die dit jaar weer medewerking heeft verleend, en aan 
bakkerij Nollen voor de prachtige broodhaan. Natuurlijk ook 
dankjewel aan de werkgroep gezinsviering en het kinderkoor voor 
hun enthousiaste inzet.

Een mooie jaarlijkse samenwerking tussen de ouderen en de 
kinderen in de Hoeve.

Foto’s: Henny Evers
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Vieringen
mei, juni
en juli
Vieringen door de week 

Maandag: 	 geen vieringen.

Dinsdag: 	 19.00 uur Lambertus
	 18.30 uur Delden  
	 via kerkomroep

Woensdag: 	09.00 uur Goor
	 18.30 uur Delden

Donderdag:	19.00 uur Lambertus
	 18.30 uur Delden 
	 via kerkomroep

Vrijdag: 	 09.00 uur Borne
	 18.30 uur Delden 
	 via kerkomroep

Datum
H. Blasius 
Beckum

O.L. Vrouw van Altijd 
Durende Bijstand Bentelo

H. Blasius 
Delden

H.H. Petrus en 
Paulus Goor

H.H. Petrus en 
Paulus Hengevelde

H. Isidorus, 
St. Isidorushoeve

zaterdag 13 en
zondag 14 mei              

zat.19.00 Gebedsviering Mariamaand
zon. 09.30 Eucharistieviering                           
Pastoor Jansen    

 zat. 19.00  WoCo-viering
Werkgroep

zat. 19.00 Eucharistieviering
Pastor C. Pikkemaat
Feest H. Isidorus
m.m.v. koor Spirit

HEMELVAART
donderdag 18 mei

don. 09.30 Eucharistieviering
Pastoor Jansen 

don. 09.00 Eucharistieviering
 op het plein
Pastor C. Pikkemaat

don. 09.30 WoCo-viering
Werkgroep
Dames- en herenkoor

zaterdag 20 en
zondag 21 mei                  

zon. 09.30 Gebedsviering 
Werkgroep                                                

                     zon. 09.30 Eucharistieviering
Pastor C. Pikkemaat

zon. 09.30 WoCo-viering
Pastor A. Zoet               

zon. 09.30 Eucharistieviering
Pastoor Jansen    

zon. 09.30 WoCo-viering 
Werkgroep
Dames- en herenkoor

PINKSTEREN
zaterdag 27 en
zondag 28 mei 

zon. 09.30 Eucharistieviering
Rector P. Kuipers

zat. 19.00 WoCo-viering
Werkgroep

zon. 09.30 Eucharistieviering
Pastor C. Pikkemaat

TWEEDE PINKSTERDAG       
maandag 29 mei           

                    

zaterdag 3 en
zondag 4 juni

Eerste H. Communie
zon. 09.30 Eucharistieviering
Pastor C. Pikkemaat/pastor A. Zoet

zat. 19.00 WoCo-viering
Pastor A. Zoet          

zon. 09.30 Eucharistieviering
Pastoor Jansen    

zon. 09.30 WoCo-viering
 Werkgroep

zaterdag 10 en
zondag 11 juni

zat. 19.00 Eucharistieviering
Pastoor Jansen                         

zat. 19.00 WoCo-viering
Werkgroep

zat. 19.00 WoCo-viering 
Werkgroep
Dames- en herenkoor

zaterdag 17 en
zondag 18 juni

zat. 19.00 Sluitingsviering 
Pastoraal team

zon. 09.30 Eucharistieviering
Pastoor Jansen    

zon. 09.30 Eucharistieviering
Pastor C. Pikkemaat

zon. 09.30 WoCo-viering
Werkgroep

zaterdag 24 en
zondag 25 juni

zon. 09.30 Eucharistieviering
Pastor C. Pikkemaat    

zat. 19.00 WoCo-viering 
Werkgroep

zat. 19.00 Eucharistieviering
Pastoor Jansen
Dames- en herenkoor

zaterdag 1 en
zondag 2 juli

zon. 09.30 Eucharistieviering
Pastoor Jansen    

zat. 19.00 WoCo-viering
Werkgroep          

zon. 09.30 WoCo-viering
Pastor A. Zoet    

zon. 09.30 WoCo-viering 
Werkgroep

zaterdag 8 en
zondag 9 juli

zon. 09.30 Eucharistieviering
Pastor C. Pikkemaat    

zat. 19.00 Eucharistieviering
Pastoor Jansen  

zon. 09.30 Eucharistieviering
Pater Groothuis

Digitale collecte!
Als u de viering online volgt is het toch 

mogelijk om uw gave aan de collecte  

toe te voegen. Ga hiervoor naar  

www.heiligegeestparochie.nl/home of 

scan de QR-code hieronder. Klik op de 

afbeelding collectezak, zoals hierboven 

weergegeven en vervolgens komt u op 

de donatiepagina. Selecteer een bedrag 

bij de donatieknop. Kies uw bank en 

betaal met iDEAL.

Sacrament van de zieken of ziekenzegen
Voor het sacrament van de zieken kun u rechtstreeks contact opnemen met pastoor  
Jurgen Jansen. U bereikt hem op telefoonnummer 06 46 90 72 33. We vragen u om  
er rekening mee te houden dat hij op maandag vrij is.

Voor de ziekenzegen kunt u bellen met pastoraal werker Annet Zoet telefoonnummer  
06 27 12 46 95. Pastor Zoet is op vrijdag vrij.
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Datum
H. Blasius 
Beckum

O.L. Vrouw van Altijd 
Durende Bijstand Bentelo

H. Blasius 
Delden

H.H. Petrus en 
Paulus Goor

H.H. Petrus en 
Paulus Hengevelde

H. Isidorus, 
St. Isidorushoeve

zaterdag 13 en
zondag 14 mei              

zat.19.00 Gebedsviering Mariamaand
zon. 09.30 Eucharistieviering                           
Pastoor Jansen    

 zat. 19.00  WoCo-viering
Werkgroep

zat. 19.00 Eucharistieviering
Pastor C. Pikkemaat
Feest H. Isidorus
m.m.v. koor Spirit

HEMELVAART
donderdag 18 mei

don. 09.30 Eucharistieviering
Pastoor Jansen 

don. 09.00 Eucharistieviering
 op het plein
Pastor C. Pikkemaat

don. 09.30 WoCo-viering
Werkgroep
Dames- en herenkoor

zaterdag 20 en
zondag 21 mei                  

zon. 09.30 Gebedsviering 
Werkgroep                                                

                     zon. 09.30 Eucharistieviering
Pastor C. Pikkemaat

zon. 09.30 WoCo-viering
Pastor A. Zoet               

zon. 09.30 Eucharistieviering
Pastoor Jansen    

zon. 09.30 WoCo-viering 
Werkgroep
Dames- en herenkoor

PINKSTEREN
zaterdag 27 en
zondag 28 mei 

zon. 09.30 Eucharistieviering
Rector P. Kuipers

zat. 19.00 WoCo-viering
Werkgroep

zon. 09.30 Eucharistieviering
Pastor C. Pikkemaat

TWEEDE PINKSTERDAG       
maandag 29 mei           

                    

zaterdag 3 en
zondag 4 juni

Eerste H. Communie
zon. 09.30 Eucharistieviering
Pastor C. Pikkemaat/pastor A. Zoet

zat. 19.00 WoCo-viering
Pastor A. Zoet          

zon. 09.30 Eucharistieviering
Pastoor Jansen    

zon. 09.30 WoCo-viering
 Werkgroep

zaterdag 10 en
zondag 11 juni

zat. 19.00 Eucharistieviering
Pastoor Jansen                         

zat. 19.00 WoCo-viering
Werkgroep

zat. 19.00 WoCo-viering 
Werkgroep
Dames- en herenkoor

zaterdag 17 en
zondag 18 juni

zat. 19.00 Sluitingsviering 
Pastoraal team

zon. 09.30 Eucharistieviering
Pastoor Jansen    

zon. 09.30 Eucharistieviering
Pastor C. Pikkemaat

zon. 09.30 WoCo-viering
Werkgroep

zaterdag 24 en
zondag 25 juni

zon. 09.30 Eucharistieviering
Pastor C. Pikkemaat    

zat. 19.00 WoCo-viering 
Werkgroep

zat. 19.00 Eucharistieviering
Pastoor Jansen
Dames- en herenkoor

zaterdag 1 en
zondag 2 juli

zon. 09.30 Eucharistieviering
Pastoor Jansen    

zat. 19.00 WoCo-viering
Werkgroep          

zon. 09.30 WoCo-viering
Pastor A. Zoet    

zon. 09.30 WoCo-viering 
Werkgroep

zaterdag 8 en
zondag 9 juli

zon. 09.30 Eucharistieviering
Pastor C. Pikkemaat    

zat. 19.00 Eucharistieviering
Pastoor Jansen  

zon. 09.30 Eucharistieviering
Pater Groothuis

ACTUELE INFORMATIE
Actuele informatie over de vieringen in onze 
kerken vindt u steeds op 

www.heiligegeestparochie.nl/vieringen. 
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Woordpuzzel 4
Deze uitgave van Geestig verschijnt in de meimaand . De woorden in 
onderstaande puzzel zijn hierop van toepassing. Heeft u ze alle acht 
gevonden? Stuur dan uw antwoord voor 15 juni naar:

Redactie Geestig/Puzzel 4
Langestraat 78
7491 AJ Delden

of mail naar redactiegeestig@heiligegeestparochie.nl. Vergeet u niet om 
behalve de oplossing ook uw naam, adres en telefoonnummer te vermel-
den. Onder de goede inzenders verloten we een leuke attentie. Alle 
inzenders dingen aan het eind van het jaar mee naar de jaarprijs. 

Uitslag
In de woordzoeker Geestig 3 zaten de volgende acht woorden:  
Verrijzenis, Paasvuur, Eieren, Kruisweg, Judas, Apostelen, Paasparty, Staties 
(en kus). Uit de vele goede inzendingen hebben we de volgende winnaar 
getrokken: Mw. M. Slotman uit St. Isidorushoeve. Van harte gefeliciteerd.

door Astrid Koning ter Heege

O	 B	 S	 D	 T	 I	 J	 R	 E	 H	 N

B	 M	 N	 A	 T	 U	 U	 R	 R	 A	 G

N	 E	 S	 T	 E	 I	 F	 O	 Y	 L	 K

R	 L	 M	 B	 L	 O	 E	 I	 E	 N	 E

I	 S	 O	 O	 R	 N	 E	 O	 I	 P	 U

G	 G	 N	 E	 S	 T	 J	 E	 S	 S	 N

D	 E	 V	 L	 D	 F	 I	 I	 T	 G	 M

N	 E	 T	 E	 I	 N	 E	 G	 R	 A	 T

H	 Y	 P	 P	 U	 Y	 L	 W	 B	 P	 P

H	 L	 M	 N	 E	 R	 E	 M	 M	 A	 L

J	 I	 P	 N	 E	 M	 E	 O	 L	 B	 U

Info RK Heilige Geestparochie
www.heiligegeestparochie.nl
IBAN: NL94 RABO 0109 0696 25
ANBI-nummer:  002609411
KvK-nummer:  74845721

Secretariaat pastoraal team
Berfloplein 18, 7553 JZ Hengelo
T: 074-349 22 12
E: contact@pastoraalteam.nl
Bereikbaar op dinsdag tot en met donder-
dag van 08.30-16.00 uur 
en op vrijdag van 08.30-12.30 uur.

Centraal secretariaat Heilige Geest
parochie
Hengevelderstraat 24, 7471 CH Goor
T: 0547 - 26 08 78
E: contact@heiligegeestparochie.nl
Dit nummer is niet voor pastorale zorg  
of ziekenzalving. Zie hieronder.

Bezoek pastor
Parochianen die behoefte hebben aan een 
bezoek van een van de pastores
kunnen dit doorgeven aan het centraal 
secretariaat: 074 - 349 22 12.

Pastorale nood
In geval van pastorale nood kunt u 
rechtstreeks contact opnemen met pastoor 
J. Jansen of pastoraal werker A. Zoet. U 
vindt hun gegevens in de rechterkolom op 
deze pagina. We vragen u hierbij rekening 
te houden met hun vrije dagen.

Ziekenzalving
Voor de ziekenzalving of de ziekenzegen 
kunt u eveneens rechtstreeks contact  
opnemen met pastoor J. Jansen of 
pastoraal werker A. Zoet. 

Dopen en Huwelijk
Aanmelden bij secretariaat pastorale team 
T: 074- 349 22 12

Vertrouwenspersoon
• �Mw. Magrit de Graaf 

M: vertrouwenspersoon@rktwentezuid.nl 
T: 06 51 74 13 00

 Facebook.com/heiligegeestparochie

 www.twitter.com/heiligegeestpar

Pastorale team
• �J.A.C. Jansen, pastoor (liturgie) 

M: 06 - 46 90 72 33 (maandag  
niet bereikbaar) 
E: j.jansen@rktwentezuid.nl 
Vrije dag: maandag

• �C.J.G. Pikkemaat, pastor 
E: c.pikkemaat@rktwentezuid.nl

• �Mw. A. Zoet, 
pastoraal werker 
M: 06 - 27 12 46 95 
E: annettezoet@gmail.com 
Vrije dag: vrijdag

Emeriti
• �Pater R. van der Vegt 

E: rinusvegt@hotmail.nl 
T: 074 - 266 55 81
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Maria heeft haar eigen kamer in huis bij Cobi Huistede. Als kind was 
Cobi veel ziek en zocht en vond zij troost bij Maria. Opgegroeid in 
een katholiek gezin, en daardoor vertrouwd met Maria, is het voor 
haar vanzelfsprekend om Maria om hulp te vragen. Het gaf en geeft 
haar steun, ook nu nog.

Al vroeg begon Cobi met het verzamelen van alles wat met Maria 
te maken heeft. En nadat de kinderen hun eigen plekje hadden 
gevonden, kwam er een slaapkamer vrij die werd omgetoverd tot 
Mariakamer. Zonder geloof ben je nergens’, zegt Cobi, ‘en in de 
Mariakamer vind ik rust en kracht.’ Maria is haar steun en toeverlaat. 
Zoals Cobi zegt: ‘Zij is mijn houvast.’

Verzameling
De foto’s op deze pagina komen uit de verzameling van Cobi. De 
naam rozenkrans roept eigenlijk verwarring op. Een rozenkrans is 
zowel de gebedskrans als een gebed van in totaal 150 weesge-
groetjes en vijftien onzevaders. Wie dat gebed volgens de regels 
wil bidden, bidt drie dagen achtereen een ‘rozenhoedje’: vijftig 
weesgegroetjes en vijf onzevaders, aan de hand van het snoer. 
Daarin verbeelden de reeksen van tien kleine kraaltjes het wees
gegroet, terwijl de grotere staan voor het onzevader. De tien kleine 
kraaltjes worden ook wel een ‘tientje’ genoemd. In totaal worden  
in het rozenhoedje vijf ‘tientjes’ gebeden, dus vijftig weesgegroet-
jes, steeds voorafgegaan door het onzevader. 

Slag bij Lepanto
Deze manier van bidden stamt uit de middeleeuwen, als een 
‘volkse’ versie van het getijdengebed in de kloosters. Ze werd 
vervolgens sterk gestimuleerd door de dominicanen. Paus Pius V 
(1566-1572) schreef de overwinning van de katholieke landen op de 
Ottomaanse Turken in de zeeslag bij Lepanto in 1571 zelfs toe aan 
de kracht van het rozenkransgebed. Daarom stelde hij het Feest 
van de Rozenkrans in. Drie eeuwen later riep paus Leo XIII oktober 

uit tot rozenkransmaand. In de periode van zijn pausschap schreef 
hij tussen 1883 en 1898 maar liefst tien encyclieken over het 
rozenkransgebed.

Onze kerk kent nu twee Mariamaanden, namelijk mei en oktober.  
In een aantal kerken wordt dan nog een Marialof gehouden, en op 
veel plaatsen wordt de rozenkrans gebeden.

Marianne Koebrugge

Maria thuis



Tijdgeest
Zonder wind zit alles tegen

zo ken ik iemand, die verliest maar altijd wint

zo ken ik iemand, die krijgt en alles geeft

die niets maar alles heeft

die het einde is en ook waar het begint

zo ken ik iemand, die op me wacht al is het laat

zo ken ik iemand, die het vuur brandt als ik slaap

die zich breekt tot ieder heeft

die vooruitgaat tot het water is gezakt

zo ken ik iemand, die nooit tot -  maar altijd met

zo ken ik iemand, tegen beter weten in

zo ken ik iemand, die de weg is en ook gaat

zo ken ik iemand, die drinkt in de woestijn

zo ken ik iemand, die is waar hij zou zijn

die het geheim kent en de sleutel heeft

die zijn talen spreekt met de adem van de wind

Nico Knibbe


