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Uitgerekend van de mooiste kerk die ik ooit 
bezocht, heb ik geen foto gemaakt. Ik weet zelfs 
niet meer waar ze staat. In Italië, dat wel, maar 
dat land is groot. Het was, herinner ik me, in een 
dorpje op een tufsteenplateau. Helemaal aan  
het eind stond het kerkje. Eén van de oudste van 
Italië, 1000 jaar of meer oud. Kennelijk van een 
parochie aan wie alle rijkdom voorbij was 
gegaan, want latere generaties hebben er niet  
de schone schijn van de barok in aangebracht. 
Natuursteen, een houten kap, een geschonden 
dak: het zonlicht viel door spleten naar binnen.
Voorin stond een stenen altaar. Met daarop een 
cassetterecorder die gregoriaanse klanken 
verspreidde. Achter het altaar, op een stoeltje, 
een oude dame. Ze lachte ons toe, zwaaide zelfs 
even. Hier leek alles in elkaar te passen. De 
afwezigheid van elke opsmuk, de haveloze staat 
van dit stokoude godshuis, het besef dat hier 
generaties dorpsgenoten hebben gebeden. Hier 
zijn mensen gedoopt, getrouwd en begraven. 
Eeuw na eeuw. Al denk ik het kerkje nooit meer 

terug te zien, uit wat ik schrijf, blijkt welke 
indruk het op me heeft gemaakt.

Noem het maar het wonder van de 
vakantie. We vinden het gewoon om twee 
of drie weken per jaar het eigen huis te 
verlaten en naar andere oorden te trekken. 
Of die nu dichtbij zijn of juist veraf. Even  
los uit de werkelijkheid van alle dag, klaar 
om te ontmoeten: andere mensen, andere 
streken, andere culturen. Met alle zintuigen 
ervaren we de rijke verscheidenheid van 
Gods schepping. En voelen we,  misschien 
wel dankzij alle verschillen, de dieperlig-
gende eenheid van al wat leeft en bestaat.

Maar wat we gewoon zijn gaan vinden, is dat 
uiteindelijk niet. Onze voorouders kenden 
geen vakantie. En nog steeds zijn er ook in 
Nederland velen voor wie een vakantie te 
kostbaar is. Dat mag ieder van ons die wél 
even weg kan tot dankbaarheid stemmen. 

Tijd om te genieten

Maar, of u nu wel of niet op vakantie gaat,  
of kunt gaan: we wensen u een heel mooie 
zomer toe.

Hans Morssinkhof
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Osse, petret van’n pastoor
Bij leven is hij al legendarisch, Christianus 
Engelbertus Osse (1865-1940), pastoor van 
Beckum. De man die bij voorkeur Twents spreekt, 
geen onderscheid maakt tussen rangen en 
standen, een taalmethode schrijft en graag op 
jacht gaat, staat centraal in de theaterproductie 
‘Osse, petret van’n pestoor’ van de jubilerende 
toneelvereniging Levenslust. Te zien in Beckum 
van 14 tot en met 24 september.

Uitgerekend in het jaar waarin ‘zijn’ kerk aan de 
eredienst wordt onttrokken, is pastoor Osse het 
middelpunt van een theaterproductie. Hoewel: 
zijn kerk? Bij zijn aantreden in Beckum treft hij 
een oude waterstaatskerk aan. Als die steeds 
bouwvalliger wordt, preekt hij over de noodzaak 
van een nieuwe kerk: ‘Leu, ’t geet zo nich langer. 
As ’t dak noar beneden pleert, bint ‘r dreehon-
derd boer’n dood en maor een’n pastoor.’ 

Hoe die nieuwe kerk eruit moet zien, weet hij 
dan al. Hij heeft het ontwerp zelf gemaakt, met 
een toren die meteen de hoogste van Twente 
wordt. Daar haalt het bisdom een streep door. 
Architect Johannes Sluijmer uit Enschede tekent 
het uiteindelijke godshuis dat op 5 juni 1938 
wordt gewijd. In allerijl, omdat de pastoor geen 
haast maakt met de verhuizing van de oude naar 
de nieuwe kerk. Pas als de ‘bouwpolitie’ gebruik 
van het oude godshuis vanwege zijn bouwval-

lige staat niet meer toestaat, vindt op  
één dag de verhuizing plaats.

Misschien een stil protest van de pastoor. 
Dat zijn broer de bakstenen heeft 
geleverd, is voor hem een schrale troost: 
‘Alleen de steens bint van Osse', zal hij 
later zeggen.

Voor meer informatie over de theaterpro-
ductie en kaarten: www.theaterosse.nl
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Hij was nu ruim drie weken onderweg en op weg. Zuid-Frankrijk.  
Hij werd wakker in een dorp waar het jonge leven al lang uit 
vertrokken was. Hier zou hij vandaag blijven. Rust, zijn kleren 
verfrissen, naar de bakker voor een baguette, wat schrijven om n 
iet te vergeten, een wandelingetje om zo hier en daar bij iets of 
iemand stil te staan. Een man met een stokbrood onder de arm 
kwam voorbij. Hij wist nu ook welke kant hij op moest voor een 
brood.

Op de plaats rust
Zijn eerste rustdag had hij anderhalve week geleden genomen.  
Hij had toen bijna de hele dag geslapen. Uitrusten. Zijn conditie 
had hij zwaar overschat. Hij was even geschrokken dat ook voor 
hem de jaren begonnen te tellen. Het had geen enkele zin om daar 
bij stil te staan. Je komt er niet verder mee. En hij wilde verder, maar 
vandaag even niet. 

Bij de bakker was het niet druk. Met een stokbrood in zijn rugzakje 
liep hij het dorp uit. Hij zocht een plekje om een stukje uit het 
evangelie te lezen. Dat deed hij elke morgen. Ook nu viel het hem 
weer op: Jezus heeft er heel wat af gelopen. Van het ene dorp naar 
het andere, van het noorden naar het zuiden; stond stil bij zieke en 
gezonde mensen; ging zo nu en dan de grens over, en tenslotte 
richting Jerusalem. Zijn rustdag was een nacht waarin hij zich  
terugtrok in gebed. Hij moet aangevoeld hebben dat hem maar 
een kort leven gegeven was.

Dat stukje evangelie van deze morgen las hij voor de tweede  
keer. Een weldadige rust overviel hem. Het kon hem niet lang 
genoeg duren.

De rijkdom van rust en stilte
Op weg terug naar het dorp, naar zijn refugio (met een goed bed 
en een waslijn), werd hij begroet door een oude man in een zwarte 
gladde toog, steunend op zijn wandelstok. De pastoor. ‘Op weg 
naar Jacob in Spanje?’, vroeg de geestelijke. ‘Ja, en vandaag een 
rustdag in uw dorp’, zei hij.

De pastoor begroette hem met aandacht. Geen slap handje.  
‘Het is lang geleden dat ik iemand heb ontmoet die in ons dorp  
een rustdag houdt. Mag ik vragen: was het noodgedwongen,  
een rustdag hier?’ Hij aarzelde. Een ja of nee op die vraag van de 
pastoor was geen antwoord. Onderweg had hij zich meerdere 
keren gerealiseerd dat hij heel wat dingen te vluchtig had bekeken 
en bij mensen te kort had stil gestaan en maar half had geluisterd. 
Hij moest toch zo nodig verder?

Dat vertelde hij aan deze pastoor. ‘Ik herken dat leven’, zei de pastoor, 
‘maar ik moest oud worden om de rijkdom van de rust en de stilte te 
ontdekken en ervan te genieten.’ Ze liepen samen verder tot bij het 
huisje naast een te grote kerk voor dit dorp. ‘Als ik u niet overvraag, 
kom dan morgenvroeg hier met me ontbijten voor u verder trekt.’ Hij 
nam deze uitnodiging van de pastoor aan. Een eerste vingeroefening 
op weg naar een leven van aandachtig aanwezig zijn.

Een Diepe 
Rustdag
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Een woord en een gebaar
In het vroege ochtendlicht zag hij enkele vrouwen al terugkomen 
van de bakker. Met zijn rugzak losjes over één schouder liep hij 
richting de kerk. De pastoor was buiten en verzorgde de bloemen 
in de potten naast zijn voordeur. Binnen lag een vers en nog warm 
brood naast wat boter en jam op tafel. ‘Het is mijn gewoonte elke 
morgen een stukje uit de Bijbel te lezen voordat ik ga eten. En dat 
doe ik nu ook maar. Twee horen meer dan één.’

De pastoor ging staan en las uit Lucas’ evangelie: Jezus komt een 
stad binnen. De mensen zijn nieuwsgierig en willen weten wie die 
man is en wat hij te vertellen heeft.  Maar Jezus zegt hier niets. Hij 
straalt kennelijk zoveel aandacht en vertrouwen uit, dat één van de 
mensen daar hem uitnodigt en vertelt hoe hij in het leven staat: 
delen, geven en vergeven. Dan krijgt deze kleine, niet geziene man 
van Jezus te horen dat zegen op hem rust.  

De pastoor legde het Bijbeltje midden op tafel. Na een korte stilte 
deelde hij het brood met zijn gast en schonk warme en sterke 
koffie. Lang hebben hij en de pastoor niet met elkaar gepraat en 
naar elkaar geluisterd. Intens was het wel om zo de dag te begin-
nen en verder te gaan op weg naar Jacob in Spanje.

Nabeschouwing
Van de eerste dag na de rustdag had hij genoten. Hij had een paar 
uur in gezelschap van twee vrouwen gelopen, met hen gerust en 
wat gedronken. Alle drie hadden ze veel liefs verloren en uit 

Genieten van  
de rijkdom van de 

rust en de stilte

handen moeten geven. Deze pijn delen met elkaar was ook helend. 
Dat schreef hij ’s avonds aan tafel in een herberg in zijn schriftje. 

Van het gesprek met de pastoor aan de ontbijttafel kon hij geen 
woord op papier krijgen. Elk woord was te gebrekkig voor wat hij 
daar beleefd had. Hij moest denken aan een pater, en dat schreef 
hij toen maar op, die voor en over God geen woorden had, en 
daarom maar zelden preekte. Hij improviseerde meestal na een 
verhaal uit het evangelie iets op de piano. Lichte klanken, in tijden 
van droogte en oorlog, en harde hoge noten als iedereen het wel 
welletjes vond. ‘Hoor Israël, de HEER is onze God, de HEER  
is de enige.’

Gerard Geurts
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Van de bestuurstafel

Elk jaar vragen we u om een bijdrage voor ons parochiemagazine 
Geestig. Hiermee willen we u informeren over wat er in onze 
parochie en onze geloofsgemeenschappen leeft en speelt.
Daarnaast streven we ernaar om u teksten en artikelen ter overwe-
ging en bezinning aan te reiken. Zo dient Geestig de verbinding 
tussen allen die zich in onze parochie en gemeenschappen thuis 
voelen en zich er welkom weten.

Die functie: verbinden, elkaar inspireren, het delen van ons geloof, 
onze wensen en dromen, staat steeds voorop bij het maken van 
Geestig. Vanaf het moment waarop de redactie bijeenkomt om de 
inhoud van het nieuwe nummer te bespreken tot en met de
aflevering bij u thuis. En dat alles in een vormgeving die uitnodigt 

en aanspreekt. Zodat we u ook nu weer verzoeken om 
 een bijdrage van € 15,- voor uw en ons blad.

We vragen u dit bedrag over te maken op:  
IBAN NL 94 RABO 0109 0696 25 
ten name van R.K. Heilige Geestparochie 
onder vermelding van ‘Geestig.’
Graag bevelen we deze bijdrage van harte bij u aan.  
Bij voorbaat onze hartelijke dank hiervoor.

Parochiebestuur Heilige Geestparochie
Redactie Geestig

Denkt u nog aan de overschrijving?

Met een plechtige eucharistieviering hebben we op zaterdag  
17 juni de kerk van de Heilige Blasius in Beckum aan de eredienst 
onttrokken. Er waren veel aanwezigen bij dit emotionele moment, 
en velen hebben na de viering nagepraat en herinneringen 
opgehaald. Het pastorale team overlegt met de beide gemeen-
schappen hoe de parochie in Beckum en Bentelo aanwezig kan 
blijven.

Herbestemming
Over de toekomst van de beide kerkgebouwen hopen we in het 
najaar meer te kunnen zeggen. In beide dorpen voeren we 
gesprekken met plaatselijke initiatiefnemers om de gebouwen een 
goede herbestemming te kunnen geven. We vertrouwen erop dat 
het gaat lukken: we hopen daarover nog in 2023 duidelijkheid te 
kunnen geven. Hierbij past wel een opmerking: al zijn de kerken 
aan de eredienst onttrokken, plannen en initiatieven voor herbe-
stemming moeten worden goedgekeurd door het bisdom.

Kunstschatten
En dan heeft een kerksluiting nog weer andere gevolgen. We staan 
er nooit zo bij stil, maar in elk kerkgebouw vind je kunstschatten. 
Denk bijvoorbeeld aan de gewaden, de offerschalen, kelken, kande-
laars, beelden en glas-in-loodvensters. Kerken zijn soms kleine 
musea van kunst en cultuur. Bentelo heeft prachtige glas-in-
loodramen, Beckum heeft prachtige beelden. 

Zorgvuldigheid
Ook daarvoor moet een goede en passende herbestemming 
worden gevonden. In ons bisdom assisteren medewerkers van 
Museum Catharijneconvent daarbij. Ze hebben inmiddels de 
bestaande, maar verouderde inventarisatie geactualiseerd en 
aangevuld en een herbestemmingsadvies uitgebracht. Na de 
zomer gaan we daarover in gesprek met de locatieraden. Met de 
grootst mogelijke zorgvuldigheid. We proberen om waar dat kan 
de kunstwerken lokaal te behouden, met veel respect voor de 
waarde die de lokale gemeenschappen hieraan hechten. Sommige 
kunstwerken kunnen eventueel ook een passende plek krijgen  
in één van de andere kerken van de parochie of in een museum.  
Maar alles gaat in nauw overleg met de locaties.
Zo sluiten we een bewogen voorjaar af. De zomer gebruiken we  
net als iedereen om bij te komen en nieuwe energie op te doen. 
Namens het parochiebestuur wens ik iedereen een fijne vakantie 
en een fijne zomer.

Jan G.M. Put, vicevoorzitter
Foto’s: Kerkfotografie.nl

Tijd om nieuwe 
energie op  
te doen
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Van het pastorale team
•  49 pelgrims gingen van 29 april t/m 6 mei mee met de bisdom-

bedevaart naar Lourdes. Het was een mooie en inspirerende tocht, 
waaraan de deelnemers veel hebben gehad. Binnenkort is er een 
terugkombijeenkomst om ervaringen en foto’s uit te wisselen. 

•  Begin mei was er een vervolgbijeenkomst met lekenvoorgangers 
in woord- en communievieringen en uitvaartvieringen, voorbe-
reid door enkele lekenvoorgangers en het pastoraal team. Hier 
kwam een voorstel ter sprake over geleidelijke afbouw van het 
aantal weekendvieringen en het vormen van een denktank van 
lekenvoorgangers en pastores om te kijken naar andere vormen 
van vieren. De meningen hierover liepen uiteen. Er wordt de 
komende tijd verder gesproken.

•  Op zondag 4 juni en 11 juni hebben 49 kinderen uit onze drie 
parochies hun Eerste Heilige Communie gedaan. Van hen kwamen 
er 16 uit de Heilige Geestparochie. Zie hieronder. 

•  Op zaterdag 17 juni was in Beckum in de H. Blasiuskerk de 
indrukwekkende laatste eucharistieviering. Aan het eind droeg 
pastoor Jansen het Allerheiligste de kerk uit en werd het altaar 
ontbloot. Dat was voor velen een emotioneel moment. Er was 
voor iedereen een flyer met informatie over hoe het pastoraal 
verder gaat na 17 juni in Beckum. 

Het pastoraal team wenst u een goede zomer toe, thuis, of op 
vakantie.

Pastoor Jurgen Jansen,
Parochievicaris Casper Pikkemaat,
Pastoraal werker Annet Zoet

4 juni: Eerste Heilige Communie 
Zestien kinderen uit alle geloofsgemeenschappen van de Heilige 
Geestparochie hebben op zondag 4 juni hun eerste Heilige 
Communie gevierd. Met de voorbereiding zijn ze al in februari 
begonnen. Zes keer kwamen zij bij elkaar om met behulp van het 
werkboek ‘Blijf dit doen’ meer te leren over Mozes, die de naam 
van God te horen kreeg. En natuurlijk over Jezus, die mensen 
genas en 5000 mensen met de hulp van God te eten gaf, hoewel 
er maar vijf broden en twee vissen waren. Het ging over wie je 
bent, wie God en Jezus zijn, over vertrouwen en vriendschap, 
over delen en helpen, over leven en liefde, over sterven en 
opstaan. Ook zijn de kinderen naar de bakker geweest om  
broodjes te bakken voor de broodmaaltijd samen met de ouders.

Tijdens de overweging op 4 juni sprak pastor Pikkemaat met de 
kinderen over eten en brood dat je nodig hebt om te groeien, te 
leren, te spelen, en het brood van Jezus, Zijn lichaam. Het brood 
van Jezus eet je om dicht bij Jezus te zijn. Eén voor één deden zij 
daarna hun Eerste Heilige Communie.
De viering werd afgesloten met een feestelijk lied, dat de communi-
cantjes samen met het koor Cantu zongen: ‘Als je blij bent in je 
leven.’ Ook de ouders, familie en parochianen zongen, klapten, 
stampten en zwaaiden mee. Wij feliciteren alle communicantjes en 
hun ouders en wensen hun veel geluk.

Terugkomviering
Op zondag 16 juli om 09.30 uur is er een terugkomviering voor alle 
communicantjes in de Heilige Blasiuskerk in Delden. Het wordt een 
viering voor jong en oud, met de jaarlijkse zomerzegening en ‘Heel 
Delden bakt.’ Na de viering is een gezellig samenzijn in en rond de 
kerk. Voor de communicantjes is er een speurtocht.

Pastor Annet Zoet
Foto: Moniek Hofstede (Made by Moon)
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Geloof en  
duurzaamheid

Je zou ook kunnen zeggen ‘duurzaamheid als levensbeschouwing.’ 
Het containerbegrip ‘duurzaamheid’ kan van alles omvatten, 
bijvoorbeeld veiligheid, zorg, vriendschap, liefde, respect voor de 
ander. Ook de vraag hoe wij als mens produceren en consumeren 
valt eronder. Het is een actuele vraag met een diversiteit aan 
meningen.

Dagelijks horen of lezen we erover. Een feit is dat er iets moet 
veranderen, maar wat, door wie, hoe en wie betaalt de rekening? 
Veel mensen hebben nu al moeite om de rekeningen te betalen.

De wereld om ons heen
De Raad van Kerken Nederland was medeondertekenaar van  
een document dat oproept tot een duurzame en rechtvaardige 
economie en samenleving. Ook professor Herman Wijffels heeft  
het thema duurzaamheid enige jaren geleden op de Nederlandse 
agenda gezet. Hij geeft in zijn betoog aan dat ieder mens mede 
beïnvloed wordt door zijn of haar spirituele bronnen én door het 
fysieke milieu waarin hij of zij leeft.

Ieder mens kan vanuit zijn levenshouding invulling geven aan 
duurzaamheid. Het kan richting geven aan de meest essentiële 
 taak van de mens: om het leven op een goede manier door te 
geven aan de volgende generatie.

Rentmeesterschap
In de christelijke kerken wordt vanuit de Bijbel over ‘rentmeester-
schap’ gesproken, het zorgvuldig omgaan met de aarde, haar 
bewoners en haar natuur. Een rentmeester werkt in opdracht  
van de eigenaar en moet op een verantwoorde wijze de goederen 
beheren. Ofwel: wij hebben de aarde van God gekregen, met 
daarbij zijn opdracht om zorgvuldig om te gaan met elkaar en met 

onze leefomgeving. Prins Claus zei het ooit zo: ‘Wij hebben de 
aarde niet gekregen van onze ouders, maar slechts te leen van  
onze kinderen.’ 
 
Tientallen jaren is de nadruk veel komen te liggen bij het maken 
van winst en het optimaal gebruiken maken van de geboden 
mogelijkheden. Daar is op zich niets mis mee, maar zijn we daarbij 
de waarde van duurzaamheid en zorgdragen voor niet uit het oog 
verloren? Natuurlijk mogen we genieten van de dingen die ons 
gegeven zijn, maar we mogen ze niet verkwisten. 

Onze eigen rol
Van belang is ook wat je voor jezelf kunt verantwoorden. Dat is  
heel persoonlijk. Voor de een betekent het dat een verre vakantie 
wel kan, voor de ander juist niet. We kunnen proberen om zo rijk 
mogelijk te worden, of om een zo rijk mogelijk leven te leiden.  
Niet zozeer financieel, maar wel in evenwicht, met elkaar, met de 
kinderen, met de buurt en het milieu.

Gemeenschappelijk huis
Tijdens zijn nieuwjaarstoespraak vroeg koning Willem Alexander 
‘Wat voor samenleving willen we zijn?’ Paus Franciscus vraagt ons 
‘Wat voor wereld willen we nalaten?’ In zijn encycliek Laudato Si’ 
noemt hij de aarde ‘ons gemeenschappelijke huis’ en benadrukt hij 
de noodzaak om hier samen voor te zorgen, wereldwijd. Hij pleit 
voor een heel andere manier van omgaan met elkaar en de wereld 
om ons heen: waarin ieder bijdraagt aan het behoud van de 
schepping, de verbetering van levensomstandigheden voor 
iedereen en een rechtvaardige verdeling van de welvaart. 

Marianne Koebrugge 
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Hopelijk krijgen en hebben we redelijk zomerweer. Ook het in het 
evangelie is er sprake van een pauze. Niet zo zeer aan het strand als 
wel bij God. Jezus Christus zegt zijn apostelen: ‘Kom nu eens zelf 
mee naar een eenzame plaats om alleen te zijn en rust daar wat uit.’ 
Het was zó druk, dat zij niet eens de tijd hadden om te eten. Zij 
gingen weg van de mensen, ‘effeweg’, met de boot. De mensen 
begrepen echter waar Jezus en de leerlingen heengingen en waren 
er te voet nog eerder dan zij.

Ook wij leven in een drukke wereld. De vakantie gebruiken wij om 
er even aan te ontsnappen. Maar enige tijd geleden stond ergens 
het bericht te lezen dat werknemers steeds vaker ook tijdens de 
vakantie via internet met hun bazen in verbinding blijven. Dit lijkt 
mij geen gezonde ontwikkeling. Iedereen heeft tijden nodig om tot 
rust te komen. Om afstand te kunnen nemen. 

Vrij voor God
Het woord vakantie komt van het Latijnse woord ‘vacare’, wat 
betekent: ‘vrij zijn’. ‘Vacare Deo’ betekent ‘vrij zijn voor God’. Dat wil 
letterlijk zeggen: als we geestelijk moe zijn, hongerig of dorstig zijn, 
wellicht de uitputting nabij, juist dan hebben wij Christus, het 
levende Brood en het levende Water, nodig. Om de vakantie als  
een tijd van herstel te gebruiken. 

Bidden voor balans
Waar naar toe? Naar een eenzame plaats. Nu kunnen sommige 
mensen niet meer zo goed tegen eenzaamheid. Maar als je mensen  
en dingen weet los te laten, kun je weer tot jezelf komen. In het diepste 
van jezelf vind je Hem, de God van eeuwig leven. Wie werkt, voor God 
en voor de mensen, kan ook God vinden, maar soms moeten wij even 
meer de diepte in. Soms moeten wij even naar onze goddelijke 
heelmeester, om ons te laten genezen van opgelopen schade, om 
wijsheid op te doen en nieuwe energie, zodat wij het kunnen 
volhouden. Vakantie is een tijd van bidden en werken. Daarin  
vinden we onze balans weer terug.

Kracht van herhaling
Tot slot. Er was eens een concertpianist, die zei: ‘Wanneer ik een 
dag niet studeer, merk ik het. Wanneer ik twee dagen niet studeer, 
merken mijn vrienden het. Wanneer ik drie dagen niet studeer, 
merkt mijn publiek het.’ 

‘Hetzelfde’, zei ooit een bisschop (Dibelius) – ‘geldt voor mij wat  
het bidden betreft. Wanneer ik een dag niet bid, merkt God het. 
Wanneer ik twee dagen niet bid, bespeur ik het in mijzelf.  
Wanneer ik drie dagen niet bid, merkt mijn omgeving het’. 

Een beetje extra
Het is vakantie! Een tijd voor iets extra’s. Maar…eerlijk zullen wij 
alles delen: wij een beetje extra…en God een beetje extra.

Ik wens u een geweldige vakantie toe.

Pastoor Jurgen Jansen 

Het is vakantie!

Als je mensen en 
dingen weet los te 
laten, kun je weer 

tot jezelf komen
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Lucifers

Voor u gevonden
 Door Astrid Koning ter Heege

December slaan we even over
We waren geraakt en ontroerd door dit 
boek van Janneke Siebelink. Ze schrijft over 
haar ontmoetingen in het hospice waar ze 
vrijwilligerswerk deed. We krijgen een kijkje 
in wat mensen ons, in de laatste fase van 
hun bestaan, bij kunnen brengen over het 
leven. Prachtig en meeslepend geschreven. 
Ambo|Anthos Uitgevers, prijs: € 22,-.

Woorden als Psalmen
Psalmen bieden ons de kans om een 
dialoog met God aan te gaan. Volgens Erik 
Galle laten we deze kans in het dagelijks 
leven vaak liggen. In dit boek spreekt hij 
tot God en geeft ons een inkijk in wat 

een gebed met je doet. Tijdens onze 
redactievergadering hebben samen een psalm gelezen 

(zie pagina 24). We kwamen niet verder dan de eerste blad-
zijde, de woorden kregen meer betekenis naarmate we ze 
overlazen. Uitgeverij Adveniat Geloofseducatie, prijs € 18,-.

Film ‘Mary’
In de eerste eeuw van onze jaartelling, ergens in Judea, verlaat de jonge vrouw 
Maria Magdalena haar dorp en familie met traditionele gewoontes. Ze zoekt een 
andere manier van leven. Die vindt ze bij een nieuwe sociale beweging geleid door 
Jezus van Nazareth. De reis die ze maakt met de groep volgelingen van Jezus 
eindigt in Jeruzalem. Daar is Maria Magdalena getuige van de kruisiging van  
Jezus, en is ze de eerste aan wie Jezus na zijn opstanding verschijnt. 
Te zien via: Amazon Prime Video, Apple TV of Google Play Films.

We waren heerlijk aan het fietsen, een prachtige route en het weer 
was geweldig. Toen het tijd werd voor een pauze stapten we af op 
het kerkplein in Hengevelde. We vonden een heerlijk bankje in de 
schaduw van een grote boom, en keken naar de kerk. Op het dak 
van de kerk staat een kleine klokkentoren, en natuurlijk heeft die 
kerk ook een echte toren. Zowel op de kleine toren als op de grote 
stond een kruis. Op het kruis op de grote toren was een gouden 
haan gemonteerd. En op het kruis op de kleine toren zat een duif. 
Daarover moest ik even nadenken.

Een haan op de toren is het symbool van de nieuwe dageraad, het 
begin van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. De tijd na Jezus 
dus. Omdat de haan echter ook een windwijzer is en dus met alle 
winden meedraait, heb ik soms een beetje moeite met het 
symbool. Ik kies nu eenmaal liever voor een duidelijke richting:  
de richting die Jezus is, Onze weg.

Maar ik bedenk me nu, terwijl ik dit schrijf, dat de haan ook alle 
kanten aanwijst waar vandaan Gods heil kan komen. Dat is een 
betere verklaring van de haan gelukkig. Het is maar net hoe je  
het bekijkt.

Maar nu die duif, die net zoals de haan op het puntje van het kruis 
zit en naar de wereld kijkt. De duif is om te beginnen het symbool 
van zachtmoedigheid. Ze zit ook op het kleinere kruis. Ze is 
duidelijk te zien, maar ook klein en vanwege de kleur denk ik dat 

het een tortelduif is. Mijn opa had twee tortelduifjes vroeger, en het 
zachte gekoer kon ik in het zolderkamertje goed horen als ik bleef 
logeren. Het gaf me een veilig gevoel, het klonk altijd zo vriendelijk.

Denkt u nu net als ik aan de Heilige Geest? De Geest die zachtmoe-
dig en vriendelijk maakt en die de liefde van God voor ons mensen 
is? Een duif op het kruis op een kerk of een kapel, in plaats van een 
haan, zou dat wat zijn? Een oproep tot vriendelijkheid en troost, tot 
hulp en genezing boven op het symbool van lijden dat het kruis 
ook is?

Denken over symbolen is, merk ik nu weer, heel persoonlijk. Wat 
ben ik dankbaar dat wij vrij mogen denken over de mooie symbo-
len die wij kennen door ons geloof. Het inspireert ons om te blijven 
proberen ons geloof te herkennen in kleine gebeurtenissen, zoals 
het kijken naar een kruis op een kerk. En om te blijven geloven in 
het Rijk dat komen zal.

Cathinka

Het duifje op de toren
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Even de batterij  
opladen
Elk jaar weer kijken we uit naar een mooie 
zomervakantie. Het vakantiegeld is binnen 
en het genieten kan beginnen, toch. Het 
hele jaar hard gewerkt en nu wat meer  
tijd maken voor andere leuke uitjes.
Er is niets mis met hard werken, maar er  
is ook niets mis met een beetje rust en 
ontspanning. We moeten toch al zoveel. 
Even de batterij opladen geeft energie  
om daarna weer door te gaan.

Nu zult u denken: wat heeft de Bijbel met vakantie te maken? In de 
Bijbel staat niets over vakantie, dat bestond toen niet. Wel vertelt 
de Bijbel over verre reizen als pelgrimstocht. En over rust houden.
Als de apostelen Jezus vertellen over al hun werk van onderwijzen 
en preken, zegt Jezus ‘Rust een beetje uit.’ Hij neemt ze mee naar 
een rustige plek om uit te rusten en nieuwe kracht op te doen. 
Hijzelf rust ook regelmatig uit en hebben we daaraan de zondag  
te danken?

Niet eerlijk verdeeld

Nu weten we dat het niet overal eerlijk verdeeld is. Er zijn grote 
groepen mensen die niet eens aan vakantie denken. Kúnnen 
denken. Die waarschijnlijk niet eens weten wat het is. Zij vullen 

hun dagen met het verzamelen 
van eten om te overleven. Ook zijn er mensen 
die hun vakantie besteden aan een goed doel, bijvoorbeeld door 
te helpen met het bouwen van een schooltje of een ziekenhuisje. 
Zij geven hun vakantie aan de medemens en halen daar veel 
voldoening uit. 

Kennis maken met andere mensen, een ander land of een andere 
cultuur is een verrijking van je leven. Zo geniet ieder op geheel 
eigen wijze van een welverdiende vakantie.

Een fijne vakantie gewenst én een goede thuiskomst.

Marianne Koebrugge

We kennen allemaal Vaderdag en Moederdag. Dat zijn geen 
kerkelijke feesten, hoewel er op die dagen in de kerk wel 
vaak voor alle vaders en moeders wordt gebeden. Wat 
sinds 2021 wel een kerkelijke feestdag is, is de Dag voor 
Grootouders.

Paus Franciscus heeft deze vastgesteld op de vierde 
zondag van juli. Daardoor vindt ze altijd plaats dicht bij 

26 juli, de feestdag van Anna en Joachim, de ouders van 
Maria en de opa en oma van Jezus. Dit jaar viert de kerk de Dag van de 

Grootouders op zondag 26 juli.

Vorig jaar, op de terugreis van Canada naar Rome, zei de paus hierover: ‘We hebben allemaal grootvaders 
en grootmoeders. Daarvan zijn sommigen in leven, anderen niet meer. Laten we hen vandaag op een 
bijzondere manier herinneren. Van onze grootouders hebben we van alles ontvangen, laten we ze 
daarvoor bedanken.’

Het is een mooie gelegenheid om midden in de zomervakantie even stil te staan bij alle grootouders, die 
soms misschien een beetje vergeten worden of het tijdens de vakantie wekenlang zonder bezoek van hun 
kinderen en kleinkinderen moeten stellen. 

23 juli: Dag voor grootouders
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‘Je bent als gelovige jongere niet alleen’
Over de Wereldjongerendagen 1 - 6 augustus

Caroline van den Berg vertelt.  Zij ging al vijf keer naar de Wereldjongerendagen 
(WJD): Keulen (2005), Sydney (2008), Madrid (2011), Krakau (2016) en Panamastad 
(2019), de laatste twee keer als lid van de organisatie vanuit Nederland.

De Wereldjongerendagen, wat is dat eigenlijk?
‘De WJD zelf duurt één week. Elke twee à drie jaar is het in een 
ander land. Deze dagen zijn speciaal bedoeld om jongeren van 
over de hele wereld zich verbonden te laten voelen. Het is een 
week vol festiviteiten zoals muziekfestivals, maar ook catechese  
en vieringen met de paus. De week eindigt met een avondwake 
waarna miljoenen jongeren samen overnachten op een veld onder 
de sterrenhemel, zonder tenten. De ochtend erna wordt de week 
afgesloten met een viering waarbij de paus ook celebreert.  
Een heel bijzondere ervaring.
Rondom deze hoofdweek zijn er weken met activiteiten in het land 
van bestemming, georganiseerd door de plaatselijke bisdommen 
of de Nederlandse overkoepelende organisatie.’

Wat hebben de Wereldjongerendagen jou gebracht, 
toen en nu?
‘Ik denk vooral de wetenschap dat je als gelovige jongere in deze 
tijd niet alleen bent. Je kunt je hier soms alleen voelen met die paar 
jongeren die je elke week in de kerk ziet en met je vrienden die 
nooit naar de kerk gaan. Tijdens de WJD kom je erachter dat er 
miljoenen jongeren zijn die zoekend en, of gelovig zijn. Die 

saamhorigheid die dat met zich meebrengt tijdens de WJD, sterkt 
je. Ik was 16 toen ik de eerste WJD meemaakte en ik zal nooit meer 
vergeten hoe het voelde om met zoveel gelijkgestemden samen  
te zijn.’ 

Moet je niet heel heftig in de Heer zijn om naar de 
WJD te kunnen gaan?
‘Nee hoor, haha! Je ziet er allerlei jongeren, van ongelovig tot zwaar 
gelovig. Het maakt niets uit. Iedereen mag er zijn. Ik denk juist ook 
dat de WJD het meest kan betekenen voor de jongere die nog op 
zoek is en niet zo zeker van zijn geloof.
Je kunt je tijdens de WJD zoveel in je geloof verdiepen als je wilt,  
en voelen en ervaren wat het geloof voor jou betekent.’ 

Wat doe je daar de hele dag? Ben je de hele dag aan 
het bidden?
‘Nee, je bent zeker niet de hele dag aan het bidden. Meestal is de 
reis in zijn totaal twee à drie weken. In de eerste week ben je met 
alle Nederlandse jongeren op weg naar je bestemming. Dan 
bezoek je ook bijzondere plaatsen, zoals bijvoorbeeld Lourdes of 
Fatima. Eenmaal aangekomen in het gastland volg je ergens in een 
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NAAM: Caroline van den Berg
LEEFTIJD: 34
BEROEP: Goudsmid (ontwerp en reparaties van sieraden,  
 zie: www.carolinevandenberg.nl) 
HOBBY’S:  Hockey, mountainbiken, skiën, lezen, reizen,  

gezelligheid met vrienden en familie
ACTIVITEITEN PAROCHIE: Acoliet, jongerenraad, CandleNight

parochie met alle Nederlanders het 
programma dat door de plaatselijke 
bevolking in elkaar is gezet. Dat 
wordt ‘Days in the Diocese’ 
genoemd. In die week slaap je bij 
gastgezinnen. Altijd een geweldige 
week want naast je geloof vieren, 
leer je het land en zijn inwoners 
echt kennen. Die zijn meestal 
bijzonder gastvrij. Dus elke dag is 
vooral een avontuur met veel lol; je 
sluit vriendschappen voor het leven 
en ziet en leert van alles.’

Hoe kun je daar andere 
jongeren ontmoeten?
‘Dat gaat vanzelf. De sfeer is open. Iedereen spreekt elkaar 
makkelijk aan. Dat komt door de saamhorigheid die iedereen  
voelt. Overal waar je bent tijdens de WJD-weken zijn er jongeren  
en vrijwilligers en iedereen lijkt één grote familie.
Wat jongeren onderling tijdens deze weken vaak doen is een klein 
aandenken uitwisselen. Dat kan een armbandje zijn, sleutelhanger 
of zoiets. Mijn polsen hebben volgehangen met armbandjes die ik 
gekregen heb van jongeren overal uit de wereld. En zij hebben nu 
een klein Nederlands houten klompje thuis liggen.’ 

Hoe heb jij destijds de aanwezigheid van de paus 
ervaren?
‘Ik heb paus Benedictus en Franciscus beiden meerdere keren 
meegemaakt. Dat deed mij toch iets meer dan ik had gedacht, 
maar alle keren wel van een afstandje. Ik ben, geloof ik, een te 
nuchtere Twentenaar om zoals velen bij de hekken te dringen  
om dichterbij te kunnen komen. 
Vooral het samen met miljoenen jongeren op een veld meemaken 
van de welkomstviering, avondwake en sluitingsviering met de 
paus, was prachtig. Zeker de laatste: tijdens die nacht slaap je met 
miljoenen jongeren bij elkaar onder de sterrenhemel. Een heel 
bijzondere ervaring.’ 

Als de paus jou om een advies zou vragen, wat zou je 
dan zeggen?
‘Lastige vraag. Ik zou wel een aantal dingen willen veranderen 
binnen de katholieke kerk. Ik zou bijvoorbeeld graag een meer 
welkome kerk zijn, een kerk voor iedereen. Wie je ook bent. Dat 
mensen mogen zijn wie ze zijn. Want we zijn allemaal door God 
geschapen en Hij vindt ons allemaal even mooi, en goed  
zoals we zijn. 

Ook zou ik graag willen zien dat meer vrouwen belangrijke plekken 
innemen binnen de kerk en het Vaticaan. Ik zie dat dit langzaamaan 
gebeurt, dankzij paus Franciscus. Het is een kleine stap voorwaarts 
de toekomst in.’ 

Waar moet je je aanmelden als je naar de WJD wilt 
gaan? 
‘Je kunt je aanmelden op www.wjd.nl. Daar vind je alle informatie 
en alle verschillende reisopties. 
Je kunt ook op eigen houtje gaan. Dan kun je je inschrijven voor de 
hoofdweek. Dit kan op www.lisboa2023.org.’ 

Wat moet een jongere die naar de WJD gaat in ieder 
geval meenemen?
‘Een backpack, een klein beetje gevoel voor avontuur en vooral 
heel erg veel zin!’ 

Lory Wagenaar

Kijk zelf:

Foto’s: Carmen Lieven, Carolien Hoogenboom



14
Geestig, 05  |  juli 2023

Theo, hoe komt een mens ertoe om journalist op het gebied van 
religie te worden?
‘Op de middelbare school stelde ik me de vraag: ’Wat ga ik 
studeren, politicologie, sociologie, filosofie of theologie?’ Maar ik 
had een religieuze inslag, mij door mijn vader en moeder meege-
geven. Dus het werd theologie. Ik had het grote geluk dat er in die 
jaren aan de toenmalige Katholieke Universiteit Nijmegen, nu 
Radboud Universiteit Nijmegen, bij de faculteit theologie kanjers 
van docenten waren: Schillebeeckx, Halkes, Van Iersel. Mijn moeder, 
ze dacht toen nog dat ik priester wilde worden, vond het fantas-
tisch dat ik theologie studeerde want ‘dan kan ik mooi met eagn 
personeel dood goan.’ Maar mijn vader zei: ‘Ie möt er wal geld met 
verdeen’n.’ En zo ben ik geleidelijk aan in de journalistiek gerold en 
weldra door de toenmalige Twentsche Courant gevraagd.’

Geloof je nog?
‘Ik geloof in het transcendente en in God, of Abba, Jahweh, de 
kosmos of welke term je maar gebruiken wilt. Dit geloof betekent 
voor mij troost en steun. Uit de godsdienstfilosofie heb ik geleerd: 
God is een fascinerend en tegelijkertijd angstaanjagend mysterie.  
Ik voel een aantrekkingskracht tot God maar ik ben ook wel een 
beetje bang voor God. Bang omdat God zo geheimzinnig is. 
Uiteindelijk kun je het geloof niet rationeel doorgronden. En toch 
heb ik een Godsgeloof omdat ik ervaren heb, zeker bij het overlijden 
van mijn ouders en vrouw, dat je een enorme kracht krijgt. Die kracht 
krijg ik van God; God is de grond van mijn bestaan.’

Kun jij geloven op het moment dat je een dierbare verliest?
‘Toen mijn vrouw overleed, heb ik het Stabat Mater van Pergolesi 
opgezet en ik heb God ter verantwoording geroepen: ‘Kom eens 
tevoorschijn jij; waarom heb je me dit aangedaan?’ Die vraag heeft 
geen enkele zin: je krijgt hem niet beantwoord. En ik heb geleerd 
dat dat ook niet hoeft omdat het hele bestaan van de mens 

geheimzinnig is, een mysterie. Ik ben, om met Kuitert te  
spreken, ‘ongeneselijk religieus.’ Ik geloof dat er meer is dan  
het materialisme dat er in onze wereld is. En dat maakt ons bestaan 
zinvol, samen met het gegeven dat we geschapen zijn met een  
vrije wil. Je mag niet alles op God schuiven: je moet het zelf doen.’

Wat is in jouw optiek de zin van ons bestaan?
‘Ik ben blij dat ik er ben. Wandelen met God en ootmoedig zijn. 
Leven zoals Jezus ons heeft voorgeleefd. Recht en gerechtigheid 
doen: vluchtelingenopvang, armen kleden, gevangenen bezoeken, 
enzovoort.’

Hoe kijk jij aan tegen de katholieke kerk van nu? 
‘De kerk heeft een groot reputatieprobleem. Er is het seksueel 
misbruik, maar ook de seksuele moraal moet veranderen, vrouwen 
moeten priester kunnen worden (net zoals in de Anglicaanse kerk), 
en leken moeten voluit verantwoordelijkheid kunnen dragen.’ 

Verwijs je met dit laatste onder andere naar het afschaffen van 
de woord- en communievieringen in het bisdom Utrecht?
‘Ja, dat is een schande omdat het niet Bijbels is. In Paulus staat dat 
een geloofsgemeenschap vier pijlers heeft: liturgie, geloofsonder-
richt, diaconie en caritas, en gemeenschapsvorming. Een gemeen-
schap heeft recht op een voorganger en als er geen priester is, dan 
moet de voorganger maar een leek zijn.

Dat de woord- en communievieringen alleen in het aartsbisdom 
Utrecht worden afgeschaft komt doordat bisschop Eijk, overigens 
een vriendelijke man, tot de uiterst conservatieve vleugel van de 
kerk behoort en zelfs op een aantal thema’s openlijk opponeert 
tegen paus Franciscus. Hij verwoest het aartsbisdom Utrecht. 
Gerard de Korte zou in deze tijd veel beter passen als kardinaal:  
hij is uiterst communicatief, aimabel en niet direct veroordelend.’

Interview met Theo 
Krabbe, oud-journalist  
van Tubantia
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Hoe moeten parochies omgaan met decreten zoals de opheffing 
van de woord- en communievieringen?
‘Evangelische ongehoorzaamheid en naar eer en geweten keuzes 
maken, dat wil zeggen gewoon woord- en communievieringen in 
de kerkgebouwen houden. En dan moet Eijk maar ingrijpen. En 
hopelijk wordt dat dan breed uitgemeten in de kranten. Maar 
katholieken hebben een ouderwetse gezagsgetrouwheid die diep 
zit. Als we echter niets doen, dan stevent de kerk af op een 
regelrechte ramp: binnen twintig jaar zijn de kerken leeg. De 
protestantse kerk kampt met hetzelfde probleem. Maar zij heeft 
beleidsnota’s gemaakt en zogenaamde pioniersplekken ingesteld 
- plekken waar aandacht wordt besteed aan jongere gezinnen. Dat 
gaat heel goed en de protestantse kerk trekt jongere mensen aan.’

 Wat vind je van de onzichtbaarheid van de kerk in het openbare 
leven? Als de Hema reclame maakt voor haar rookworsten,  
dan moet de kerk met haar veel mooiere waar toch zeker aan 
PR doen? 
‘Het is de perschef die dat zou moeten organiseren. Vroeger had de 
kerk kanjers van perschefs, zoals bijvoorbeeld Joep Mourits. Nu is 
de perschef het slaafje van Eijk. De kerk moet een uiterst gerouti-
neerde communicatieadviseur in dienst nemen, een die de sociale 
media beheerst. De kerk moet zichtbaar zijn op Facebook, Instagram, 
LinkedIn, Tiktok, enzovoort. Maar ook op tv, bij de praatprogram-
ma’s.’

Ben je somber over de staat van de kerk in Nederland?
‘Er gebeuren nog zovele goede dingen in de kerk. Mensen die zich 
onbaatzuchtig inzetten voor de medemens en dat niet aan de grote 
klok hangen. Daar moet het licht op geschenen worden. Bovendien, 
volgens het Sociaal Cultureel Planbureau zijn er nog 6 miljoen 
kerkelijke gelovigen, dat wil zeggen mensen die iets met de kerk 
hebben. Vermoedelijk zijn het er zelfs nog veel meer. Katholieken 
hebben tegenwoordig namelijk een supermarktgeloof: ze ontlenen 
voor hun geloof allerlei elementen aan andere religies en bouwen 
die dan in hun eigen geloof in. Geloven à la carte. Mensen zijn 
katholiek en geloven tegelijkertijd in karma en reïncarnatie uit de 

Oosterse religies, wat ik geen probleem vind, maar dergelijk geloof 
wordt niet gevangen in de onderzoeken van het Sociaal Cultureel 
Planbureau. Dat kijkt naar zaken als: Ga je naar de kerk? Bid je? Dat 
soort zaken.’

Is er nog een toekomst voor de kerk?
‘De toekomst van het christendom zal een ‘netwerk-christendom’ 
zijn, dat wil zeggen een christendom van lokale gemeenschappen 
die via een netwerk met elkaar verbonden zijn. 
Er is wel een institutie nodig want de boodschap moet verder 
gebracht worden, maar de tijd van de macht is voorbij. Ik volg 
nauwgezet wat paus Franciscus doet: hij is de kerk aan het hervor-
men. Maar hij weet heel goed dat wanneer hij de leer verandert,  
de kerk splijt in een conservatieve tak en een progressieve. Paus 
Franciscus kiest daarom voor ruimte en tijd, de zogenaamde 
synodale weg. Hij creëert ruimte en tijd want de kerk moet van 
onderaf veranderd worden en niet van bovenaf door een paus. 
Er is recentelijk een wereldwijde consultatie geweest en de reacties 
uit heel de wereld zijn in een werkdocument opgenomen. In 
Duitsland wordt al driftig over het werkdocument gediscussieerd. 
Het gaat daar over vrouwen in het ambt, het celibaat, de seksuele 
moraal, alle hete hangijzers. Ook de bisschoppen gaan daarover 
confereren in Rome. 

Er is wel één grote vraag: Hoe lang houdt paus Franciscus het nog 
vol en wie wordt zijn opvolger? Concreet geformuleerd, gaat een 
nieuwe paus de lijn van Franciscus voortzetten? Franciscus heeft  
wel het College van Kardinalen grondig veranderd. De dominantie 
van de Europese bisschoppen is gebroken. 
Hij heeft kardinalen uit alle windstreken 
benoemd. Voor wat betreft de toekomst 
van de kerk is er maar een weg: hopen op 
de wijsheid van dit College.’

Lory Wagenaar-Feringa

Ik ben
 ‘ongeneselijk 

religieus’
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Beckum
R.K. Geloofsgemeenschap 
H. Blasius
Haaksbergerstraat 187

7554 PA Beckum 

T: 074-3676209

E: beckum@heiligegeestparochie.nl

IBAN: NL83RABO0104701137
Openingstijden secretariaat 
Dinsdagmorgen van 08.30 -12.30 uur 

(Diny Annink) 

Vrijdagmorgen van 08.30 - 11.00 uur 

(Diny Annink)

Mariakapel | Geopend op dinsdag, donderdag 
en zondag van 09.00 - 17.00 uur.

Contact pastor | Parochianen die behoefte 
hebben aan contact met een van de pastores 
kunnen hen telefonisch bereiken (zie bericht op 
pagina 22).

Onder ons | Berichten die vermeld dienen te 
worden in Onder Ons, moeten op donderdag 
voor 13.00 uur binnen zijn bij het secretariaat. 
Parochianen die Onder Ons via de mail wensen 
te ontvangen kunnen contact opnemen met het 
secretariaat: 074-367 62 09 of mailen met 
beckum@heiligegeestparochie.nl.

Dinsdagmorgenviering | U kunt de viering op 
dinsdagmorgen om 09.00 uur meeluisteren via 
www.kerkomroep.nl.

Overleden |
• 9-5-2023, Frans ten Dam, 67 jaar

Secretariaat | Het secretariaat is in oneven 
weken geopend op maandagmorgen van  
11.00 uur tot 13.00 uur. U kunt hier misintenties 
aanvragen. Dat kan ook per e-mail:  
parochiebentelo@hotmail.com.

Contact pastor | Parochianen die behoefte 
hebben aan contact met een van de pastores 
kunnen hen telefonisch bereiken (zie pagina 22).

Mariakapel | De Mariakapel is alle dagen open 
van 09.00-18.00 uur.

Bentelo
O.L. Vrouwe van 
Altijddurende Bijstand
O.L. Vrouwestraat 3

7497 MA Bentelo

T: 0547-292221

E: bentelo@heiligegeestparochie.nl 

IBAN: NL34RABO0157108112

Giro: 88.73.19
Openingstijden secretariaat
Maandag van 11.00 tot 13.00 uur

Geest in en om de kerken

Delden
H. Blasius
Langestraat 78 

7491 AJ Delden

074-3761201

E: delden@heiligegeestparochie.nl

IBAN: NL24RABO0313302057
Openingstijden secretariaat 
Dinsdag en vrijdag van 9.00-12.00 uur

Zomertijd secretariaat | Het secretariaat is in 
de maanden juni, juli en augustus geopend op 
vrijdag van 09.00 -12 uur.

Contact pastor | Parochianen die behoefte 
hebben aan contact met een van de pastores 
kunnen hen telefonisch bereiken (zie bericht  
op pagina 22).

Mariakapel | De Mariakapel is alle dagen 
geopend van 09.00 tot 19.00 uur, zodat u in  
alle rust een bezoek kunt brengen. 

Overleden |
• 5-5-2023, Toon van der Veer, 96 jaar
• 7-5-2023, Rick Straathof, 57 jaar
• 26-5-2023, Thea Barkel-Lucassen, 91 jaar
• 30-5-2023, Lien Rouwler-Workel, 88 jaar
• 5-6-2023, Gerhard Bebseler, 94 jaar
• 7-6-2023, Agnes Voorpostel-Dierker, 85 jaar 
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Goor
H.H. Petrus en Paulus
Hengevelderstraat 24

7471 CH GOOR

T: 0547-260114

I : www.heiligegeestparochie.nl/goor

E: goor@heiligegeestparochie.nl

IBAN: NL25ABNA0593726634
Openingstijden secretariaat
Woensdag van 8.30 uur tot 11.00 uur.

Beheerder Parochieel centrum: 
Marian te Wierik
Voor het reserveren van een ruimte contact 
opnemen met Marian, tel. 06 40 44 32 02 (let op: 
nieuw nummer) of mjatewierik@gmail.com.

Misintenties | De vergoeding voor misintenties, 
gebedsintenties zijn € 9.-. Voor een jaargedach-
tenis € 12,-.

Vieringen | Iedere woensdag om 09.00 uur 
Eucharistieviering (tenzij anders vermeld in 
Geestig of via een mededeling).

Mariakapel, Moeder voor ons allen |
De Mariakapel aan de Mossendamsweg-Rouwe-
lerweg is dagelijks van 09.00 tot 20.00 uur, en 
tijdens de wintermaanden dagelijks van 09.00 
tot 18.00 uur geopend.

Contact pastor | Parochianen die behoefte 
hebben aan contact met een van de pastores 
kunnen hen telefonisch bereiken (zie pagina 22).

Getrouwd |
• 22-5-2023, Olf Broenink en Paula van der 

Helm-Sleijpen

Overleden |
• 4-5-2023, Nico Waanders, 66 jaar
• 9-5-2023, Wim Stokhof, 89 jaar
• 24-5-2023, Olf Broenink, 83 jaa

Secretariaat | Iedere woensdagmorgen van 
09.00-11.30 uur kunt u terecht op de pastorie 
voor het opgeven van misintenties, het melden 
van overlijden en voor verdere vragen en 
boodschappen.

Misintenties | De vergoeding voor misintenties/
gebedsintenties: € 9,-. Jaargedachtenis: € 12,-. 
Beiden t.n.v. kerkbestuur Hengevelde.

Openstelling Mariakapel | Dagelijks van 
09.00-18.00 uur.

Vieringen | Zie het vieringenrooster  
op pagina 20-21.

Overleden |
• 21-04-2023, Riek Hartgerink-ten Dam, 88 jaar
• 25-4-2023, Harry Doeschot, 74 jaar
• 26-4-2023, Marietje ten Thije-Borgelink, 91 jaar
• 8-5-2023, Jan Aarnink, 64 jaar
• 2-62023, Liesel van Loon, 95 jaar

Hengevelde
H.H. Petrus en Paulus
Goorsestraat 19

7496 AB Hengevelde

T: 0547 - 333 210

E: hengevelde@heiligegeestparochie.nl 

IBAN: NL35RABO0157107221
Openingstijden secretariaat
Woensdag van 9.00 tot 11.30 uur

Isidorushoeve
H. Isidorus
Goorsestraat 126

7482 CL St. Isidorushoeve

T: 074-3575210

E: st.isidorushoeve1@gmail.com 

IBAN: NL45ABNA0495351202
Openingstijden secretariaat

Dinsdag van 9.00 tot 11.00 uur

Vakantieperiode secretariaat | In de maanden 
juli en augustus is het secretariaat beperkt 
geopend. U kunt na de weekendvieringen uw 
intenties opgeven in de sacristie. Ook kunt u ze 
schriftelijk in een gesloten envelop in de 
brievenbus van de pastorie deponeren.
Vanaf september is het secretariaat elke 
dinsdagmorgen van 09:00 – 11:00 uur geopend. 
U kunt dan op de pastorie weer terecht voor het 
opgeven van mis-gebedsintenties, jaargedachte-
nis, het aanmelden van jubilea en overige zaken.  

Intentie of jaargedachtenis | De vergoeding 
voor een mis-gebedsintentie is € 9,-, voor een 
jaargedachtenis € 12,-.

Doordeweekse vieringen | Er is niet iedere 
dinsdagochtend een viering in onze kerk. Bij de 
weekendmededelingen en in Rond Haaksbergen 
wordt aangegeven wanneer dit wel het geval is. 
Na afloop is er dan koffie en thee.

Openstelling gedachteniskapel | De gedachte-
niskapel in onze kerk is dagelijks geopend van 
10.00 uur tot 17.00 uur.

Schoolverlatersviering | Op zaterdagavond  
15 juli nemen de kinderen van groep 8 tijdens 
een speciale viering afscheid van de Bonifatius-
school. Aanvang 19:00 uur, het kinderkoor zingt.

Maria Tenhemelopneming | Dinsdag  
15 augustus vieren we het hoogfeest van Maria 
Tenhemelopneming. Er is dan om 09:00 uur een 
eucharistieviering met na afloop koffie of thee.
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Ingezonden berichten
Twentse Processie naar Kevelaer
Op zaterdag 26 augustus 2023 vertrekt de Twentse Processie naar Kevelaer. We 
gaan naar een plek waar vele mensen samenkomen om dank te brengen en om 
bemoediging te vinden. Graag nodigen wij u uit om met ons mee te gaan en in 
Kevelaer een persoonlijke intentie te brengen aan Maria. Vanuit Goor vertrekt de 
bus om ongeveer 08:15 uur vanaf het kerkplein van de H.H. Petrus- en Pauluskerk. 
De kosten bedragen € 32,50.

Opgave
U kunt zich opgeven:
•  per bank tot uiterlijk 11 augustus door € 32,50 over te maken op bankrekening-

nummer NL16 INGB 000 380 9795 van W.A.M.H. Tijdink. Graag vermelden: 
Bedevaart Kevelaer 2023;

•  woensdag 9 augustus na afloop van de woensdagviering in de kerk.  
Betaling bij opgave te voldoen. Ook kunt u dan een misintentie voor Kevelaer 
opgeven. De kosten hiervan bedragen € 5,-.

Informatie
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met Wilma Tijdink, 
tel. 0547 - 27 51 90, e-mail: kevelaer.goor@outlook.com.

Gedicht
Van mevrouw Doris van 
Berkum-Smit ontvingen  
we het volgende gedicht:

Avondgebed

De hemel is zo mooi 
als de zon haar afscheid neemt,
en aan een ander stukje aarde
kleur en warmte geeft.
Goede God, geef de mensen
die daar wakker worden
als wij gaan slapen
hulp en liefde, sta hen bij,
met hun wensen en hun leven.
Geef, o Heer, Uw zegen
alle dagen die er zijn.
Ik blijf het U vragen, telkens weer:
geef vooral vrede, Heer.               

Giny Geerling en 
Marinus Freriksen ereleden  

Blasiuskoor Delden

Het R.K. Blasiuskoor Delden heeft dinsdag-
avond 9 mei Giny Geerlink en Marinus 
Freriksen tot erelid benoemd. Zo wil het 
beiden danken voor hun jarenlange inzet 
voor het koor.

Secretaris Gerard Reimer dankte Giny Geerling 
voor de wijze waarop ze in de afgelopen 
twaalf jaar het voorzitterschap van het koor 
heeft vervuld. Kenmerkend was de prettige  
en snelle manier van regelen en organiseren. 
Als er een lastig vraagstuk speelde, werd het 
adequaat aangepakt zodat het nooit een 
probleem werd. Altijd in goed overleg werd  
er een oplossing gevonden, zoals recent in  
de coronaperiode. 

In de veertig jaar dat Giny nu bij het koor is 
heeft ze ook eerder al bestuurlijke verantwoor-
delijkheden op zich genomen. Redenen genoeg 
om haar met algehele instemming van het koor 
te benoemen tot erelid. Als dank werden haar 
bloemen, een cadeaubon en een oorkonde 
aangeboden, vergezeld van een welgemeend 
applaus.

Hierna constateerde voorzitter Marian Aarnink 
vol bewondering dat Marinus Freriksen al ruim 
70 jaar actief lid is van het koor. Hij heeft 
nagenoeg geen repetitie of kerkdienst 
overgeslagen en was eveneens vele jaren 
bestuurlijk actief. Ook Marinus is met algehele 
instemming benoemd tot erelid. En ook voor 
hem waren er bloemen, een cadeaubon, een 
oorkonde en een daverend waarderend 
applaus. Na deze huldiging volgde een  
leuke avond.

Iets voor u?
Wij zoeken goede zangers en zangeressen. 
Houdt u van zingen, neem dan contact met 
ons op via blasiuskoordelden@gmail.com of 
telefonisch met secretaris Gerard Reimert, 
telefoon 06 12 23 15 82. In september werken 
we mee aan in het Ossespektakel in Beckum. 
Wij zijn goedwillende amateurs, die in een 
gezellige omgeving tot heel mooie dingen 
komen. U kunt altijd vrijblijvend komen 
sfeerproeven op onze repetitie op dinsdag-
avond van 19:30 – 21:30 uur (inclusief koffie-
pauze). U bent van harte welkom. 
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Ga jij ook mee?
Zoals altijd rijdt er een speciale bus mee naar Kevelaer voor  
de kinderen en hun begeleiders uit alle Twentse parochies. Ga 
 jij ook mee? Je kunt mee als bruidje of als misdienaar, als je tussen 
5 en 13 jaar bent. Jongens die geen misdienaar zijn, kunnen bij de 
bruidjes aansluiten. 

In Kevelaer lopen we mee met de intocht. We brengen een bloemen-
hulde aan Maria tijdens de eucharistieviering en zingen enkele 
Marialiedjes. Er is tijd om zelf rond te kijken, we gaan samen frietjes 
eten en is er voor ons een overblijfruimte om spelletjes te doen.

Elk jaar opnieuw is het een hele gezellige en mooie dag.  
De kosten bedragen € 5,- per kind (friet met snack en drinken). 
Je mag € 5,- meenemen om een souvenirtje te kopen.

Aanmelden
Aanmelden kan tot 10 augustus via onderstaand emailadres: 
Liedeke ten Vregelaar, liedeketenvregelaar@gmail.com.

Wisseling
Vele jaren was er een werkgroep, bestaande uit Liedeke, Hanneke 
en Astrid, die de deelname van de kinderen aan de Twentse 
Processie organiseerde en coördineerde. Nu neemt Anne van 
Hoogmoed die taken over. Elke parochie houdt wel haar eigen 
contactpersoon.

Anne vertelt over zichzelf: ‘Dag, ik ben Anne van Hoogmoed. Ik ben 
kerkganger bij de Franciscuskerk in Hengelo en werk bij Tzorg. 
Jarenlang ging ik met mijn oma en mijn moeder mee naar Kevelaer en 
zag dan ook de bruidjes en de misdienaars onder leiding van Liedeke. 
Dit was voor mij de aanleiding om ja te zeggen op de vraag of ik het 
stokje wilde overnemen. Tot ziens op zaterdag 26 augustus, dan hoop 
ik kennis te maken met de bruidjes, de misdienaars en hun ouders.’

Opbrengst Vastenactie 2023
De collecte van de Vastenactie die dit jaar in het teken stond 
van ‘Mensen onderweg in Zuid- Soedan’ heeft € 7.281,00 
opgebracht.

Hartelijk dank voor uw bijdrage.

Missie Ontwikkeling en Vredesgroepen  
HeiligeGeestparochie

Moeder voor ons allen
Zondagmiddag 14 mei was er een Mariaviering bij de Mariakapel 
‘Moeder voor ons allen’ op ‘t Zeldam. Onder grote belangstelling 
ging pastoor Jurgen Jansen voor in de viering. Na de processie 
zongen de vele aanwezigen Marialiederen onder begeleiding van 
accordeonmuziek van Frans Tenhagen. Na afloop was er een 
gezellig samenzijn rondom erve Volkerink.

Foto’s: Nathalie Mensink

Aanmelding H. Vormsel
In september start de voorbereiding voor het H. Vormsel. Kinderen 
uit groep 8 en hoger kunnen deelnemen aan het Vormsel. Voor 
meer info en aanmelding kunt u contact opnemen met secretariaat 
van het pastoraal team: secretariaat@pastoraalteam.nl  

Doopviering weer in eigen 
geloofsgemeenschap
Vanaf deze zomer is er weer de mogelijkheid dat de doopviering 
kan plaatsvinden in de eigen geloofsgemeenschap. Voor meer 
informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met het 
secretariaat van het pastoraal team: tel. 074 - 349 22 12, bereikbaar 
op dinsdag t/m donderdag van 08.30 – 16:00 uur of vrijdagmorgen 
van 08.30 – 12:30 uur, of per e-mail: contact@pastoraalteam.nl. 
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Vieringen
juli, aug.  
en sept.
Vieringen door de week 

Maandag:  geen vieringen.

Dinsdag:  19.00 uur Lambertus
 18.30 uur Delden  
 via kerkomroep

Woensdag:  09.00 uur Goor
 18.30 uur Delden

Donderdag: 19.00 uur Lambertus
 18.30 uur Delden 
 via kerkomroep

Vrijdag:  09.00 uur Borne
 18.30 uur Delden 
 via kerkomroep

Datum
H. Blasius 
Beckum

O.L. Vrouw van Altijd 
Durende Bijstand Bentelo

H. Blasius 
Delden

H.H. Petrus en 
Paulus Goor

H.H. Petrus en 
Paulus Hengevelde

H. Isidorus, 
St. Isidorushoeve

zaterdag 8 en          
zondag  9 juli

  zo. 09.30 Eucharistieviering
Pastor C. Pikkemaat

za. 19.00 Eucharistieviering
Pastoor J. Jansen

zo. 09.30  Eucharistieviering
Pater Groothuis
m.m.v. Dames- en Herenkoor

zaterdag 15 en           
zondag 16 juli

zo. 09.30 Eucharistieviering
Pastoor J. Jansen/pastor A. Zoet
Terugkomviering Communicantjes

zo. 09.30 Eucharistieviering m.m.v. 
koor In Between
Pastor C. Pikkemaat

zo. 9.30 WoCo-viering
Werkgroep

za. 19.00 Eucharistieviering
Pastor C. Pikkemaat 
Schoolverlatersviering
m.m.v. Kinderkoor

zaterdag 22 en        
zondag 23 juli                       

                                          zo. 09.30 Eucharistieviering
Pater R. van der Vegt 

      za. 19.00 WoCo-viering
Werkgroep        

zo. 9.30 WoCo-viering
Werkgroep
m.m.v. Dames- en Herenkoor

zaterdag 29 en      
zondag 30 juli 

 zo. 9.30 Eucharistieviering
Pastoor J. Jansen

          zo. 9.30 WoCo-viering
Werkgroep

za. 19.00 WoCo-viering
Werkgroep
m.m.v. Dames- en Herenkoor

zaterdag 5 en         
zondag 6 augustus           

zo. 09.30 Eucharistieviering
Pastoor J. Jansen

za. 19.00 WoCo-viering
Werkgroep

zo. 9.30 WoCo-viering
Werkgroep

zo. 9.30 WoCo-viering
Werkgroep
m.m.v. Dames- en Herenkoor

zaterdag 12 en          
zondag 13 augustus

zo. 09.30 Eucharistieviering
Pastoor J. Jansen

za. 19.00 WoCo-viering
Werkgroep

za. 19.00 WoCo-viering
Werkgroep

zaterdag 19 en          
zondag 20 augustus

zo. 09.30 Eucharistieviering
Pastor C. Pikkemaat

zo. 09.30 Eucharistieviering
Pastoor J. Jansen

zo. 9.30 WoCo-viering
Werkgroep

zo. 9.30 WoCo-viering
Werkgroep

zaterdag 26 en        
zondag 27 augustus

zo. 09.30 Eucharistieviering
Pastor C. Pikkemaat

za. 19.00 WoCo-viering
Pastor A. Zoet

za. 19.00 WoCo-viering
Werkgroep
m.m.v. Dames- en Herenkoor

zaterdag 2 en          
zondag 3 september

zo. 09.30 Eucharistieviering
Pastoor J. Jansen

za. 19.00 WoCo-viering
m.m.v. koor In Between 
Werkgroep

zo. 9.30 WoCo-viering
Werkgroep

zo. 09.30 Eucharistieviering
Pastor C. Pikkemaat
m.m.v. Dames- en Herenkoor

Digitale collecte!
Als u de viering online volgt is het toch 

mogelijk om uw gave aan de collecte  

toe te voegen. Ga hiervoor naar  

www.heiligegeestparochie.nl/home of 

scan de QR-code hieronder. Klik op de 

afbeelding collectezak, zoals hierboven 

weergegeven en vervolgens komt u op 

de donatiepagina. Selecteer een bedrag 

bij de donatieknop. Kies uw bank en 

betaal met iDEAL.
Sinds het begin van dit jaar houdt pastoor 
Jurgen Jansen geloofsgesprekken. De 
eerste vijf avonden zijn goed bezocht door 
parochianen van de Goede Herder, de  
H. Geestparochie en de H.H. Jacobus- en 
Johannesparochie. En steeds zijn ze positief 
over de manier waarop tijdens deze 
bondige bijeenkomsten ongedwongen  

kan worden gesproken over ons geloof  
en de verdieping daarvan.
Na de vakantie komen de volgende vijf 
avonden. Ook dan verzorgt pastoor Jansen een 
korte inleiding, is er vervolgens gelegenheid om 
in groepen verder te praten, waarna de pastoor 
de hoofdpunten verzamelt en de avond besluit. 
U bent hier allen van harte welkom. 

Geloofsgesprekken na de vakantie
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Datum
H. Blasius 
Beckum

O.L. Vrouw van Altijd 
Durende Bijstand Bentelo

H. Blasius 
Delden

H.H. Petrus en 
Paulus Goor

H.H. Petrus en 
Paulus Hengevelde

H. Isidorus, 
St. Isidorushoeve

zaterdag 8 en          
zondag  9 juli

  zo. 09.30 Eucharistieviering
Pastor C. Pikkemaat

za. 19.00 Eucharistieviering
Pastoor J. Jansen

zo. 09.30  Eucharistieviering
Pater Groothuis
m.m.v. Dames- en Herenkoor

zaterdag 15 en           
zondag 16 juli

zo. 09.30 Eucharistieviering
Pastoor J. Jansen/pastor A. Zoet
Terugkomviering Communicantjes

zo. 09.30 Eucharistieviering m.m.v. 
koor In Between
Pastor C. Pikkemaat

zo. 9.30 WoCo-viering
Werkgroep

za. 19.00 Eucharistieviering
Pastor C. Pikkemaat 
Schoolverlatersviering
m.m.v. Kinderkoor

zaterdag 22 en        
zondag 23 juli                       

                                          zo. 09.30 Eucharistieviering
Pater R. van der Vegt 

      za. 19.00 WoCo-viering
Werkgroep        

zo. 9.30 WoCo-viering
Werkgroep
m.m.v. Dames- en Herenkoor

zaterdag 29 en      
zondag 30 juli 

 zo. 9.30 Eucharistieviering
Pastoor J. Jansen

          zo. 9.30 WoCo-viering
Werkgroep

za. 19.00 WoCo-viering
Werkgroep
m.m.v. Dames- en Herenkoor

zaterdag 5 en         
zondag 6 augustus           

zo. 09.30 Eucharistieviering
Pastoor J. Jansen

za. 19.00 WoCo-viering
Werkgroep

zo. 9.30 WoCo-viering
Werkgroep

zo. 9.30 WoCo-viering
Werkgroep
m.m.v. Dames- en Herenkoor

zaterdag 12 en          
zondag 13 augustus

zo. 09.30 Eucharistieviering
Pastoor J. Jansen

za. 19.00 WoCo-viering
Werkgroep

za. 19.00 WoCo-viering
Werkgroep

zaterdag 19 en          
zondag 20 augustus

zo. 09.30 Eucharistieviering
Pastor C. Pikkemaat

zo. 09.30 Eucharistieviering
Pastoor J. Jansen

zo. 9.30 WoCo-viering
Werkgroep

zo. 9.30 WoCo-viering
Werkgroep

zaterdag 26 en        
zondag 27 augustus

zo. 09.30 Eucharistieviering
Pastor C. Pikkemaat

za. 19.00 WoCo-viering
Pastor A. Zoet

za. 19.00 WoCo-viering
Werkgroep
m.m.v. Dames- en Herenkoor

zaterdag 2 en          
zondag 3 september

zo. 09.30 Eucharistieviering
Pastoor J. Jansen

za. 19.00 WoCo-viering
m.m.v. koor In Between 
Werkgroep

zo. 9.30 WoCo-viering
Werkgroep

zo. 09.30 Eucharistieviering
Pastor C. Pikkemaat
m.m.v. Dames- en Herenkoor

ACTUELE INFORMATIE
Actuele informatie over de vieringen in onze 
kerken vindt u steeds op 

www.heiligegeestparochie.nl/vieringen. 

Noteer alvast de data:
• dinsdag 22 augustus;
• dinsdag 5 september;
• dinsdag 3 oktober;
• dinsdag 7 november;
• dinsdag 12 december. 

De gesprekken vinden plaats in het parochiehuis St. Lambertus, 
Wemenstraat 2, Hengelo. Aanvang 20:00 uur, sluiting 21:30 uur. 
Aanmelding vooraf is niet nodig: u bent gewoon hartelijk welkom.
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Woordpuzzel 5
In deze uitgave van Geestig staat de vakantiesfeer centraal, de tijd waarin 
de bloembakken en bermen gevuld zijn met prachtige zomerbloeiers. De  
8 woorden in onderstaande puzzel zijn hierop van toepassing. Heeft u ze 
allemaal gevonden? Stuur dan uw antwoord voor 17 augustus 2023 naar:

Redactie Geestig/Puzzel 5
Langestraat 78
7491 AJ Delden

of mail naar redactiegeestig@heiligegeestparochie.nl. Vergeet u niet om 
behalve de oplossing ook uw naam, adres en telefoonnummer te vermel-
den. Onder de goede inzenders verloten we een leuke attentie. Alle 
inzenders dingen aan het eind van het jaar mee naar de jaarprijs. 

Uitslag
In de woordzoeker Geestig 4, zaten de volgende acht woorden: natuur, 
bloeien, nestjes, lammeren, fietsen, genieten, bloemen, pioenroos. Uit  
de vele goede inzendingen hebben we de volgende winnaar getrokken: 
mw. Leny Stegeman. Van harte gefeliciteerd.

door Astrid Koning ter Heege
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Info RK Heilige Geestparochie
www.heiligegeestparochie.nl
IBAN: NL94 RABO 0109 0696 25
ANBI-nummer:  002609411
KvK-nummer:  74845721

Secretariaat pastoraal team
Berfloplein 18, 7553 JZ Hengelo
T: 074-349 22 12
E: contact@pastoraalteam.nl
Bereikbaar op dinsdag tot en met donder-
dag van 08.30-16.00 uur 
en op vrijdag van 08.30-12.30 uur.

Centraal secretariaat Heilige Geest-
parochie
Hengevelderstraat 24, 7471 CH Goor
T: 0547 - 26 08 78
E: contact@heiligegeestparochie.nl
Dit nummer is niet voor pastorale zorg  
of ziekenzalving. Zie hieronder.

Bezoek pastor
Parochianen die behoefte hebben aan een 
bezoek van een van de pastores
kunnen dit doorgeven aan het centraal 
secretariaat: 074 - 349 22 12.

Pastorale nood
In geval van pastorale nood kunt u 
rechtstreeks contact opnemen met pastoor 
J. Jansen of pastoraal werker A. Zoet. U 
vindt hun gegevens in de rechterkolom op 
deze pagina. We vragen u hierbij rekening 
te houden met hun vrije dagen.

Ziekenzalving
Voor de ziekenzalving of de ziekenzegen 
kunt u eveneens rechtstreeks contact  
opnemen met pastoor J. Jansen of 
pastoraal werker A. Zoet. 

Dopen en Huwelijk
Aanmelden bij secretariaat pastorale team 
T: 074- 349 22 12

Vertrouwenspersoon
•  Mw. Magrit de Graaf 

M: vertrouwenspersoon@rktwentezuid.nl 
T: 06 51 74 13 00

 Facebook.com/heiligegeestparochie

 www.twitter.com/heiligegeestpar

Pastorale team
•  J.A.C. Jansen, pastoor (liturgie) 

M: 06 - 46 90 72 33 (maandag  
niet bereikbaar) 
E: j.jansen@rktwentezuid.nl 
Vrije dag: maandag

•  C.J.G. Pikkemaat, pastor 
E: c.pikkemaat@rktwentezuid.nl

•  Mw. A. Zoet, 
pastoraal werker 
M: 06 - 27 12 46 95 
E: annettezoet@gmail.com 
Vrije dag: vrijdag

Emeriti
•  Pater R. van der Vegt 

E: rinusvegt@hotmail.nl 
T: 074 - 266 55 81
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Hij zag ze allemaal 
voorbij komen in de 
auto, op de fiets en 
lopend. Binnen- en 
buitenlanders.  

Deze medelanders sleuren de hele huishouding met zich mee, 
inclusief een overdekt terras. Volledig ingericht naar eigen smaak. 
Ze zijn niet gebonden aan één plaats. Vandaag nog aan zee en 
morgen in de bergen. Waar plaats is, schuiven ze aan.  

Een andere medelander heeft gekozen voor all inclusive-vervoer. 
Niets aan de trekhaak. Alleen de fiets achterop voor de nodige 
boodschappen. Niet met je hele hebben en houden naar de bakker 
en de supermarkt. Dat doet hij thuis ook niet.

In volle vaart, met de kinderen op de achterbank, zijn zij op weg naar 
hun vakantiehuisje diep in het zuiden. Elk jaar weer een lange rit. Op 
de plaats van bestemming overvalt hen een weldadige rust. Lezen, 
wandelen, aan de kinderen geen kind. De dagen vliegen voorbij,

Op het journaal ziet hij ouders met hun kinderen in de trein 
stappen. Zij vertellen de journalist dat dit jaar het klimaat, de 
duurzaamheid, de stikstofuitstoot en het milieubewustzijn van hun 
kinderen de keuze bepaald hebben. De trein, niet de auto en niet 
het vliegtuig. De hectiek bij het vertrek op het vliegveld missen zij in 
ieder geval niet. Het ritmische kedeng, kedeng, kedeng brengt nu al 
rust en ontspanning.

Ze komen allemaal voorbij

En natuurlijk zijn zij gebleven. De wandelaar en de fietser. Zij 
hebben de tijd en de kritiek mee. Geen uitstoot en geen luchtver-
vuiling. Zij houden vakantie ver weg van de snelweg. Hun terrein is 
het fietspad, de berm en de binnenweg. Zon, regen en (tegen)wind 
zijn hun afwisselende metgezellen. De verhalen van hun tegenlig-
gers voorspellen een prachtige avond en een goed onderkomen. 
Zij willen niet méér in hun vakantie.

Gerard Geurts



Tijdgeest
Zijt Gij dat?
We zitten tegenover elkaar. Gij zwijgt.

Dat ben ik gewoon. Zo zijt Gij.

Ik ben degene die spreekt.

Ik wil U woorden ontlokken.

Gij zwijgt.

Ik ween. Gij kijkt.

Ik zie aan uw blik

dat Gij meer weet.

Ik neem het U kwalijk

dat Gij niet spreekt.

Gij zwijgt.

Ik zwijg ook.

Niet dat ik U wil imiteren.

Integendeel.

Ik zwijg tot Gij

het woord neemt.

We zitten bij elkaar.

Gij kijkt.

(Uit: Erik Galle, Woorden als psalmen)


