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Een wonder? - WY
Een stille mevrouw in haar bed in ".‘ A
ons verpleeghuis. Ze sprak zelden. ﬁ
Wat ik ook probeerde, zij bleef
zwijgen. Vaak had ze ook haar ogen
gesloten en lag ze een beetje in
elkaar gedoken in bed. Het leek wel
% of ze in een andere wereld was.
L Alleen als er eten kwam, reageerde
zij op de lepel die zachtjes tegen
haar mond werd gehouden.
Vroeger was zij een krachtige,
levendige vrouw die van een
W praatje hield, vertelde me haar
% zoon Bert. Sinds zij ziek werd in
haar hoofd, keerde ze zich in
zichzelf, dreef ze steeds verder weg
leek ‘t wel. Zij werd elke
zondagochtend voor de viering in
haar bed naar de kapel gereden.
Dat kon toen nog! Vaak waren zoon
en/of schoondochter ook aanwezig.
Bert vertelde dat zijn moeder lid
was van het kerkkoor. Zij zong @}*
graag en ze had een lievelingslied
‘De steppe zal bloeien’. Als we het
... eens samen in de volgende viering &
| zingen, dacht ik. En dat deden we.
Het wonder gebeurde. Langzaam : )
2 gingen haar ogen open. Zij keek om LN
¥ zich heen en bij de inzet van het
1 derde couplet zag ik een vaag
lachje. ‘De dode zal leven’... hoe
betekenisvol! God was als het ware
il haar even tegemoet gekomen.
- § Wonderlijk ~ zult u  denken.
Misschien. Van harte hoop ik dat
ook u thuis of op vakantie Gods
aanwezigheid — soms heel even -
\ mag ervaren in de stilte van de
natuur, in de ontmoeting met
elkaar.

Marianne van der Linde
Geestelijk verzorger




HEILIGE BLASIUS

Zondag 30 juli

17e zondag door het jaar

9.30 uur Eucharistieviering
m.m.v. het dames- en herenkoor
Pastoor J. Jansen

Woensdag 2 augustus
18.30 uur Eucharistieviering
Pastoor J. Jansen

Zondag 6 augustus

18e zondag door het jaar

9.30 uur Eucharistieviering/ stille mis
Pastoor J. Jansen

Woensdag 9 augustus
18.30 uur Eucharistieviering
Pastoor J. Jansen

Zondag 13 augustus

19e zondag door het jaar

9.30 uur Eucharistieviering/ stille mis
Pastoor J. Jansen

Woensdag 16 augustus
18.30 uur Eucharistieviering
Pastoor J. Jansen
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Vieringen

Wilt u de vieringen beluisteren, dit kan via kerkomroep.nl.

Ga naar www.kerkomroep.nl vul in bij vind uw kerk: Delden, R.K. parochie H.
Blasius en ’live’ of ’luisteren’ aanklikken.

Elke woensdagavond is er om 18.30 uur een doordeweekse Eucharistieviering
te beluisteren via de kerkomroep (zie boven).

Zondag 20 augustus

20e zondag door het jaar

9.30 uur Eucharistieviering
m.m.v. het dames en herenkoor
Pastor C. Pikkemaat

Woensdag 23 augustus
18.30 uur Eucharistieviering
Pastoor J. Jansen

Zondag 27 augustus

21e zondag door het jaar

9.30 uur Eucharistieviering/ stille mis
Pastor C. Pikkemaat

Woensdag 30 augustus
18.30 uur Eucharistieviering
Pastoor J. Jansen

Zondag 3 september

22e zondag door het jaar

9.30 uur Eucharistieviering
m.m.v. het dames- en herenkoor
Pastoor J. Jansen

Woensdag 6 september

14.00 uur Eucharistieviering
m.m.v. het dames- en herenkoor
viering opening seizoen KBO
18.30 uur Eucharistieviering
Pastoor J. Jansen

Zondag 10 september
23e zondag door het jaar
9.30 uur Eucharistieviering
m.m.v. Cantu

Pastor C. Pikkemaat

Oecumenisch
avondgebed

Elke 1e donderdagavond van de maand zal om 19.00 uur

in de kapel van verpleeghuis St. Elisabeth het
Oecumenisch avondgebed plaats vinden.
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Woensdag 13 september
18.30 uur Eucharistieviering
Pastoor J. Jansen

Zondag 17 september

24e zondag door het jaar

9.30 uur Eucharistieviering
m.m.v. het dames- en herenkoor
Pastoor J. Jansen

Woensdag 20 september
18.30 uur Eucharistieviering
Pastoor J. Jansen

Zondag 24 september

25e zondag door het jaar

9.30 uur Eucharistieviering
m.m.v. het dames- en herenkoor
Pastoor J. Jansen

Woensdag 27 september
18.30 uur Eucharistieviering
Pastoor J. Jansen

Zondag 1 oktober

26e zondag door het jaar

9.30 uur Eucharistieviering
m.m.v. het dames en herenkoor
Pastoor J. Jansen

Woensdag 4 oktober
18.30 uur Eucharistieviering
Pastoor J. Jansen

Op dit moment is
de gemeenschap
Twickel locatie
Delden gesloten
voor diensten.
De locatie aan de
Emmastraat
wordt
momenteel
gebruikt voor
Oekraiense
vluchtelingen.

Email: twickel@apgen.nl, Website: www.apgen.nl/
twickel, locatie Delden, Emmastraat 9, 7491 EH
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Zondag 13 augustus

10.00 uur: ds. D. Juijn

Eerste collecte: Project de Wonne
Tweede collecte: Kerk

Zondag 10 september
10.00 uur: ds. D. Juijn
Kindernevendienst
Eerste collecte: Diaconie

Tweede collecte: Kerk
Zondag 20 augustus
19.00 uur: ds. W. in "t Hout
Eerste collecte: Diaconie
Tweede collecte: Kerk

Zondag 17 september
10.00 uur: ds. K. Sluiter
Kindernevendienst
Eerste collecte: Diaconie
Tweede collecte: Kerk
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Zondag 27 augustus
10.00 uur : ds. D. Juijn
Eerste collecte: Diaconie
Tweede collecte: Kerk

Zondag 30 juli

10.00 uur: ds. D. Juijn
Eerste collecte: Diaconie
Tweede collecte: Kerk

Zondag 24 september
10.00 uur : ds. D. Juijn
Kindernevendienst
Eerste collecte: Diaconie
Tweede collecte: Kerk

Zondag 3 september

10.00 uur : ds. D. Juijn
Kindernevendienst

Eerste collecte: Vervolg Christendom:
Open doors

Tweede collecte: Kerk

Zondag 6 augustus

10.00 uur: ds. K. Sluiter

Eerste collecte: Diaconie zending KIA
Tweede collecte: Kerk

Zondag 1 oktober

10.00 uur : ds. D. Juijn
Kindernevendienst
Eerste collecte: Diaconie
Tweede collecte: Kerk

Regels

En weer is het vakantie. Het spel van vrij-zijn is weer begonnen. Vrij van werk, vrij van school, een tijd om ontspannen
met het leven en de natuur om te gaan. Te genieten zonder regels.

Kan dat eigenlijk wel, leven zonder regels?

Wanneer ik aan de zomer denk dan verschijnt voor mijn ogen een beeld van plezier, van zwemmen in zee, in de bergen
wandelen van hut naar hut. Het kon, je kon er op rekenen en het was bijna steeds hetzelfde. Maar nu? Wat is er
gebeurd met de regels van de natuur. Er waren een aantal vaste regels, we wisten waar we heen gingen om te zonnen,
lekker pootjebaden, een zorgeloze vakantie. Het lijkt nu wel of de natuur, het klimaat, de regels aan het verbreken is,
stormen midden in de zomer, overstromingen, droogte, veel te hoge temperaturen.

Zoals het altijd was, is het niet meer. Moedertje aarde gaat haar eigen wil doen, ze steunt en kreunt en wij hebben haar
maar te volgen. Ze is niet meer betrouwbaar. Het kabinet is net gevallen, mensen die ontzettend hun best hebben
gedaan, zijn verbijsterd. We leven in een tijd dat we opnieuw de regels moeten vaststellen.

Waar kunnen we nog wel op vertrouwen?

Wat mij steeds weer opnieuw verbaast, is de kracht van de schepping: vlinders, ik zag er nog nooit zoveel als het
afgelopen weekend. Ze dartelen in mooie kleuren en gaan rustig zitten terwijl de wind de takken onstuimig laat
bewegen.

Dat is het, denk ik dan, toch vrij, een rustpunt in het volle vertrouwen dat het goed komt.

De natuur kan ons opnieuw weer laten zien, regels veranderen, maar het onstuitbare in ons blijft.

Anja van de Haar

Lutherse diensten
In de Lebuinuskapel aan de Dorpsmatenstraat 40 te Hengelo, elke eerste zondag van de maand om 10.30 uur.

6 augustus 2023
3 september 2023
1 oktober 2023

mw. ds. L. Vos
ds. J. Uytenbogaardt
ds. N. Pronk
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HEILIGE BLASIUS

In de maanden juni, juli en augustus is het secretariaat van de
geloofsgemeenschap H. Blasius alleen op de vrijdagmorgen van 9.00 uur tot
12.00 uur geopend

Voor hen die in het huwelijk zijn getreden
Remco Bosch en Ramona Vonder

In de Heer zijn overleden

Lien Workel - 30 mei - 88 jaar - “de Wieken” - w.v. B. Rouweler
Gerhard Bebseler - 5 juni - 94 jaar - Marijkestraat 46 - w.v. G. Rupert
Agnes Dieker - 7 juni - 85 jaar - Stadshagen 116 - w.v. A. Voorpostel
Ria Bruggeman - 14 juni - 74 jaar - Benteloseweg 149 - e.v. B. Vijn

Bereikbaarheid pastorale team Anton Telgenkamp - 21 juni - 89 jaar - Kievitstraat 2 - w.v. L. Kerkhof
RElicel e HRae e Truus Bekkedam - 28 juni - 98 jaar - Kloosterhof - w.v. J. Breteler
Gerrit Pluimers - 6 juli - 89 jaar - Langenhorsterweg 10 - w.v. M. ten

J. Jansen
" Brummelhuis

pastoor (liturgie)
telefoon 06 - 46 90 72 33
e-mail: j.jansen@rktwentezuid.nl Kind laten dopen?

Aanmelden bij het pastoraal secretariaat van de H. Geest parochie te Hengelo
Drs. mw. A. Zoet,
pastoraal werker 150 jaar 1

telefoon 06 - 27 12 46 95 ,
e-mail: annettezoet@gmail.com \{\//}'?

Pastorale nood: H Cl l lge GC/ZCSt
Mocht U pastorale hulp nodig hebben dan PARRELIReS
kunt u bellen met: Pastoor J. Jansen,

telefoon 06 - 46 90 72 33 (Pastoor J.

Jansen is op de maandag vrij) Pastoraal

werker mw. A. Zoet, 1873 - 2023
telefoon 06 - 27 12 46 95 ( mw. A. Zoet is HEILIGE
et il Op 31 juli 2023 is het 150 jaar geleden dat de H. Blasiuskerk SIS
Bankrelaties: Delden door aartsbisschop Monseigneur A.l. Schaepman werd
Geloofsgemeenschap Delden geconsacreerd.
NL24 RABO 0313 3020 57 De locatieraad van deze kerk heeft nu het initiatief genomen om dit niet
Kerkbalans ongemerkt voorbij laten te gaan en heeft in overleg met het pastoraal team
NL38 RABO 0313 3074 31

een datum gevonden waarop dit gevierd kan worden: gekozen is voor zondag

5 november 2023.

Verliezen-verwerken: . .
Nadere informatie volgt nog.

Indien u in uw omgeving te maken hebt
of hebt gehad met het verlies van een
naaste en behoefte voelt om daar met
iemand over te praten, kunt u contact
opnemen met de werkgroep Verliezen
Verwerken, via Ans ter Morsche,
telefoon 06 - 16 12 75 39

Administratie:

Langestraat 78, 7491 AJ Delden.
Geopend dinsdag- en vrijdagmorgen
van 09.00 uur tot 12.00 uur.

telefoon 074 - 376 12 01

e-mail: delden@heiligegeestparochie.nl

Secretariaat pastoraal team:
Langestraat 78, 7491 AJ Delden
e-mail: contact@pastoraalteam.nl

Website:
www.heiligegeestparochie.nl/ Nieuwe Blasius
delden
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Zomerzegening

Deze vond plaats op zondag 16 juli.

Pastoor Jansen en pastor Zoet gingen voor in een
inspirerende gezinsviering.

Velen waren gekomen, waaronder veel kinderen, om de in
de viering gewijde Christoffelmedailles, te kopen of te
krijgen (de Christoffelmedaille voor de kinderen was
gratis).

Na de viering was er koffie en ranja en een lekkernij, in het
kader van ‘heel de parochie bakt’. Zowel de kinderen als
de volwassenen hadden erg hun best gedaan om iets
lekkers te bakken. Het resultaat was overweldigend en het
smaakte allemaal prima!

Er was zo veel gebakken, dat we dit net zoals vorig jaar,
konden delen met de bewoners van het ‘St. Elisabeth’, die
dat bijzonder gewaardeerd hebben.

Alle bakkers nogmaals hartelijk bedankt.

Ruimte
Goede Vader, Zoon en heilige Geest,
Gij, die Bron van toekomst wilt zijn,
leid ons binnen in de ruimte
om andere mensen te worden
met een nieuwe visie:
de ruimte om los te komen
van wat onze bezwaart
en nieuw te beginnen,
de ruimte om zorg te dragen voor elkaar
en vertrouwen te geven
om te groeien naar meer zelfstandigheid,
de ruimte om samen te leren en leven
als labo van de samenleving,
de ruimte om meer mens te worden
en steeds opnieuw geboren te mogen worden,
de ruimte om onszelf en elkaar
onvoorwaardelijk kansen tot leren te geven,
telkens opnieuw,
de ruimte om de hele wereld te laten binnenkomen
en nieuwe werelden te doen opengaan,
de ruimte om te vergeven als een vorm van geven,
om onszelf en elkaar steeds opnieuw kansen te geven,
de ruimte om door U begeesterd te worden
en uw bezieling voor anderen zichtbaar te maken,
de ruimte om te mogen verschillen
en met die verschillen aan de slag te gaan
als een verrijking.

Gij, die Bron van toekomst wilt zijn,
leer ons hoopvol te blijven

en nieuwe wegen te bewandelen.
Amen

Leeftocht 2023

HEILIGE BLASIUS

De weldoende schaduw die mensen nodig hebben ...
Er is leven dat schaduw nodig heeft
om tot bloei te komen.

Bloemen en planten

zoals de akelei, de rododendron, de kamperfoelie,
de clematis of de camelia ...

doen het goed in een schaduwrijke omgeving.

Schaduw laat de natuur,
voorwerpen en mensen

tot hun recht komen,

in de werkelijkheid,

op foto’s en schilderijen,

laat hen niet opgaan in het decor.

Ook mensen hebben een streepje schaduw nodig,
even weg van de hitte van de dag

die het werk op school meebrengt.

Even weg van de verblindende zonnen van al wat zich
aandient

als zinvol en waardevol.

Om duidelijk te onderscheiden waarop het aankomt.
Om niet zomaar op elk aanbod

of elke oproep in te gaan.

Soms gewoon om op adem te komen

en zich over te geven

aan wat zomaar wordt aangereikt en geschonken,
en wat de psalmist de overweging ingeeft:

Hoe kostbaar is uw liefde, God!

In de schaduw van uw vleugels schuilen de mensen.
(Psalmen 36,8)
Leeftocht 2015

Fruitschaal
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HEILIGE BLASIUS

Eigen vervoer cruciaal

MIVA Collecte 2023

Doorbreek armoede, maak onderwijs bereikbaar:

Op 26 en 27 augustus 2023 vindt de MIVA-collecte plaats
in de katholieke kerken. Dit jaar vraagt Stichting MIVA
urgente aandacht voor het arme en uitgestrekte noorden
van Kenia, waar Zuster Pauline dag en nacht werkt om
onderwijs bereikbaar te maken voor allerarmsten.

Onderwijs op vier uur afstand

In de gortdroge provincie Isiolo in Kenia is het leven
bikkelhard. Meer dan 50 procent van de bevolking leeft
onder de armoedegrens. Omdat ouders op zoek moeten
naar een bron van inkomen of eten, of zelfs omdat ze zijn
omgekomen, blijven kinderen alleen achter. Ze gaan niet
naar school. Terwijl juist onderwijs de vicieuze cirkel van
armoede kan doorbreken. Pauline spoort verlaten
kinderen op en helpt ze naar school, ook al is onderwijs
soms op meer dan vier uur afstand.

Meedogenloos gebied

Het heeft al meer dan drie jaar niet geregend in dit
meedogenloze gebied. Zuster Pauline: “Dit heeft
onnoemelijk veel leed veroorzaakt. De meeste inwoners
van de provincie zijn afhankelijk van het land. De
pastoralisten  (veehoudende nomaden, red.) zijn
gedwongen om enorme afstanden af te leggen op zoek
naar grasland en water. Mensen lijden honger. En vooral
kinderen raken ondervoed of komen zelfs te overlijden.”

Eigen vervoer cruciaal

Bijna dagelijks redt Pauline kinderen uit deze benarde
situatie. De enorme afstanden en slechte infrastructuur
maken haar werk extreem uitdagend. “Het wegennetwerk
omvat zo’n 1000 kilometer, bijna volledig bestaand uit
zand- of gravelwegen. Vervoer is cruciaal om iedereen te
kunnen bereiken, alleen daarmee kunnen we onmiddellijk
helpen waar dat nodig is.” Alleen met hulp van Zuster
Pauline kunnen verlaten kinderen naar school. Maar één
auto is voor Zuster Pauline en haar collega’s niet genoeg
in dit enorme gebied.
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Tijdens de kerkcollecte in augustus zamelt MIVA geld in
voor nog vier stevige auto’s die opgewassen zijn tegen het
ruige landschap in Kenia. Zodat nog meer kinderen naar
school kunnen.

Over MIVA

In veel landen zijn basisvoorzieningen als gezondheidszorg
en onderwijs onbereikbaar voor de meest kwetsbaren.
Gelukkig zijn er lokale mensen die zich inzetten om
anderen te helpen. MIVA ondersteunt deze mensen met
onmisbare vervoers- en communicatiemiddelen.

Met uw steun kan Zuster Pauline weer op weg om nog
meer mensen te helpen. Kan zij op u rekenen?

Doorbreek armoede, maak onderwijs bereikbaar

Steun de MIVA met een gift tijdens de collecte in het
weekeinde van 26/27 augustus of door uw bijdrage te
storten op

banknummer NL 46 RABO 031.33.63.838

Aktie Wereldnood Delden

t.n.v. Parochie H. Geest

Missie Ontwikkeling en Vredesgroep

Geloofsgemeenschap H. Blasius
Parochie H. Geest
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Aan de Dennenbosweg staat het gebouw van het Apostolisch
Genootschap. Het ziet eruit als een kerk en maakte lang een nogal
gesloten indruk. Na een verbouwing is het opener en gastvrij. In
gesprek met Miriam de Graaff (37 jaar) en Ben van der Weide

(70 jaar) van het Apostolisch Genootschap. Het Apostolisch
Genootschap heeft een langere geschiedenis. Na de Tweede
Wereldoorlog, en na een afsplitsing, richt het zich niet meer op de
wederkomst maar op het delen van humanistische waarden. De
leden gaan er vanuit dat de mensen het uiteindelijk zelf moeten
doen. Daarbij passen waarden als: liefdevol handelen, solidariteit,
duurzaamheid ter behoud van de schepping en werken aan een
menswaardige wereld.

Religieus humanisten

Ze noemen zich nu religieus humanisten en hebben een universele
boodschap: ‘In liefde werken aan een menswaardige wereld.
Waarden zijn belangrijk voor de onderlinge binding: je kunt er
elkaar op aanspreken en ze dragen bij aan zingeving, aan een
integer en ongekunsteld leven. Daarbij is het Genootschap niet
meer als voorheen naar binnen gericht, maar op de wereld om ons
heen. Zie de website: lederal.nl. Ook de gemeenschap in Hengelo,
met zo'n 240 leden, staat midden in de wereld. Ze was betrokken bij
een inzamelactie voor Oekraine en heeft het gebouw in Delden
beschikbaar gesteld als tijdelijke woonlocatie voor een aantal
Oekraiense vluchtelingen.

Naam

Er wordt inmiddels nagedacht over de naam van het genootschap,
want er is geen Apostel meer. Het Genootschap kent nu gedeeld
leiderschap en gespreide verantwoordelijkheid: een apart bestuur
en meerdere voorgangers. De gemeenschappen werken en
ontwikkelen veel samen. Er is elke zondag, naast de lokale bijeen-
komsten, een digitale eredienst. De voorgangers zijn vrijwilligers. Ze
krijgen toerusting voor hun werk voor eredienst en pastorale zorg,
en kunnen input geven in landelijk werkende werkgroepen.

Heilshandelingen

Het genootschap kent enkele heilshandelingen: de doop nade
geboorte, het bevestigen van partnerschap en het sluiten van het
levensboek na een overlijden. Dit zijn belangrijke momenten die in een

reguliere eredienst plaatsvinden en in de gemeenschap worden gedeeld.

Een belangrijk symbool is de Fakkel: een fakkel met twee handen op
de wereldbol. Hiermee wil het Genootschap laten zien het licht over
te dragen naar de naaste en naar de komende generaties. In de

Samenloop 03 | april 2023
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zondagsbijeenkomst is er de rondgang: de aanwezigen delen
brood en wijn. Daarmee toont ieder dat zij of hij het voornemen
heeft een liefdevol mens te willen zijn.

Bewuste keuze

Zowel Miriam als Ben zijn vanuit hun eigen gezin lid geworden
en hebben bewust gekozen om erbij te willen horen. In de
mensen die op eenzelfde manier in het leven staan, ervaren ze
herkenning. Er is ondersteuning, juist ook als het leven moei-
zaam is en bij noodsituaties.

Duurzaamheid

Het Apostolisch Genootschap werkt al vele jaren aan duurzaam-
heid en zou zichzelf een Groene Kerk kunnen noemen. Daarnaast
zijn er diverse diaconale activiteiten. En de toekomst? Net als bij
andere geloofsgemeenschappen is deze onzeker."We proberen
elkaar vast te houden en open te staan voor ieder medemens.
We geloven dat onze universele boodschap toekomst heeft en
de samenleving helpt om tot liefdevol samengaan te komen!

Eddy Oude Wesselink

Uit ‘De grondslag van ons geloof’:

‘De schepping ervaren we als een niet te bevatten mysterie,
dat ons met ontzag vervult. We beseffen dat alle leven een
eindig deel is van een oneindig, ondeelbaar geheel.

Omdat we geloven dat alle leven uit één oorsprong voort-
komt, willen we elk mens als gelijkwaardig zien en steeds weer
zoeken naar wat ons verbindt. We geloven dat de macht
waaruit alles ontstaan is, ook in mensen werkzaam is en tot
uitdrukking kan komen in liefdevol handelen. Vanuit dat besef
willen we zin aan ons leven geven.

Als we het woord ‘God’ gebruiken, doen we dat om een naam
te geven aan dat wat ons overstijgt en ontroert om zo, binnen
de menselijke werkelijkheid, ruimte te maken voor het
onzegbare.

Apostolisch-zijn is geloven en werken. Het geeft zin aan ons
bestaan en draagt bij aan ons levensgeluk.
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PROTESTANTSE GEMEENTE

Predikant:

Ds. Dick Juijn

Kerkplein 1, 7491 BM Delden
telefoon 06 - 15 88 31 26
e-mail: dickjuijn@planet.nl

Coordinator voor vrijwillige kosters
Mw. Wiarda Heerze

telefoon 06 - 53 56 96 49

e-mail: wiardaheerze@hotmail.com

Vertrouwenspersoon

Dhr. Oebele Dijkstra
telefoon 074 - 376 22 02
e-mail: oebele@odijkstra.nl

Kerkelijk Bureau:

Kerkstraat 6 (De Voorhof)

telefoon 074 - 376 23 69

Open dinsdag 09.00 uur - 11.30 uur
e-mail: k.b.delden@hetnet.nl

Correspondentieadres:
Protestantse Gemeente Delden
Kerkstraat 6, 7491 BL Delden
telefoon 06 - 14 15 44 15

e-mail: scribapgdelden@gmail.com

Bankrelaties:
Diaconie
NLO8 RABO 0313 3066 13
College van kerkrentmeesters
NL96 RABO 0313 3773 91
St. Vrienden van De Oude Kerk
NL18 RABO 0313 3221 47
Vrijwillige bijdrage
NL48 RABO 0373 7176 87

Beluisteren kerkdiensten:

via internet: ww.kerkdienstgemist.nl
Overijssel, Delden.

Ook te beluisteren: Kerkdiensten van
afgelopen maanden
Begrafenisdiensten.

Website:
www.pgdelden.nl
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In memoriam:

Arnold Marinus Wennekink

‘Huil niet omdat ik er niet meer ben,
maar glimlach omdat ik er was.’
Woorden op het dankkaartje van iemand
die op het laatst ook zei: ‘Ik heb 'n good
l[éav’'n hat, 't is good zo!’ Zo is op 26 juni
2023 Arnold Wennekink gestorven. Hij
woonde aan de Braamhaarstraat in
Zenderen en werd 86 jaar.

Opgegroeid als kind in Borne kwam hij
rond zijn 12de in Zenderen wonen. Het is
een plaats geworden die Arnold in zijn
hart had gesloten. En andersom kun je
dat ook zeggen: Zenderen sloot Arnold in
het hart. Arnold had ooit de wens om
boer te worden, maar dat bleek niet
mogelijk. Hij zat er verder niet mee want
Arnold werd een kundig timmerman, die
bij enkele bedrijven heeft gewerkt maar
al op zijn 57e met de VUT kon. Daarna heeft hij bij veel mensen zijn handen
laten wapperen, deed er klusjes en leverde goed vakmanschap af. Arnold was
graag gezien. Dat was ook zo in het verenigingsleven van Zenderen, waar hij
vooral bekend was als vrijwilliger bij de voetbalclub.

Een grote hobby van Arnold was zijn tuin, en dan met name fuchsia’s. Meer
dan 75 soorten waren in zijn tuin terug te vinden. Maar boven alles genoot
Arnold van Dini, de kinderen en de kleinkinderen. Hij was zorgzaam en
belangstellend.

Enkele weken geleden bleek Arnold ongeneeslijk ziek. Met alles wat hij in zich
had heeft hij geprobeerd van die laatste tijd het beste te maken. Zijn humor
liet hem niet in de steek en de belangstelling voor de ander bleef groot.

Op maandagavond 3 juli vond in de besloten kring van familie en vrienden het
afscheid van Arnold plaats, waarin de persoon van Arnold centraal stond en
vele herinneringen werden gedeeld. En we mogen erop hopen dat het
‘borreltje met suuker’ ook in de hemel klaar zal staan. In dat vertrouwen is
Arnold in Borne gecremeerd.

Arnold Wennekink

Ds. Dick Juijn

Bij de diensten

Dit nummer van Kerkennieuws bestrijkt een lange periode. Het kan zomaar zijn
dat er iets verandert, maar vooralsnog zijn de diensten, thema en voorganger
als volgt:

Op zondag 30 juli lezen we Matteus 13, 44-48 rond het thema: De hemel op
aarde! Een uitdrukking die we vaker gebruiken in het leven. Maar wat zeg je
dan eigenlijk? En hoe kan de hemel op aarde zomaar werkelijkheid worden?
Dan zal op zondag 6 augustus ds. Koos Sluiter uit Almelo voorgaan en luisteren
we naar Matteus 14, 13-21. Zelf mag ik deze zondag voorgaan in mijn oude
gemeente in Velp.

Op zondag 13 augustus wil ik met jullie nadenken over de vraag: Is geloven
moeilijk? Geloven dat is in eerste instantie leren leven met de vragen aan God!
Maar mijn stelling is ook: Geloven is moeilijk, omdat het zo eenvoudig is! We
lezen Matteus 14, 22-33.

Dan zal op zondag 20 augustus ds. Wim in 't Hout uit Doorn voorgaan, en zal
worden gelezen: Matteus 15, 21-28. Zelf zal ik deze zondag voorgaan in een
oecumenische schuttersviering.



Zondag 27 augustus staan we stil bij het thema Jezus als
risico en lezen Matteus 16, 24-26. Geloven en zorg dragen
voor elkaar kan voelen als een kruis dat je moet dragen.
Toch kun je er soms niet omheen dat je volgeling bent van
Jezus. Dat is een bewuste keus die wat kost en van jou een
naaste maakt.

Op zondag 3 september staan we stil bij: Kan geloof
wonderen doen? We lezen Matteus 17, 14-20. Voor
sommige mensen betekent het geloof dat ze bergen
kunnen verzetten. In deze dienst wil ik ook een lied laten
horen van Kinga Ban. Een bekende zangeres die jong is
gestorven, maar door haar geloof de berg van de dood
kon verzetten.

Zondag 10 september is de overstapdienst en wijken we
gua Bijbellezing een keer af van het leesrooster. Aan de
hand van 1 Koningen 12, 25-30 wil ik met jullie nadenken
over de vraag: Waar buig ik voor? Waar ben je mee bezig?
Je werk, je financién, je toekomst, is meestal wat ons
onvoorwaardelijk aangaat. Maar het kan ook anders!
Zondag 17 september zal opnieuw ds. Koos Sluiter de
voorganger zijn en wordt gelezen: Matteus 18, 21-35.

Op zondag 24 september lezen we Matteus 20, 1-16 rond
het thema: Ruimhartigheid is een weldaad. Het bekende
verhaal van de werkers van het eerste uur en van het
elfde uur die allebei hetzelfde loon krijgen. Nu geloof ik
zelf dat God eerlijk is, maar ik geloof ook dat Gods
barmhartigheid nog veel groter is dan zijn eerlijkheid. Ook
weer een nadenkertje.

Dan is op zondag 1 oktober ds. Pieter Dekker van de
Gereformeerde Kerk in Wierden de voorganger. Hij was
de predikant die voor mij woonde in de pastorie in Velp en
daar ook 8 jaar (2001-2009) heeft gewerkt. Nu vervangt hij
mij zodat ik de hele nieuwe kerkenraad in Goor kan
bevestigen. De eerste stap van een nieuw begin in deze
gemeente.

BHV
Een paar weken geleden, op een zeer warme zondag, was
ik bij een bevriende collega op bezoek in een kerkdienst.

BHV met koster Inge en Maaike

PROTESTANTSE GEMEENTE

BHV, met koster Henk

Vlak voor me ging tijdens de preek iemand onderuit en
had Eerste Hulp nodig. Het was op de Veluwe, een goed
gevulde moderne kerk. Toch was ik op dat moment de
enige BHV-er in de kerk. BHV staat voor Bedrijf
Hulpverlener. Dat is de persoon die, wanneer iemand
onwel wordt of bij een andere calamiteit, de codrdinatie
heeft en die ook gelijk eerste hulp verleent. De landelijke
kerk adviseert alle gemeentes om enkele BHV-ers in hun
midden op te leiden. Onze kerkenraad heeft die vraag
begin dit jaar neergelegd bij ons kostersteam, en met hen
heb ik in maart een training gevolgd in onze kerk. Allen
zijn we geslaagd, zowel voor theorie als praktijk. Voor
onze gemeente is het dan ook goed te weten dat bij een
calamiteit de kosters als eerste actie ondernemen en
aansturing geven. De grootste uitdaging in de dienst op de
Veluwe was om alle mensen, met al hun goede
hulpvaardige bedoelingen, op afstand te houden. Dat gaf
veel extra onrust. Dus mocht het ook in de Oude Blasius
voorkomen, raak niet in paniek, blijf rustig zitten en volg
de aanwijzingen van de kosters.

Oproep: Koken in de Wonne

In Almelo is een huis, genaamd ‘De Wonne’ waar mensen
die in de knel zitten worden opgevangen en waar met hen
ook aan een perspectief voor hun toekomst wordt
gewerkt. In het huis is ook een inwonende pastor. Men is
voor een groot deel afhankelijk van giften en subsidies en
boven alles van vrijwilligers. In januari heeft onze
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“koken in de Wonne”

=

Veelkleurig Zingen 2023

jeugdkerk voor de bewoners gekookt. Enkele leden van de
diaconie hebben dat in juni gedaan, en voltallig zal de
diaconie dat in september nog een keer doen. Het zijn
waardevolle momenten waarin je ook met de doelgroep
aan tafel gaat. Er ontstaan vaak waardevolle gesprekken.
Daarom leggen we vanuit de diaconie de vraag bij jullie
allemaal neer: wie heeft er zin en zou het leuk vinden om
een keer voor en in ‘De Wonne’ te koken en met hen
samen te eten (de katholieke- en apostolische lezers zijn
bij deze ook van harte uitgenodigd)? Tijdens de dienst van
13 augustus zal er voor dit werk gecollecteerd worden en
zo mogelijk komt de pastor van De Wonne kort iets
vertellen over het werk. Wie mee wil doen kan zich
melden bij mij of bij een van de diakenen.

Studie

Een predikant is verplicht om deel te nemen aan de
Permanente Educatie voor Predikanten (PEP) die door de
PKN wordt aangeboden. Ook kerkelijk werkers en
kerkmusici kennen deze verplichting. In 5 jaar tijd dienen
15 studiepunten behaald te worden. 1 studiepunt staat
voor 40 uur. Heel wat predikanten liggen achter op
schema in het behalen van die punten. Ik was daar 1 van.
Vandaar dat ik in het tweede kwartaal van 2023 er flink
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aan heb getrokken en 6 studiepunten heb behaald,
waardoor ik nu keurig op schema lig. Het waren 3
cursussen: Cantate Domino, de Geest van de Psalmen en
Veelkleurig zingen. Aan de laatste cursus heeft ook ds.
Annerie Snier deelgenomen. Voor de cursus ‘de Geest van
de Psalmen’ was de toetsing het schrijven van een artikel
in het kerkblad waar een bekend kerklied nader onder de
loep wordt genomen. Het eindresultaat vind u elders in dit
nummer van Kerkennieuws. Op de foto de groep collega’s
die 2 dagen veelkleurig hebben gezongen.

Preeknabespreking

Voor wie graag door wil praten over de preek van de
voorgaande zondag, is daarvoor de gelegenheid op de
maandagen 31 juli, 14 en 28 augustus, 11 en 25
september. We beginnen om 10.00 uur en eindigen om
11.00 uur in de Voorhof. De koffie (of thee) staat klaar.

Vakantie en daarna

Van 1 augustus tot en met 4 september zal ik vanwege
vakantie beperkt aanwezig zijn. Dat betekent dat ik wel
voorga in de diensten en voor zowel Delden als Goor voor
crisispastoraat en overlijden. Inmiddels is duidelijk
geworden dat in Goor voorlopig nog niet op een nieuwe
predikant gerekend moet worden, hetgeen betekent dat
ik ook in het komende jaar 1 dag in de week daar zal
werken, en wel op donderdag. Die dag ben ik niet
aanwezig in Delden, op uitvaartdiensten na. Verder is de
dinsdagmorgen gereserveerd voor collegiaal overleg over
de preek van de komende zondag.

Nadenkertje

De dieren kwamen in vergadering bijeen en begonnen te
klagen dat de mensen altijd dingen van hen afpakten. ‘Ze
pakken mij mijn melk af, zei de koe. ‘Ze pakken mijn
eieren’, zei de kip. Ze nemen mijn vlees voor spek’, zei het
varken. ‘Ze jagen mij om mijn olie’, zei de walvis. Tenslotte
sprak de slak. ‘lk heb iets dat ze me beslist zouden
afpakken als ze het konden. lets dat ze meer dan alles
wensen. Ik heb tijd.’

Ik wens u en jullie toe dat je je deze weken rust gunt.

Ds. Dick Juijn

Kom Schepper Geest

Werkstuk ds. Dick Juijn cursus “de Geest van de Psalmen”
van de Permanente Educatie voor Predikanten.

Deze cursus had als doel om ons als voorgangers en
voorzangers wat meer te verdiepen in de kennis van de
muzikale achtergronden in de Bijbel, het Jodendom, de
kerkgeschiedenis en in de liturgie. Ook het Gregoriaans
was onderdeel van deze dagen. |k koos ervoor mij wat
meer te verdiepen in de achtergrond van lied 360 uit ons
liedboek: Kom, schepper Geest.



Het Veni Creator Spiritus heeft zich, sinds al heel lange
tijd, mogen verheugen in een grote populariteit. De
melodie zal daar zeker toe hebben bijgedragen. Enkele
jaren geleden bezocht ik in de Sint Jan in
’s-Hertogenbosch de zgn. chrisma mis, waarin de olién
voor o.a. doop- en ziekenzalving door bisschop werden
gewijd. De intrede van bisschop Gerard de Korte met alle
diakens en priesters was onder het zingen (door het
Kathedrale Koor van de Sint Jan) van het: Kom Schepper
Geest. De melodie, vooral ook de toonzettingen door het
orgel, raakte mij op dat moment meer dan de tekst.

De melodie draagt een echt volks karakter, is gemakkelijk
mee te zingen en hoe meer mensen het lied zingen hoe
mooier het klinkt.

Wanneer en waar deze hymne is ontstaan, is niet
duidelijk.

In de Middeleeuwen was dit gezang zo populair dat er
zelfs allerlei legendes ontstonden over de auteurs. Namen
van Karel de Grote, Paus Gregorius (de man die aan de
wieg stond van het Gregoriaans) en ook Ambrosius van
Milaan deden de ronde en gaven deze hymne een groot
aanzien. Waarschijnlijk zijn bovengenoemde grootheden
niet de auteurs geweest van het Veni Creator Spiritus.

In de 10e eeuw vinden we het lied voor het eerst in de
handschriften. Dat is dan ruim een eeuw na bijvoorbeeld
Karel de Grote.

De anonieme Latijnse hymne (te vinden o.a. via
Wikipedia) bestaat uit zeven strofen. Of het getal zeven,
van de volheid, een toevalstreffer is???

Wat wel opvalt is dat dit getal in de derde strofe
nadrukkelijk wordt genoemd bij de zevenvoudige gaven
van de Heilige Geest.

Mooie typeringen van de Heilige Geest zie je in strofe
twee: Gij zijt de gave Gods, Gij zijt de grote Trooster, zingt
de tweede strofe. De Geest is een geschenk van God en
een trooster.

Dit zijn gedachten die ontleend zijn aan de afscheidsrede
uit het Johannesevangelie waarin Jezus spreekt over de
Heilige Geest als de helper, die de Vader in zijn naam zal
zenden.

Een andere typering van de Heilige Geest in de tweede
strofe is het liefdevuur dat ons doordringt. Dat liefdevuur
is de vertaling van het Latijnse spiritualis unctio en dat
duidt op de rite van de zalving met de Heilige Geest.

Al deze eigenschappen van de Heilige Geest liggen op het
emotionele terrein. De woorden zitten vol met affectie,
die aan kracht winnen als je de strofen vier en vijf tot je
laat doordringen.

Daar gaat het over lichamelijke zaken en niet zonder
reden. De plaats immers waar deze hymne in de liturgie
wordt gezongen, is vaak het moment waarop de
‘spiritualis unctio’ van de tweede strofe plaatsvindt: bij
doopsel, belijdenis, bij bevestiging tot ambtsdrager. In de
R.K. traditie onder meer ook bij het Vormsel en bij de
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wijdingen, waar ook de olie van de chrismamis bij wordt
gebruikt. Daar hoort de Heilige Geest bij, want zalf geeft
kracht. Geef dat ons zwakke lichaam leeft vanuit de kracht
die Gij het geeft.

De vertaling van het Veni Creator Spiritus is gemaakt door
Jan Willem Schulte Nordholt. Hij heeft meerdere hymnen
uit het Latijn in het Nederlands vertaald, die ook in ons
liedboek zijn opgenomen.

Het zevende couplet van de Latijnse hymne is een
afsluitende lofprijzing, die ontbreekt in de vertaling van
J.W. Schulte Nordholt in ons liedboek (360) maar ook in
de R.K. bundel Gezangen voor Liturgie (847)

Kom Schepper, Geest, daal tot ons neer,
houd Gij bij ons uw intocht, Heer;
vervul het hart dat U verbeidt,

met hemelse barmhartigheid.

Gij zijt de gave Gods, Gij zijt
de grote Trooster in de tijd,
de bron waaruit het leven springt,
het liefdevuur dat ons doordringt.

Gij schenkt uw gaven zevenvoud,
O hand die God ten zegen houdt,
O taal waarin wij God verstaan,
wij heffen onze lofzang aan.

Verlicht ons duistere verstand,
geef dat ons hart van liefde brandt,
en dat ons zwakke lichaam leeft
vanuit de kracht die Gij het geeft.

Verlos ons als de vijand woedt,

geef ons de vrede weer voorgoed,
Leid Gij ons voort, opdat geen kwaad,
geen ongeval ons leven schaadt.

Doe ons de Vader en de Zoon
aanschouwen in de hoge troon,
O Geest van beiden uitgegaan,
wij bidden U gelovig aan.

[Aan God de Vader zij de eer

en aan de opgestane Heer

en aan de Geest die troost en leidt
van eeuwigheid tot eeuwigheid.]

2023-4 KerkenNieuwsDelden 11



PROTESTANTSE GEMEENTE

College van Kerkrentmeesters

Hieronder vindt u de jaarcijffers van de protestantse
gemeente.

Als u het volledige rapport wilt inzien, dan kan dat op
dinsdag morgen in de Voorhof.

H. Pasman, penningmeester

f\ Protestantse Protestantse gemeente te Delden
v Kerk College van Kerkrentmeesters - Jaarrekening 2022

Resultatenoverzicht voor ANBIl-publicatie

Begroting Rekening Rekening
2023 2022 2021

Opbrengsten en Baten
Opbrengsten onroerende zaken 52.400 47 014 43305
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen 21.000 23857 19 864
Bijdragen van leden en anderen 125.700 145125 156.067
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen 25300 25.267 25267
Totaal baten A 224 400 241263 244 503
Uitgaven en Kosten
Kosten kerkelijke gebouwen 86.000 324192 121.052
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en
inventarissen 1.000 0 )
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent. 3.600 3.397 3.022
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat 100.500 88.657 88855
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten 8200 8.589 7.182
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen 12.000 11.823 11.719
Salarissen en vergoedingen 6.400 5514 11527
Kosten beheer, administratie en archief 17.400 16.516 15427
Rentelasten/bankkosten 16.500 16.986 158735
Totaal lasten A 251.600 475674 274 659
Operationeel resultaat (A) 27200 234 411 -30.156
Incidentele baten en lasten
Incidentele baten - -84.811 499 795
Incidentele lasten i} _ _
Incidentele baten en lasten (B) - -84 811 499 795
Resultaat verslagjaar (A+B) -27.200 -319.222 469 639
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen
Onttrekkingen bestemmingsreserves - 441514 77.059
Onttrekkingen bestemmingsfondsen 12.000 12.000 -
Toevoegingen bestemmingsreserves -25.300 -126.667 -525.059
Toevoegingen bestemmingsfondsen 0 -18.000 -24.000
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C) -13.300 308 847 AT2 000
Resultaat naar Algemene reserve (D) _40.500 10375 -2 361
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Van de Diaconie

Beste vrijwilligers,

Als dank voor jullie inzet over het afgelopen jaar willen we
jullie graag uitnodigen voor een gezellige avond op vrijdag
15 september 2023. Aanvang 19.30 uur met koffie en iets
lekkers in de kerk.
Wat gaan we doen
op deze avond?
Henk Kelderman zal
iets vertellen en
laten zien over zijn
passie ‘fusen met
glas’. Het resultaat
hangt al enige tijd
achter in de kerk,
dus voor iedereen
reeds te
bewonderen. Rond 21.00 uur begeven we ons naar de
Voorhof voor hapjes en een drankjes. In verband met de
organisatie willen we graag weten op hoeveel personen
wij mogen rekenen. Opgeven kunt u door een mail te
sturen naar m.boerman.1@kpnmail.nl of te bellen,
telefoon 06 - 11 37 87 67, vooér 5 september 2023. De
uitnodiging wordt ook aan de ons bekende e-mailadressen
gestuurd.

We hopen jullie allemaal te treffen.

Met vriendelijke groet,
Mineke Boerman namens
Diaconie PG Delden (organisator)

KLEURRIJK IN DE HOF

Kleurrijk in de Hof 2023 vindt plaats op
zaterdag 9 september 10.00 uur - 14.00 uur
Locatie: het centrum van Delden

Kleurrijk in de Hof brengt verschillende culturen bij elkaar
Ook dit jaar gaan we elkaar weer ontmoeten bij Kleurrijk
in de Hof!

Zaterdag 9 september 2023 van 10.00 uur tot 14.00 uur
gaan wij dit prachtige evenement organiseren voor jong
en oud, groot en klein, blond, grijs of groen

Er is weer volop gelegenheid om verhalen te horen, fijne
gesprekken aan te gaan, nieuwe culturen te leren kennen
en iets te proeven waarvan we nog nooit gehoord
hebben.

PROTESTANTSE GEMEENTE

Omdat het =zaterdag 9 september ook Open
Monumentendag is hopen wij heel veel inwoners van
Hof van Twente en omgeving te ontmoeten.

Wij als diaconie hebben aangeboden om ons hiervoor
ook in te zetten. We gaan op het kerkplein, bij de
schuur, die dag pannenkoeken/poffertjes bakken.
Hiervoor zoeken we nog een aantal vrijwilligers dat ons
wil komen helpen.

Opgeven kan via de mail aan: m.boerman.1@kpnmail.nl
Na opgave zal contact opgenomen worden over de
verdere gang van zaken.

Theologie voor gemeenteleden

Een vervolg op de informatie uit het vorige
Kerkennieuws. We kunnen nu ook het volledige
programma van de daar genoemde cursus geven.

Deze cursus is ontstaan uit een 3-jarige cursus Theologie
voor Gemeenteleden en is door enthousiaste leden al
vele jaren voortgezet met eigen keuze van sprekers en
onderwerpen.

De onderwerpen en sprekers voor komend seizoen zijn:
Vrouwen in de bijbel - Mira de Boer

Waardig leven, waardig sterven - Mark van Sandijk

Bijna dood ervaringen - Bob Coppes

Chagall - Frans Wiersma

Ubuntu filosofie - Annette Nobuntu-Mul
Geloven op reis - Koos Sluiter

Vergeving - lemke Epema

Deze onderwerpen worden behandeld op 7 ochtenden,
van oktober tot en met april.

Wie geinteresseerd is en meer wil weten over deze
cursus, kan zich wenden tot onze gemeenteleden Anja
van de Haar, telefoon 074 - 376 13 21, of Leo van Wijk,
telefoon 074 - 376 20 08
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Oecumenisch avondgebed - 7 september

Als RAAD VAN KERKEN laten wij u weten dat er in de
maand augustus GEEN Oecumenisch avondgebed zal zijn.
We nemen even vakantie.

We zijn heel blij dat steeds meer mensen de weg naar het
avondgebed weten te vinden en dat doet ons heel goed.
We zijn ook blij dat de kapel van het verpleeghuis voor
ons beschikbaar is.

Op donderdagavond 7 september komen we om 19.00
uur weer samen in de Driekoningen kapel van het
verpleeghuis St. Elisabeth aan de Langestraat, om samen
te bidden en om even tot bezinning te komen bij onszelf.
Pastor Gerard Geurts zal dan voorgaan en op 5 oktober
gaat ds. Gertlan Lambers Heerspink voor. Het avondgebed
duurt een half uur.

Veel mensen hebben de weg naar het avondgebed
gevonden - ook bewoners van het verzorgingshuis en het
verpleeghuis kunnen nu aanwezig zijn, doordat het voor
hen makkelijk is om er te komen.

Herman Rupert is altijd enthousiast en zal ons bij het
zingen begeleiden op de piano.

We hopen u in september weer te ontmoeten in de
Driekoningen kapel.

Raad van Kerken
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Lezing van Prof. Dr. J. Goud

Op dinsdagavond 26 september om 19.30 uur komt
professor Johan Goud naar Delden. Hij is emeritus
remonstrants predikant en schrijft over de zingeving van
de religie. Hij studeerde theologie en filosofie aan de vrije
universiteit van Amsterdam en was predikant in
Eindhoven en Den Haag. Voor alle belangstellenden komt
hij vertellen over het onderwerp: “een brief die niet meer
dicht kan”.

De avond wordt gehouden in de Oude Blasius aan het
kerkplein in Delden. ledereen is welkom en de entree is
vrij. Een vrije gift aan het einde is welkom.

We hopen dat uw belangstelling gewekt is en als Raad van
Kerken willen wij de draad om thema’s te organiseren,
weer oppakken.

We hopen u in september te ontmoeten.

Ria Mudde, voorzitter Raad v Kerken

Professor Johan Goud
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JONGLEREN

Fijne vakantie

Bron: www.leukvoorkids.nl

Inleverdata en bezorgdata van de volgende nummers:

21-09-2023 07-10-2023 interval 8 weken #5-2023
16-11-2023 02-12-2023 interval 8 weken #6-2023
11-01-2024 27-01-2024 interval 7 weken #1-2024

Wilt u uiterlijk op de betreffende donderdag véér 10.00 uur uw kopij
mailen naar kerkennieuwsdelden@hotmail.com

Mocht u niet beschikken over een e-mailadres, dan kunt u de kopij
handgeschreven inleveren bij de Parochie-administratie van de R.K. Kerk
Langestraat 78 Delden, ook voor de bovenvermelde data.

KerkenNieuws is een uitgave van de Raad van Kerken Delden en wordt gratis
verspreid onder de leden van de Deldense kerkgenootschappen.

Belangstellenden, die geen lid van een van de kerken zijn en die graag
Kerkennieuws ook gratis willen ontvangen, kunnen daarvoor de

telefoonnummers 074 - 376 19 49 of 074 - 376 63 66 bellen.

Dan noteren we uw adres met postcode en voegen die toe aan het adressen
bestand, dat uitsluitend bestemd is voor bezorging Kerkennieuws.
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AUTODIENSTEN

T.b.v. kerkdiensten
Blasius

Voor mensen die niet of moeilijk op
eigen gelegenheid een kerkdienst
kunnen bezoeken is er een
mogelijkheid voor gratis vervoer. Voor
de katholieke viering kunt u voor
zaterdag 16.00 uur bellen met nummer
06 - 46 80 20 87. Omdat er geen
gebruik meer van gemaakt werd, is
deze mogelijkheid voor de Oude Blasius
beéindigd.

in de nieuwe

Welkom nieuw ingekomene(n)

Als u destijds aan de SILA te kennen
hebt gegeven dat uw
persoonsgegevens bij verhuizing niet
doorgegeven mogen worden door de
burgerlijke overheid aan de kerkelijke
instanties (i.v.m. de privacy), dan is dit
ons eerste contact met u. Graag
hadden wij u persoonlijk welkom
geheten, maar om bovengenoemde
reden was dat niet mogelijk. Wij vragen
u dan ook om zelf contact op te nemen
met uw eigen kerk over uw nieuwe
adres (maar ook bijvoorbeeld bij
huwelijk, geboorte enz.).

Zie hiervoor de adressenkaders per
kerk.

Raad van Kerken

Rekening NL10 RABO 0313 3508 09
t.n.v. Stichting Raad van Kerken Delden
Penningmeester G. Smit

Secretaris Y. de Jong, Rupperink 1
7491 GP Delden,

telefoon 074 - 376 63 66

KerkenNieuws is een uitgave van de
Raad van Kerken Delden.
Verspreidingsadres Delden

Henk van der Spek, tel: 074 - 376 45 21,
email
kerkennieuwsdelden@hotmail.com
Opmerkingen en vragen?

Dan kunt u contact opnemen met
Marianne Nijman, tel: 074 - 376 45 21,
email
kerkennieuwsdelden@hotmail.com
Uw giften maken dit blad mogelijk.
Rekening NL16 RABO 0313 3642 81
t.n.v. Stichting Raad van Kerken Delden

Projectengroep Deldense Kerken

|
=
| 4‘”‘\
ALl

Rekening PDK
Y, NL66 RABO 0179 1586 43



