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Nog maar een maand geleden, in de eerste 
dagen van augustus, was paus Franciscus 
aanwezig tijdens de Wereldjongerendagen 
(WJD) in Lissabon. In televisieregistraties en op 
foto’s konden we zien hoeveel enthousiasme hij 
wist op te roepen. Bij de eucharistieviering die de 
WJD besloot, waren naar verluidt anderhalf 
miljoen mensen aanwezig. Overwegend 
jongeren, uit alle delen van de wereld. Ons 
geloof kent immers geen grenzen.
Vóór de WJD, tijdens onze redactievergadering 
half juli, dachten we hardop na over de kracht 
van het geloof. Dat is immers springlevend, al 
voelen we dat soms anders. ‘De mensen wíllen 
geloven, ze willen zich alleen niet meer alles 
laten voorschrijven’, zei een van ons. En een 
ander: ‘Veel mensen geloven niet minder, maar 
ze zoeken het op een andere manier, niet meer 
in een gebouw.’ Vervolgens kwam aan de orde 
hoe soms teksten en uitspraken, niet per se van 
gelovige mensen, ons kunnen aanspreken en 
bemoedigen.

Van hier naar de alomtegenwoordigheid 
van God is het nog maar een kleine stap. 
Als Mozes vraagt met welke naam hij de 
God van zijn vaderen moet aankondigen, 
krijgt hij als antwoord: ‘Ik ben die is.’ De 
Heer tooit zich met een naam die geen 
echte naam is, want Hij laat zich niet 
vastleggen. Hij is overal, in ons mensen, in 
de natuur; in de kerk en daarbuiten. En Hij is 
er altijd, zonder begin of einde.
Daarom ben ik soms jaloers op het motto 
van omroep NOS: ‘Altijd en overal.’ De 
organisatie wil ermee zeggen steeds het 
laatste nieuws te brengen, uit alle denkbare 
uithoeken. Aan drie woorden heeft ze 
daarvoor genoeg. Het zou de lijfspreuk van 
God kunnen zijn, en evengoed van onze 
kerk, onze parochie en onze geloofsge-
meenschappen. Altijd en overal, dat is ook 
wat de paus in Lissabon zei: ‘In de kerk is 
plaats voor iedereen, hoe we ook zijn.’ En 
omdat we niet alleen gaan, hield hij zijn 

Overal en altijd 

gehoor ook voor, hoeven we ook niet bang 
te zijn.
Hoopgevende gedachten, aan het begin 
van een nieuw seizoen.

Hans Morssinkhof
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Bij de start van een nieuw seizoen
Ook voor de redactie van Geestig begint het 
nieuwe seizoen anders dan we gewend waren. 
Om te beginnen door het afscheid van pastor 
Gerard Geurts. Vele jaren heeft hij met grote 
inzet meegewerkt aan ons blad. Als inspirator 
tijdens de redactievergaderingen en als schrijver 
van mooie artikelen die tot nadenken stemmen. 
Hij blijft gelukkig voor ons schrijven, maar lid van 
de redactie is hij niet meer. 

Mede namens u als lezers danken we Gerard 
voor zijn grote inzet en betrokkenheid. We zijn 
blij dat hij ons stukken blijft sturen. De prachtige 
laatste zin uit het evangelie van Johannes mag 
tot inspiratie dienen. Daar schrijft de evangelist 
over de werken van Jezus: ‘Als ze een voor een 
beschreven werden, dan zou naar mijn mening 
zelfs de hele wereld te klein zijn voor de boeken 

die men dan zou moeten schrijven’  
(Joh. 21, 25). 
Een volgende grote stap is het aanhalen 
van de banden met ons zusterblad 
Samenloop, het magazine van parochie 
De Goede Herder in Hengelo. U vindt  
het terug in het colofon op pagina 2: het 
vermeldt voortaan ook de namen van  
de redactieleden van Samenloop. Beide 
bladen wisselen al langer kopij uit, zodat 
samenwerking een logische stap is. Voor 
de inhoud van Geestig heeft dit verder 
geen gevolgen: artikelen uit Samenloop 
drukten we vaak ook hier al af, en het 
nieuws uit onze H. Geestparochie blijft 
uiteraard voorop staan. 

Redactie Geestig
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Je leest, ziet of hoort soms dingen, die je leuk vindt, geestig, of die 
je aan het denken zetten. Sommige dingen die je ziet of leest, zijn 
ook de moeite waard om met anderen te delen. En dat doe ik dan, 
maar je mag ze ook naast je neerleggen.

De weekendkrant
In een column werd Herman Finkers geciteerd. Hij sprak daar over 
de relatie tussen godsdienst, kunst en humor. ‘Ze zijn alle drie bezig 
met dingen als…”Het kan niet en toch is het zo.” Er is een God die 
bestaat uit drie personen. Dat kan niet en toch is het zo. Maria (de 
moeder van God) heeft haar eigen schepper gebaard. Dat kan niet 
en toch is het zo.’

Als je de geheimen van ons geloof letterlijk neemt, doe je God, 
Maria, alle heiligen en wondertekenen tekort en sluit je de weg  
af naar een gezond geloofsleven. Er ligt een andere wereld achter 
God, Maria en de heiligen. Met alleen je verstand dring je tot die 
wereld niet door. Humor en stilte openen wegen die toegang 
geven tot die wereld, als je de rust hebt om te wachten.

Aan huis gebonden
Een appje van een collega. Kwam zich afmelden voor het carpoo-
len. Hij was met de gipsvlucht teruggekomen van zijn skivakantie. 
Zijn been gebroken. Vanuit zijn relaxstoel zat hij nu te kijken naar 
de carnavalsoptochten. Wagens, groepen en eenlingen in een 
bonte stoet. Hij volgde met meer dan gewone aandacht die 
mannen en vrouwen die een masker droegen. Wie zit daarachter? 

Een verdrietige mens, een kwetsbare, een hopeloze? Iemand die 
iets te verbergen heeft? Of laat die mens in deze optocht zijn ware 
gezicht zien en loopt hij het hele jaar met een masker op?

Aan het eind van de optocht vroeg hij zich af waar en wanneer hij 
zélf zijn ware gezicht had laten zien, waar en wanneer hij gezwegen 
had en beter had kunnen zeggen wat hij op zijn hart had. Mensen 
zitten ingewikkeld in elkaar. Een kunstwerk van de Schepper, 
allemaal uniek, geen massaproduct, maar zeer kwetsbaar.

Kers op de taart 
De volgende dag een mailtje van mijn vriend. Hij had een oecume-
nische kerkdienst gevolgd en beluisterd via livestream. De overwe-
ging werd afgesloten met het lied ‘Harnas van Glas’ van Maaike 
Ouboter. Ik heb het gelezen en nog een keer, en nog een keer. 

Hij besloot zijn bericht met wat losse zinnen. ‘Een mens die naar 
zichzelf kijkt, alle lagen van het leven laat zien. Transparant en een 
laagje schone schijn, open en gesloten, ja zeggen en nee doen en 
omgekeerd, kwetsbaar en toch hard als glas, hollen en stil staan, 
uitnodigen en afhouden. Allemaal mensen in de optocht van het 
leven. En in hun midden loop ik ook met een masker op. Voor de 
veiligheid, want ik ben bang dat ze me laten vallen als ze alles zien. 
Maar jij mag dit weten, achter mijn masker kijken. Jij stond bij mij 
stil en luisterde.’

Gerard Geurts

Buitenkerkelijke 
preken
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Er ligt een andere 
wereld achter God, 

Maria en alle heiligen

Harnas van glas

Ik heb een laagje om me heen.
Ik denk niet eens dat je dat weet.
En iets als liefde of geluk
raakt soms die wand en ketst dan terug.

Ik heb een laagje om me heen,
zo dun dat ik het soms vergeet.
Je ziet geen scheuren en geen krassen
tot het in duizend stukken breekt.

In mijn harnas van glas,
ik bots er steeds weer tegenop.
Ik verstop me
in dit harnas van glas.
Ik weet dat je kijkt.
Kom dichterbij.

Ik heb een laagje om me heen
en toch zie je me meteen.
Je kijkt recht bij me naar binnen,
je kijkt er dwars doorheen.

In mijn harnas van glas,
ik bots er steeds weer tegenop.
Ik verstop me
in dit harnas van glas.
Ik weet dat je kijkt.
Kom dichterbij.

Maaike Ouboter

Hoor  
Maaike Ouboter 

hier zelf:
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Van de bestuurstafel

Met het oog op de toekomst
De zomer is voorbij, het werk gaat weer beginnen. In dit nieuwe 
seizoen wacht ons een intensief programma. Als bestuur van de 
Heilige Geestparochie gaan we samen met het pastoraal team aan 
de slag om een strategische toekomstvisie te ontwikkelen. We zijn 
met zes geloofsgemeenschappen en vier kerken, wat verwachten 
we van de jaren die op ons afkomen? Waar moeten we rekening 
mee houden? En hoe kunnen of moeten we ons daarop voorberei-
den? Dat zijn vragen die tijd en aandacht vergen.

Om een voorbeeld te noemen: we weten dat er vanaf 2028 geen 
woord- en communievieringen gehouden mogen worden. Er  
wordt soms gezegd dat we daar nu al geleidelijk mee zouden 
kunnen ophouden. Maar er is geen enkele reden om dat te doen. 
De vrijwilligers die voorgaan in die vieringen doen dat goed en 
gemotiveerd, de geloofsgemeenschappen waarderen hun inzet. 
Nu al stoppen, terwijl dat pas vanaf 2028 moet, heeft daarom geen 
waarde. Maar het besluit van de kardinaal ligt er en over de 
gevolgen moeten we ons ook als bestuur beraden.

Drie parochies
Parallel aan ons eigen beraad loopt een ander traject. We werken al 
veel samen met de besturen van de parochies H.H. Jacobus en 
Johannes in Borne en Hertme, en met de Goede Herderparochie in 
Hengelo. Ook zij buigen zich over hun toekomst. Op zaterdag 14 
oktober doen we dat samen, tijdens een heidag: de drie parochie-
besturen en het pastoraal team. Diaken Cor Peeters begeleidt ons 
daarbij.

Centrale vraag is hier hoe we gezamenlijk de komende periode 
tegemoet gaan. De samenwerking zal toenemen, dus je zou 
kunnen denken aan een personele unie. De drie parochies blijven 
in zo’n geval als zelfstandige eenheden bestaan onder één bestuur. 
Dat zou op termijn misschien kunnen leiden tot een fusie van de 
drie parochies, maar dat ligt open.

Voorjaar 2024
In het voorjaar van 2024 willen we met de parochianen van onze 
zes geloofsgemeenschappen van gedachten wisselen over onze 
eigen toekomstvisie. In alle zes gemeenschappen lichten we de 
grote lijnen toe. Dan kunnen we het ook hebben over wat ze 
betekenen voor elke gemeenschap afzonderlijk.

Het tekent de grote veranderingen van de afgelopen jaren. Nog 
niet heel lang geleden waren onze zes gemeenschappen zelfstan-
dige parochies. Hun kerken stonden midden in stad of dorp, ze 
waren zichtbaar en herkenbaar en waren bindende krachten in  
de plaatselijke samenlevingen. Al was de samensmelting van  
die gemeenschappen misschien onvermijdelijk, ze leidt er wel  
toe dat de afstand tussen kerk en samenleving groter wordt.
Ons geloof gaat niet verloren, het neemt andere vormen aan.  
En daarover moeten we nadenken en met elkaar spreken.  
Met onze geloofsgemeenschappen en met onze buurparochies.

Jan G.M. Put, vicevoorzitter 

150 jaar H. Blasiuskerk in Delden
1873-2023
De geloofsgemeenschap van de H. Blasius viert op zondag 5 november het 
honderdvijftigjarig bestaan van haar kerkgebouw. Op initiatief van de 
locatieraad staat ze dan stil bij de wijding van de kerk op 31 juli 1873, door 
mgr. A.I. Schaepman, de aartsbisschop van Utrecht. Bij die gelegenheid, 
schreef de Twentsche Courant op 6 augustus 1873, roemde de aartsbisschop 
de schoonheid van de nieuwe kerk: ‘zij is het huis van God, maar ook ons 
huis, het huis der geloovigen’, waarna hij attendeerde op ‘de verhevene 
plichten, die uit die groote waarheid geboren worden.’

In overleg met het pastoraal team is besloten het jubileum te vieren
op zondag 5 november. Nadere informatie hierover volgt nog.
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In de Bijbel, in de brief van de apostel Jacobus, kunnen we lezen:  
‘Is iemand van u ziek, laat hij de priesters van de geloofsgemeenschap 
roepen, deze moeten een gebed bij de zieke uitspreken en de zieke met 
olie zalven in de naam van de Heer. En het gelovige gebed zal de zieke 
redden en de Heer zal hem oprichten, en als hij zonden heeft begaan 
zal het hem vergeven worden’ (Jac. 5:14-15).

Deze tekst is al sinds jaar en dag één van de basisteksten waarop  
de ‘ziekenzalving’, ofwel het ‘Sacrament der Zieken’ of ook wel ‘het 
Heilig Oliesel' is gebaseerd. Het is dus een speciaal sacrament 
voor zieken.

Vroeger werd dit sacrament alleen toegediend aan een zeer ernstig 
zieke. Vaak werd er zelfs gewacht totdat diegene stervende was. 
Maar uit de bovenstaande brief van de apostel Jacobus blijkt dat 
het gebed bij de zieken en toediening van de Heilige Olie, bedoeld 
is als steun van Godswege bij ziekte op elke leeftijd, maar ook kan 
slaan op de levensfase waarin het ouder worden gepaard gaat met 
ziekte, aandoeningen en beperkingen. 

Extra kracht
In de Bijbeltekst van Jacobus wordt gesproken over vergeving  
én over zalving die de mens opbeurt en extra kracht geeft. Als je 
ouder wordt, kijk je terug op je leven. Mooie en minder mooie 
herinneringen en ervaringen spelen daarbij een rol. En vooral die 
laatste kunnen zwaar wegen. Daarom is het goed om je bewust te 
zijn van een liefdevolle vergevende God die ons altijd weer nieuwe 
kansen geeft en die barmhartig is.

Ook dát mogen we vieren bij het ‘Sacrament van de Ziekenzalving’. 
Bij het leren omgaan met het ouder worden en de beperkingen die 
dat vaak met zich meebrengt, bij het leren omgaan met kwalen en 
gebreken, met het verlies van dierbaren, met gevoelens van onmacht 
en onrust en met zorgen in de familiekring, kan het Sacrament van 
de Ziekenzalving nét even extra kracht geven. Daarnaast kan het ook 
mensen rust geven: ‘Als er eens onverwacht wat zou gebeuren, ben 
ik er tóch al helemaal klaar voor.’ Daarnaast is het belangrijk om ons 

te realiseren dat het niet altijd mogelijk is om op het allerlaatste 
moment nog het Sacrament van de Ziekenzalving te ontvangen, 
omdat er niet altijd een priester beschikbaar is.

Gezamenlijk
Gelukkig wordt tegenwoordig in steeds meer parochies en 
zorginstellingen gekozen voor een een gezamenlijke ziekenzalving. 
Dit is een (eucharistie-)viering waarin meerdere mensen uit handen 
van een priester het Sacrament der Zieken ontvangen. Tijdens de 
viering wordt stilgestaan bij de betekenis van dit heilig sacrament 
en de symboliek. Mensen kunnen zich er dan ook geestelijk op 
voorbereiden en het sacrament bewust en intens meemaken en 
ontvangen. Zo kan het hen kracht geven voor wat zij nu meemaken 
en voor wat komen gaat. Ook hopen wij, dat zij zich op een 
bijzondere wijze opnieuw met God verbonden mogen weten en de 
kracht van Zijn heilige Geest mogen ervaren. 

Kaart
Na afloop van de viering krijgt iedereen die de ziekenzalving heeft 
ontvangen, een kaart mee waarop dit vermeld staat. Het is goed, 
dat familie en zorgverleners hiervan op de hoogte zijn, als het 
plotseling heel slecht gaat.

Ook in onze parochies vindt de viering van de gezamenlijke 
ziekenzalving plaats: op zaterdagmorgen 9 september in het 
Dijkhuis in Borne, op donderdagmiddag 12 oktober in de Goede 
Herderparochie, in de Franciscuskerk, op dinsdagmiddag 31 
oktober in de Heilige Geestparochie bij Restaurant De Bebsel  
in Goor en jaarlijks in juni tijdens de zieken- en bezinningsdagen  
in de Stefanshof in Borne.

Dit artikel is een bewerking van een artikel van pastoor Fred Hogenelst.

Pastoraal werker Annet Zoet

Ziekenzalving: bemoediging, troost en steun van Godswege 
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We horen, zien en lezen veel over gezond eten, in combinatie met 
het nastreven van een gezonde levensstijl. Maar over de verbinding 
met het geloof lezen en horen we weinig.

Er wordt vaker gezegd dat je beter voor andere kunt zorgen als je 
goed voor jezelf zorgt.

Voedselvoorschriften
In de Bijbel, met name in het Oude Testament, staat veel geschre-
ven over eten, over rein en onrein eten. Deze voedselvoorschriften 
zijn waarschijnlijk bedoeld om de levensomstandigheden van 
mensen beter en gezonder te maken. Als je er dieper over nadenkt, 
dan zie je dat de voorschriften zijn bedoeld voor ons welzijn. En 
dan uiteraard in de context van de tijd waarin ze zijn geschreven.

De Bijbelse ingrediënten zijn: volle granen, zaden, noten, peul-
vruchten en groente en fruit. Maar ook vlees, vis, zuivel en eieren.

Eigen keuze
Wij zijn vrij in de beoordeling van deze voorschriften (wetten), want 
er staat nergens geschreven dat we geen alcohol mogen drinken of 
wel of geen varkensvlees mogen eten. Je moet niks, maar alles mag 
en mensen maken daarin een eigen keuze.

Gezond leven is goed voor lichaam en geest. Een Bijbelse visie op 
gezondheid gaat ook over de ziel. Over wie je bent, wat je wilt zijn 
en wat je doet.

Geloof en gezondheid
Kaarsje
Door de jaren heen heeft de medische wetenschap ons veel goeds 
gebracht. We voelen allemaal de drang naar een lang en gezond 
leven. Enkele maanden geleden vroeg ik aan een zieke kennis of ik 
een kaarsje voor hem mocht opsteken. Hij protesteerde niet, dus zo 
gezegd, zo gedaan. 

Een andere aanwezige zei: ‘Voor mij hoef je geen kaars op te steken, 
ik vind het flauwekul. Zo’n kaars helpt toch niets.’ Hij keek na deze 
krachtige uitspraak triomfantelijk om zich heen. 

Godsvertrouwen
Zo kregen we een gedachtewisseling over de nauwe samenhang 
tussen de geestelijke toestand van de mens en zijn lichamelijke 
gezondheid. Hoe verwerk je verdriet of nadelige gevolgen voor je 
gezondheid? 

Vaak wordt er gezegd dat je als gelovige kracht en vertrouwen uit 
je geloof kunt putten. Dit kan een gunstige invloed hebben op je 
gemoedstoestand. Je kunt er mogelijkheden in vinden om positief 
te denken, maar ook elementen die kunnen bijdragen aan een 
betere lichamelijke gezondheid. 

Godsvertrouwen is niet zomaar wat. Bof je dan toch nog  
een beetje als je een gelovig mens mag zijn?

Marianne Koebrugge
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Een foto
We hebben bijna allemaal wel een foto thuis staan van een dierbaar 
iemand die ons is ontvallen. Als we die foto zien, komt die persoon 
dicht bij ons. En misschien zeggen we dan ook even iets tegen die 
foto of eigenlijk tegen die persoon die nu bij God is.

Zo zijn er ook van die bijzondere plaatsen die verbonden zijn 
geraakt met allerlei gebeurtenissen in ons leven. Als we er komen, 
staan ons als vanzelf weer allerlei herinneringen voor de geest: een 
omgeving, een school, een wijk, een bepaalde kerk, een kerkhof of 
een bedevaartsplaats halen als vanzelf bijzondere momenten naar 
boven. Zo zijn er plaatsen als foto’s die bijzondere herinneringen 
oproepen.

Beelden en kruisen
Een beeld bij ons thuis van Maria, een Heilig Hart of een andere 
heilige heeft diezelfde functie, evenals het kruis dat in onze kamers 
hangt, dat herinnert ons aan de basis van onze roeping als christen; 
daar is het begonnen…

Het feest van Kruisverheffing
De eniggeboren zoon van God werd hooggeheven aan het kruis. 
De mensen die eromheen stonden, zijn moeder Maria op de eerste 
plaats, zagen een arm, jong mens gruwelijk lijden en sterven. Maar 
Maria, en wij die mogen kijken met de ogen van ons geloof, zien 
ook iets anders: wij zien een geheim van Liefde. Zozeer heeft God 

de wereld liefgehad dat Hij Zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven. 
Hier sterft een onschuldig mens uit liefde voor ons allen, om ons te 
verlossen. 

Een ‘fiat’
Wij worden vandaag uitgenodigd om bij wat ons overkomt op te 
kijken naar dat kruis en naar degene die daaronder staat: zie daar  
je moeder.
We kijken ook naar de moeder van Jezus en vergeet niet: je moet er 
doorheen, niemand kan het van je afnemen, maar durf te kijken 
met geloof en vertrouwen, want God wil niet dat we verloren gaan 
maar eeuwig leven zullen hebben. Dus: vertrouw je toe, geef het 
over, heb geduld, het komt uiteindelijk goed, probeer steeds weer 
je eigen ‘fiat’ uit te spreken. Zoals Maria: ‘Mij geschiede naar uw 
woord.'

Afsluitend
Niemand van ons zit te wachten op welk lijden dan ook. Ik ken zulke 
mensen niet. Wij verheerlijken het lijden als christen ook niet. Maar 
we geloven en willen hoop putten dat we door ons geloof worden 
‘opgetild’ in het lijden, opdat we uiteindelijk het kruis weten te 
dragen. Die kracht, dat vertrouwen, wens ik ieder van harte toe.

Pastoor Jurgen Jansen 

Een blik op 
het kruis
Enkele gedachten bij heeft 

feest van Kruisverheffing 

(14 september)

^ Hofkirche Dresden. Foto: Carol van Straten
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Lucifers

Voor u gevonden
 Door Astrid Koning ter Heege

Meer door minder 
Meer door minder is een inspirerend boek 
van Joshua Becker over het creëren van 
ruimte in je huis, je leven, je hoofd en je 
bezit. Becker laat zien dat een minimalisti-
sche levensstijl geworteld is in eeuwenoude 
theorieën en methodes over afstand doen 
van bezit. Door alle ruis en rommel uit zijn 
omgeving weg te halen, is Becker een 
gelukkiger, geconcentreerder en een meer 
tevreden mens geworden. Het opruimen 
van alles wat overbodig is geeft letterlijk en 
figuurlijk ruimte in je leven. Het maakt je 
een ‘rijker’ mens. Uitgever Kok, prijs: € 20,-. 

Zandtovenaar
Rond Kerst en Pasen worden we steevast op tv 
getrakteerd op een mooi Bijbels verhaal van de 
zandtovenaar Gert van der Vijver. Hij strooit, 
schuift en veegt met zand op een lichtbak en 
creëert zo een levensecht Bijbels verhaal met 
prachtige muziek. Er is DVD 
beschikbaar met zes 
verhalen, maar ook is de 
zandtovenaar te vinden op 
YouTube.

Dingen die je alleen ziet als je er de tijd voor neemt
Als er dan meer ruimte is gemaakt door minder spullen, komt er ruimte om rust te 
vinden in deze drukke wereld. Boeddhistisch monnik Haemin Sunim geeft les over het 
vinden van rust in relatie tot o.a. vriendschap, werk, levensdoelen en spiritualiteit. 
Sunim laat het belang zien van sterke relaties met anderen en benadrukt dat je 
vergevingsgezind en mild moet zijn tegenover jezelf. De prachtige, kleurrijke illustra-
ties fungeren als visuele pauzes die ons aansporen rustig aan te doen. Want als jij 
rustig bent, zal de wereld ook rustig worden. Uitgever Boekerij, prijs 18,-. 

Vandaag schrijf ik deze Lucifer niet vanuit mijn eigen huis, terwijl ik 
de tuin in kijk, maar vanuit Santiago de Compostela in Spanje. 
Gisteren waren we bij de pelgrimskerk. De gedachte was om de 
pelgrimsmis bij te wonen. Maar voordat we naar binnen konden, 
werd de deur voor de Mis al gesloten. De kerk was vol. Ik schat dat er 
nog wel zo’n zes- tot zevenhonderd mensen buiten stonden. Jammer 
was dat. Een volle kerk, dat had ik wel eens willen meemaken.

Om verwarring te voorkomen, we zijn niet in Santiago terecht geko-
men vanwege een pelgrimstocht. We zijn hier gewoon op vakantie. 
Wel hebben we heel wat dappere pelgrims langs de weg zien 
lopen. En in stilte bewonderd om hun doorzettingsvermogen.

Doorgaan, ook als het zwaar is, als de berg die je over moet zo hoog 
lijkt dat er geen einde aan komt, als de regen (ja, die heb je hier 
ook) je tot op je hemd toe nat maakt. Als je rugzak net zo zwaar 
voelt als een kruis... doorgaan. Maar ondanks alle zwarigheid staat 
je een doel voor ogen. Een doel dat zo mooi en goed is dat je het 
verdraagt. Je aankomst bij de Jacobuskerk in Santiago, waar je 
Jacobus mag omhelzen. Waar je waarachtig mag zeggen: het is 
volbracht.

Wat symboliseert zo’n pelgrimstocht voor mij? Ik denk dat u dat wel 
raden kan: het is de weg van Onze Heer naar Golgotha. En het doel 
is een wereld waar het leven meer hoop en moed belooft en de 
dood niet het einde is.

De pelgrims die naar Santiago lopen of fietsen, of op een andere 
manier daarheen onderweg zijn, kunnen ons inspireren om ook op 
weg te gaan. Niet zo zeer naar een plek in Spanje maar naar de plek 
waar Onze Lieve Heer ons naartoe wil leiden: het koninkrijk van 
God. En ook vandaag is het niet te laat om nog te vertrekken.  
Laten we opstaan en op weg gaan.

Goede reis allemaal.

Cathinka

Pelgrimstocht
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iedereen, iedereen. In de kerk is plaats voor iedereen. (…) De Heer wijst niet 
met zijn vinger, Hij opent zijn armen. Hij omhelst ons. Hij toont ons Jezus aan 
het kruis, die zijn armen wijd voor ons opende om te worden gekruisigd en 
voor ons te sterven.’

‘Jullie hebben me vragen gesteld, vele vragen. Houd daar nooit mee op, want 
dat is goed; beter zelfs dan antwoorden geven. Want vragen stellen is een teken 
van rusteloosheid, en rusteloosheid is de beste manier om niet in routine te 
vervallen, want soms kan routine de ziel bedotten. Ieder van ons heeft eigen 
vragen. Laten we die delen in dialoog met elkaar. En laten we ze stellen als we 
bidden in Gods aanwezigheid. Als het leven verder gaat, krijgen die vragen wel 
een antwoord, we hoeven er alleen maar op te wachten. Want dat is het 
interessante: God houdt van verrassingen. Hij is geen robot, Zijn liefde is altijd 
verrassend. God houdt ervan om te verrassen. Hij houdt ons altijd waakzaam en 
hij houdt ons verrast.’

‘In de kerk is plaats 
voor iedereen’

‘In de kerk is plaats voor iedereen. Iedereen. In de kerk 
wordt niemand overgeslagen. Er is plaats voor ieder-
een. Hoe we ook zijn. Iedereen. Jezus is er duidelijk 
over. Als Hij zijn apostelen wegzendt om mensen uit te 
nodigen voor een maaltijd die iemand heeft bereid, 
zegt Hij: ‘Ga heen en breng iedereen mee’, jong en oud, 
gezond en ziek, rechtvaardigen en zondaars. Iedereen, 

‘Dierbare jonge vrienden, ik vraag je om na te denken over het mooie feit dat 
God van ons houdt. God houdt van ons zoals we zijn, niet hoe we zouden willen 
zijn of hoe de samenleving wil dat we zijn. Hij houdt van ons zoals we zijn. Hij 
roept ons met onze fouten en tekortkomingen, onze beperkingen en onze 
hoop in het leven. (…) Vertrouw, omdat God een Vader is en een Vader die van 
ons houdt. Dat is niet gemakkelijk. Daarom hebben we een grote hulp nodig, 
de Moeder van de Heer. Zij is ook onze moeder.’

(Uit de toespraak van paus Franciscus tijdens de Wereldjongerendagen in Lissabon, 
op 3 augustus. Bron: vatican.va)

Hans Morssinkhof
Foto's: Roman Manigold, Elleke Spit
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Twintig seconden 
doen soms wonderen
Vraagt u zich na de vakantie, bij de aanvang van een nieuw jaar van 
werk, studie of andere verantwoordelijkheden, ook altijd af wat het 
‘nieuwe’ jaar gaat brengen en of u alle uitdagingen goed zult gaan 
volbrengen? Het overkomt mij elk jaar opnieuw en naar ik vermoed 
velen met mij. Ook gaande het jaar voelen mensen zich soms of 
vaak voor lastige situaties geplaatst. Wat kan je dan de moed geven 
om te vertrouwen op eigen kunnen en een goede afloop?

Vrees niet?
In de Bijbel worden talloze keren de mooie woorden ‘Vrees(t) niet’ 
gesproken, bijvoorbeeld door de engel Gabriël wanneer hij Maria 
de geboorte van Jezus aankondigt. Deze twee schijnbaar eenvou-
dige woorden kunnen ons beslist tot steun zijn. 

Maar de engel zei tot haar: 

‘Vrees niet, Maria, want gij hebt genade gevonden bij God. Zie, gij 
zult zwanger worden en een zoon ter wereld brengen en gij moet 
Hem de naam Jezus geven. Hij zal groot zijn en Zoon van de 
Allerhoogste genoemd worden.' (Lucas 1: 28-30)

Sterk en moedig?
Ook wordt in de Bijbel keer op keer de noodzaak van het hebben 
van vertrouwen benadrukt, bijvoorbeeld wanneer Jozua het Joodse 
volk, na veertig jaar van trekken door de woestijn, het beloofde 
land in moet leiden. Jozua twijfelt eraan of hij dit kan. God roept 
hem op om moedig voorwaarts te gaan. Het kan voor ons een 
bezielende en hartverwarmende tekst zijn.

‘Heb Ik het u niet geboden? Wees sterk en moedig, schrik niet en 
wees niet ontsteld, want uw God is met u, overal waar u heen gaat.’ 
(Jozua 1:9)

Op het water lopen
In de Bijbel worden mensen daarnaast soms expliciet uitgedaagd 
om moedig te zijn. Denk maar eens aan Jezus die op het water 
loopt en zijn leerlingen uitnodigt hetzelfde te doen. Ze durven niet 
en je kunt je laten inspireren door wat hun uiteindelijk toch de 
moed geeft om te beginnen aan iets wat ondoenlijk lijkt: hun 
geloof. 

En hoe zit het dan met ons? 
Is ons geloof groot genoeg om aan het bijna onmogelijke te 
beginnen? Wat als je iemand een nare boodschap moet brengen? 
Wat als je een tentamen moet doen dat je ronduit angst inboezemt 
of als je iemand moet bellen en vreselijk tegen het gesprek opziet? 
Moed hebben kan moeilijk zijn.

Maar twintig seconden 
Jaren geleden las ik, ik weet al niet eens meer waar, een prachtige 
gedachte die moed hebben in wezen reduceert tot haar ware 
proportie. Ze brengt moed hebben zelfs terug tot iets dermate 
kleins dat het mijzelf in mijn leven inderdaad lukte om moed te 
hebben op momenten dat ik die niet had. 
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Als moeder en ook als docent heb ik de gedachte regelmatig als 
suggestie aangedragen: twintig seconden van grenzeloze moed. 
Als je iets niet durft, verlang dan van jezelf dat je twintig seconden 
van grenzeloze moed opbrengt. Twintig seconden maar – dat lukt 
een mens altijd wel. Wanneer de kop eenmaal van de moeilijke 
opdracht af is, gaat de rest meestal vanzelf.

Het kan je leven veranderen
Twintig seconden van grenzeloze moed - wellicht gaan ze je leven 
ingrijpend veranderen. Omdat je net wél dat ene aardige woord 
spreekt tegen de man of vrouw die je altijd al heel leuk vond. Of 
omdat je dat ene telefoontje naar het topbedrijf waar je graag wilt 
werken, juist wel pleegt. 

Graag wens ik je voor het komend jaar twintig seconden van 
grenzeloze moed toe, telkens wanneer je ze nodig hebt. 

Lory Wagenaar-Feringa

Moed hebben op  
momenten dat je  

dat niet hebt
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Op weg naar Assisi
Januari
Het is januari. De feestdagen zijn voorbij. Het weer is 
somber. De zon nergens te zien. Het is niet droog en  
het regent niet. Kortom, echt weer om van de zomer te 
dromen. Een Trasimenofan vertelt ons over een kleine 
camping aan het meer van Trasimeno, gegarandeerd 
zon en bovendien het gebied van onze patroonheilige. 
Je moet wel reserveren. Dat doen we.

Tweede Pinksterdag
Het is zover. We gaan op pad met onze kleine caravan, 
meer een overdekt bed. We leven en koken onder de 
luifel en daar hoort mooi weer bij. 

Het klimaat staat op z’n kop. De voorspellingen voor 
Nederland zijn geweldig, alleen maar zon. In Italië is het 
slecht weer. Het land kampt met overstromingen en wij 
moeten door dat gebied. Voor de dag waarop we 
aankomen voorspelt Buienradar elf millimeter regen.  
Ik ben chagrijnig. Uiteindelijk valt alles mee. De 
autowegen zijn niet meer gesperd door de overstromin-
gen, de regen valt vooral ’s nachts en het weer is meer dan aangenaam. Een mens 
lijdt soms het meest aan het lijden dat hij vreest en nimmer op komt dagen…

Assisi
We gaan naar Assisi, de stad van Sint Franciscus, het doel van de reis. Op de camping 
adviseren ze je graag. Ga vroeg op pad, dan vind je nog een parkeerplaats en zijn de 
bussen vol toeristen er nog niet. We volgen de adviezen op en vinden gemakkelijk 
een parkeerplek. 

De basilica di San Francesco
We lopen de straat omhoog naar de basiliek langs vele winkeltjes met religieuze 
souvenirs. We bereiken het plein en zijn diep onder de indruk. De kerk bestaat 
eigenlijk uit drie verdiepingen. De benedenkerk is de grootste. Hij is donker en wil  
de gelovigen vertellen over het geloof en de Bijbel. De bovenkerk bereik je via een 
trap vanuit de benedenkerk of ook gewoon vanaf de straat. De bovenkerk verhaalt 
het leven en de werken van Franciscus.

Doordat het zo steil is bereik je beide kerken ook vanuit de begane grond.  
Dan is er nog een indrukwekkende crypte, een kerk op zich.
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Verboden te fotograferen
Helaas, het is streng verboden foto’s te maken. Ik verschuil me 
achter een dikke pilaar uit het zicht van de bewakers en probeer  
het toch. Op het fresco van de kruisiging is duidelijk de schade te 
zien van de aardbeving uit 1997. Dat wil ik fotograferen. De pij 
van Franciscus is ook belangrijk. Dat zegt wat over zijn manier  
van leven. Hij werd ‘Il poverello’ (de kleine arme) genoemd.

Van een mede redactielid hoor ik dat ik de kleine kerk, die veel 
meer past bij Franciscus, heb gemist. Heel jammer.

Isola Maggiore
Ook buiten Assisi is Franciscus geliefd. We gaan met de busboot 
naar een klein eilandje (Isola Maggiore) in het meer van Trasi-
meno. Het haventje bestaat uit enkele huizen en in één uur kun 
je rond het eiland lopen. We volgen het pad. Plotseling midden 
in de natuur, aan de rand van het water, staat daar een stand-
beeld van Franciscus. Thuis horen we van onze Trasimenofan dat 
Franciscus op die plek aan land is gegaan om een klooster te 
stichten. Aan de andere kant worden we verrast door een poort. 
Volgens een bordje heeft hier een complex van de franciscanen 
gestaan. We zien verwaarloosde olijfbomen met een zee aan 
gele kamille. 

Als we nog een uur op de busboot moeten wachten, zitten we als 
enigen onder grote bomen op een terrasje aan het water. 
Vogeltjes komen kijken of er wat te halen valt. Een jonge fazant 
zwerft rond om onze voeten. Ik voel me haast Franciscus.

Teleurgesteld
Toen bekend werd dat de nieuwe kerk in Hengelo de naam van 
Franciscus zou krijgen, was ik teleurgesteld. Ik had gehooptop een 
moderne heilige, liefst een vrouw zoals Moeder Teresa, maar ik ben 
helemaal om. Franciscus wil ons leren dat we zorgvuldig met de 
aarde, de natuur en de mensen moeten omgaan. Hij was tegen 
verspilling. Zijn pij is herhaaldelijk hersteld en opgelapt (zie pagina 
20-21). Een voorbeeld voor ons, die leven in een tijd van egoïsme, 
consumentisme, materialisme en milieuvervuiling. 

Bernard Korbeld

Foto’s: Bernard Korbeld



Geestig, 06  |  september 2023

16

Beckum
R.K. Geloofsgemeenschap 
H. Blasius
Haaksbergerstraat 187

7554 PA Beckum 

T: 074-3676209

E: beckum@heiligegeestparochie.nl

IBAN: NL83RABO0104701137
Openingstijden secretariaat 
Dinsdagmorgen van 08.30 -12.30 uur 

(Diny Annink) 

Vrijdagmorgen van 08.30 - 11.00 uur 

(Diny Annink)

Mariakapel | Geopend op dinsdag, donderdag 
en zondag van 09.00 - 17.00 uur.

Contact pastor | Parochianen die behoefte 
hebben aan contact met een van de pastores 
kunnen hen telefonisch bereiken (zie bericht op 
pagina 22).

Onder ons | Berichten die vermeld dienen te 
worden in Onder Ons, moeten op donderdag 
voor 13.00 uur binnen zijn bij het secretariaat. 
Parochianen die Onder Ons via de mail wensen 
te ontvangen kunnen contact opnemen met het 
secretariaat: 074-367 62 09 of mailen met 
beckum@heiligegeestparochie.nl.

Dinsdagmorgenviering | U kunt de viering op 
dinsdagmorgen om 09.00 uur meeluisteren via 
www.kerkomroep.nl.

Secretariaat | Het secretariaat is in oneven 
weken geopend op maandagmorgen van  
11.00 uur tot 13.00 uur. U kunt hier misintenties 
aanvragen. Dat kan ook per e-mail:  
parochiebentelo@hotmail.com.

Contact pastor | Parochianen die behoefte 
hebben aan contact met een van de pastores 
kunnen hen telefonisch bereiken (zie pagina 22).

Mariakapel | De Mariakapel is alle dagen open 
van 09.00-18.00 uur.

Woord- en Communieviering | Op donderdag 
7 september is er om 09.00 uur een Woord- en 
Communieviering in de pastorie, verzorgd door 
de werkgroep. Na afloop is er koffie en thee.

Bentelo
O.L. Vrouwe van 
Altijddurende Bijstand
O.L. Vrouwestraat 3

7497 MA Bentelo

T: 0547-292221

E: bentelo@heiligegeestparochie.nl 

IBAN: NL34RABO0157108112

Giro: 88.73.19
Openingstijden secretariaat
Maandag van 11.00 tot 13.00 uur

Geest in en om de kerken

Delden
H. Blasius
Langestraat 78 

7491 AJ Delden

074-3761201

E: delden@heiligegeestparochie.nl

IBAN: NL24RABO0313302057
Openingstijden secretariaat 
Dinsdag en vrijdag van 9.00-12.00 uur

Zomertijd secretariaat | Het secretariaat is in 
de maanden juni, juli en augustus geopend op 
vrijdag van 09.00 -12 uur.

Contact pastor | Parochianen die behoefte 
hebben aan contact met een van de pastores 
kunnen hen telefonisch bereiken (zie bericht  
op pagina 22).

Mariakapel | De Mariakapel is alle dagen 
geopend van 09.00 tot 19.00 uur, zodat u in  
alle rust een bezoek kunt brengen. 

Overleden |
• 14-6-2023, Ria Vijn-Bruggeman, 74 jaar
• 21-6-2023, Anton Telgenkamp, 89 jaar
• 28-6-2023, Truus Breteler-Bekkedam, 98 jaar
• 6-7-2023, Gerrit Pluimers, 89 jaar
• 15-7-2023,-Henk Dijkman, 84 jaar
• 6-8-2023, Gerrit Heerink, 79 jaar
• 7-8-2023, Joyce Hoogland, 67 jaar
• 12-8-2023, Henk Homan, 94 jaar
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Goor
H.H. Petrus en Paulus
Hengevelderstraat 24

7471 CH GOOR

T: 0547-260114

I : www.heiligegeestparochie.nl/goor

E: goor@heiligegeestparochie.nl

IBAN: NL25ABNA0593726634
Openingstijden secretariaat
Woensdag van 8.30 uur tot 11.00 uur.

Beheerder Parochieel centrum: 
Marian te Wierik
Voor het reserveren van een ruimte contact 
opnemen met Marian, tel. 06 40 44 32 02 (let op: 
nieuw nummer) of mjatewierik@gmail.com.

Misintenties | De vergoeding voor misintenties, 
gebedsintenties zijn € 9.-. Voor een jaargedach-
tenis € 12,-.

Vieringen | Iedere woensdag om 09.00 uur 
Eucharistieviering (tenzij anders vermeld in 
Geestig of via een mededeling).

Mariakapel, Moeder voor ons allen |
De Mariakapel aan de Mossendamsweg-Rouwe-
lerweg is dagelijks van 09.00 tot 20.00 uur, en 
tijdens de wintermaanden dagelijks van 09.00 
tot 18.00 uur geopend.

Contact pastor | Parochianen die behoefte 
hebben aan contact met een van de pastores 
kunnen hen telefonisch bereiken (zie pagina 22).

Getrouwd |
• 22-4-2023, Olf Broenink en Paula van der 

Helm-Sleijpen

Overleden |
• 24-5- 2023, Olf Broenink, 83 jaar

Secretariaat | Iedere woensdagmorgen van 
09.00-11.00 uur kunt u terecht op de pastorie
voor het opgeven van misintenties, het melden 
van overlijden en voor verdere vragen en 
boodschappen.

Misintenties | De vergoeding voor misintenties/
gebedsintenties: € 9,-. Jaargedachtenis: € 12,-. 
Beiden t.n.v. kerkbestuur Hengevelde.

Openstelling Mariakapel | Dagelijks van 
09.00-18.00 uur.

Vieringen | Zie het vieringenrooster  
op pagina 20-21.

Gedoopt |
• 9-7-2023, Lev Wegdam, zoon van Paul Wegdam 

en Manon Lorkeers

Overleden |
• 10-6-2023, Wim Wissink, 77 jaar
• 10-6-2023, Gerrit ten Dam, 70 jaar
• 10-6-2023, Hennie Klaver, 86 jaar

Ziekendag Zonnebloem | Op zaterdag 9 
september vieren we Ziekendag. Vrijwilligers 
bezoeken dan alle zieken van Hengevelde met 
een kleine attentie.

Oogstdankviering | Op zaterdag 7 oktober 
willen we danken voor de opbrengst van de 
oogst en voor alles wat er in de natuur groeit. 
Vrijwilligers versieren de kerk met groenten, 
bloemen en fruit. Deze worden door parochia-
nen beschikbaar gesteld.

Hengevelde
H.H. Petrus en Paulus
Goorsestraat 19

7496 AB Hengevelde

T: 0547 - 333 210

E: hengevelde@heiligegeestparochie.nl 

IBAN: NL35RABO0157107221
Openingstijden secretariaat
Woensdag van 9.00 tot 11.30 uur

Isidorushoeve
H. Isidorus
Goorsestraat 126

7482 CL St. Isidorushoeve

T: 074-3575210

E: st.isidorushoeve1@gmail.com 

IBAN: NL45ABNA0495351202
Openingstijden secretariaat

Dinsdag van 9.00 tot 11.00 uur

Secretariaat | Het secretariaat is elke dinsdag-
morgen tussen 9.00 uur en 11.00 uur geopend 
voor het opgeven van een mis/gebedsintentie of 
jaargedachtenis. Ook is het bereikbaar via st.
isidorushoeve1@gmail.com of per post in de 
brievenbus van de pastorie.

Intentie/gedachtenis | De vergoeding voor een 
mis-gebedsintentie bedraagt € 9,-, voor een 
jaargedachtenis € 12,-.

Gedachteniskapel | De gedachteniskapel in onze 
kerk is dagelijks geopend van 10.00 tot 16.00 uur. 

Dinsdagmorgenviering | Er is niet iedere dinsdag-
ochtend een viering in onze kerk. Bij de weekendme-
dedelingen en in Rond Haaksbergen berichten we 
wanneer er een viering is. Rozenhoedje | In de 
oktobermaand wordt op de dinsdagmorgen dat er 
geen viering is het rozenhoedje gebeden in onze 
kerk. U bent van harte welkom.

Ziekenzondag | De viering op zaterdagavond 9 
september staat in het teken van aandacht voor 
de zieken. De viering begint om 19.00 uur, het 
Dames- en Herenkoor zingt.

Oogstdankviering | In de viering op zaterdag-
avond 23 september danken we voor de oogst van 
het afgelopen jaar. De kerk zal worden versierd met 
allerlei oogstproducten. De viering begint om 
19.00 uur, het Dames- en Herenkoor zingt.

Aanmelding H. Vormsel | In september start de 
voorbereiding voor het H. Vormsel voor kinderen 
uit groep 8 en hoger. Zie pagina 18.
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Ingezonden berichten

Voorbereiding Heilig Vormsel
Op zondag 26 november 2023 kunnen kinderen uit de 
Heilige Geestparochie, de H.H. Jacobus- en Johannes-
parochie en de Goede Herderparochie die dan in groep 
8 of hoger zitten het sacrament van het Heilig Vormsel 
ontvangen. De voorbereiding begint tijdens de start-
avond op maandag 11 september voor de vormelingen 
en hun ouders uit de drie parochies van 18.30 tot 20.00 
uur in de Stefanshof, Grotestraat 207, Borne.
Graag ontmoeten we jullie op deze avond.

Werkgroep H. Vormsel H.H. Jacobus en Johannes/De Goede Herder/Heilige Geest
Pastoraal werker Annet Zoet

Opgave voor het Heilig Vormsel, en algemene informatie: 
secretariaat pastoraal team: contact@pastoraalteam.nl 

Samen erop vooruit
Zo’n vijf miljoen mensen in ons land 
hebben financiële problemen. Een groot 
deel van deze mensen vindt de hulp niet 
die voor hen is bedoeld. Er zijn namelijk 
verschillende toeslagen en potjes beschik-
baar die nog onvoldoende worden 
gebruikt. De Rooms-Katholieke Kerk in 
Nederland gaat hier de komende tijd 
aandacht aan geven door aan te sluiten bij 
de samenwerkingsactie ‘Samen erop 
vooruit.’ Samen met u hopen we mensen 
die in financiële nood verkeren te bereiken 
en te helpen. Dat begint met de vraag: ‘Red 
u het wel?’, met oprechte interesse. In een 
goed gesprek kunnen we doorverwijzen 
naar de juiste hulp, want die is er. 

In ‘Samen erop vooruit’ werken verschillende 
organisaties en kerken samen. Zij zetten hun 

vrijwilligers 
in. ‘Samen 
erop vooruit’ 
wijst mensen 
de weg naar 
de juiste 
hulp. 
Financiële 
hulp en 
andere hulp.

Wil je meer 
informatie of meedoen met dit initiatief, of 
wil je materialen bestellen? Mail dan:  
inge.bomhof@schuldhulpmaatje.nl. Je kunt 
je ook aanmelden voor één van de webinars 
in september waar alle vragen aan bod 
komen. Meer informatie op  
sameneropvooruit.nl.

Feestelijke afscheids-
viering groep 8
Op zaterdagavond 15 juli hebben de 
leerlingen van groep 8 van de Bonifacius-
school in St. Isidorushoeve afscheid 
genomen van de basisschoolperiode.  
Deze viering was voorbereid door de 
werkgroep gezinsviering in samenwerking 
met pastor Pikkemaat, de basisschool  
en het kinderkoor. 
Het thema van de viering was: geloof en 
vertrouw in jouw toekomst. Tijdens de 

viering ging de pastor hierover met de 
tieners in gesprek. De pastor vertelde hun 
dat ze de vertrouwde omgeving moeten 
loslaten en weer thuis mogen komen in  

een nieuwe omgeving, waarin God ook met 
hen mee blijft gaan. Alle leerlingen wensen 
we alle goeds voor de toekomst.
 Foto: Henny Evers

H. Isidoruskerk neemt 
deel aan Open  
Monumentendag
Op zaterdag 9 september (en soms ook  
op zondag 10 september) is het weer 
 Open Monumentendag. Het thema dit jaar 
is ‘Levend Erfgoed’ en op tal van plaatsen 
zetten uiteenlopende monumenten  
hun deuren wijd open. Daaronder de  
H. Isidoruskerk in St. Isidorushoeve, op 
zaterdag 9 september.
Dat is een prachtige kans om deze bijna 
honderdjarige kerk, ontworpen door 
architect Joh. Sluijmer, te bewonderen.  
De kerk is niet alleen een bezienswaardig-
heid vanwege zijn traditionele bouwstijl, 
maar ook vanwege de unieke muurschilde-
ringen van kunstschilder Jacob Ydema.  
Het imposante hoofdaltaar, ontworpen 
door atelier Mengelberg, en het prachtige 
kunstsmeedwerk vol symboliek van de 
communiebanken, zijn eveneens bijzonder. 
Er zijn rondleidingen en het orgel zal een 
aantal keren worden bespeeld. Iedereen is van 
harte welkom tussen 10.00 uur en 16.30 uur.
Voor meer informatie, ook over andere 
monumenten in Hof van Twente:  
www.visithofvantwente.nl.

Foto: Kerkfotografie.nl
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Karmel Twente
Op zoek naar plekken met ruimte en rust 
om te ontdekken: ‘Waar gaat het om in 
mijn leven’? En ben je op zoek om met 
tochtgenoten in gesprek te gaan? In het 
Karmelklooster in Zenderen biedt Karmel 
Twente activiteiten aan zoals: icoon 
schilderen, stiltemeditatie, stiltewandelin-
gen, labyrintlopen. Ook kun je samen 

teksten lezen en hierover in gesprek gaan: 
Bijbelteksten, mystieke teksten, gedichten. 
Het kan allemaal bij ons. Op de vernieuwde 
website www.karmeltwente.nl kun je alles 
vinden. Ook kun je hier onze digitale 
nieuwsbrief aanvragen. Maar bellen  
voor een jaarfolder kan eveneens:  
06 -20 46 45 20.

Twentse School  
voor Theologie
Mogelijk heeft u gehoord van de oprichting 
van de Twentse School voor Theologie, een 
initiatief dat de interesse in theologie onder 
Twentenaren wil bevorderen. Op donder-
dag 5 oktober staat de tweede lezing op 
het programma. Dr. Johan te Velde OSB zal 
een lezing geven over de interactie tussen 
liturgie en theologie. Daarna volgt er een 
kort debat. De bijeenkomst vindt plaats in 
De Zwanenhof, Retraitehuisweg 6 te 
Zenderen, en begint om 19.30 uur.

Het doel van de Twentse School voor 
Theologie is om het denken over belang-
rijke theologische onderwerpen in Twente 
te stimuleren. Tijdens deze avond zullen we 
ingaan op het verschil tussen het spreken 
over God in de theologie, en het spreken 
tot God tijdens de liturgie. Hoe verhouden 
deze twee zich tot elkaar en wat weegt 
zwaarder: het spreken over God of het 
spreken tot God, de theologie of de liturgie? 

Voor meer informatie over deze lezing en 
andere activiteiten, kunt u terecht op de 
website www.twentseschoolvoortheologie.nl. 
Hier kunt u zich ook aanmelden.

Kledinginzameling Mensen in Nood
Op zaterdag 23 september aanstaande. is er weer een kleding-
inzameling. U kunt uw kleding inleveren van 10.00 -12.00 uur op 
de parkeerplaats bij het station in Delden. Bij voorbaat dank.

De vertelling van Jozef, de lievelingszoon van Jacob, raakt aan veel actuele thema’s: 
droom en werkelijkheid, ondergang en verheffing, dodelijke jaloezie, in de put 
geworpen en als slaaf verkocht, mateloos verdriet, in den vreemde, verleiding en 
weerstand, hongersnood en wijs beleid, de weg van verzoening, verschuivende 
onderlinge verhoudingen. Je kunt het ook de weg noemen van de verwende dromer 
tot onderkoning van Egypte en herder van Israël. In de cursus 'Bijbel en kunst' 
beginnen we elke bijeenkomst met kijken naar beeldende kunst, om met het 
innerlijk oog meditatief op het spoor te komen van ieders ziel en leven. We wisselen 
uit wat we zien en beleven. Na de pauze luisteren we naar een fragment uit de 
novelle van Jozef en bespreken we wat de tekst oproept. De begeleider, pastoraal 
werker Annet Zoet, geeft telkens achtergrond bij de vertelling. De serie bestaat  
uit zeven bijeenkomsten.

Cursus Bijbel en kunst: 
Het kleurrijke verhaal van Jozef

Praktische informatie:
Data:   maandagavond 25 september, 16 oktober, 13 november, 11 december 2023, 8 januari, 5 februari en 4 maart 2024
Tijd:  19.30 – 21.30 uur
Plaats:   Parochiecentrum Onze Lieve Vrouwe, Onze Lievevrouwestraat 4, Hengelo
Begeleiding:  Pastoraal werker Annet Zoet.
Kosten:   € 35,- voor de hele cursus, of naar financiële draagkracht.
Opgave:   secretariaat pastoraal team, tel. 074-3492212, e-mail contact@pastoraalteam.nl 
Inlichtingen:  Annet Zoet, annettezoet@gmail.com 

Herman Huuskes  
halve eeuw collectant

Onze kerk kan niet zonder vrijwilligers. En sommige 
vrijwilligers gaan dan (gelukkig) lang door. Zoals Herman 
Huuskes, die in 1973 toetrad tot de collectanten van de 
H.H. Petrus- en Pauluskerk in Goor. Een halve eeuw later 
gaat hij nog steeds geregeld met de mandjes rond. Voor 
de andere collectanten en voor pastoor Jurgen Jansen 
reden genoeg om Herman eens extra in het zonnetje te 
zetten. Herman, bedankt voor zoveel jaar trouwe dienst.

Foto: Marian te Wierik
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Vieringen
september 
en oktober
Vieringen door de week 

Maandag:  geen vieringen.

Dinsdag:  19.00 uur Lambertus
 18.30 uur Delden  
 via kerkomroep

Woensdag:  09.00 uur Goor
 18.30 uur Delden

Donderdag: 19.00 uur Lambertus
 18.30 uur Delden 
 via kerkomroep

Vrijdag:  09.00 uur Borne
 18.30 uur Delden 
 via kerkomroep

Datum
H. Blasius 
Beckum

O.L. Vrouw van Altijd 
Durende Bijstand Bentelo

H. Blasius 
Delden

H.H. Petrus en 
Paulus Goor

H.H. Petrus en 
Paulus Hengevelde

H. Isidorus, 
St. Isidorushoeve

zaterdag 9 en
zondag 10 september

zo. 09.30 Eucharistieviering
Pastor C. Pikkemaat

za. 19.00 WoCo-viering
Werkgroep
Ziekendag Zonnebloem

za. 19.00 WoCo-viering
Pastor A. Zoet
Ziekenzondag

zaterdag 16 en
zondag 17 september

zo. 09.30 Eucharistieviering
Pastoor J. Jansen

zo. 10.00 Oecumenische viering
Pastor A. Zoet/ds. 

zo. 9.30 Eucharistieviering
Pastor C. Pikkemaat

zo. 09.30 WoCo-viering
Werkgroep
Vredesweek

zaterdag 23 en
zondag 24 september

zo. 09.30 Eucharistieviering
Pastoor J. Jansen 

za. 19.00 WoCo-viering
Pastor A. Zoet

za. 19.00 WoCo-viering
Werkgroep
Oogstdankviering

zaterdag 30 september
en zondag 1 oktober 

zo. 09.30 Eucharistieviering
Pastoor J. Jansen 

za. 19.00 Eucharistieviering
Pastor C. Pikkemaat 

zo. 09.30 WoCo-viering
Werkgroep

zo. 09.30 WoCo-viering
Werkgroep

zaterdag 7 en
zondag 8 oktober

zo. 09.30 Eucharistieviering
Pastoor J. Jansen 

za. 19.00 WoCo-viering
Werkgroep
Oogstdankviering

za. 19.00 WoCo-viering
Werkgroep
Wereldmissiedag

zaterdag 14 en
zondag 15 oktober

zo. 09.30 Eucharistieviering
Pastoor J. Jansen 

zo. 09.30 WoCo-viering
Werkgroep

zo. 09.30 WoCo-viering
Pastor A. Zoet

zo. 09.30 Eucharistieviering
Pastor C. Pikkemaat
Mariaviering 

zaterdag 21 en
zondag 22 oktober

zo. 09.30 Eucharistieviering
Pater R. van der Vegt 

za. 19.00 WoCo-viering
Werkgroep

za. 19.00 WoCo-viering
Werkgroep

Digitale collecte!
Als u de viering online volgt is het toch 

mogelijk om uw gave aan de collecte  

toe te voegen. Ga hiervoor naar  

www.heiligegeestparochie.nl/home of 

scan de QR-code hieronder. Klik op de 

afbeelding collectezak, zoals hierboven 

weergegeven en vervolgens komt u op 

de donatiepagina. Selecteer een bedrag 

bij de donatieknop. Kies uw bank en 

betaal met iDEAL.

Patroon van de duurzaamheid
Van de heilige Franciscus is veel bekend. Hij 
geldt bij leven al als een heilig man, aan wie 
snel wonderen worden toegeschreven. Maar 
het grootste wonder, zo lijkt het, is wel zijn 
bescheidenheid. Van de al te wereldse kerk 
van zijn dagen moet hij niets weten. Rijkdom 
boeit hem niet, macht is hem te aards en 
verderfelijk. Franciscus zoekt God en vindt 
Hem in de wereld om hem heen: in de 
mensen, de dieren, de natuur.

In zijn Zonnelied, dat hij schrijft kort voor zijn 
dood in 1226, beschrijft hij de heelheid van 
Gods schepping. ‘Geloofd zijn Gij, mijn Heer, 
met al Uw schepselen’, bidt hij, om daarna de 
schepping te loven. Hij spreekt over ‘heer 
broeder zon’, ‘zuster maan en de sterren’, 
‘broeder wind’, ‘zuster water’, ‘broeder vuur’ 
en ‘zuster aarde, onze moeder die ons in 

leven houdt en leidt.’ Iedereen en alles is 
door God geschapen en gewild, houdt hij 
ons voor, en verdient daarom eerbiedige 
benadering. 

De heilige houdt zich daaraan ook zelf. Op zijn 
reis naar Assisi ziet Bernard Korbeld de pij van 
Franciscus. Duidelijk is te zien hoe het 
kledingstuk haast tot in het oneindige is 
hersteld. Zo wordt het tot zinnebeeld van de 
schepping: alles hangt met elkaar samen en is 
door dunne draadjes met elkaar verbonden. 

‘Il Poverello’ noemen tijdgenoten Franciscus, 
‘de kleine arme man.’ Ze zeggen het 
bewonderend, want zij zien door zijn 
armoede de rijkdom en de verbeeldings-
kracht van zijn geloof. En bijna negen 
eeuwen na zijn dood inspireert hij ook  
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Luister hier naar 
het Zonnelied van 

Sint Franciscus

Datum
H. Blasius 
Beckum

O.L. Vrouw van Altijd 
Durende Bijstand Bentelo

H. Blasius 
Delden

H.H. Petrus en 
Paulus Goor

H.H. Petrus en 
Paulus Hengevelde

H. Isidorus, 
St. Isidorushoeve

zaterdag 9 en
zondag 10 september

zo. 09.30 Eucharistieviering
Pastor C. Pikkemaat

za. 19.00 WoCo-viering
Werkgroep
Ziekendag Zonnebloem

za. 19.00 WoCo-viering
Pastor A. Zoet
Ziekenzondag

zaterdag 16 en
zondag 17 september

zo. 09.30 Eucharistieviering
Pastoor J. Jansen

zo. 10.00 Oecumenische viering
Pastor A. Zoet/ds. 

zo. 9.30 Eucharistieviering
Pastor C. Pikkemaat

zo. 09.30 WoCo-viering
Werkgroep
Vredesweek

zaterdag 23 en
zondag 24 september

zo. 09.30 Eucharistieviering
Pastoor J. Jansen 

za. 19.00 WoCo-viering
Pastor A. Zoet

za. 19.00 WoCo-viering
Werkgroep
Oogstdankviering

zaterdag 30 september
en zondag 1 oktober 

zo. 09.30 Eucharistieviering
Pastoor J. Jansen 

za. 19.00 Eucharistieviering
Pastor C. Pikkemaat 

zo. 09.30 WoCo-viering
Werkgroep

zo. 09.30 WoCo-viering
Werkgroep

zaterdag 7 en
zondag 8 oktober

zo. 09.30 Eucharistieviering
Pastoor J. Jansen 

za. 19.00 WoCo-viering
Werkgroep
Oogstdankviering

za. 19.00 WoCo-viering
Werkgroep
Wereldmissiedag

zaterdag 14 en
zondag 15 oktober

zo. 09.30 Eucharistieviering
Pastoor J. Jansen 

zo. 09.30 WoCo-viering
Werkgroep

zo. 09.30 WoCo-viering
Pastor A. Zoet

zo. 09.30 Eucharistieviering
Pastor C. Pikkemaat
Mariaviering 

zaterdag 21 en
zondag 22 oktober

zo. 09.30 Eucharistieviering
Pater R. van der Vegt 

za. 19.00 WoCo-viering
Werkgroep

za. 19.00 WoCo-viering
Werkgroep

ACTUELE INFORMATIE
Actuele informatie over de vieringen in onze 
kerken vindt u steeds op 

www.heiligegeestparochie.nl/vieringen. 

ons nog. Want als wij dure 
woorden spreken, over klimaat-
verandering, energietransitie, 
cyclische economie en herbruik-
baarheid, bedoelen we niets 
anders dan Franciscus’ eerbied 
voor alles wat geschapen is. 
Geloof kent geen grenzen, ook 
niet in de tijd. Dat maakt Francis-
cus’ boodschap actueel, en hem 
tot patroon van de duurzaam-
heid.

Hans Morssinkhof
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Woordpuzzel 6
In deze puzzel van Geestig staat het thema consuminderen (m.b.t. spullen 
en geld) centraal. De acht woorden in onderstaande puzzel zijn hierop van 
toepassing. Heeft u ze allemaal gevonden? Stuur dan uw antwoord voor  
28 september 2023 naar:

Redactie Geestig/Puzzel 5
Langestraat 78
7491 AJ Delden

of mail naar redactiegeestig@heiligegeestparochie.nl. Vergeet u niet om 
behalve de oplossing ook uw naam, adres en telefoonnummer te vermel-
den. Onder de goede inzenders verloten we een leuke attentie. Alle 
inzenders dingen aan het eind van het jaar mee naar de jaarprijs. 

Uitslag
In de woordzoeker Geestig 5, zaten de volgende acht woorden: begonia, 
geranium, petunia, margriet, steenraket, roos, ijzerhard, elfenspoor. Uit de 
goede inzendingen hebben we de volgende winnaar getrokken de heer 
Bennie ten Dam uit Hengevelde. Van harte gefeliciteerd.

door Astrid Koning ter Heege
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Info RK Heilige Geestparochie
www.heiligegeestparochie.nl
IBAN: NL94 RABO 0109 0696 25
ANBI-nummer:  002609411
KvK-nummer:  74845721

Secretariaat pastoraal team
Berfloplein 18, 7553 JZ Hengelo
T: 074-349 22 12
E: contact@pastoraalteam.nl
Bereikbaar op dinsdag tot en met donder-
dag van 08.30-16.00 uur 
en op vrijdag van 08.30-12.30 uur.

Centraal secretariaat Heilige Geest-
parochie
Hengevelderstraat 24, 7471 CH Goor
T: 0547 - 26 08 78
E: contact@heiligegeestparochie.nl
Dit nummer is niet voor pastorale zorg  
of ziekenzalving. Zie hieronder.

Bezoek pastor
Parochianen die behoefte hebben aan een 
bezoek van een van de pastores
kunnen dit doorgeven aan het centraal 
secretariaat: 074 - 349 22 12.

Pastorale nood
In geval van pastorale nood kunt u 
rechtstreeks contact opnemen met pastoor 
J. Jansen of pastoraal werker A. Zoet. U 
vindt hun gegevens in de rechterkolom op 
deze pagina. We vragen u hierbij rekening 
te houden met hun vrije dagen.

Ziekenzalving
Voor de ziekenzalving of de ziekenzegen 
kunt u eveneens rechtstreeks contact  
opnemen met pastoor J. Jansen of 
pastoraal werker A. Zoet. 

Dopen en Huwelijk
Aanmelden bij secretariaat pastorale team 
T: 074- 349 22 12

Vertrouwenspersoon
•  Mw. Magrit de Graaf 

M: vertrouwenspersoon@rktwentezuid.nl 
T: 06 51 74 13 00

 Facebook.com/heiligegeestparochie

 www.twitter.com/heiligegeestpar

Pastorale team
•  J.A.C. Jansen, pastoor (liturgie) 

M: 06 - 46 90 72 33 (maandag  
niet bereikbaar) 
E: j.jansen@rktwentezuid.nl 
Vrije dag: maandag

•  C.J.G. Pikkemaat, pastor 
E: c.pikkemaat@rktwentezuid.nl

•  Mw. A. Zoet, 
pastoraal werker 
M: 06 - 27 12 46 95 
E: annettezoet@gmail.com 
Vrije dag: vrijdag

Emeriti
•  Pater R. van der Vegt 

E: rinusvegt@hotmail.nl 
T: 074 - 266 55 81
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Drie topvrouwen 
in de Nederlandse taal

Marga Minco 
(1920-2023) 

Deze dochter van een uit Oldenzaal 
afkomstige vertegenwoordiger schreef ‘Het 
Bittere Kruid.’ Zij heeft de bitterheid van het 

bestaan geproefd en overleefd.
Haar in de oorlog vermoorde familie heeft 
zij in haar verhalen in het leven gehouden. 
Een geweldige, lieve, geestige, bijzondere, 

onverwoestbare moeder, schreven haar 
beide dochters in juli 2023.

M. Vasalis 
(1909-1998)
En nu nog maar alleen 
het leven loslaten –
de liefste en de kinderen te laten gaan
alleen nog maar het sterke licht
het rode, zuivere van de late zon
te zien, te volgen – en de eigen weg te gaan.
Het werd, het was, het is gedaan.

Neeltje Maria Min
mijn moeder is mijn naam vergeten,
mijn kind weet nog niet hoe ik heet.
hoe moet ik mij geborgen weten?

noem mij, bevestigt mijn bestaan,
laat mijn naam zijn als een keten
noem mij, noem mij, spreek mij aan,
o, noem mij bij mijn diepste naam.

voor wie ik liefheb, wil ik heten.

(Samenstelling: Gerard Geurts)



Tijdgeest
De rogge is dale
Het is nog zuk uutgezöch mooi zommerweer.

Den ieskeerl den tingelt, wiej koopt nog ne keer.

Ik zitte veur buten en make mien leed,

Mar... de rogge is dale,

De döschmölle geet...

In 't höffien door bleuit nog de bloomen zoo bont.

Twee vlinders dee floddert te hoope der rond.

't Is al nog vol lèven en fleur, wat der steet,

Mar... de rogge is dale,

De döschmölle geet...

Het reizende volk kump nog daegelijks langs,

Want oaveral zint nog de scholen neet gangs.

Door zint nog kampeerders in 't bleuiende heet,

Mar... de rogge is dale,

de döschmölle geet…

Het zommer det geet völ te gaauw oons veurbiej...

Al zint oonze daege nog zunnig en bliej,

Al maakt al het mooi' oons tevrèène, wiej weet:

De rogge is dale,

De döschmölle geet.

Johanna van Buren (1881-1962)

^ Schilderij: Rogge oogsten (1927), Gerbrand Frederik van Schagen)

<  Hoor het 
gedicht.


