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Hart van ons geloof

Tijdens mijn vakantie zag ik in mooie kerken veel
kaarsjes branden. Bij plaatselijke of regionale
heiligen, maar vooral bij Maria. De moeder van
Jezus is het zinnebeeld van alle mooie en goede
kanten van ons geloof. Bij haar klop je nooit
vergeefs aan. Haar Zoon kan fel zijn en streng,
zijn moeder is altijd vol mededogen en geduldig.
Elke vorm van afwijzing is haar vreemd.

Daarom spreekt juist in de maand oktober, die
aan Maria is gewijd, het beeld op de voorpagina
zo aan. Het is de Pieta van Michelangelo,
gemaakt in de jaren 1498-1499. Je kunt er uren
naar kijken. Daar ligt de gestorven Jezus in de
schoot van zijn moeder. Ze heeft haar ogen
gesloten, ze hebben gezien wat geen moeder
of vader wil zien. Met haar rechterhand houdt
ze het lichaam stevig vast, haar linker opent ze.
Naar ons? Houd me vast, lijkt ze te zeggen.

Zoveel verdriet. Toch draagt dit kunstwerk

de naam Pieta, Italiaans voor medeleven,
mede-lijden. Ooit was het een blok marmer van
minimaal acht kubieke meter. Alles wat daaraan

overtollig is, heeft de maker met hamer
en beitel weggehaald. Zijn weergave van
Maria en haar overleden zoon ontroert en
fascineert. Mét het overbodige marmer
heeft Michelangelo ook de tierlantijnen
van ons geloof weggebikt en de essentie
blootgelegd: compassie, de uitgestoken
hand, liefde, hoop.

De kunstenaar slaat een brug tussen de
Mariamaand en Allerzielen. Er is altijd
iemand die met ons meetrekt en ons
vasthoudt. Die, zoals Maria, er gewoon is.
In de cake bij de koffie, in het juiste woord
of het juiste zwijgen, in de handen die

zorgend worden uitgestoken, in het gedicht
dat een gevoel vertolkt waarvoor geen taal
bestaat.

Dat maakt troost tot het dragende begrip
in deze weken, waarin de natuur afsterft en
het licht zich terugtrekt. We zijn allemaal
ervaringsdeskundigen, met behoefte aan
troost én het vermogen die te schenken.
Dat laat Michelangelo al meer dan vijf
eeuwen zien. Hij raakt ons in het hart

van ons geloof.

Hans Morssinkhof

Nieuwe klimaatbrief paus Franciscus

Op woensdag 4 oktober, de feestdag van
Franciscus van Assisi, heeft paus Franciscus
Laudate Deum (Prijs God) gepubliceerd. De
brief is een vervolg op zijn encycliek Laudato si’
(Geprezen zijt Gij), uit 2015. Volgens de paus
vragen klimaat en sociale gerechtigheid acht
jaar na zijn encycliek om nég meer aandacht.

Franciscus schrijft dat de situatie nog urgenter

is dan acht jaar geleden. In zijn ‘groene’ encycliek
wees hij er toen op dat het niet alleen gaat om
klimaatverandering op zich. Zwaarwegender

zijn de consequenties ervan voor kwetsbare en
arme mensen die er wereldwijd door getroffen
worden.

Breekpunt

‘Acht jaar zijn verstreken sinds ik de encycliek
Laudato si’ publiceerde, toen ik met u allen (...) mijn
oprechte zorgen wilde delen over de zorg voor ons
gemeenschappelijk huis. Maar met het verstrijken
van de tijd heb ik me gerealiseerd dat onze
antwoorden niet adequaat zijn geweest, terwijl de
wereld waarin we leven aan het instorten is en
misschien wel het breekpunt nadert. Naast deze
mogelijkheid is het onbetwistbaar dat de impact
van de klimaatverandering het leven en de families
van veel mensen in toenemende mate zal schaden.
We zullen de gevolgen voelen op het gebied van

gezondheidszorg, werkgelegenheid,
toegang tot hulpbronnen, huisvesting,
gedwongen migratie, enzovoort.’

De paus citeert ook de bisschoppen die bij
elkaar kwamen voor de Synode over de
Amazone: ‘Aanvallen op de natuur hebben
gevolgen voor het leven van mensen'’. En
de Afrikaanse bisschoppen als zij zeggen
dat klimaatsverandering niet langer een
ideologische kwestie is, maar een drama
dat ons allen schaadt als ‘tragisch en
treffend voorbeeld van structurele zonde.
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Het juiste woord,
op de juiste tijd,
op de juiste plaats

Stil, met een buiging, had hij afscheid genomen van zijn linksachter.
Daarna had hij diens vrouw en de kinderen gecondoleerd, en
beloofd dat hij een keer op bezoek zou komen. Allemaal, spelers en
reserves van hun Walking Team, ze waren er die avond. Sjef was de
eerste van hun clubje die definitief was uitgevallen. Sindsdien had
hij meer dan eens stilgestaan bij zijn eigen leven, bij zijn doen en
laten, bij zijn gezin en vrienden. Een golfbeweging tussen dank-
baarheid voor veel en de betrekkelijkheid van bijna alles.

De man van haar leven

Hij had lang gewacht om zijn belofte na te komen. Op zondagmid-
dag had hij aangebeld bij de vrouw van Sjef. Het kwam gelegen. Ze
was alleen thuis. De kinderen waren naar hun vrienden en vriendin-
nen. ‘Het is lang geleden dat we elkaar gesproken hebben’, zei hij,
toen ze de koffie had ingeschonken.

‘Enintussen is er veel gebeurd en veranderd’, antwoordde zij met
een ingehouden stem. Hij wachtte en keek haar vragend aan. En zij
vertelde over Sjef. Zijn laatste woorden, zijn humor, zijn zorg voor
haar en de kinderen. En dan nu s morgens en 's avonds geen woord
meer, geen groet. Geen telefoontje meer dat hij over een kwartier
thuis kon zijn. Zij kon niet meer naar hem uitzien.

En ineens tegen hem: ‘Mooi dat u op zondagmiddag bent geko-

men. Dan is het altijd zo stil. Nu heb ik u over Sjef kunnen vertellen.
Ik ben nog zo vol van hem.”’
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Mensen met medeleven

Ze had moeite om zich goed te houden. Zij stond op en schonk nog
een kop koffie in. ‘Aan het gezicht van sommige mensen die hier op
bezoek komen, kan ik zien dat Sjef uit hun leven al weg is. En dan
houd ik maar op met vertellen over hem. Maar het ene bezoek is
het andere niet. Mijn buurvrouw praat niet. Als ze een cake
gebakken heeft, komt ze even achterom en zet ze paar plakjes op
het aanrecht. Ze kijkt me aan, wuift, steekt de duim op en knikt. En
dan gaat ze. Ik denk dat ze weet, aanvoelt, wat er in mij omgaat. Een
lief mens.’

‘Zo’'n gebaar is veelzeggend’, zei hij.

‘Haar stille komst doet mij goed. Mijn kinderen zeggen dat ze het
aan mij kunnen zien als de buurvrouw even achterom is geweest.
Je lijkt dan weer op de mama die hand in hand liep met papa,
zeggen ze dan.
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Mensen met een eigen leven

‘Maar ze treffen me ook vaak stil en verdrietig aan. Laatst vroeg
iemand of ik alweer aan het daten was. Ik neem niet meer de
moeite om ze te vertellen wat me echt bezighoudt. Met zulke
vragen en allerlei goede raad en adviezen over opruimen, uitgaan
en verhuizen, laten ze mij verdrietig achter. Het zijn goede mensen,
als ze even langskomen, allemaal goedbedoeld, maar ze lopen wel
ver voor de muziek uit.’

‘Het juiste woord op de juiste tijd en op de juiste plaats tegen
iemand zeggen, is een hele kunst’, zei hij peinzend.

‘Ja, als je dat meemaakt’, zei ze, ‘kom je even in een andere wereld.
Ik kwam haar vorige week tegen. We kennen haar als de mevrouw
achter de rollator. Ze woont aan het eind van de straat. “Ik heb een
kaarsje voor u opgestoken”, zei ze, “en een weesgegroetje voor u
gebeden in de kerk bij Maria, de troosteres van de bedroefden...”
Deze ontmoeting deed me zo goed. lemand die voor je bidt!

‘Mooi dat u op zondag-

middag bent gekomen.

. Dan is het altijd zo stil.’

‘Dat zijn engelen van mensen.’ Met deze woorden nam hij afscheid
en zij vroeg of hij bij gelegenheid weer eens een kop koffie kwam
drinken.

Een korte derde helft

Weken later, na de laatste wedstrijd van het seizoen, in de kantine.
De aanvoerder van hun elftal. Jij bent op bezoek geweest bij de
vrouw van Sjef?’ Hij knikte. ‘Ze had goed met je kunnen praten over
Sjef. De kinderen hadden s avonds gevraagd of de buurvrouw weer
cake gebracht had. lk snapte die zin niet. Dat zag ze aan mij. Zij zei:
dat vraag je maar aan die medespeler van je als je hem tegenkomt.’

‘Ja, hoe zeg je dat zonder het over jezelf te hebben’, zei hij achter
zijn biertje, ‘In dat bezoek, toen, was Sjef in ons midden. En dat

deed haar goed en mij ook.

Gerard Geurts
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Aarde en hemel bij elkaar

Een parochiebestuur richt zich allereerst op de ‘zakelijke’ kant

van het geloof. Hoe gaan we om met onze kerken; hoe houden

we inkomsten en uitgaven in balans? Het zijn de randvoorwaarden
waarbinnen we ons parochiéle leven gestalte kunnen geven. Maar
soms valt er van de bestuurstafel even weinig te melden. In de
vorige bijdrage schreef ik al (net als het pastorale team in deze
editie, op pagina 7) dat de besturen van de drie parochies en het
pastorale team op 14 oktober een ‘heidag’ houden. Dat loopt,
nieuws is er dus nog niet. Daarover valt in het volgende nummer
van Geestig beslist meer te zeggen.

Dit geeft me de mogelijkheid even stil te staan bij Allerzielen,
donderdag 2 november. Op deze dag in het bijzonder probeert de
kerk aarde en hemel, levenden en overledenen, zo dicht mogelijk
bij elkaar te brengen. Het is een mooie en vaak indrukwekkende
dag, waarin we met elkaar en met God verhalen delen over
dierbaren die ons zijn voorgegaan. Zo leven zij voort, in onze
levens en in het leven van parochie en geloofsgemeenschappen.

Wij wensen u een waardig en troostrijk Allerzielen.

Jan G.M. Put, vicevoorzitter

Lezing over Maarten Luther

Wittenberg, 31 oktober 1517, ‘Hervormingsavond’ volgens de
protestantse traditie. De augustijner monnik Maarten Luther
spijkert 95 stellingen tegen de aflatenhandel op de deur van de
kerk. Vanaf dat moment krijgt Luther (1483-1546) steeds meer
bekendheid als reformator. Hij is dan nog steeds katholiek en
broeder in het augustijnenklooster. Door het conflict met Rome
verandert Luther in korte tijd in een tot ver buiten Duitsland
bekende theoloog. Een snelgroeiende groep aanhangers ziet
hem als boegbeeld; voor keizer Karel V en paus Leo X blijft hij
een ketter. Leo X zet Luther in 1521 uit de kerk.

Zijn reformatie verandert het kerkelijke, politieke, maatschappelijke
en culturele landschap van Duitsland en daarbuiten. En zijn ideeén

worden ook in andere landen overgenomen: In Nederland bestaan

al sinds ruim 450 jaar lutherse gemeenten.

Op donderdag 16 november 2023, dik twee weken na ‘Hervor-
mingsavond’, houdt prof. dr. Sabine Hiebsch hierover een lezing,
Ze is gespecialiseerd in de theologie van Luther en de geschiedenis
van het lutheranisme, en is buitengewoon hoogleraar aan de
Theologische Universiteit Kampen. De bijeenkomst vindt plaats

in St. Mary’s Chapel, Diepenheimseweg 102 te Markelo. Aanvang
19.30 uur. De kosten bedragen € 15,-. Wie vroeg boekt betaalt
€10,-, studenten betalen €5,-.

Meer informatie
twentseschoolvoortheologie.nl

Nationale Roepingenweek 2023

Voor het vijfde jaar op rij wordt rond het
hoogfeest van de H. Willibrord (7 november)
de Nationale Roepingenweek gehouden. Dit
jaar is dat van 5 tot en met 11 november.

In deze week willen de bisdommen en
religieuzen het belang van religieuze roepin-
gen tot het priesterschap, het diaconaat en het
religieuze leven benadrukken. Dat gebeurt
jaarlijks ook al op Roepingenzondag, maar die
staat door de viering van de Eerste Heilige
Communie en andere zaken steeds meer onder
druk. Daarom deze week, rond het hoogfeest
van St. Willibrord, patroonheilige van Neder-
land en het aartsbisdom Utrecht.

Tijdens de Roepingenweek houden diverse
seminaries, ordes en congregaties en nieuwe
bewegingen Open Dagen. Rector Patrick
Kuipers van de Utrechtse priesteropleiding en
voorzitter van het nationale Roepingenoverleg,
wijst op de noodzaak van het gebed om
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roepingen. ‘Als we als gelovigen niet
vragen om nieuwe roepingen, zal de
Heer ze ook niet geven. Willibrord is
voor ons een blijvend voorbeeld,
omdat ook hij in lastige omstandig-
heden moed bleef houden en het
geloof verspreidde. Daarvoor zijn de
komende jaren priesters, diakens en
religieuzen broodnodig,’ zegt hij.

In de Roepingenweek bidden we ook
voor alle vrijwilligers die klaarstaan
om het werk van kerk en parochie
blijvend te ondersteunen. De Heer
heeft ons gebed om roepingen in
deze zin al vaak en frequent verhoord.
Ook zij houden, net als Willibrord, de
hoop levend om gehoord te worden.

Meer informatie op
www.ariensinstituut.nl
www.aartsbisdom.nl.




Van het pastorale team

Het pastorale werkseizoen is alweer in volle gang:

«» Op 31 oktober organiseren vrijwilligers uit de Heilige Geestparochie
samen met het pastoraal team een ouderenontmoetingsmiddag
met ziekenzalving. Deze vindt plaats in De Bebsel in Goor. We
hopen dat vele ouderen naar deze middagen zullen komen.

« Pastoor Jansen gaat door met zijn inspirerende en goed bezochte
avonden over het katholiek geloof.

- Binnenkort is er een ‘heidag’ voor de parochiebesturen Goede
Herder, H. Geest een H.H. Jacobus en Johannes en het pastoraal
team over het beleidsplan. We praten over de visie op de toekomst
en over beleidsvoorstellen voor de komende jaren. Daarna willen
we er met de geloofsgemeenschappen over in gesprek gaan.

- Dertig vormelingen uit onze drie parochies zijn gestart met de
voorbereiding op het Heilig Vormsel.

+ Op zaterdag 11 november wordt in Ede de Bisdomdag gehouden

NG
Heilige Geéest

PAROCHI

<

Parochie
De Goede Herder
Hengelo

met als thema ‘Samen groeien als parochie in de kracht van de
heilige Geest." Nadrukkelijk nodigt het bisdom allen die actief zijn
in de parochies uit om deel te nemen. Kan het gedachtengoed
van de Canadese priester James Mallon perspectief bieden voor de
ontwikkeling van onze parochies tot missionaire parochies? Op de
website van het Aartsbisdom Utrecht leest u er meer over. We
hopen, dat we met een groep mensen naar deze dag kunnen gaan.

Pastoor Jurgen Jansen
Parochievicaris Casper Pikkemaat
Pastoraal werker Annet Zoet

Blijfdit doen

De Eerste Heilige Communie
gaat van weer van start

In januari 2024 gaat de voorbereiding op de Eerste Heilige Commu-
nie van start voor kinderen die in groep 4 van de basisschool zitten.
In de periode mei-juni 2024 kunnen zij dan hun Eerste Heilige
Communie doen.

Wij werken met het project ‘Blijf dit doen.’ Alle kinderen krijgen een
werkboek, waarin de thema'’s, verhalen en opdrachten staan, zodat
u ook thuis met uw kind aan de slag kunt. De voorbereiding wordt
begeleid door de werkgroep Eerste Communie en pastoraal werker
Annet Zoet.

Deelname aan de voorbereiding op de Eerste Heilige Communie
kost € 50,-. (€ 35,- voor het project en € 15,- voor de foto’s).

Aanmelden

U kunt uw kind aanmelden door te mailen naar het secretariaat van
het pastoraal team, secretariaat@pastoraalteam.nl, met vermelding
van de naam van uw kind, de school van uw kind zit en uw adres en
woonplaats. U ontvangt dan een mail met het opgaveformulier, dat
u véor 1 december 2023 ingevuld terug kunt sturen. U krijgt

vervolgens per mail een uitnodiging voor de eerste informatieavond.

Vragen?

Voor vragen kunt ucontact opnemen met het secretariaat van het
pastoraal team 074 - 349 22 12 (dinsdag- en donderdagmiddag
van 14.00-16.00 uur).

Pastoraal werker Annet Zoet

Afsluitende processie naar Kevelaer op 1 november
Ter afsluiting van het processiejaar 2023 organiseert de Haaksbergse
Processie naar Kevelaer samen met de omliggende parochies en
geloofsgemeenschappen op woensdag 1 november a.s. een
bedevaart naar Kevelaer. Het thema is: ‘Heb vertrouwen - Ik ben het.’

Het programma ziet er als volgt uit:

09.00 uur Aankomst Kevelaer

10.00 uur Pontificale Hoogmis in de Basiliek
14.15 uur Kleine kruisweg in de Pax Christi kapel.
14.30 uur Grote kruisweg in het park.

16.45 uur Afscheidsmoment Genadekapel

17.00 uur Lof Biechtkapel

Opgave

De centrale opgave voor 22 oktober
2023 voor Haaksbergen en omgeving
is bij Jos Westendorp, Veldmaterstraat [
168, Haaksbergen tel. 06-18 60 04 63,
joswestendorp@home.nl. U kunt zich
tot 23 oktober ook opgeven bij
mevrouw Annie Averdijk, Lijsterstraat
5,7491 ZM Delden. De reiskosten
bedragen € 25,- per persoon.

Foto: Kerkfotografie.nl
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Brood delen met elkaar

omdat wij mensen leven met elkaar.

Brood, een teken van ons zwoegen en werken,

teken van fouten en vergeving.

Jezus brak het brood als teken

dat Hij zijn leven wilde delen met ons mensen.

Wij vinden het heel vanzelfsprekend dat er altijd een voldoende
en gevarieerd voedselaanbod is. Maar dat is lang niet altijd zo
geweest. Voedsel is een basisbehoefte en in ons werelddeel is er
voedsel in overvloed, zoveel zelfs dat je regelmatig hoort en leest
over voedselverspilling in ons rijke land.

Afhankelijk van de natuur

Gemakkelijk vergeten we dan dat het voor boeren en tuinders
allemaal niet zo vanzelfsprekend is. Zij weten dat een goede oogst
voor een groot deel afhankelijk is van bijvoorbeeld het weer:
droogte of te veel regen, vorst of andere invloeden. En ondanks
veel technische ontwikkelingen en vooruitgang blijven boeren en
tuinders afhankelijk van de natuur. Zij weten als geen ander dat wie
zaait moet wachten voordat er geoogst kan worden. En dat die
oogst door weersinvloeden overvloedig kan zijn, maar ook karig.

Kerk en wereld

In de middeleeuwen is de bededag ontstaan. Tussen kerkelijke en
wereldlijke overheden bestonden nauwe banden en samen wezen
ze soms dagen aan waarop de gemeenschap werd geacht te
bidden voor bijzondere doelstellingen. Dat kon het einde van een
oorlog of een pandemie zijn, maar ook een overvloedige oogst.
Vaak ging het gebed hand in hand met een soort boetedoening
of vasten, om God gunstig te stemmen. Zo'n bededag kon ook het
karakter krijgen van een dankdag, als de vrede was getekend, de
ziekte verdreven of de oogst groot genoeg was om alle monden
te voeden.

Bidden en danken

Na oorlogen, rampen, honger en epidemieén besloot de Synode
van Dordrecht in 1578 dat er massaal gebeden en gedankt moest
worden, en dat gebeurde dan ook. In 1653 werd in Zeeland een
vaste dag vastgesteld om te danken, in 1658 in Overijssel. Nog
steeds kent de Protestantse Kerk Nederland een jaarlijks ‘Biddag
voor gewas en arbeid’ en een ‘Dankdag voor gewas en arbeid’,
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dit jaar op 1 november. In Duitsland bestaat nog altijd een officiéle
BuB3- und Bettag (boete- en gebedsdag) en het Erntefest, het
oogstdankfeest. Bijna overal ter wereld is er een vorm van vieren
voor het binnenhalen van de oogst. Zo vieren de Amerikanen in
november Thanksgiving Day. Die is uitgegroeid tot een soort
nationale feestdag, die bij voorkeur in familiekring wordt door-
gebracht. Velen houden vast aan de traditie om dan samen een
gebraden kalkoen te eten. Van origine is het een dankdag voor

de oogst.

Stoppelhaene

Dichter bij huis viert Raalte de jaarlijkse Stoppelhaene, een
oogstfeest en oogstgave. De oude traditie was dat boeren een deel
van hun gewassen en rogge aan de kerk gaven, die er dan voor
zorgde dat het bij de armen en zieken terecht kwam. Nu wordt er
jaarlijks geld ingezameld wat ten goede komt aan landbouwprojec-
ten in het buitenland. Dit jaar gaat de opbrengst naar een moestuin
project van de Stichting HomePlan in Mulima in Zuid-Afrika.

0Oogstdankviering

In verschillende geloofsgemeenschappen van onze parochie wordt
het oogstdankfeest jaarlijks gevierd. Zoals op 23 september in

St. Isdorushoeve, waar ook de foto’s zijn gemaakt. De gemeenschap
sprak haar dank uit voor alles wat de aarde ons dit jaar weer heeft
gegeven. De kerk was volop versierd met producten van moeder
aarde en met broden die de bakker beschikbaar stelde.

Een oogstdankviering is ook een goede gelegenheid om de
oorsprong van de producten onder de aandacht te brengen. In
de winkel ligt het ‘kant en klaar’, vragen over de herkomst worden
zelden gesteld. We vinden het vanzelfsprekend. Dan is het goed
om op een speciale dag even stil te staan bij de binnengehaalde
oogst, en God én boeren en tuinders te danken.

Marianne Koebrugge



Altijddurende bijstand

Toen ik als kind

voor het eerst alleen naar school toe ging,
had ik van mijn vader en moeder

allerlei instructies gekregen

over wat ik wel en niet mocht doen:

Kijk goed uit als je de straat moet oversteken.
Kijk naar links en kijk naar rechts

en steek je hand uit als je moet afslaan.

Er waren zeker nog allerlei andere goede adviezen bij
en ik werd gewaarschuwd voor de gevaren.
Wat ik toen niet wist was

dat mijn moeder stiekem achter mij aan reed
om te zien hoe ik het deed:

als het niet goed was gegaan,

had zij toch nog kunnen ingrijpen.

Zo doen ouders dat,

omdat zij vol zorg zijn voor hun kinderen

en onze Vader in de hemel is eigenlijk niet anders:
in Jezus, Zijn Zoon, is God ons leven komen delen

en Hij heeft ons goede raad en wijze woorden meegegeven

en tenslotte heeft Hij zichzelf gegeven

om ons leven te redden voor de eeuwigheid.
Sommigen van ons hadden misschien een vader
die een beetje streng was

of met wie u niet zo goed kon opschieten,

maar zo moet u niet aan God als Vader denken:
God is een vader die veel van ons houdt

en die alleen het beste voor ons wil.

Hij is een vader die alles voor ons wil geven.

Ook dat is iets wat ouders vaak bij zich dragen.

Maar is God toch niet een beetje streng,

als een niet zo gemakkelijke vader?

Misschien zou je het wel denken

als je het evangelie leest met de

waarschuwende woorden van Jezus, de zoon van God:
‘Span je tot het uiterste in,

om door de nauwe deur naar binnen te gaan’,

want als je buiten moet blijven,

zal het niet leuk voor je zijn,

daar is geween en tandengeknars.

lemand zei me ooit eens

toen hij deze woorden van Jezus hoorde:
‘Word ik dan buiten de hemel geworpen
als ik het niet goed genoeg heb gedaan?’

Nee, natuurlijk niet,

Hij houdt van je,

Hij staat niet naar je te kijken als een politieagent
om te zien of je misschien iets fout doet,

Hij kijkt naar je als een heel liefdevolle vader,
hijis trots op je

en wil je aanmoedigen om je best te doen,

om er iets moois van te maken.

Zois God!

‘Hij zal het wel niet goed vinden’,

of: "Hij zal mij wel niet goed vinden’,

eigenlijk is dat een ontmoedigde gedachte,

de gedachte van iemand die het niet ziet zitten
en dat soort gedachtes komt nooit van God.

Moed en vertrouwen!

Er zijn allerlei redenen

waarom we ontmoedigd kunnen raken,

maar er is één grote reden

waarom we met vertrouwen door kunnen lopen:
wij zijn op weg naar iets moois,

naar de voltooiing, naar ons geluk, naar de hemel
en op die weg naar onze bestemming

Zijn er een hemelse Vader

en een moeder die God ons gegeven heeft

en die over ons waken.

We lopen niet alleen!

Pastoor Jurgen Jansen



Voor u gevonden

Troost

In Troost: Als licht in donkere tijden gaat
schrijver en historicus Michael Ignatieff op
zoek naar bronnen van troost in tijden van
verlies, rampspoed en onzekerheid. Hij
merkt op dat de traditionele bronnen, zoals
geloof, steeds minder prominent aanwezig

Door Astrid Koning ter Heege

Troost gedachten

In deze gedichtenbundel van Martin Gijzemijter
staan prachtige kleine gedichten om even bij
weg te mijmeren. ‘Mooie troostende woorden
geschreven in begrijpelijke taal’, aldus een lezer.
Geillustreerd door Femke den Hartog.Uitgever
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lijken in onze moderne samenleving. In
plaats daarvan zoeken mensen troost in

wetenschap, ideologie en therapie.
Gelovig of niet gelovig, dit boek biedt

troost, aldus een recensie.

Uitgever Cossee, prijs € 27,50.

Kinderen en troost

Ook kinderen krijgen te maken met rouw en verdriet. Koffertje Troost wil ouders
ontzorgen in een moeilijke en drukke periode. Zij willen er zijn voor de kinderen,
maar zijn veelal door eigen emoties overmand en druk met het regelen van de
uitvaart. Ook weten ze soms niet goed hoe zij hun kind(eren) kunnen betrekken en
ondersteunen. Een mooi geillustreerd prentenboek kan dan helpen. Op de website
https://koffertjetroost.nl/ worden prachtige boeken en materialen aangeboden.

MG Publishing, prijs € 19,-.

Lucifers

De hemel

Ze is er al jaren niet meer, mijn tante Tootje.
Ze was de jongste zus van mijn moeder. Mijn
zus en ik logeerden vaak bij haar in de
schoolvakanties toen we op de basisschool
zaten. Altijd wist ze wel iets leuks te beden-
ken. Toen we ouder werden en de dingen van
het leven wat beter begrepen, realiseerden
we ons dat tante Tootjes leven bepaald niet
gemakkelijk was, door ziekte en een akelige
scheiding. Armoede en verlies teisterden
haar leven. Maar als we bij haar waren, was
daar die vrolijke lach en die heerlijke wereld
die zij om zich heen creéerde. Ooit vroeg ik
haar hoe ze dat kon, zo vrolijk en blij zijn
terwijl ze het toch zo moeilijk had. ‘Hier op
aarde is alles wel eens moeilijk’, zei ze, ‘'maar
dat is maar tijdelijk. Dat is de taak die we
moeten aanpakken en proberen tot een
goed einde te brengen. Maar er is ook een
hemel, en ik geloof dat die hemel voor mij is
als ik klaar ben.’

Ik moest aan haar denken omdat het
behoorlijk stormt. Ik zit in de serre en kijk
door het glazen dak naar de voorbij jagende
wolken. De zon is al aan het ondergaan, en
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de wolken krijgen zachte pasteltin-
ten aan de randen. En achter de
wolken kleurt de hemel.

Naar de hemel kijken is ook voor
ons gelovige mensen een symboli-
sche daad. De vraag is natuurlijk:
kijken we naar de hemel omdat we
niet willen zien wat er hier en nu
op onze aarde aan narigheid,
mislukking en ongelukkige dingen
is te zien? Omdat we als struisvo-
gels ons hoofd in het zand steken
en net doen of alles goed is?

Of is die hemel die op ons wacht
het slotakkoord van de muziek die
ons leven is. Als alle noten zijn
gespeeld, als we onze taak hebben
voltooid? Voor mij is de hemel een
belofte, een mogelijkheid, een licht
aan de horizon. Een plaats waar we
elkaar en Onze Lieve Heer opnieuw
mogen ontmoeten.

Cathinka




Met brandend hart:
Missiezondag voor de christenen in Libanon

Op zondag 22 oktober is het Missiezondag. Dit jaar vraagt Missio
aandacht en steun voor de christenen in Libanon. Zij hebben een
hart dat brandt van naastenliefde en van de missie daar te zijn waar
mensen in moeilijkheden zijn. Zij verlaten het land niet, zij blijven
om een bron van hoop te zijn.

Het land van de ceders

Libanon is de laatste jaren in een ongekende crisis beland. De
Libanese munteenheid heeft 98 procent van haar waarde verloren.
Een groot deel van de middenklasse leeft onder de armoedegrens.
De staat is nog slechts een facade, overal is corruptie. Dagelijks
verlaten mensen het land, terwijl Libanon veel Syrische vluchtelin-
gen opvangt. De explosie in de haven van Beiroet in 2020 is de
spreekwoordelijke druppel die de emmer doet overlopen.

Drama’s en wonderen
Na de enorme explosie, waarbij meer dan tweehonderd mensen
zijn omgekomen, willen de parochianen van de parochie St. Maron

helpen. Van de overheid is niets te verwachten. De pastoor van de
parochie, Richard Abi Saleh, komt met het initiatief ‘drames et
miracles’ (drama’s en wonderen): "We gaan op bezoek bij de
mensen, luisteren naar hun angsten. We zijn er. We bidden met hen.
We huilen en lachen met hen.’ Danielle Aramouni, een van de vele
vrijwilligers in de parochie, zegt het kernachtig: ‘Voor mij is mijn
werk geen baan, het is een missie. Als je mensen ziet die hulp nodig
hebben, ga je naar ze toe en helpt.’

Missio helpt

Missio ondersteunt het pastorale werk in Libanon. Doet u mee?
Geef aan Missio in de collecte op Missiezondag of stort uw bijdrage
op rekening NL 46 RABO 0313 3638 38, ten name van Heilige
Geestparochie, onder vermelding van Aktie Wereldnood Delden.
Bij voorbaat dank voor uw bijdrage.

Missie Ontwikkeling en Vredesgroep Heilige Geestparochie

Geloofsgemeenschap H. Blasius
Foto’s: Hartmut Schwarzbach

Kerken in het rood tegen
christenvervolgingen

Volgens Kerk in Nood neemt de vervolging van christenen en
andere gelovigen wereldwijd toe. Door de actie ‘RedWednesday’
vraagt de organisatie daar op woensdag 22 november aandacht
voor. Overal ter wereld worden die dag kerken, kloosters en andere
gebouwen in een bloedrood licht gezet.

‘Wees een licht in de duisternis voor mensen die vervolgd worden
om hun geloof’ is dit jaar het thema van ‘RedWednesday.’ In een
eigen onderzoek heeft Kerk in Nood onlangs vastgesteld dat de
vervolging van gelovigen op de hele wereld toeneemt. In 36 van
de 196 landen die de wereld kent, worden aanvallers van christe-
lijke gemeenschappen ‘zelden of nooit’ vervolgd. De agressie komt
vaak van overheidsinstanties, religieuze nationalisten, jihadistische
of andere religieus geinspireerde gelovigen. Dit jaar waren er al
aanslagen in onder meer Congo, Spanje, Columbia, Israél, Mozam-
bique, India, Nigeria, Oeganda, Burkina Faso en Pakistan. Daarbij
zijn tientallen doden gevallen en diverse kerken geheel of gedeel-
telijk verwoest.

RED 4“%

Met ‘RedWednesday’ wil Kerk in Nood de stilte rond de christen-
vervolgingen doorbreken. ‘Het stilzwijgen van de internationale
gemeenschap draagt bij aan de cultuur van straffeloosheid’, meldt
de organisatie. De Pakistaanse priester Emanuel Yousaf: ‘Hoe meer
de wereld weet over daden van religieuze haat en verwaarlozing,
hoe meer de wereld in staat zal zijn om er iets aan te doen.

Die boodschap slaat aan: vorig jaar op ‘RedWednesday’ kleurden
onder meer de San Marco in Veneti€, het gebouw van het Britse
parlement in Londen, het Colosseum in Rome en het Christusbeeld
in Rio de Janeiro rood. In onze regio namen de St. Plechelmusbasi-
liek in Oldenzaal, de St. Stephanuskerk in Borne en de St. Lamber-
tusbasiliek in Hengelo aan de actie deel.

Redwednesday
2022in beelden:

) YouTube
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‘Bijna Thuis Huis":

# Leonardus |

Hospice Twente

Leonardus Hospice Twente

In een ‘Bijna Thuis Huis’ proberen vrijwilligers en professionals
leven toe te voegen aan de dagen, waar vaak geen dagen meer
kunnen worden toegevoegd aan het leven.

In het Leonardus Hospice Twente (Drilscholtenstraat 32 in Hengelo)
proberen vrijwilligers terminaal zieken een goed alternatief te
bieden voor de thuissituatie. ledereen met een levensverwachting
korter dan drie maanden is welkom als gast. Natuurlijk wordt bij de
intake wel gekeken of dit voor deze zieke de juiste plek is.

Er zijn vier gastenverblijven, een huiskamer, een familiekamer

en een mooie tuin waar je, ook als je bedlegerig bent, van kunt
genieten. Een kleinschalige rustige omgeving met veel ruimte

voor warmte en medemenselijkheid. Er zijn geen vaste bezoekuren,
bezoekers komen vaak in overleg met de gast en/of familie.

Nadruk op nabijheid

In een gesprek vertellen Gerdien en Paul, beide vrijwilliger, en
Ingrid, een van de twee codrdinatoren, dat de nadruk ligt op
nabijheid, er zijn voor de gasten. Daar waar het voor mantelzorgers
vaak te zwaar wordt, vervangt de vrijwilliger die mantelzorger.
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Het kost mensen vaak moeite om te besluiten naar een hospice te
gaan. Ook voor de familie is het een hele stap. Jammer eigenlijk,
want zo gauw iemand opgenomen is, krijgt de familie rust en wordt
er ontzorgd. Familieleden kunnen weer de rol van partner of kind
op zich nemen. In nagesprekken met de familie is er waardering
voor de gastvrijheid, de liefdevolle zorg, de troost en het gevoel
van veiligheid.

Huiselijkheid en rust

De bijna zestig zorgvrijwilligers willen er zijn voor de gasten en
zorgen voor een sfeer van huiselijkheid, rust, veiligheid en warmte.
Ze richten zich op dat wat nodig is voor de gast en haar of zijn
naasten, ondersteunen bij de lichamelijke verzorging en helpen

bij eten en drinken.

Ze bieden een luisterend oor en proberen zo goed mogelijk in te
gaan op de wensen van de gast. Dat kan een wandelingetje zijn,
's avonds bitterballen in de airfryer klaarmaken of bemiddeling bij
het inschakelen van de WensAmbulance. Uiteraard is er tijd om
een arm om iemand heen te slaan en om de gast of de naasten

te troosten in deze moeilijke periode.



Gerdien zegt: ‘Als ik hier binnenkom, ben ik niet meer belangrijk.
Meestal krijg ik er energie van.’ De vrijwilligers geven aan dat je er
zoveel voor terug krijgt van de gasten en van hun familie. En als
iets moeilijk of zwaar is geweest: de deur van de codrdinator staat
altijd open.

Drie dagdiensten

Er wordt gewerkt met drie dagdiensten van vijf uur. Per dienst zijn
er altijd twee zorgvrijwilligers aanwezig, zes per dag dus. Bij de
ochtenddienst en de avonddienst is er ook iemand van het
wijkteam van Carint in huis, ‘s middags is die op afroep bereikbaar.
De nachtdiensten van 23.00-7.30 uur worden verzorgd door
medewerkers van CarintReggeland.

Gasten uit Hengelo houden hun eigen huisarts en voor de mensen
van elders wordt een huisarts in Hengelo gezocht. Ook kan er een
beroep gedaan worden op een geestelijk verzorger.

Toerusting vrijwilligers

Vrijwilligers melden zich vaak aan, als ze via de zorg voor een
familielid of een bekende in contact zijn gekomen met de zorg
binnen een hospice. Je hoeft niet uit de zorg afkomstig te zijn om
vrijwilliger te worden. Uiteraard word je wel geschoold en moet je
openstaan voor de wensen van een ander. Er is een heel toeganke-
lijk rooster. Je draait minimaal één dienst per week, één keer per
maand een weekenddienst en één dienst in een feestweekend.
Je kunt zelf aangeven welke diensten je het liefste draait. Nieuwe
vrijwilligers zijn altijd welkom, meer mannen erbij zou helemaal
mooi zijn.

Klussen en koken

Behalve vrijwilligers voor zorg-activiteiten zijn er ook een klus- en
twee tuinvrijwilligers. Er is een kookgroep die op vrijdag zorgt voor
een uitgebreide maaltijd. Per gast mogen een keer per maand en
na aanmelding vooraf ook twee familieleden mee-eten. Op andere
dagen wordt er door de vrijwilligers van de middagdienst gekookt.

Meer informatie
Veel meer informatie vindt u op de website:
hetleonardushospice.nl.

Voor vragen, informatie, of aanmelden kunt u 24 uur per dag
contact opnemen met Het Leonardus Hospice Twente. Bereikbaar
via telefoon: 074 - 243 45 89, via e-mail info@leonardushospice.nl.

Han Coonen

M@ vr‘%w«j&fw;
p'udﬁn ajt%aé WoZkorw/

Dertig jaar

De Stichting Leonardus Hospice Twente bestaat dertig jaar. Ze
werd opgericht door Annouk Keijzer-Georgiadis (1924-2019), die
haar terminaal zieke echtgenoot Leonardus Johannes Keijzer
(1917-1991) thuis verzorgde. Daaruit kwam het idee voort om een

deel van haar ruime woning in te richten als hospice. Haar man
ondersteunde het initiatief met een legaat, de stichting draagt
zijn naam als eerbetoon. Inmiddels is het Leonardus Hospice
Twente gevestigd aan de Drilscholtenstraat 32 in Hengelo.
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Ne zijn allemaal

ervaringsdeskundigen

Er zijn in ieders leven momenten dat je getroost zou willen
worden of iemand kunt troosten. Je zou kunnen zeggen dat
we ervaringsdeskundigen zijn, maar toch.

Troost is soms niet eenvoudig onder woorden te brengen, zoals het
moeilijk kan zijn om de juiste woorden te vinden. Maar een bosje
bloemen of een mooi kaartje kan ook heel goed uitdrukken wat

je bedoelt.

Het meeleven in leuke momenten gaat ons meestal wel goed af,
maar ieders leven kent ook verdriet, angst of twijfel. Allemaal
momenten die we met elkaar delen. Zelf dat ‘bakje troost’ dat je
drinkt met vrienden of familie kan hierbij helpen. En ieder heeft
een eigen wijze om troost te ervaren of te beleven. De een trekt de
natuur in, de volgende luistert naar muziek. Weer anderen vinden
troost in een goed gesprek, gebed of een combinatie van al deze
mogelijkheden.

Geloof

Kan jouw geloof het lijden en troosten lichter maken? Veel mensen
vinden hier steun, troost en kracht. En de Bijbel bevat veel verhalen
over troost. Denk aan Rebekka, die een troost is voor Isaak nadat
zijn moeder is gestorven. Of aan het verhaal in Lucas 7:12, waar
veel mensen met een weduwe meelopen na het overlijden van
haar zoon. Veel van deze Bijbelse verhalen uit het verleden blijken
onverminderd waardevol en duurzaam te zijn, om het maar even
naar het nu te vertalen.

Filosofie

Door de eeuwen heen zijn er diverse filosofen geweest die zich
over het thema troost hebben gebogen. Ze benadrukten het
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belang van discipline, die ons kan leren hoe te leven en te sterven.
De christelijke denker Boéthius schreef in het begin van de zesde
eeuw in gevangenschap het boek Over de vertroosting van de
filosofie. Hij was ter dood veroordeeld en vond kracht en troost in
het nadenken over, onder meer, de betekenis en de rol van God
en de vrije wil.

Kerken

De kerken boden mensen collectieve rouwrituelen. Onze religieuze
tradities plaatsen het lijnden en het rouwen in een verhaal dat in
een goddelijk plan past en goed afloopt. En al lopen de kerken
leeg, velen vinden in de oude overgeérfde tradities nog altijd
houvast en troost. Voor anderen betekent leven weer leren
omgaan met een worsteling.

Hulpverleners

In onze dagen zien we vaker dat we professionele hulpverleners
opzoeken als we het moeilijk hebben, in de hoop dat zij ons kunnen
helpen ons lijden een plaats te geven en daardoor rust te verkrijgen.

Aanvaarden

Welke weg we ook kiezen, bij troost gaat het ook over de vraag
of we het leven (kunnen) aanvaarden zoals het is, zonder hoop
te verliezen. Vaak is een luisterend oor al voldoende en helpt
de ruimte om het eigen verhaal te vertellen meer dan wijze en
goedbedoelde woorden. Van belang is dat we hoop houden of
terugvinden, en dat we zo mogelijkheden zien om opnieuw te
beginnen. Maar dat is niet altijd eenvoudig. Dan is het goed te
bedenken dat we niet alleen zijn en dat ook nooit zijn geweest.

Marianne Koebrugge



Het is ongetwijfeld een van de bekendste passages

uit het evangelie van Mattheds. In het vijfde hoofdstuk
beschrijft hij hoe Jezus ‘de berg’ beklimt. Hij is nog maar
kortgeleden begonnen met wat zijn ‘openbare leven’
heet. Op tocht door Israél vertelt Hij overal over zijn
Vader, wijst Hij zijn apostelen aan en geneest Hij zieken.
Steeds meer mensen trekken met Hem mee, want
iemand als Jezus hebben ze nog nooit gezien of
gehoord.

Blijkbaar voelt Jezus dat Hij iets moet zeggen. Dat is het
moment waarop Hij ‘de berg’ opgaat. Een nadere aandui-
ding ontbreekt. Mattheds schrijft niet ‘een berg’, maar
‘de berg.’ Sommigen zien er een verwijzing in naar de
berg Sinai, waar Mozes eerder de tien geboden van God
heeft ontvangen. Misschien is de verklaring nog aardser.
Jezus' volgelingen zijn overwegend arm en door het
leven getekend. Ze hebben niets te verliezen. En al
verkeren wij doorgaans in betere omstandigheden dan
de volgelingen van toen, ieder van ons kent het gevoel
een oneindig hoge en onbegaanbare berg te moeten
overwinnen. De berg die Jezus bestijgt, kan daarom ook
een beeldspraak zijn om ons gewone leven aan te
duiden. Dat verloopt met pieken en dalen en onderweg
loopt ieder van ons voortdurend builen en schrammen op.

Daarover spreekt Jezus in de acht zaligsprekingen, het
begin van de Bergrede. Hij ziet de mensen om zich heen
en kent hun noden, zorgen en wensen. Zijn woorden zijn
als een warme deken om onze verkleumde schouders.
Altijd voelen ze actueel en herkenbaar, ze gaan over
ieder van ons. Jezus reikt ons balsem aan voor onze
gehavende en soms verscheurde ziel.

Hans Morssinkhof

Zaligsprekingen

Toen Jezus deze menigte zag, ging Hij de berg op en,
nadat Hij zich had neergezet, kwamen zijn leerlingen
bij Hem. Hij nam het woord en onderrichtte hen aldus:
‘Zalig de armen van geest, want aan hen behoort het
Rijk der hemelen.

Zalig de treurenden, want zij zullen getroost worden.
Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen het land
bezitten.

Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid,
want zij zullen verzadigd worden.

Zalig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid
ondervinden.

Zalig de zuiveren van hart, want zij zullen God zien.
Zalig die vrede brengen, want zij zullen kinderen van
God genoemd worden.

Zalig die vervolgd worden om de gerechtigheid, want
hun behoort het Rijk der hemelen.

Zalig zijt gij, wanneer men u beschimpt, vervolgt en
lasterlijk van allerlei kwaad beticht om Mijnentwil:
Verheugt u en juicht, want groot is uw loon in de
hemel. Zo immers hebben ze de profeten vervolgd die

voor u geleefd hebben.’

(Mt. 5:1-12)
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Geest in en om de kerken

Beckum

R.K. Geloofsgemeenschap
H. Blasius

Haaksbergerstraat 187

7554 PA Beckum

T: 074-3676209

E: beckum@heiligegeestparochie.nl
IBAN: NL83RABO0104701137
Openingstijden secretariaat
Dinsdagmorgen van 08.30 -12.30 uur
(Diny Annink)

Vrijdagmorgen van 08.30 - 11.00 uur
(Diny Annink)

Mariakapel | Geopend op dinsdag, donderdag
en zondag van 09.00 - 17.00 uur.

Contact pastor | Parochianen die behoefte
hebben aan contact met een van de pastores
kunnen hen telefonisch bereiken (zie bericht op
pagina 22).

Onder ons | Berichten die vermeld dienen te
worden in Onder Ons, moeten op donderdag
voor 13.00 uur binnen zijn bij het secretariaat.
Parochianen die Onder Ons via de mail wensen
te ontvangen kunnen contact opnemen met het
secretariaat: 074-367 62 09 of mailen met
beckum@heiligegeestparochie.nl.

Dinsdagmorgenviering | U kunt de viering op

dinsdagmorgen om 09.00 uur meeluisteren via
www.kerkomroep.nl.

Geestig, 07 | oktober 2023

Bentelo

O.L.Vrouwe van
Altijddurende Bijstand
O.L. Vrouwestraat 3

7497 MA Bentelo

T: 0547-292221

E: bentelo@heiligegeestparochie.nl
IBAN: NL34RABO0157108112

Giro: 88.73.19
Openingstijden secretariaat

Maandag van 11.00 tot 13.00 uur

Secretariaat | Het secretariaat is bereikbaar

elke eerste maandag van de maand van 11.00
uur tot 12.00 uur. U kunt hier misintenties
opgeven. Dat kan ook per e-mail:
parochiebentelo@hotmail.com.

Contact pastor | Parochianen die behoefte
hebben aan contact met een van de pastores
kunnen hen telefonisch bereiken (zie pagina 22).

Mariakapel | De Mariakapel is alle dagen open
van 09.00-18.00 uur.

Overleden |
+ 26-8-2023 Gerard Keizers, 75 jaar
+ 26-8-2023 Emiel Littooy, 39 jaar

Delden

H. Blasius

Langestraat 78

7491 AJ Delden

074-3761201

E: delden@heiligegeestparochie.nl

IBAN: NL24RABO0313302057
Openingstijden secretariaat

Dinsdag en vrijdag van 9.00-12.00 uur

Secretariaat | Het secretariaat is geopend op
dinsdag- en vrijdagochtend van 09.00-12.00 uur.
Op maandagmiddag van 14.00-15.00 uur zijn

G. Ros en M. Workel aanwezig voor vragen over
het R.K. kerkhof.

Contact pastor | Parochianen die behoefte
hebben aan contact met een van de pastores
kunnen hen telefonisch bereiken (zie bericht
op pagina 22).

Mariakapel | De Mariakapel is alle dagen
geopend van 09.00 tot 19.00 uur, zodat u in
alle rust een bezoek kunt brengen.

Overleden |

« 21-8-2023 Jeffrey Vonder, 22 jaar

« 24-8-2023 Fons Verschoor, 66 jaar

+ 6-9-2023 Diny Bolscher-Gerbert, 96 jaar
+ 8-9-2023 Bernard Doeschot, 95 jaar

« 16-9-2023, Gerhard Schothuis, 81 jaar

+ 20-9-2023 Gerard ter Horst, 79 jaar

+ 1-10-2023 Willem ter Braak, 81 jaar




Goor

H.H. Petrus en Paulus
Hengevelderstraat 24

7471 CH GOOR

T: 0547-260114

I : www.heiligegeestparochie.nl/goor
E: goor@heiligegeestparochie.nl
IBAN: NL25ABNA0593726634
Openingstijden secretariaat
Woensdag van 8.30 uur tot 11.00 uur.

Beheerder Parochieel centrum:

Marian te Wierik

Voor het reserveren van een ruimte contact
opnemen met Marian, tel. 06 40 44 32 02 (let op:
nieuw nummer) of mjatewierik@gmail.com.

Misintenties | De vergoeding voor misintenties,
gebedsintenties zijn € 9.-. Voor een jaargedach-
tenis € 12,-.

Vieringen | ledere woensdag om 09.00 uur
Eucharistieviering (tenzij anders vermeld in
Geestig of via een mededeling).

Mariakapel, Moeder voor ons allen |

De Mariakapel aan de Mossendamsweg-Rouwe-
lerweg is dagelijks van 09.00 tot 20.00 uur, en
tijdens de wintermaanden dagelijks van 09.00
tot 18.00 uur geopend.

Contact pastor | Parochianen die behoefte
hebben aan contact met een van de pastores

kunnen hen telefonisch bereiken (zie pagina 22).

Gedoopt |
« 20-08-2023 Lenn Siegersma

Overleden |

+ 19-8-2023 Diny Willemsen-Extercatte, 88 jaar
+ 9-9-2023 Ans van Hagen-Wissink, 83 jaar

+ 23-9-2023 Harrie Huistede, 84 jaar

Hengevelde

H.H. Petrus en Paulus
Goorsestraat 19

7496 AB Hengevelde

T: 0547 -333 210

E: hengevelde@heiligegeestparochie.nl
IBAN: NL35RABO0157107221
Openingstijden secretariaat
Woensdag van 9.00 tot 11.30 uur

Secretariaat | ledere woensdagmorgen van
09.00-11.00 uur kunt u terecht op de pastorie
voor het opgeven van misintenties, het melden
van overlijden en voor verdere vragen en
boodschappen.

Misintenties | De vergoeding voor misintenties/
gebedsintenties: € 9,-. Jaargedachtenis: € 12,-.
Beiden t.n.v. kerkbestuur Hengevelde.

Openstelling Mariakapel | Dagelijks van
09.00-18.00 uur.

Vieringen | Zie het vieringenrooster
op pagina 20-21.

Allerzielen | Op donderdag 2 november is er
een gebedsviering. We gedenken alle overlede-
nen, in het bijzonder degenen die in het
afgelopen jaar zijn gestorven. Voor de viering
kunt u een kaarsje kopen. Na afloop gaan we
naar het kerkhof om de graven te zegenen.
Daarna kunnen de kaarsjes op het graf van een
dierbare worden geplaatst.

Overleden |
+ 25-8-2023 Marietje Brummelhuis-Reinders,
90 jaar

Isidorushoeve

H. Isidorus

Goorsestraat 126

7482 CL St. Isidorushoeve

T: 074-3575210

E: st.isidorushoevel@gmail.com

IBAN: NL45ABNA0495351202
Openingstijden secretariaat

Dinsdag van 9.00 tot 11.00 uur

Secretariaat H. Isidorus | Het secretariaat is elke
dinsdagmorgen van 09.00-11.00 uur geopend
voor het opgeven van een mis/gebedsintentie of
jaargedachtenis, Ook is het per mail bereikbaar
via st.isidorushoevel@gmail.com of per postin
de brievenbus van de pastorie.

Misintenties | De vergoeding voor een intentie
is € 9,- en voor een jaargedachtenis € 12,-

Gedachteniskapel | De gedachteniskapel in
onze kerk is na Allerzielen wekelijks geopend op
dinsdag en zondag van 10.00-16.00 uur.

Dinsdagmorgenviering | In de komende
periode is er niet iedere dinsdagochtend een
viering in onze kerk. Bij de weekendmededelin-
gen en in Rond Haaksbergen wordt gemeld
wanneer er een viering op dinsdagochtend is.

Rozenhoedje | In deze Mariamaand oktober
bidden we op dinsdagmorgen 24 oktober om
9.00 uur het rozenhoedje in onze kerk. U bent
van harte welkom.

Allerzielen | Op donderdagavond 2 november is
er een Allerzielenviering. Dan worden alle
overledenen in onze geloofsgemeenschap van
het afgelopen jaar in het bijzonder herdacht. De
viering begint om 19.00 uur, het dames- en
herenkoor verzorgt de zang. Na afloop van de
viering gaan we (bij goed weer) naar de
begraafplaats.

Geestig, 07 | oktober 2023

17




18

Stichting Het Ariéns-Comité

Landelijke Ariénsherdenking

De jaarlijkse herdenking van de priester Alphons Ariéns vindt dit jaar plaats op zondag
19 november. Om 11.00 uur is er dan een eucharistieviering in de Jacobus de Meerdere-
kerk, Oude Markt 1 in Enschede. Voorgangers zijn hulpbisschop Hoogenboom, pastoor
Daggenvoorde en diaken A. van Vilsteren, diaconaal werker van het aartsbisdom
Utrecht.

Alphons Ariéns (1860-1928) is in Twente geen onbekende. Als kapelaan in Enschede
(1886-1901) toont hij zich een sociaal bewogen en betrokken priester. Hij staat aan de
basis van de katholieke vakbeweging en diverse andere katholieke verenigingen. In de
viering op 19 november, met als thema ‘Ariéns als parochieherder’, ligt het accent op
Ariéns’ werkzaamheden als zielzorger, in Enschede en later in Steenderen en Maarssen.
Dat komt onder meer tot uitdrukking in de medewerking van de Stadsharmonie
Enschede, die in 1893 door Ariéns is opgericht als de Leo Harmonie.

Na afloop van de viering is er een informeel samenzijn in het parochiecentrum
achter de kerk. Daar zijn dan ook boeken en kaarsen te koop.

Hoeve zet kosters in het zonnetje

Aan het einde van de eucharistieviering

op zondagochtend 3 september hebben
pastor Casper Pikkemaat en de kerkgangers
de drie kosters Ludo Leferink, Hennie
Grashof en Harrie Scharenberg in het
zonnetje gezet. Pastor Pikkemaat wees er in
deze viering bij het begin van het nieuwe
parochieseizoen op dat vrijwilligers een
essentiéle rol vervullen bij het vieren van
het geloof en het samen kerk-zijn. Hun
inzet in en voor de geloofsgemeenschap
verdient respect en waardering.

Daarna sprak de pastor de drie kosters toe
met grote eerbied voor ‘de talloze jaren dat
zii zich met passie en een gelovig hart
inzetten voor de geloofsgemeenschap van
de Heilige Isidorus.’ De drie kosters zetten
zich elk al meerdere decennia met grote
betrokkenheid en dienstbaarheid in voor
de liturgische vieringen in onze kerk. We
hopen dat ze dit nog vele jaren mogen
blijven doen. Namens de geloofsgemeen-
schap ontvingen de kosters dan ook een
bos bloemen en een attentie als blijk van
waardering voor hun inzet.

Geestig, 07 | oktober 2023

Gerardus Majella
Bedevaart

De Gerardus Majellabedevaart in Overdin-
kel wordt dit jaar gehouden op zondag 22
oktober. Het thema is deze keer ‘Ik geloof.’
Om 11.00 uur is er een plechtige eucharis-
tieviering met rector P. Kuipers, de pastoors
T. Munsterhuis en P. Daggenvoorde, pastor
W. Rekveld en pastoraal werkster C. Berbee
in de H. Gerardus Majellakerk (Hoofdstraat
76, Overdinkel). Na de viering is er de
bekende processie in het Gerardus Majel-
lapark achter de pastorie. Om 15.00 uur is er
vervolgens een sluitingslof in de kerk.

Vanaf 10.00 uur is er bij de ingang van het
park een kraam waar u devotionalia kunt
kopen. Ook kunt u (tegen vergoeding) een
misintentie opgeven of een kaars laten
opsteken. Voor meer informatie kunt u
contact opnemen met het parochiecen-
trum van de Gerardus Majellakerk via
telefoonnummer 053 538 13 04 (dinsdag-
en vrijdagmorgen tussen 10.00 en 11.30
uur), het secretariaat van de Gerardus
Bedevaart groep: i.westenbroek@gmail.com
of gerardusbedevaartoverdinkel@live.nl.

?




Daghoek van een dorpskoor

Binnenkort te zien in de kerk van Bentelo: de theaterproductie
Dagboek van een dorpskoor van Magda Nij Bijvank. Ze speelde
eerder mee in (onder meer) Van Jonge leu en Oale groond en was
Ria van de bank in Hanna van Hendrik. Naast actrice is ze theater-
maakster, waarbij ze zich richt op verhalen van ‘gewone mensen.

Dagboek van een Dorpskoor is een muziektheaterproductie over
de teloorgang en wederopbouw van een dorpskoor. Deze voorstel-
ling wordt gespeeld door Magda Nij Bijvank, Iwan Walhain, Jennifer
Evenhuis, Pepijn Korfage en een ensemble van regionale amateur-
spelers- en zangers. Ook is er een rol weggelegd voor de lokale
harmonie. Het is een ode aan het culturele verenigingsleven en een
pleidooi om jezelf te zijn in een kleine gemeenschap.

Magda Nij Bijvank: ‘De kerk staat voor verbinding: de plek waar
mensen samen kwamen. En nog steeds komen, want kerken krijgen
een nieuwe invulling, zoals met Dagboek van een Dorpskoor. We
spelen in drie kerken: in mijn geboortedorp Haarle (gemeente

Hellendoorn), in Bentelo en
Enschede. De voorstelling
gaat over het dorpskoor van
Heinsem. En de laatste
noten lijken te zijn gezon-
gen: te weinig animo en
weer is er een dirigent
weggelopen. lk speel de rol
van Marieke, de stille kracht
achter het koor. Maar ook zij
heeft er ook geen geloof
meer in. Voor de laatste paar
overgebleven koorleden is Fé‘tc’)\’:‘i%iz g‘glﬁgnmkg
dit een kleine ramp, maar

door de terugkeer van een oude dorpsbewoner lijkt het tij te keren.’

De productie wordt in Bentelo vijf keer gespeeld, op 23, 24, 25 (2x)
en 26 november. Nadere informatie, overige speeldata en kaarten
op www.dagboekvaneendorpskoor.nl.

De kroegbaas die zich verrekende

Moeten we het onderstaande ook bedenken bij alle peilingen en
prognoses, nu we gaan stemmen? Dat vroegen redactieleden van
Samenloop en Geestig zich af.

Er was eens een kroegbaas, die zijn bier onder de inkoopprijs
verkocht. lemand zei tegen hem dat dat niet slim was: voor drie
schelling verkopen wat je voor vier schelling hebt gekocht. Hij zei
dat hij toch winst ging maken. Hij zou namelijk veel en veel meer
gaan verkopen en ‘de hoeveelheid zou het wel gaan doen!’

Negendaagse rondreis Israél

Van 2 tot en met 10 mei 2024 leiden Frank de Heus en Frank Beuger een reis naar
Israél. Frank de Heus is als pastoraal werker werkzaam in de parochies van Zuidoost
Twente. Frank Beuger is werkzaam bij de Scholengroep Carmel Hengelo als docent
levensbeschouwing en maatschappijleer. Een lokale Nederlandssprekende gids
begeleidt de reis. Frank en Frank zijn vaak met groepen in Israél geweest.

De reis voert via de woestijn van Judea en de Dode Zee naar Jeruzalem. Galilea wordt
aangedaan met onder andere Kafarnalim, Nazareth en de bronnen van de Jordaan.
Via het Karmelgebergte en de vlakte van Jizreél en de kruisvaarderburcht te Akko
komen we uiteindelijk bij de Middellandse Zee aan in Natanya. Op de reis zal er
voldoende tijd en ruimte zijn voor ontspanning en eigen initiatieven. Voor wie wil

is er 's avonds een avondgebed en op zondag een viering.

Wie meegaat moet goed ter been zijn. Aan de reis zal een bijeenkomst voorafgaan
om kennis te maken met elkaar en vragen te stellen. Bij 30 tot 35 deelnemers zal
de prijs ongeveer € 2063,- gaan bedragen, all-in. Het reisprogramma vindt u op
www.franciscusparochie.nl onder de rubriek ‘spiritualiteit’.

Contact: Frank Beuger: 06-23 09 03 56 of f.beuger@home.nl;
Frank de Heus: 06-30 09 88 33 of f.deheus@rkzuidoosttwente.nl.

We denken vaak dat het wel iets voorstelt als er maar heel veel
mensen achter iets aanlopen. Maar het omgekeerde kon ook
weleens het geval zijn.

(Gelezen in: Het valt te doen, van G.J.Blanken)

Gerard Geurts
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Vieringen
oktober en
november

Vieringen door de week

Maandag: geen vieringen.

19.00 uur Lambertus
18.30 uur Delden
via kerkomroep

Dinsdag:

Woensdag: 09.00 uur Goor
18.30 uur Delden

Donderdag: 19.00 uur Lambertus
18.30 uur Delden
via kerkomroep

09.00 uur Borne
18.30 uur Delden
via kerkomroep

Digitale collecte!

Als u de viering online volgt is het toch

mogelijk om uw gave aan de collecte
toe te voegen. Ga hiervoor naar
www.heiligegeestparochie.nl/home of
scan de QR-code hieronder. Klik op de
afbeelding collectezak, zoals hierboven
weergegeven en vervolgens komt u op
de donatiepagina. Selecteer een bedrag
bij de donatieknop. Kies uw bank en
betaal met iDEAL.
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H. Blasius
Beckum

Datum

O.L.Vrouw van Altijd

Durende Bijstand Bentelo

zaterdag 14 en
zondag 15 oktober

zaterdag 21 en
zondag 22 oktober

zaterdag 28 en
zondag 29 oktober

ALLERHEILIGEN
woensdag 1 november

ALLERZIELEN
donderdag 2 november

zaterdag 4 en
zondag 5 november

zaterdag 11 en
zondag 12 november

zaterdag 18 en
zondag 19 november

CHRISTUS KONING
zaterdag 25 en
zondag 26 november

Lezing over Synodaal Proces

Op woensdagmiddag 8 november 2023
houdt prof. dr. Myriam Wijlens, afkomstig
uit Losser, in Enschede een lezing over het
synodale proces. Ze vertelt uit eigen
ervaring over dit proces dat de afgelopen
jaren in de katholieke kerk alle leden heeft
betrokken bij zending en organisatie van
de kerk. Paus Franciscus wil dat iedereen
kan meepraten, we zijn immers allemaal
gedoopt en gevormd en rijk aan eigen
geloofs- en levenservaring. Een luisterende
kerk is waar het de paus om te doen is. Dat
alle leden openstaan voor de Geest en voor
wat we elkaar te zeggen hebben.

Myriam Wijlens, hoogleraar kerkelijk recht, is
een van de hoogstgeplaatste vrouwen in het
Vaticaan en door de paus gevraagd voor het
internationale secretariaat voor het synodale
proces in Rome. Ze zal vertellen hoe het
synodale proces voortaan ons kerkelijk leven
zal bepalen. Dit vindt plaats in de St. Janskerk
in Enschede, Haaksbergerstraat 251. Inloop
vanaf 13.45 uur, de lezing begint om 14.00 uur.
Daarna is er gelegenheid voor vragen en
opmerkingen. ledereen is welkom.

Nadere informatie:
secretariaat@katholiekenschede.nl



H. Blasius
Delden

H.H. Petrus en
Paulus Goor

H.H. Petrus en
Paulus Hengevelde

H. Isidorus,
St. Isidorushoeve

z0. 09.30 Eucharistieviering
Pastoor J. Jansen

20. 09.30 WoCo-viering
Werkgroep

z0. 9.30 WoCo-viering
Pastor A. Zoet

z0. 09.30 Eucharistieviering
Pastor C. Pikkemaat
Mariaviering

z0. 09.30 Eucharistieviering
Pater R. van der Vegt

za. 19.00 WoCo-viering
Werkgroep

za. 19.00 WoCo-viering
Werkgroep

z0. 09.30 Eucharistieviering

z0. 09.30 WoCo-viering

z0.09.30 WoCo-viering

Pater R. van der Vegt Werkgroep Werkgroep

19.00 Eucharistieviering Zie Delden Zie Delden Zie Delden

Pastor C. Pikkemaat

19.00 Eucharistieviering 19.00 Gebedsviering 19.00 Gebedsviering 19.00 Gebedsviering
Pastoor J. Jansen Werkgroep Werkgroep Werkgroep

z0. 09.30 Eucharistieviering
Pastoor J. Jansen

za. 19.00 WoCO-viering
Pastor A. Zoet

z0.09.30 WoCo-viering
Werkgroep

20.09.30 WoCo-viering
Werkgroep

z0. 09.30 Eucharistieviering
Pastoor J. Jansen

za. 19.00 WoCo-viering
Werkgroep

za. 19.00 Eucharistieviering
Pastor C. Pikkemaat
Gezinsviering St. Maarten

za. 19.00 Eucharistieviering
Pastoor J. Jansen

z0. 09.30 WoCo-viering
Werkgroep

z0. 09.30 Eucharistieviering
Pastoor J. Jansen Caeciliafeest

z0.09.30 WoCo-viering
Pastor A. Zoet
Caeciliafeest

z0. 09.30 Eucharistieviering
Pastoor J. Jansen

za. 19.00 WoCo-viering
Werkgroep

za. 19.00 WoCo-viering
Werkgroep

coemmunio | qu"igiquip

I missio

De lezing is ook
te volgen via Youtube:

ACTUELE INFORMATIE

Actuele informatie over de vieringen in onze
kerken vindt u steeds op

www.heiligegeestparochie.nl/vieringen.
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Woordpuzzel 7

door Astrid Koning ter Heege

Deze uitgave van Geestig heeft als titel als titel Troost. In de woordzoeker N G Q 0 M v ! o
staan acht woorden die in tegenstelling staan tot troost en verdriet. Heeft H Vv R E u G D E Y
u ze allemaal gevonden? Stuur dan uw antwoord voor 2 november 2023
naar: P w M H B T M N (0] w U
Redactie Geestig/Puzzel 7 Y N K X ! E S A T X E
Langestraat 78
7491 AJ Delden v ! M E v F o R ! E K
B G L 1 M L A C H D V
of mail naar redactiegeestig@heiligegeestparochie.nl. Vergeet u niet om
behalve de oplossing ook uw naam, adres en telefoonnummer te vermel- J \'} o L D (o] E N | N G
den. Onder de goede inzenders verloten we een leuke attentie. Alle
inzenders dingen aan het eind van het jaar mee naar de jaarprijs. u G E L v K F v I K I
. B G E N o E G E N N H
Uitslag
In de woordzoeker Geestig 6, zaten de volgende acht woorden: aandelen, g U C X X E B | G N R
minderen, eenvoud, tevreden, geld, materiaal, geluk, bezit. Uit de vele
goede inzendingen hebben we de volgende winnaar getrokken: L J D E X F Y4 B w M Z
de heer G. Kienhuis uit Ambt Delden. Van harte gefeliciteerd.
Info RK Heilige Geestparochie
www.heiligegeestparochie.nl Pastorale nood Pastorale team
IBAN: NL94 RABO 0109 0696 25 In geval van pastorale nood kunt u +J.LA.C. Jansen, pastoor (liturgie)
ANBI-nummer: 002609411 rechtstreeks contact opnemen met pastoor M: 06 - 46 90 72 33 (maandag
KvK-nummer: 74845721 J. Jansen of pastoraal werker A. Zoet. U niet bereikbaar)
vindt hun gegevens in de rechterkolom op E:j.jansen@rktwentezuid.nl
Secretariaat pastoraal team deze pagina. We vragen u hierbij rekening Vrije dag: maandag
Berfloplein 18, 7553 JZ Hengelo te houden met hun vrije dagen.
T:074-349 22 12 + C.J.G. Pikkemaat, pastor
E: contact@pastoraalteam.nl Ziekenzalving E: c.pikkemaat@rktwentezuid.nl
Bereikbaar op dinsdag tot en met donder- Voor de ziekenzalving of de ziekenzegen
dag van 08.30-16.00 uur kunt u eveneens rechtstreeks contact « Mw. A. Zoet,
en op vrijdag van 08.30-12.30 uur. opnemen met pastoor J. Jansen of pastoraal werker
pastoraal werker A. Zoet. M: 06 - 27 12 46 95
Centraal secretariaat Heilige Geest- E: annettezoet@gmail.com
parochie Dopen en Huwelijk Vrije dag: vrijdag
Hengevelderstraat 24, 7471 CH Goor Aanmelden bij secretariaat pastorale team
T: 0547 - 26 08 78 T:074- 3492212 Emeriti
E: contact@heiligegeestparochie.nl « Pater R. van der Vegt
Dit nummer is niet voor pastorale zorg Vertrouwenspersoon E: rinusvegt@hotmail.nl
of ziekenzalving. Zie hieronder. + Mw. Magrit de Graaf T: 074 - 266 55 81
M: vertrouwenspersoon@rktwentezuid.nl
Bezoek pastor T:06 51 7413 00
Parochianen die behoefte hebben aan een
bezoek van een van de pastores o Facebook.com/heiligegeestparochie
kunnen dit doorgeven aan het centraal
secretariaat: 074 - 349 22 12. o www.twitter.com/heiligegeestpar
NGe g
H Cl l 19€ Géest \’ PDZr%?eifie Herder
g PAROCHIE Hengelo
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Het voorlaatste woord

Willy Borchert uit
Hengelo is negen
jaar als ze op 24
juni 1940
omkomt tijdens
het eerste
bombardement
op de stad. Haar
bidprentje,
uitgereikt tijdens
de uitvaart op 27
juni 1940, doet
na meer dan
tachtig jaar nog
steeds hartverscheurend aan.

Het is geschreven in de ik-vorm, vrijwel
meteen na Willy's

aankomst in de [LLY BORCHERT,
hemel. Haar e e 3¢ fun o
vader, eveneens 7
slachtoffer van
het bombarde-
ment, wacht haar
al op. Ze verbaast
zich. ‘Dat ik toch
nog in den hemel
gekomen ben,
want ik ben toch
ook wel eens
stout geweest,
lieve Moeder, ik
heb er echt spijt
van gehad.’ Dat maakt ze goed door Onze
Lieve Heer te vragen ervoor te zorgen dat
ook de nabestaanden straks ‘in den hemel
komen." Maar eerst gaat ze ‘spelen met de
engeltjes en de andere kinderen die hier in
den hemel zijn, er zijn er heel veel. Ze
eindigt vrolijk na ‘de vele groeten van Papa
en mij’ te hebben gedaan: ‘Dag, tot ziens
hoor.

—Ta din bom
Poren Mlerder, Reveris oa Eanes
0 Magdi, wal s B
prachrelken, masr tow
i

an ges Kvle
i wn wos Magdet
WILLY.
Dhag, 1l glesn boss

Zielenheil
Volgens
goed
katholiek
gebruik
wordt er
tijdens de
uitvaart een
prentje
uitgereikt.
Bidprentjes
noemen we
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die, omdat ze de nabestaanden oproepen
te bidden voor het zielenheil van de
dierbare die is
heengegaan. Vaak is
de pastoor, de
kapelaan of een

= L andere geestelijke de
schrijver. Uit hun
pennen vloeien
plechtige en
stichtende zinnen, die
benadrukken dat de
dood niet het eind
betekent. ‘Verhef, o
genaderijk bloed, Uwe stem en roep voor
allen om ontferming bij de troon van God’,
staat er op een bidprentjes uit 1899 te
lezen. Het is een
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smeekbede, de
toegang tot de
hemel is nog
nauw. Breder is
ze al in 1946: 'Het
leven wordt
verwisseld, niet
weggenomen’,
meldt een
bidprentje
geruststellend,
‘in den hemel
wordt ons een

eeuwige

woonplaats
bereid.

Levensbeschrijving

Gaandeweg veranderen de toon en de
inhoud nog meer. De hemel lijkt uit beeld
te verdwijnen. Zeker de laatste tientallen
jaren worden de teksten persoonlijker.
Verwijzingen naar het hiernamaals komen
minder vaak voor, al ontbreken ze niet.
‘Veel plezier daarboven!, roepen kinderen
en kleinkin-
derenin 1997
hun vader en
opa toe, in
het vertrou-
wen dat hij
aan gene
zijde hun
moeder en
oma
terugziet.
Maar het

accent ligt

steeds vaker op

het leven van de

g | overledene en
o | B haar of zijn
'_':yj'-ﬁr o betekenis voor
% il hen die

achterblijven. En
de vrome
teksten voorop,
allemaal om
meer nog dan
troost vooral
hoop en perspectief te bieden, maken
plaats voor een foto. Het bidprentje van
ooit verandert in een gedachtenisprentje,
opdat de gestorvene voortleeft in de
herinnering van degenen die haar of hem
hebben gekend.

Hanteerbaar
Op deze pagina drukken we voorbeelden af
van bid- en
gedachtenis-
prentjes uit
iets meer dan
een eeuw tijd.
Allemaal, of ze
nu wel of niet
naar het
paradijs
verwijzen,
proberen ze
het onbegrij-
pelijke
hanteerbaar
te maken.

Met voorlaatste woorden. Want het laatste
woord wordt niet op aarde gesproken.

Hans Morssinkhof

DE TUD $TAAT EVEN £TIL
WANNEER JE GEMIET WAN GOHIS
WIENIHERLIPEE SATULR

Geestig, 07 | oktober 2023

23



De gestorvene

Zeven maal om de aarde te gaan, Zeven maal over de zeeén te gaan,
als het zou moeten op handen en voeten; schraal in de kleren, wat zou het mij deren,
zeven maal, om die ene te groeten kon uit de dood ik die ene doen keren.

< Het gedicht
op muziek.

> YouTube




