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Het altijd onroerende Kerstverhaal onthaalt ons 
ieder jaar op een paradox. In de kerstnacht 
voltrekt zich in Betlehem een groot wonder. Een 
koning wordt er geboren. Niet in aardse, maar ik 
hemelse zin. Niettemin: een koning. Jesaja heeft 
hem zo’n 750 jaar daarvoor al aangekondigd. 
‘Een kind is ons geboren, een zoon wordt ons 
gegeven.’ De profeet belaadt de zuigeling alvast 
met eretitels. ‘Wonder van beleid’, noemt hij 
Hem, en ‘Sterke God, Vader voor eeuwig, 
Vredevorst.’ Want hier gebeurt iets, hier begint 
de schepping opnieuw.

En meteen wordt alles op de kop gezet. De 
eersten die het kind bezoeken, zijn de herders 
die in de velden hun schapen weiden. In de 
wereld van dat moment staan ze nog niet eens 
op de onderste sport van de maatschappelijke 
ladder. De samenleving kijkt het liefst langs hen 
heen. En nu, opeens, zijn ze welkom. Ze worden 
gezien en vast ook gehoord, en wat zouden we 
graag weten wat daar wordt gezegd, bij de baby 
die nu al een koninklijke uitstraling heeft. 

Ruim dertig jaar later zal Hij de woorden 
zelf uitspreken als hij voor Pilatus staat: 
‘Koning ben ik’, met een veelbetekenende 
kanttekening: ‘Mijn koningschap is niet van 
deze wereld.’ Hij bewijst het in de eerste 
uren van zijn bestaan, door de herders te 
ontvangen. Als volwassen man zal de 
pasgeborene zeggen: ‘Al wat gij gedaan 
hebt voor een dezer geringsten van mijn 
broeders hebt gij voor Mij gedaan.’

Zo komen de drie koningen, de wijzen uit 
het oosten, er wat bekaaid vanaf. Ondanks 
hun aanzien zijn ze niet de eersten in de rij. 

Een kind is ons geboren 

Sterker nog, ze zijn de laatsten. Want als zij 
vertrekken, en op de terugreis de koning 
Herodes overslaan, moeten Jezus, Maria en 
Jozef op de vlucht voor de jaloerse vorst. Zo 
wordt meteen al duidelijk dat Jezus altijd 
allereerst is bij de verdrukten, de armen, de 
uitgestotenen. En meer dan 2000 jaar later 
zijn er dat nog steeds veel. Te veel. Laten we 
daaraan ook denken, in de advent en tijdens 
de Kerstdagen. En uiteraard daarna.
Wij wensen u Zalig Kerstfeest en een Zalig 
Nieuwjaar.

Hans Morssinkhof
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Week van gebed  
voor de eenheid
Het zijn dagen van tweedracht en strijd. In het 
Midden-Oosten woedt een oorlog tussen Israël 
en de Hamasbeweging, in Europa bevechten 
Oekraïense en Russische militairen elkaar. En dan 
blijven vele andere oorlogen nog ongenoemd. In 
de advent en de kersttijd verdienen alle oorlo-
gen en het daaruit voortkomende leed extra 
aandacht. En in januari kunnen we allemaal 
bidden voor meer eenheid.

Van 21 tot en met 28 januari vindt weer de 
wereldwijde jaarlijkse Week van gebed voor  
de eenheid plaats. Het thema is misschien wel 
actueler dan ooit: ‘Heb God lief… en de naaste 
als jezelf.’ In Nederland tekenen MissieNeder-
land, de Raad van Kerken en Samen Kerk in 
Nederland voor de organisatie.

'Heer, open ons hart’
Op de website weekvangebed.nl kan zonder 
kosten een boekje worden besteld met teksten 
ter overweging en gebeden. Per dag reikt het 
‘reflecties en gebedspunten’ aan zodat iedereen 
thuis kan meebidden. Het gaat hierbij om 
thema’s als ‘Help ons, Heer, om een leven te 
leiden dat zich op U richt’, ‘Heer, open ons hart 
voor hen die we niet zien’ en ‘Heer, maak van 
onze kerken schuilplaatsen die mensen in nood 
verwelkomen.’ Het materiaal is voorbereid door 

een oecumenische werkgroep uit het 
Afrikaanse land Burkina Faso.

Ramona van den Hoed, projectleider bij 
Missie Nederland, zegt in een toelichting: 
‘De werkgroep uit Burkina Faso koos het 
thema ‘Heb God lief… en je naaste als 
jezelf' naar aanleiding van de gelijkenis 
over de barmhartige Samaritaan. Jezus 
laat daarin zien wat het betekent om je 
naaste lief te hebben.’ 

Meer informatie en (bestellen van) 
materialen: www.weekvangebed.nl

Lucas 10 vers 27

HebGodlief
en je naaste
als jezelf

21 t/m 28 januari

Foto voorpagina: Jan Schage
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Ze hadden gewacht tot na Sinterklaas. Naast de televisie hebben ze 
hem neergezet, zoals elk jaar. Een mooi groen dennenboompje. 
Samen hebben ze hem opgetuigd met lichtjes en ballen. Het oude 
stalletje en de nog oudere beeldjes van Jozef, Maria en het kindje, 
van een herder en een paar schaapjes, staan beschermd onder de 
overhangende takken. De boom en het stalletje, binnenshuis de 
eerste tekenen van het komende kerstfeest. 

In de advent
December. Een maand die je op sleeptouw neemt naar winkels en 
kerstmarkten, of je het nu wilt of niet. Je ertegen verzetten of tegen 
afzetten is water naar de zee dragen.  En dat deden ze dan ook niet. 
Hun dochter met haar man en de kinderen zouden de eerste 
Kerstdag komen.

Warm aangekleed gingen ze samen naar de markt. Het was er druk, 
vooral bij de poelier en de groenteman was het lang wachten voor 
je geholpen werd. Een kerstman deelde royaal snoep uit aan ieder 
die zijn hand ophield. De klassieke en moderne kerstliederen in een 
jazz- en popritme overstemden de kooplui die hun waren aanprezen. 

Het was niet ongezellig. Op het verwarmde terras van het ‘stads-
café’ dronken ze een glühweintje. En ondertussen was het ‘mensen 
kijken’, jong en oud die allemaal bezig zijn om van de kerstdagen 
een feest te maken. 

‘Wat goed dat zoveel mensen druk zijn om van Kerstmis een feest 
te maken’, zei zij tegen hem. ‘Helemaal mee eens’, reageerde hij, 
‘maar Kerstmis is toch meer dan waar we nu hier mee bezig zijn?’ Zij 
verwachtte een antwoord op zijn eigen vraag, maar hij rekende af, 
pakte de boodschappentas om naar huis te gaan.
 
Een extraatje 
Ook in de winkelstraat was het druk. Stevig doorstappen was voor 
hen niet mogelijk. Prachtige etalages, versierde kerstbomen, 
feestelijke verlichting in alle kleuren. Het was een feest om zo door 
deze straat naar huis te lopen.

‘Dag buurvrouw, hoi buurman, ook naar de kerstmarkt geweest?’ 
Zij hadden hun buren niet opgemerkt tussen al die winkelende 
mensen. ‘Wij hebben twee kaarten gewonnen voor het kerst-

Voor de  
nachtmis
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concert, maar wij kunnen die avond niet. Doen we er jullie een 
plezier mee?’ Daar hoefden ze niet lang over na te denken. ‘Graag, 
dankjewel.’ Samen, maar nu met zijn vieren, liepen ze naar huis.

‘Een kerstconcert. Het is mooi. Het hoort bij het feest. Maar Kerstmis 
is voor mij toch meer dan samen luisteren naar, en genieten van die 
muziek van ver weg, “vanuit den Hooge”.’ Dat zei zij tegen haar 
man toen ze thuisgekomen waren.

Woorden van ver
Tussen de kerstpost zat een brief van haar broer uit Brazilië. Pater. 
Al meer dan twintig jaar werkzaam in een parochie in één van de 
buitenwijken van Sao Paulo. ‘Moet je horen wat hij schrijft na de 
gebruikelijke kerstwens en een zalig nieuwjaar’, zei zij. ‘Ik ben 
benieuwd.’ Hij luisterde aandachtig.
 
‘Ik preek dit jaar maar dat het kerstkind niets zegt, niets doet, niets 
kan en geboren is in de beschutting van een stal. En dit mensen-
kind is meer dan wij, die net als dit kind geschapen zijn naar Gods 
beeld en gelijkenis. De Redder. Wie had dit gedacht! Dat de 

werkelijkheid “vanuit den Hooge”, van God, zichtbaar wordt in een 
mensenkind, net zo hulpbehoevend, net zo kwetsbaar en armoedig 
als wij hier in Sao Paulo. Als je God zoekt en meent te weten wie Hij 
is, wordt met Kerstmis ons de plaats gewezen waar we Hem kunnen 
vinden: hier onder ons bij de minsten der mijnen. Ik-zal-er-zijn, is 
zijn naam. Aanwezig zijn bij ieder en alles. Dat is Zijn kracht: er zijn! 
Daar licht de vrede op, die de wapens en de rijkdom niet kunnen 
brengen. Alle reden om daarom met elkaar feest te vieren.’

‘Wat goed van je broer’, zei hij tegen zijn vrouw, ‘maar wat daar 
geldt, geldt ook voor ons, hier in Twente, in Nederland. Hij is er.  
Zijn naam moet worden geheiligd, moeten we hooghouden, Hem 
opnemen in ons midden.

Bedoelde je dat, toen je zei dat Kerstmis toch meer is dan een 
kerstconcert, een kerstzangdienst en feestelijk verlichte straten  
en pleinen?’

Zij knikte.
 Gerard Geurts
 

Aanwezig bij 
 iedereen en alles.  
Dat is Zijn kracht
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Van de bestuurstafel

Uw Caritas in 2023
Nu het jaar bijna voorbij is, geven we in het kort een overzicht van 
onze inzet in 2023:

•  In ons jaarlijks overleg met de gemeente en alle kerken in Hof  
van Twente hebben we besloten een tegoedbon te geven aan de 
mensen die het nodig hebben in onze parochie en gemeente.  
Met deze bon konden er boodschappen gehaald worden voor 
Kerstmis. Dit was in 2022, voor de komende Kerst voeren we nog 
overleg;  

•  Samen met De Hofkerk hebben we de voedselbank ondersteund 
door een doosje eieren voor Pasen aan het voedselpakket toe te 
voegen; 

•  Voor de vluchtelingen uit Oekraïne hebben we een aantal 
bloemschikworkshops georganiseerd. We hebben voedsel, 
kleding, speelgoed en medische benodigdheden ingezameld 
en meegegeven op transport naar Oekraïne. Ook is er een 
schildermiddag georganiseerd;

•  Aan Kleurrijk in de Hof, dit jaar in Delden, en aan de Dag van 
Dialoog-bijeenkomst in de Hofkerk hebben we medewerking 
verleend. Diverse nationaliteiten gingen tijdens een broodmaaltijd 
met elkaar in gesprek;

•  Ook dit jaar is er weer kleding ingezameld in 
Hengevelde, voor de stichting Parwin uit 
Bentelo. Een aantal dames en heren hebben 
alle kleding gesorteerd en ingepakt voor 
verzending. Heel veel dank aan alle vrijwil-
ligers die dit samen met ons mogelijk hebben gemaakt;

•  Verder hebben we als bestuur twee bijeenkomsten georganiseerd 
voor overleg met de Caritaswerkgroepen, bijeenkomsten van het 
bisdom bijgewoond en overlegd met de diaconie van de Hofkerk 
en de gemeente.

Wij kunnen niet zonder de inzet van vrijwilligers en bestuursleden. 
Voelt u zich aangesproken: neem dan contact met het bestuur op, 
ons e-mailadres is: caritas@heiligegeestparochie.nl.
Wilt u ons ondersteunen met een bijdrage, dan kunt u uw gift 
overmaken op onze bankrekening: 
NL 54 RABO 0157 1414 11 t.n.v. Parochiële Caritasinstelling H. Geest. 

Hartelijk dank.

Bestuur Parochiële Caritasinstelling H. Geestparochie

Het mooiste nieuws is deze keer de 
benoeming van James Keuben tot lid van 
het pastorale team. We heten hem van 
harte welkom en wensen hem in de 
parochies H. Geest, H.H. Jacobus en 
Johannes en De Goede Herder een mooie, 
inspirerende en vruchtbare tijd toe. James 
wordt in 2024 tot diaken en daarna tot 
priester gewijd. Op de pagina hiernaast 
stelt hij zich aan u voor.

Ander mooi nieuws komt uit Delden, waar 
de geloofsgemeenschap begin november 
het 150-jarig jubileum van de H. Blasiuskerk 
op feestelijke wijze heeft gevierd. Een 
gelukwens ook hier is zeker op zijn plaats.

Heidag
Zo kom ik vanzelf over de toekomst te 
spreken. Eerder heb ik de heidag van de 
besturen van de parochies H. Geest, H.H. 
Jacobus en Johannes en De Goede Herder 
en het pastorale team aangekondigd. Op 
zaterdag 14 oktober hebben we ons in alle 
rust gebogen over de vraag hoe we onze 
samenwerking in de komende tijd nog 
meer inhoud en betekenis kunnen geven. 
We delen immers het pastorale team en we 
hebben in gezamenlijkheid al verschillende 
stappen gezet.

de vitaliteit en de betaalbaarheid van 
geloofsgemeenschappen onder druk. 
Bezinning op de koers, in samenspraak met 
het pastorale team en onze beide buurpa-
rochies, is daarom dringend gewenst. 

In de komende maanden valt daarover nog 
veel te schrijven. Nu echter wens ik u namens 
het parochiebestuur een Zalig Kerstfeest en 
geluk en gezondheid voor 2024.

Jan G.M. Put, vicevoorzitter

Mooi nieuws besluit het jaar
Meer dan ooit hebben we vooruitge-
keken. Wat is er de komende tien jaar 
nodig, hoe gaan we dat doen en 
wanneer? Dat zijn de belangrijke 
thema’s geweest. We hebben 
besloten de banden verder aan te 
halen. Een kleine werkgroep uit de 
drie besturen komt daartoe binnen-
kort met concrete voorstellen.

Geloofsgemeenschappen
In het voorjaar van 2024 gaan we als 
parochiebestuur onze zes geloofsge-
meenschappen in. Daar willen we 
vertellen over onze toekomstvisie en 
wat die betekent voor de gemeen-
schappen en hun kerken. Nu al nodig 
ik ieder van u uit om mee te doen en 
mee te denken.

In een recent artikel in de Twentsche 
Courant Tubantia werd mij gevraagd naar 
de toekomst van de kerk in Hengevelde. 
Daar was een avond gehouden over de 
leefbaarheid van het dorp, nu en in de 
komende tijd. Veel instanties, bedrijven en 
personen namen deel. Namens het 
parochiebestuur heb ik die avond, en later 
aan de journalist, gezegd dat we als kerk 
erg kwetsbaar zijn geworden. Overal staan 
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Beste parochianen,

Mijn naam is James Keuben. Per 1 januari 2024 ben ik benoemd  
als kandidaat-priester in het pastoraal team van de drie parochies  
H.H. Jacobus en Johannes, De Goede Herder en H. Geest. 
25 jaar geleden ben ik geboren in Doetinchem, maar ik ben 
opgegroeid in Enschede. Van jongs af aan ben ik vooral dankzij 
mijn ouders vertrouwd geraakt met de boodschap van Jezus. 
Uiteindelijk ben ik in 2006 op achtjarige leeftijd gedoopt en mocht 
ik mijn eerste H. Communie ontvangen.

Misdienaar
Een paar jaar later werd ik misdienaar. Mede hierdoor kwam tegen 
het einde van mijn basisschooltijd het idee en het verlangen op om 
later voor de kerk te werken en priester te worden. Heel mijn 
middelbare schoolperiode heeft dat verlangen zich verder 
ontwikkeld.  

Priesterstudent
In 2016 werd ik priesterstudent van het aartsbisdom Utrecht en 
begon ik aan mijn studie theologie aan de Universiteit van Tilburg. 
Ik heb in Utrecht op het Ariënsinstituut gewoond en daar aanvul-
lende vorming gekregen naast de studie, specifiek gericht op het 
priesterschap. Daarbij valt te denken aan liturgische en muzikale 
vorming en een bezinningsprogramma. 

Tussen mijn Bachelor- en Masteropleiding in mocht ik een vor-
mingsjaar in Toronto doorbrengen. Ik liep er stage in een parochie 
en deed vrijwilligerswerk bij een voedselbank. Het afgelopen jaar 
heb ik stage gelopen in de Parochie Licht van Christus (rond 

Een nieuwe pastor: James Keuben
Vleuten en De Meern) en 
zag ik hoe het pastoraat 
in een parochie in ons 
eigen bisdom vorm kan 
krijgen. In september heb 
ik mijn studie helemaal 
afgerond en mijn 
Masterdiploma gehaald.

Ik ben erg blij met mijn 
eerste benoeming in uw 
drie parochies en zie er 
naar uit om velen van u 
te leren kennen. Ik hoop 
en bid dat ik op mijn 
manier mag bijdragen aan uw geloofsgemeenschappen en verder 
mag groeien op weg naar het priesterschap.

James Keuben

Presentatie op 5 januari
Het pastoraal team en de parochiebesturen van H. Geest,  
H.H. Jacobus en Johannes en de Goede Herder nodigen u uit voor de 
presentatie van James Keuben. Tijdens een vesperviering op vrijdag 
5 januari om 19.00 uur zal vicaris Cornelissen hem aan de parochies 
voorstellen. Deze viering vindt plaats in de St. Stephanuskerk in 
Borne en begint om 19.00 uur. Aansluitend is er voor iedereen 
gelegenheid om in de Stefanshof met James kennis te maken.

Van uw pastores
We gaan ons alweer voorbereiden op de komende kerstdagen. 
Alweer een kalenderjaar ten einde. Maar dat einde heeft een mooi 
nieuw begin: het pastoraal team wordt in het nieuwe kalenderjaar 
versterkt met een jonge collega, kandidaat-priester James Keuben. 
Welkom James!

Andere toekomstgerichte onderwerpen:
•  Het pastoraal team en de drie samenwerkende parochiebesturen 

hebben ingestemd met het pastoraal beleidsplan. In het begin van 
het komende kalenderjaar informeren we de pastoraatsgroepen.

•  Het pastoraal team houdt in 2024 een ontmoetings-/inspiratiedag 
voor onze vrijwilligers. 

•  Pastoor Jansen verzorgt op 12 december de laatste geloofsverdie-
pingsavond. Deze avonden zijn steeds goed bezocht. In een open 
sfeer leerden deelnemers elkaar kennen en werd open over het 
geloof gesproken.

•  De geloofsgemeenschap van Delden vierde een prachtig 
geloofsfeest rond 150 jaar H. Blasiuskerk. Dankbaar voor de 
geschiedenis, met vertrouwen kijkend naar de toekomst. 

•  Een grote delegatie van 13 personen is op zaterdag 11 november 
naar de bisdomdag  geweest rondom de ‘missionaire parochie.’  
In de komende periode zult u in de parochiebladen worden 
geïnformeerd over wat dit voor ons kan betekenen.

•  Ondertussen zijn de komende eerste communievieringen ook 
weer gepland. De werkgroep werkt er samen met pastoraal 
werker Annette Zoet op enthousiaste wijze aan. 

We zullen de komen tijden met enige regelmaat het lied ‘Nu daagt 
het in het Oosten’ zingen. Dat onze voorbereiding op de geboorte 
van Christus ons mag laten zien dat in de diepste duisternis hoop 
leeft en Vrede voor ieder mens van goede wil.

Pastoraal werker Annette Zoet
Pastor Casper Pikkemaat
Pastoor Jurgen Jansen 
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Monseigneur A.I. Schaepman, 
aartsbisschop van Utrecht, maakte in 
de zomer van 1873 de toen nog lange 
reis naar het verre Delden om daar  
op 31 juli 1873 de gloednieuwe  
H. Blasiuskerk te consacreren. Op 
zondag 5 november hebben we 
daarom het 150-jarig bestaan gevierd 
van onze kerk, die hiervoor zowel 
binnen als buiten prachtig was 
versierd.

‘s Morgens was er een feestelijke 
eucharistieviering waarin hulpbisschop Th.  Hoogenboom voor-
ging. Pastoor Jansen, de oud-pastoors Oortman, Huisman, Kortstee 
en pater Van der Vegt waren 
concelebrant. Het dames- en 
herenkoor van de H. Blasiuskerk 
Delden zong de mis van Mozart. 
Een strijkersensemble zorgde 
voor de ondersteuning. Ook het 
Blasiuslied werd gezongen.
 
Het was een bijzondere en mooie 
viering, waarbij veel mensen 
aanwezig waren, ook vanuit de 
andere geloofsgemeenschappen 
van de H. Geestparochie. Na de 
viering was er voor iedereen 
koffie of thee met de ‘beroemde’ 
Blasiussprits van bakker Meen.

Guus Dijkman onderscheiden
Aan het einde van de eucharistieviering kreeg Guus Dijkman een 
koninklijke onderscheiding voor haar vele verdiensten voor de 
samenleving, in het bijzonder voor de geloofsgemeenschap  
H. Blasius in Delden en de Katholieke Bond voor Ouderen (KBO) 
Delden. 

In haar hartverwarmende toespraak noemde burgemeester Ellen 
Nauta van Hof van Twente Guus Dijkman een uiterst bevlogen en 
gewaardeerd lid van de katholieke geloofsgemeenschap in Delden. 
Ze richtte zich aanvankelijk op de jongeren die zich voorbereidden 
op het H. Vormsel. Later coördineerde ze als wijkhoofd de taken 

voor de verschillende contactpersonen in de Deldense wijken die 
bij geboortes en vieringen, maar ook bij ziekte en overlijden, naar 
hun medeparochianen omkeken.

Nauta: ‘Sinds 2000 bent u coördinator van de werkgroep Avond-
wakes en Uitvaarten en fungeert u zelf ook als voorganger in deze 
diensten, evenals in woord- en communievieringen. Als lector in de 
eucharistievieringen verzorgt u de lezingen. U laat zich niet snel uit 
het veld slaan en ziet altijd nieuwe mogelijkheden en oplossingen. 
U inspireert uw mede-vrijwilligers en heeft een grote kennis van 
geloofsaangelegenheden die u met passie overbrengt op anderen.’

Baken en bron
Het kerkbestuur schreef: ‘Ze is een ware baken en bron van rust, 
warmte, liefdevolle aandacht en een luisterend oor’. Nauta: 
‘Nabestaanden van overleden parochianen ervaren u als een heel 
prettig contactpersoon vanuit de kerk. Iemand die de gevoelens 
van de nabestaanden krachtig verwoordt in de afscheidsvieringen 
en daarbij ook ruimte biedt voor eigen initiatieven om een waardig 
en passend afscheid te verzorgen.’

‘Gedurende vijftien jaar gaf u ook leiding aan de Katholieke 
Ouderenbond Delden. U was een prettige voorzitter die ook hier 
anderen wist te enthousiasmeren en stimuleren. U wordt gewaar-
deerd om uw doortastendheid, uw besluitvaardigheid en de talrijke 
initiatieven die u genomen heeft. Wat meer in het verleden heeft u 
zich als vrijwilliger verbonden aan de (katholieke) school voor 
voortgezet onderwijs in Delden. Daarna werd u een dienstverband 
aangeboden en nam u als vrijwilliger zitting in de Medezeggen-
schapsraad van de school.’ Hierna kreeg Guus de medaille, 
behorend bij de orde van Oranje-Nassau, opgespeld door burge-
meester Nauta.

Concert
’s Middags was er een muzikaal programma in de vorm van een 
concert. Diverse koren en instrumentalisten uit alle geloofsge-
meenschappen werkten hieraan mee: koor In Between uit Goor, 
dames- en herenkoor H. Blasius Delden, koor Cantu uit Delden en 
Hengevelde, en koor Spirit uit Beckum en Sint Isidorushoeve. 
Koorschool Lambertus Hengelo en trompettist Sebastiaan 
Haverkate verzorgden eveneens een optreden. Samen zorgden ze 
voor een oorstrelende ervaring. Achter in de kerk was er nog 
gelegenheid om met een drankje na te praten. Een mooie afsluiting 
van een gedenkwaardige dag. 

Jan Horck  Foto’s: Lidy Katier

150 jaar H. Blasiuskerk Delden
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Wie verwachten wij?
Betlehem is een heel oude stad, stammend uit de tijd, dat Israël 
nog Kanaän heette. Betlehem betekent ‘broodhuis’’. De naam 
verwijst waarschijnlijk naar vruchtbare grond. De herdersjongen 
die koning werd, David, zou er geboren zijn en vele eeuwen later 
ook Jezus.

Op de pelgrimsreis naar Israël, die vanwege de oorlog tussen Israël 
en Hamas niet door kon gaan, zouden we ook de Geboortekerk in 
Betlehem bezoeken. Die is gebouwd boven de grot waarin Jezus 
geboren werd. Een heilige plek voor christenen en voor moslims 
die Jezus kennen als de profeet Isa.

Volkstelling
Ten tijde van de geboorte van Jezus was Israël bezet door de 
Romeinen en was koning Herodes in feite een zetbaas. De volkstel-
ling waarvoor Jozef en Maria van Nazareth in Galilea naar Betlehem 
moesten reizen, was bedoeld om belastingen te kunnen heffen en 
om joodse jonge mannen te kunnen inlijven in de Romeinse 
legioenen. Ook werd er druk uitgeoefend op de joodse bevolking 
om de godsdienst en de cultuur van de Romeinen over te nemen. 
Tegenwoordig liggen Nazareth en Betlehem in door Israël bezet 
gebied, dat bedoeld was als Palestijns gebied. 

Grimmige omstandigheden
Idyllische taferelen waren er toen waarschijnlijk niet. Ook nu vindt 
de viering van de geboorte van Jezus plaats onder grimmige 
omstandigheden en is vrede ver te zoeken in Israël en de Pales-
tijnse gebieden, terwijl de oorlog tussen Rusland en Oekraïne nog 
voortduurt.

Jozef, die optrad als de vader van Jezus, was net als Jozef uit het 
boek Genesis een dromer. In zijn droom werd hij bezocht door een 
engel, die Jozef helpt in de moeilijke situatie waarin zijn verloofde 
Maria zwanger is, maar niet van hem. De engel zegt tegen Jozef  
dat hij niet bang hoeft te zijn, want Maria is zwanger van de Heilige 
Geest. God zelf heeft dit kind gewild en bestemd tot redder van de 
wereld. Want zo zal de naam luiden die Jozef het kind moet geven: 
Jezus – God redt. 

Vroom
Jozef wordt een rechtvaardig man genoemd. In Bijbelse zin 
betekent dat, dat hij zich aan de leefregels van de Torah hield,  
dat hij vroom was. Vroom is een oud woord, dat nu betekent, dat 
iemand heel gelovig is. Oorspronkelijk betekent het ook sterk. Een 
vrome man of vrouw is niet alleen God toegewijd, maar is ook sterk 
van karakter. Jozef toont zijn rechtvaardigheid en kracht door de 
zwangere Maria bij zich te nemen als zijn vrouw en voor haar 
ongeboren kind een vader te zijn. Samen ondernemen ze een tocht 
van 150 kilometer om zich te laten registreren in Betlehem, de stad 
van Koning David, want Jozef stamt uit het geslacht van David. Daar 
wordt Jezus geboren in een stal. Zo gaat de profetie in vervulling 
dat de Messias in Betlehem geboren wordt uit het geslacht van 
Koning David. Jozef, Maria en Jezus moeten vluchten naar Egypte 
voor het geweld van koning Herodes.

Goddelijk licht
Jezus werd geboren in een tijd vol onderdrukking en geweld. Toch 
was hij het kind dat licht bracht, Goddelijk Licht dat door de duister-
nis niet werd overmeesterd.

Wie verwachten wij met Kerstmis? Staan we net als Jozef open voor 
het geheim van het nieuwe begin? Mag dat nieuwe begin ook in 
ons geboren worden, ook al is het anders dan we zelf hadden 
voorzien? Durven we te geloven in Licht dat niet dooft, hoe ook 
omgeven door geweld? Durven we los te komen van ons eigen-
belang en de behoeder van een nieuw begin te zijn en het mogelijk  
te maken dat anderen tot hun recht komen?

Dat is de vraag die het kerstkind aan ons stelt: mag ik in jouw huis, 
in jouw hart geboren worden, draag jij dat Licht in je om, kom je  
op voor vrede, voor gerechtigheid, voor de schepping? 

Een Zalig Kerstfeest, dat vrede en licht u vergezellen, ook in 2024.

Pastoraal werker Annet Zoet

Mag ik in jouw 
hart geboren 

worden?
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Lucifers

Voor u gevonden
 Door Astrid Koning ter Heege

Gun iedere kabouter zijn eigen muts
Iedere familie kent wel eigen gevleugelde 
uitspraken. Zoals: ‘Hou op met willen dat 
alles makkelijk is.’ Aaf Brandt Corstius heeft 
veel van deze adviezen verzameld en 
gebundeld in haar nieuwste boek. Ze licht 
vervolgens toe hoe ze deze wijsheden 
toepast in haar leven of hoe ze behulpzaam 
kunnen zijn op je levenspad. 
Uitgeverij J.M. Meulenhoff, prijs € 17,50.

Kerstvertelling op rijm
Het is één van de bekendste kerstvertellingen: A Christmas Carol. Charles Dickens 
schreef het in 1843 en nog steeds wordt het overal ter wereld gelezen. Marianne 
Busser en Ron Schröder hebben het voor kinderen vertaald en op rijm gezet. Ook 
door de fraaie illustraties van Leontine Gaasenbeek is het een fijn voorleesboek 
voor kinderen vanaf vier jaar.
Uitgeverij Van Holkema en Warendorf, prijs € 15,99. 

Ik zal er zijn
God houdt zich aan Zijn belofte: ‘Ik zal er 
zijn.’ Een boek vol bemoedigende teksten 
en prints, voor alle momenten van het 
leven. De inspirerende en troostende 
(Bijbel)teksten en illustraties drukken uit 
dat God in elke levensfase bij ons is. 
‘Een feest voor het oog, een balsem 
voor het hart’, aldus een recensie.
Uitgeverij Sestra, prijs € 16,00.

Stap voor stap haal ik de dozen naar boven, 
de dozen met de dingen die wij voor kerst 
altijd gebruiken. Maar als ik de doos met 
kerstballen opendoe, voel ik de moed in de 
schoenen zakken. Al dat werk. Ik ga eens 
even bij de pakken neerzitten, en vraag me 
plotseling af waarom we toch altijd zoveel 
moeite doen. Een stal, een boom, kerststuk-
jes… en dan ook nog dat eten…
En wat is er in deze dagen eigenlijk om feest 
te vieren? Oorlog, onrust, onzekerheid voor 
de toekomst. Wie gaat er nu feest vieren 
omdat er zo’n 2000 jaar geleden een kind 
geboren is? Dat is toch raar.

Ik sta op en besluit om eerst eens een 
wandelingetje te gaan maken. En terwijl ik 
door de Grotestraat loop zie ik hoe ze bij de 
platanen, het pleintje midden in Diepenheim, 
met man en macht een dennenboom aan het 
opzetten zijn. De lichten zitten er al in. 
Iemand spreekt me aan: ‘Wat hebben we een 
mooie boom dit jaar, vind je niet?’ En zijn 
gezicht straalt. Ja, een mooie boom. Dat vind 
ik ook. En als ik terug naar huis loop, bedenk 
ik dat het leven zonder feestmomenten 

eigenlijk maar een dooie boel is. Vooral nu  
in de winter, nu het toch al zo donker is.

Thuisgekomen zet ik een plaatje op met 
kerstliedjes. En terwijl ik luidkeels meezing 
begint het huis langzaam naar kerst te ruiken 
en te zien. Als ik als laatste het kribje klaarzet 
om met kerstavond in de stal te zetten, voel 
ik me dankbaar. Dankbaar voor de moed die 
ik kreeg op dat wandelingetje. Die man die 
me aansprak, was als een engel die mij de 
vreugdevolle boodschap gaf dat er ondanks 
alles gevierd kan en mag worden.

Kerstmis is onderweg om ons te bemoedi-
gen. Om ons steeds opnieuw te betrekken  
bij het leven dat niet alleen ellendig kan zijn, 
maar gelukkig ook gevierd mag worden. 
Want dat is Kerstmis, een feest waarbij 
vreugde, vrede en liefde steeds opnieuw 
worden geboren. Onze goede en liefdevolle 
God geeft nooit op. Laten wij dat ook niet doen.

Zalig Kerstmis.

Cathinka

De moed in de schoenen?



11
Geestig, 08  |  november 2023

Beluister het 
‘Rorate caeli’

Als de advent nog  
moet beginnen
Bij alle aandacht voor Kerstmis in deze editie van Geestig vergeten 
we haast dat de advent nog moet beginnen. Op zondag 26 
november sluiten we het kerkelijk jaar af met het hoogfeest van 
Christus Koning. In de tweede lezing en het evangelie ligt dan het 
accent op het koningschap van Jezus. Een ánder koningschap dan 
we gewend zijn. Zonder pracht en praal, met een groot hart voor 
de lijdende mens. Hier komt Jezus tot de zeven zaligsprekingen, en 
Hij besluit: ‘Al wat gij gedaan hebt voor een dezer geringsten van 
mijn broeders, hebt gij voor mij gedaan.’

Een week later, tijdens de eerste zondag van de advent, houdt de 
profeet Jesaja ons voor dat wij, ieder van ons, die lijdende mens 
zijn. Hij smeekt de Heer om hulp en uitkomst: ‘Blijf niet eindeloos 
op ons vertoornd, Heer, en wil onze ongerechtigheid niet voor 
altijd indachtig zijn, zie op ons neer: wij zijn uw volk!’ De toon is 
somber. Het licht neemt af, de natuur lijkt dood te zijn.

Gaandeweg de advent komt echter de kentering. We gaan van het 
duister naar het licht. In het evangelie van de vierde zondag komt 
de engel Maria vertellen dat ze zwanger is van Jezus, de zoon van 
God. ‘Aan zijn koningschap zal nooit een einde komen.’ De opbouw, 
van donker naar licht, klinkt door in de gregoriaanse hymne Rorate 
caeli desuper (Dauw, hemelen, van boven), dat elke adventszondag 
een couplet meer krijgt. In de eerste strofe klinkt nog de duisternis: 
‘Wees niet vertoornd, Heer, gedenk niet langer onze zonden’, in de 
vierde en laatste de bevrijding: 'Ik zal u verlossen, wil niet vrezen, ik 
ben immers de Heer, uw God, de Heilige van Israël, uw verlosser.’

Hans Morssinkhof

St. Isidorushoeve huldigt 
liturgiewerkgroep
‘Vrijwilligers zijn de dragende krachten binnen en 
buiten het kerkgebouw in de geloofsgemeenschap’,  
zei pastor Casper Pikkemaat aan het einde van de 
Mariaviering op zondagmorgen 15 oktober in Sint 
Isidorushoeve. In deze viering werden de vrijwilligers 
van de Hoevese werkgroep liturgie in het zonnetje 
gezet. Ze bestaat uit Truus Lammersen, Jo Hag, Dinie 
Winkelhuis, Ans Assink, Annie Esendam, Miriam ten 
Elzen, Annie Ellenbroek, Lida Evers, Marieke Bekkedam, 
Sjanne Meijerink en Ludo Leferink.

Pastor Pikkemaat sprak zijn waardering uit voor deze 
vrijwilligers, die zich heel actief inzetten voor de liturgie, 
de eredienst, de dienst aan God en onze geloofsgemeenschap. Hij 
benadrukte de alomvattende taak van de vrijwilliger binnen de 
liturgiewerkgroep. ‘Je bent niet alleen lector bij een viering, maar 
bereidt ook zelf een woord- en communieviering of een gebedsvie-
ring voor, waarin je voorgaat. Er gaat een intensieve voorbereiding 
aan vooraf. Liturgie vieren doe je niet “zomaar even”, dat is iets waar 
een innerlijk proces aan vooraf gaat.’

Ook het voorbereiden en voorgaan in de liturgie bij een afscheid, 

waarin de vrijwilligers altijd streven naar waardige vieringen van 
troost en houvast voor de nabestaanden, vragen aandacht, tijd en 
betrokkenheid. De liturgiewerkgroep is een inspirerende en 
betrokken groep vrijwilligers, die zich al vele jaren met hart en ziel 
inzetten voor de liturgie in de H. Isidorusgeloofsgemeenschap. 
Sommigen doen dat al ruim veertig jaar.

Namens de geloofsgemeenschap ontvingen de vrijwilligers een 
bos bloemen en attentie als blijk van waardering voor hun inzet.  

Foto: Henny Evers
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‘We hebben je de vorige week zondag gemist, in de kerk en in de 
kroeg, ons stamcafé.’ Hij deed net alsof hij hun opmerking niet had 
gehoord, maar ze bleven aandringen. ‘Is het zo privé, dat je niet 
met ons kunt of wilt delen waarom je er niet was?’  Hij wachtte tot 
de baas de koffie had ingeschonken.

Zo kan het lopen
‘Ik ben afgelopen zondagmorgen, hoe ik ertoe gekomen ben weet 
ik niet meer, maar ik ben op weg naar de kerk zo maar het wijkcen-
trum binnengelopen. Ik werd daar begroet door een paar beken-
den van mijn werk en uitgenodigd bij hen aan tafel te komen zitten. 
“Ben jij ook benieuwd wat deze spreker ons te zeggen heeft?”, 
vroegen ze. Ik zei: “Ik wist niet dat hier vanmorgen een spreker zou 
komen.” Ik ben gebleven en heb geboeid naar die spreker geluis-
terd. Ik weet zijn naam niet eens meer.’
‘Vertel ons wat die goede man je te vertellen had.’

Leven in twee werelden
‘Al zijn verhalen gingen over het leven dat je leidt of geleid hebt, 
over de zin van het leven. Hij zette je aan het denken. Wat doe je 
nu, wat heb je gedaan, geregeld en gepresteerd, wat kun je nog en 
wat kun je niet meer, wie ben je, hoe kijk je terug op je leven en hoe 
kijk je naar de toekomst? Speelt God, je geloof, een rol in je leven? 
Ik herinner me dat hij toen zei: “Van al deze vragen ben jij het 
onderwerp, in al deze vragen sta jij centraal; het draait het om ik, 
om jou!”

Zeg maar 
tegen het leven

Hij nam een slok van zijn koffie en ging verder. ‘Op zich is dat prima, 
zei die man, anders kun je je niet handhaven in onze wereld. Maar 
er is ook een andere kant van de medaille. Als alles draait om jou, 
blijft er weinig of geen ruimte over voor anderen en ook niet voor 
de wereld van God, van het geloof. En die wereld van de ander, van 
God, opent zich als je het leven waarin jij centraal staat, loslaat, uit 
handen geeft, en niet meer zo absoluut stelt en heilig verklaart. Als 
je dan die wereld durft binnen te gaan, gaat er een wereld voor je 
open van vernieuwing en verandering, van ‘er-is-meer-tussen-
hemel-en-aarde.’ 

Niet weten hoort bij de mens
Na een korte pauze ging hij verder met zijn verhaal over de man in 
het wijkcentrum. ‘Alleen weet je niet wat die vernieuwing en 
verandering je zullen brengen. Dat niet weten hoort bij de mens. 
Met een zekere mate van onzekerheid moet je door het leven. In 
een mensenleven ligt nu een keer niet alles vast. Als je probeert 
alles toch weer af te dichten met wetjes, regels en voorschriften, 
plaats je jezelf weer centraal en is er weinig of geen ruimte meer 
voor de ander, die ander met een kleine letter én die met een 
hoofdletter. De grote leermeesters als Jezus, Boeddha en Eckhart, 
en de profeten uit de Bijbel zetten je op die weg die heel betrouw-
baar en niet doodlopend is.’

Het bleef even stil aan tafel. ‘Moeilijk, zware kost’, zei er één. 
‘Diepzinnig’, knikte een ander, ‘dat jij dat nu nog kunt vertellen na 
een week, ik weet al geen zin meer van de preek van vanmorgen.’

ja
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‘Ik ben’ is alles  
wat we van Hem   
kunnen zeggen

Wat het is

Het is onzin
zegt het verstand.
Het is wat het is
zegt de liefde.

Het is ongeluk 
zegt de berekening.
Het is alleen maar verdriet
zegt de angst.
Het is uitzichtloos
zegt het inzicht.
Het is wat het is
zegt de liefde.

Het is belachelijk
zegt de trots.
Het is lichtzinnigheid
zegt de voorzichtigheid.
Het is onmogelijk
zegt de ervaring.
Het is wat het is
zegt de liefde

Erich Fried

De grote drie: geloof, hoop, liefde
Ze hadden de koffie op. Zonder seintje naar de bar werd voor ieder 
een borreltje met een schaaltje pinda’s gebracht. ‘Als ik nog even 
mag’, hij keek zijn makkers aan, ‘een paar losse zinnen van hem heb 
ik onthouden. Deze, over een volmaakt mens: “Een volmaakt mens 
is hij/zij, die de onvolmaaktheid van zichzelf en het leven accep-
teert”, dat zei hij.’ 

Hij aarzelde even, trok zijn wenkbrauwen op: ‘Ik heb nog een lange 
weg te gaan…’ Hij ging verder: ‘Ook herinner ik me deze uitspraak 
van hem. “Omdat het zondagmorgen is en u dan misschien wel 
eens naar een kerk gaat, bedenk dan: God heeft maar één naam:  
ik ben die ben. Ik was er, ik ben er, ik zal er zijn. Dat is alles wat we 
van Hem kunnen zeggen: Ik ben! Als wij Hem toespreken met de 
Almachtige, de Eeuwige, de Liefdevolle, de Algoede, de Schepper, 
de Alwetende en zo meer, dan zegt dat meer over ons mensen dan 
over God.“ Dat zei hij aan het slot van zijn lezing.’

‘Tot besluit deelde hij aan alle aanwezigen dit gedicht uit. Ik heb  
het meegenomen. Het is van Erich Fried. Ik zal het voorlezen en  
dan moeten we het maar eens over iets anders hebben.’

Gerard Geurts
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Onderwijs voor kinderen in 
baksteenfabrieken in India

Ieder kind heeft recht op een gezond leven, op een opleiding en 
bescherming. Het klinkt vanzelfsprekend, maar toch zijn er 
tientallen miljoenen kinderen die niet of nauwelijks naar school 
gaan. In plaats van onbezorgd te spelen en te leren, maken ze lange 
dagen om wat geld te verdienen. Vaak onder gevaarlijke en 
ongezonde omstandigheden.

Dit jaar besteedt de Adventsactie daarom extra aandacht aan het 
belangrijke onderwerp kinderarbeid, omdat ieder kind recht heeft 
om kind te zijn. Ons project is dit jaar gericht op de kinderen in de 
baksteenfabrieken in India.

Wat is er aan de hand?
In de Indiase deelstaat West Bengalen staat rond de kuststad 
Diamond Harbour een groot aantal baksteenfabrieken. Het bakken 
van stenen is seizoensarbeid, die vooral wordt uitgevoerd door 
migranten van het platteland. Hele gezinnen trekken naar dit 
gebied en leven in hutjes rond de steenovens, zonder water of 
sanitaire voorzieningen.

Twintig procent van de arbeiders bestaat uit kinderen vanaf vijf of 
zes jaar. Ze werken zeven dagen per week, tot wel negen of tien uur 
per dag. Het is erg ongezond werk, want de ovens verspreiden fijne 
stofdeeltjes, die longziekten veroorzaken. Veel kinderen lijden aan 
bloedarmoede, gehoor- en oogziektes, eczeem en geelzucht. Voor 
medische zorg zijn ze aangewezen op ongeschoolde lokale hulp. 
Overheidsprogramma’s voor ontwikkeling, zorg en onderwijs 
bereiken dit gebied niet. De kinderen gaan dus ook niet naar school.

Wat willen we bereiken?
Op langere termijn streeft onze lokale partnerorganisatie naar het 
afschaffen van deze kinderarbeid. Alle kinderen moeten gezond en 
goed gevoed zijn, en goed worden verzorgd. Tenminste 80 procent 
van de tieners moet dan behoorlijk kunnen lezen, schrijven en 
rekenen. We vinden het belangrijk kinderen en ouders bewust te 
maken van het belang van onderwijs.

Hoe doen we dat?
Voor dit project worden tussen de steenbakkerijen, vijf crèches en vijf 
basisscholen opgezet voor elk 125 kinderen. Alle kinderen van nul tot 
tien jaar krijgen naast begeleiding en onderwijs ook gezonde voeding, 
zoals melk, brood en fruit. We zorgen dat alle kinderen kosteloos een 
gezondheidsonderzoek ondergaan en dat ziekten worden behandeld. 
Tevens ontvangen de crèches en scholen sport- en speelmaterialen en 
worden er onderwijstoetsen en examens afgenomen. 

Wij bevelen deze actie van harte bij u aan en hopen ook dit jaar 
weer op uw steun te mogen rekenen. 

Uw bijdrage kunt u overmaken op rekeningnummer:  
NL 46 RABO 0313 3638 38 ten name van de 
R.K. Heilige Geestparochie. 

Hartelijk dank,

Missie- Ontwikkeling- en Vredesgroepen 
van de H. Geestparochie.
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Wat doen  
we met  

Kerstmis?

We kunnen niet wachten tot het Kerstmis is. In de tuincentra staan de enorme kerstshows 
klaar en de kerstsfeer zit er bij velen al vroeg in. Mensen vinden het gezellig en sfeervol, 
en kijken welke kleur ballen dit jaar in de mode is. Zelfs de oliebollen worden al vroeg 
gebakken en ik moet bekennen: ze smaakten heerlijk. 

Ook zijn er volop mogelijkheden voor feestelijke evenementen en kerstuitjes. Het 
Wereldkerstcircus in Carré Amsterdam, in Kampen is er het theaterfestival ‘Kerst in Oud 
Kampen’, Zwolle heeft het Nederlands IJsbeeldenfestival, Eindhoven houdt op kerstavond 
een fakkeloptocht voor verdraagzaamheid en in Hengelo kun je gratis schaatsen op 
kunststofijs in het vroegere V&D-gebouw aan de markt. En dit is zomaar een kleine greep 
uit een grote hoeveelheid kerstactiviteiten.

Het lijkt wel alsof de kerstvoorpret elk jaar eerder begint.

Kerstmis thuis
In de advent hebben we ons kunnen voorbereiden op Kerstmis. Misschien hebben 
 we nog wat kerstwensen verstuurd, inkopen gedaan en tijd besteed aan wat verder  
nog nodig was.
We verheugen ons op Kerstmis en een mooi versierd huis met kerstboom. We zitten 
samen aan het kerstontbijt en zien uit naar het gezellige samenzijn met familie en 
vrienden. Keuzes te over. Sommigen spelen graag spelletjes, anderen nemen de tijd om 
een goed boek te lezen. Een boswandeling kan heerlijk zijn, net als lekker uitbuiken bij 
een kerstfilm op tv.

Maar staan we ook stil bij de mensen die geen keuzes te over hebben? Die moeten 
vluchten voor hun veiligheid of niet weten wat en waar vanavond te eten? Misschien is er 
wel iemand in de eigen buurt of straat die we met Kerstmis wat aandacht kunnen geven. 
En wat doen we met de echte betekenis van Kerstmis?

Wat nog meer?
Over de hele wereld wordt Kerstmis gevierd met landseigen tradities. Koning Willem-
Alexander houdt zijn jaarlijkse kersttoespraak, net als staatshoofden en regeringsleiders 
van andere landen. Op het Sint Pietersplein in Rome geeft paus Franciscus de zegen ‘Urbi 
et Orbi’, voor de stad en de wereld, en spreekt hij zijn kerstwens uit. Dit jaar zal hij 
ongetwijfeld met nog meer nadruk dan anders oproepen tot vrede.

Elk jaar opnieuw vieren we als christenen de geboorte van Jezus. Een gebeurtenis die door 
de evangelisten Lucas en Mattheüs is beschreven in de Bijbel. De hoogzwangere Maria 
reist met Jozef naar Bethlehem om zich in te schrijven in het bevolkingsregister. Maar de 
enige plaats om te overnachten is een stal. Daar bevalt Maria van het kindje Jezus. Na het 
bezoek van de herders en de drie wijzen vertrekken de kersverse ouders met hun kindje. 
In het evangelie van Mattheüs vluchten ze eerst naar Egypte, omdat koning Herodes een 
concurrent vreest en opdracht geeft alle jongetjes tot de leeftijd van twee jaar te doden. 
Als de kust veilig lijkt, vertrekken ze naar Judea. Daar lijkt het opnieuw onveilig, zodat ze 
zich uiteindelijk in Nazareth in Galilea vestigen.

Oud en eigentijds
Nergens welkom zijn, in een stal geboren worden en meteen moeten vluchten. Ook in 
2023 is het oude verhaal eigentijds.

Dat geeft ons veel om over na te denken. De ruim gevulde kerken met kerststal, de 
feestelijke vieringen, de kerstliederen, alles geeft rond Kerstmis een sfeer van saamhorig-
heid, vrede en aandacht voor je naasten. Ook als die een straat verder of in een ander land 
of werelddeel wonen.

U allen wens ik een Zalig Kerstmis en een goed en gezond nieuwjaar.

Marianne Koebrugge

De kerstvoor-
pret lijkt elk 

jaar eerder te 
 beginnen.
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Beckum
R.K. Geloofsgemeenschap 
H. Blasius
Haaksbergerstraat 187

7554 PA Beckum 

T: 074-3676209

E: beckum@heiligegeestparochie.nl

IBAN: NL83RABO0104701137
Openingstijden secretariaat 
Dinsdagmorgen van 08.30 -12.30 uur 

(Diny Annink) 

Vrijdagmorgen van 08.30 - 11.00 uur 

(Diny Annink)

Mariakapel | Geopend op dinsdag, donderdag 
en zondag van 09.00 - 17.00 uur.

Contact pastor | Parochianen die behoefte 
hebben aan contact met een van de pastores 
kunnen hen telefonisch bereiken (zie bericht op 
pagina 22).

Onder ons | Berichten die vermeld dienen te 
worden in Onder Ons, moeten op donderdag 
voor 13.00 uur binnen zijn bij het secretariaat. 
Parochianen die Onder Ons via de mail wensen 
te ontvangen kunnen contact opnemen met het 
secretariaat: 074-367 62 09 of mailen met 
beckum@heiligegeestparochie.nl.

Dinsdagmorgenviering | U kunt de viering op 
dinsdagmorgen om 09.00 uur meeluisteren via 
www.kerkomroep.nl.

Secretariaat | Het secretariaat is bereikbaar  
elke eerste maandag van de maand van 11.00 
uur tot 12.00 uur. U kunt hier misintenties 
opgeven. Dat kan ook per e-mail:  
parochiebentelo@hotmail.com.

Contact pastor | Parochianen die behoefte 
hebben aan contact met een van de pastores 
kunnen hen telefonisch bereiken (zie pagina 22).

Mariakapel | De Mariakapel is alle dagen open 
van 09.00-18.00 uur.

Bentelo
O.L. Vrouwe van 
Altijddurende Bijstand
O.L. Vrouwestraat 3

7497 MA Bentelo

T: 0547-292221

E: bentelo@heiligegeestparochie.nl 

IBAN: NL34RABO0157108112

Giro: 88.73.19
Openingstijden secretariaat
Maandag van 11.00 tot 13.00 uur

Geest in en om de kerken

Delden
H. Blasius
Langestraat 78 

7491 AJ Delden

074-3761201

E: delden@heiligegeestparochie.nl

IBAN: NL24RABO0313302057
Openingstijden secretariaat 
Dinsdag en vrijdag van 9.00-12.00 uur

Secretariaat | Het secretariaat is geopend op 
dinsdag- en vrijdagochtend van 09.00-12.00 uur. 
Op maandagmiddag van 14.00-15.00 uur zijn  
G. Ros en M. Workel aanwezig voor vragen over 
het R.K. kerkhof.

Contact pastor | Parochianen die behoefte 
hebben aan contact met een van de pastores 
kunnen hen telefonisch bereiken (zie bericht  
op pagina 22).

Mariakapel | De Mariakapel is alle dagen 
geopend van 09.00 tot 19.00 uur, zodat u in  
alle rust een bezoek kunt brengen. 

Overleden |
• 18-10-2023 Rie Kreuwel-van het Reve, 96 jaar
• 22-10-2023 Ans Boensma-Spanjer, 77 jaar
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Goor
H.H. Petrus en Paulus
Hengevelderstraat 24

7471 CH GOOR

T: 0547-260114

I : www.heiligegeestparochie.nl/goor

E: goor@heiligegeestparochie.nl

IBAN: NL25ABNA0593726634
Openingstijden secretariaat
Woensdag van 8.30 uur tot 11.00 uur.

Beheerder Parochieel centrum: 
Marian te Wierik
Voor het reserveren van een ruimte contact 
opnemen met Marian, tel. 06 40 44 32 02 (let op: 
nieuw nummer) of mjatewierik@gmail.com.

Misintenties | De vergoeding voor misintenties, 
gebedsintenties zijn € 9.-. Voor een jaargedach-
tenis € 12,-. Misintenties graag een week van te 
voren opgeven.

Vieringen | Iedere woensdag om 09.00 uur 
Eucharistieviering (tenzij anders vermeld in 
Geestig of via een mededeling).

Mariakapel, Moeder voor ons allen |
De Mariakapel aan de Mossendamsweg-Rouwe-
lerweg is dagelijks van 09.00 tot 20.00 uur, en 
tijdens de wintermaanden dagelijks van 09.00 
tot 18.00 uur geopend.

Contact pastor | Parochianen die behoefte 
hebben aan contact met een van de pastores 
kunnen hen telefonisch bereiken (zie pagina 22).

Overleden |
• 29-10-2023 Marinus Koebrugge, 90 jaar

Secretariaat | Iedere woensdagmorgen van 
09.00-11.00 uur kunt u terecht op de pastorie
voor het opgeven van misintenties, het melden 
van overlijden en voor verdere vragen en 
boodschappen.

Misintenties | De vergoeding voor misintenties/
gebedsintenties: € 9,-. Jaargedachtenis: € 12,-. 
Beiden t.n.v. kerkbestuur Hengevelde.

Openstelling Mariakapel | Dagelijks van 
09.00-18.00 uur.

Vieringen | Zie het vieringenrooster  
op pagina 20-21.

Overleden |
• 10-10-2023 Bennie Katier, 70 jaar

Hengevelde
H.H. Petrus en Paulus
Goorsestraat 19

7496 AB Hengevelde

T: 0547 - 333 210

E: hengevelde@heiligegeestparochie.nl 

IBAN: NL35RABO0157107221
Openingstijden secretariaat
Woensdag van 9.00 tot 11.30 uur

Isidorushoeve
H. Isidorus
Goorsestraat 126

7482 CL St. Isidorushoeve

T: 074-3575210

E: st.isidorushoeve1@gmail.com 

IBAN: NL45ABNA0495351202
Openingstijden secretariaat

Dinsdag van 9.00 tot 11.00 uur

Secretariaat | Het secretariaat is elke dinsdag-
morgen van 09.00 - 11.00 uur geopend. Het is per 
mail bereikbaar via st.isidorushoeve1@gmail.
com of via de brievenbus van de pastorie.

Misintenties | De vergoeding voor een intentie is  
€ 9,00 voor een jaargedachtenis € 12,00.

Gedachteniskapel | De gedachteniskapel is  
in de winterperiode geopend op dinsdag en 
zaterdag van 10.00-16.00 uur en tijdens de 
weekendvieringen. 

Dinsdagmorgenviering | Tijdens de weekendme-
dedelingen en in Rond Haaksbergen wordt gemeld 
wanneer er een viering is op dinsdagochtend.

Adventsactie | Achter in de kerk staat de bus 
waarin u uw bijdrage kunt deponeren. Zie pag. 14.

Kerstkaarten | Van onze kerk zijn kerstkaarten 
gemaakt. U kunt ze kopen bij het secretariaat. De 
opbrengst is voor onze geloofsgemeenschap.

Kerstspel | Op kerstavond voeren kinderen van 
de basisschool tijdens de gezinsviering een 
prachtig kerstspel op. Het kinderkoor zingt 
kerstliederen. Aanvang 18.00 uur.  

Kerststal | Op eerste en tweede kerstdag is de 
prach tige kerststal te bezichtigen van 14.30-16.30 uur. 
Ook dit jaar is er voor de kinderen weer een 
leuke kerstprijsvraag. Bij de kerststal lees je hoe 
je mee kunt doen. 
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Ingezonden berichten
Pater Van der Vegt
weer naar Gambia
Pater R. van der Vegt hoopt begin 
januari opnieuw naar Gambia te 
reizen. Ook deze keer gaat hij op 
bezoek bij ‘zijn’ arme families. Daarom 
vraagt hij om in Geestig zijn rekening-
nummer nog eens af te drukken.  
Als u daarop een gift zou willen laten 
bijschrijven, zijn de mensen in Gambia 
en pater Van der Vegt u bijzonder  
dankbaar. Het rekeningnummer is  
NL42 INGB 0003 9055 51.  
Van harte aanbevolen.

Sint Maartenviering 
Zaterdagavond 11 november kwamen veel 
kinderen met hun prachtige lampionnen 
naar de kerk in St, Isidorushoeve. De 
werkgroep gezinsviering had samen met 
pastor Casper Pikkemaat en het kinderkoor 
een mooie Sint Maartenviering voorbereid. 
Tijdens de viering ging de pastor met de 
kinderen in gesprek over Sint Maarten. Hij 
vertelde dat ook wij kunnen doen als Sint 
Maarten: iets van onszelf delen om een 
ander te helpen. Natuurlijk mochten de 
kinderen ook met hun mooie lampionnen 
in optocht door de kerk lopen.

Foto: Frans Ros

Adventsviering Goor: 
‘Op weg naar het  
kerstfeest’
Op maandag 18 december 2023 is er een 
adventsviering met medewerking van het 
dames- en herenkoor. Deze vindt plaats in 
zalencentrum De Bebsel aan de Hengevel-
derstraat 20 in Goor. We beginnen om  
15.00 uur, de zaal gaat open om 14.30 uur.
Na afloop is er een gezellige broodmaaltijd. 
Hiervoor wordt een vrijwillige bijdrage 
gevraagd. De middag duurt tot ongeveer 
17.00 uur.

Aanmelden kan tot 13 december bij het 
secretariaat van de geloofsgemeenschap 
H.H. Petrus en Paulus, Hengeveldestraat 24 
te Goor. Mocht u verhinderd zijn, dan 
vragen we om dat vóór 14 december te 
laten weten. Voor vragen kunt u contact 
opnemen met Erna Tijdink, tel. 06 30 43 21 
61 of Wilma Tijdink, tel. 0547-275190.

Gerarduskalender 2024
De jaarwisseling nadert, dus is er een 
nieuwe Gerarduskalender. Zoals altijd 
verzorgd door Klooster Wittem. Met 
traditiegetrouw een spreuk of een ge-
dachte om de dag te kleuren op de 
voorkant. En achterop een puzzel, grap of 
bezinningstekst. De prijs bedraagt € 9,75, 
de opbrengst is bestemd voor de activitei-
ten die Klooster Wittem organiseert.

U kunt de kalender kopen bij mevrouw  
W. Waanders-Huistede, Anjerstraat 39,  
7471 JK Goor. Tel. 0547-27 59 69.

Kerstconcerten Euregio 
Brassband en In Between
In het tweede weekend van december 
verzorgen koor In Between uit Goor en de 
Euregio Brassband uit Borne gezamenlijk 
twee kerstconcerten. Op zaterdag 9 
december om 20.00 uur in de H.H. Petrus- 
en Pauluskerk in Goor en op zondag 10 
december om 15.00 uur in de St. Stepha-
nuskerk in Borne zullen koor en orkest 
zowel tezamen als los van elkaar een 
verscheidenheid aan kerstliederen ten 
gehore brengen. De toegang voor beide 
concerten is gratis, met mogelijkheid tot 
vrije gift.

Adventsretraite
Voor wie de verdieping zoekt en naar 
Kerstmis wil toeleven, verzorgen de 
jezuïeten ook dit jaar een digitale advents-
retraite: ‘Baan een weg voor de Heer.’ De 
jezuïet Bastiaan van Rooijen, die de retraite 
heeft samengesteld, zegt hierover: ‘Deze 
retraite heeft als doel ons gevoelig te 
maken om een uitnodiging te horen: de 
uitnodiging om op weg te gaan naar het 
feest van de geboorte van Jezus.’ En dat, 
zegt hij, is een persoonlijke weg voor ieder 
van ons: ‘Het is úw weg. Er zijn immers 
evenveel wegen naar God als er mensen 
zijn.’ Hij spreekt er dan ook een wens bij uit: 
‘Hopelijk kunnen de dagelijks aangeboden 
Bijbelteksten en gebedspunten u op uw 
weg inspireren.’ Inschrijven kan gemakkelijk 
op www.adventsretraite.org. Deelname is 
uiteraard gratis.



19
Geestig, 08  |  november 2023

Jongerenschola Twente van start
Als enthousiaste groep jongeren met een voorliefde voor grego-
riaanse zang zijn wij begonnen met een jongerenschola om de 
prachtige gregoriaanse melodieën voor de toekomst te bewaren. 

We zijn niet aan een kerk verbonden, maar aan het samenwerkings-
verband van de drie parochies H. Geest, H.H. Jacobus en Johannes 
en de Goede Herder. Zo zijn we voor een grotere groep jongeren 
bereikbaar en binnen meerdere kerken inzetbaar. Onze huidige 
leden komen uit Delden, Borne, Hengelo en Enschede.  

Ben jij een man in de leeftijd van 18 - 35 jaar en ben je enthousiast 
voor, of nieuwsgierig naar het gregoriaans? Meld je dan aan of kom 
een keer kijken. We repeteren op zondagmorgen om 09.30 uur in 
het parochiehuis van de St. Lambertusbasiliek (Wemenstraat 2) in 
Hengelo. Voor vragen en aanmelding: Robin Scheffers, 06 40 71 28 23, 
of dirigent Louis ten Vregelaar, 06 36 01 82 03. Geslaagde ouderen-ontmoetings-

middag
Omstreeks 110 parochianen kwamen op 31 oktober naar De Bebsel 
in Goor voor de ouderen-ontmoetingsmiddag van de geloofs-
gemeenschappen van de H. Geestparochie. De bijeenkomst begon 
met een eucharistieviering waarin pastoor Jurgen Jansen voorging. 
Hij werd hierbij geassisteerd de pastores Joop Huisman, Ton van 
der Gulik en Annette Zoet. 
Tijdens de vieringen ontvingen degenen die zich daarvoor hadden 
aangemeld de ziekenzalving. Velen maakten hiervan gebruik. 
Aansluitend was er alle gelegenheid voor gesprek en ontmoeting 
met een hapje en een drankje. De bijeenkomst werd afgesloten 
met een kop soep en broodjes. Mede door de grote inzet van de 
vele vrijwilligers uit alle geloofsgemeenschappen werd deze 
middag een groot succes.
Hartelijk dank aan het pastoresteam en alle vrijwilligers voor  
hun grote inzet. Zonder hen was het niet mogelijk zo’n middag  
te organiseren.
Lidy Katier, een van de vele vrijwilligers, maakte daarnaast  
nog bijgaande foto’s.

Jacob Ydema, schilder  
van Sint Isidorus
In de jaren na de Tweede Wereldoorlog krijgt de uit Friesland 
afkomstige kunstenaar Jacob Ydema (1901-1990) opdracht de  
St. Isidoruskerk in St. Isidorushoeve met wandschilderingen te 
verfraaien. Op 25 november verschijnt een boek over zijn leven  
en werk. Daarin krijgen ook de wandschilderingen in de Hoeve 
aandacht.

Eén van Ydema’s schilderingen in ‘onze’ St. Isidoruskerk toont de 
heilige, patroon van de boeren, op een bijzonder moment. Isidorus 
is een diepgelovige landarbeider aan wie tijdgenoten al wonderen 
toeschrijven. Volgens de verhalen onderbreekt hij geregeld zijn 
werk om te bidden. Zijn baas vindt hem inderdaad biddend. Maar 
het werk op de akker ligt niet stil: terwijl zijn werknemer in gebed  
is verzonken, leidt een engel in zijn plaats een koppel ossen om  
de akker om te ploegen.

Onno Ydema, Jacob Ydema. Life and Work, is een uitgave van  
De Vrije Uitgevers. Prijs € 49,50.

Theologie, politiek en cultuur
De bekende theoloog Erik Borgman, hoogleraar aan Tilburg Univer-
sity, geeft op donderdag 18 januari een lezing over ‘Theologie, poli-
tiek en cultuur.’ Hij wil erop wijzen dat de grote thema’s waarin 
onze samenleving dreigt vast te lopen (zoals de stikstofcrisis, de 
klimaatverandering en de woningnood) niet kunnen worden 
opgelost zonder bekering. En dat wil hier zeggen: ons naar iets of 
iemand toekeren die ons stuurt. In een toelichting: ‘In deze zin is 
onze politieke en culturele crisis een religieuze en theologische. 
Door wie of wat laten wij ons nog aanspreken of leiden? (…) De 
Mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te 
dienen, zegt Jezus in het evangelie. Kunnen en willen wij ons leven 
zien als dienst? En waaraan dan?’
De lezing vindt plaats in St. Mary’s Chapel, Diepenheimseweg 102 
in Markelo. Binnenloop vanaf 19.30 uur. Entree € 15,00; bij vroeg-
boeken € 10,00, studenten € 5,00. Aanmelden via www.twentse-
schoolvoortheologie.nl.
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Vieringen
december
en januari
Vieringen door de week 

Maandag:  geen vieringen.

Dinsdag:  19.00 uur Lambertus
 18.30 uur Delden  
 via kerkomroep

Woensdag:  09.00 uur Goor
 18.30 uur Delden

Donderdag: 19.00 uur Lambertus
 18.30 uur Delden 
 via kerkomroep

Vrijdag:  09.00 uur Borne
 18.30 uur Delden 
 via kerkomroep

Datum
H. Blasius 
Beckum

O.L. Vrouw van Altijd 
Durende Bijstand Bentelo

H. Blasius 
Delden

H.H. Petrus en 
Paulus Goor

H.H. Petrus en 
Paulus Hengevelde

H. Isidorus, 
St. Isidorushoeve

CHRISTUS KONING
zaterdag 25 en
zondag 26 november               

zon. 09.30 Eucharistieviering
Pastoor J. Jansen                           

zat. 19.00 WoCo-viering
Werkgroep

zat. 19.00 WoCo-viering
Werkgroep

ADVENT
zaterdag 2 en
zondag 3 december

zon. 09.30 Eucharistieviering
Pastor C. Pikkemaat

zat. 19.00 Eucharistieviering
Pastor C.Pikkemaat

zat. 19.00 WoCo-viering
Werkgroep

zon. 09.30 WoCo-viering
Pastor A. Zoet

zaterdag 9 en
zondag 10 december                  

zon. 09.30 Eucharistieviering
Pastoor J. Jansen

      zon. 09.30 Eucharistieviering
Pastor C. Pikkemaat

zat. 19.00 WoCo-viering
Werkgroep

zaterdag 16 en
zondag 17 december           

zon. 09.30 Eucharistieviering
Pastor C. Pikkemaat                        

zon. 09.30 WoCo-viering
Pastor A. Zoet

zat. 19.00 Eucharistieviering
Pastoor J. Jansen

zon. 09.30 WoCo-viering
Werkgroep

KERSTAVOND
zondag 24 december

20.00 Eucharistieviering
Pater R. van der Vegt

19.00 WoCo-viering
m.m.v. In Between     Werkgroep

19.00 WoCo-viering
Pastor A. Zoet

18.00 Gezinsviering met Kerstspel  
Werkgroep
20.00 WoCo-viering
Werkgroep

EERSTE KERSTDAG
maandag 25 december

09.30 Eucharistieviering
Pastoor J. Jansen      

11.00 Eucharistieviering
Pastor C. Pikkemaat

09.30 WoCo-viering
Werkgroep

09.30 Eucharistieviering
Pastor C.Pikkemaat

TWEEDE KERSTDAG
dinsdag 26 december

09.30 Eucharistieviering
Pastor C. Pikkemaat                    

Zie Delden Zie Delden Zie Delden

OUDJAARSDAG
zondag 31 december

09.30 Eucharistieviering
Pastoor J. Jansen

Zie Delden  19.00 Gebedsviering
Werkgroep

zon. 09.30 WoCo-viering
Pastor A. Zoet

NIEUWJAARSDAG
maandag 1 januari

09.30 Eucharistieviering
Pastoor J. Jansen

Zie Delden Zie Delden Zie Delden

DRIEKONINGEN 
zaterdag 6 en
zondag 7 januari

zat. 19.00 Eucharistieviering
Pastoor J. Jansen

zat. 19.00 WoCo-viering
Werkgroep

zon. 09.30 WoCo-viering
Werkgroep

zon. 09.30 WoCo-viering
Werkgroep

zaterdag 13 en
zondag 14 januari

zat. 19.00 Eucharistieviering
Pastoor J. Jansen
zon. 16.00 Terugkomviering
dopelingen 
Pastor A. Zoet

zat. 19.00 WoCo-viering
Werkgroep

zat. 19.00 WoCo-viering
Werkgroep

Digitale collecte!
Als u de viering online volgt is het toch 

mogelijk om uw gave aan de collecte  

toe te voegen. Ga hiervoor naar  

www.heiligegeestparochie.nl/home of 

scan de QR-code hieronder. Klik op de 

afbeelding collectezak, zoals hierboven 

weergegeven en vervolgens komt u op 

de donatiepagina. Selecteer een bedrag 

bij de donatieknop. Kies uw bank en 

betaal met iDEAL.

Aanmelding Eerste H. Communie 2024
In januari 2024 start de voorbereiding voor de eerste H. Communie voor 
kinderen vanaf groep 4 van de basisschool. Meer informatie op de website 
www.heiligegeestparochie.nl.
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Datum
H. Blasius 
Beckum

O.L. Vrouw van Altijd 
Durende Bijstand Bentelo

H. Blasius 
Delden

H.H. Petrus en 
Paulus Goor

H.H. Petrus en 
Paulus Hengevelde

H. Isidorus, 
St. Isidorushoeve

CHRISTUS KONING
zaterdag 25 en
zondag 26 november               

zon. 09.30 Eucharistieviering
Pastoor J. Jansen                           

zat. 19.00 WoCo-viering
Werkgroep

zat. 19.00 WoCo-viering
Werkgroep

ADVENT
zaterdag 2 en
zondag 3 december

zon. 09.30 Eucharistieviering
Pastor C. Pikkemaat

zat. 19.00 Eucharistieviering
Pastor C.Pikkemaat

zat. 19.00 WoCo-viering
Werkgroep

zon. 09.30 WoCo-viering
Pastor A. Zoet

zaterdag 9 en
zondag 10 december                  

zon. 09.30 Eucharistieviering
Pastoor J. Jansen

      zon. 09.30 Eucharistieviering
Pastor C. Pikkemaat

zat. 19.00 WoCo-viering
Werkgroep

zaterdag 16 en
zondag 17 december           

zon. 09.30 Eucharistieviering
Pastor C. Pikkemaat                        

zon. 09.30 WoCo-viering
Pastor A. Zoet

zat. 19.00 Eucharistieviering
Pastoor J. Jansen

zon. 09.30 WoCo-viering
Werkgroep

KERSTAVOND
zondag 24 december

20.00 Eucharistieviering
Pater R. van der Vegt

19.00 WoCo-viering
m.m.v. In Between     Werkgroep

19.00 WoCo-viering
Pastor A. Zoet

18.00 Gezinsviering met Kerstspel  
Werkgroep
20.00 WoCo-viering
Werkgroep

EERSTE KERSTDAG
maandag 25 december

09.30 Eucharistieviering
Pastoor J. Jansen      

11.00 Eucharistieviering
Pastor C. Pikkemaat

09.30 WoCo-viering
Werkgroep

09.30 Eucharistieviering
Pastor C.Pikkemaat

TWEEDE KERSTDAG
dinsdag 26 december

09.30 Eucharistieviering
Pastor C. Pikkemaat                    

Zie Delden Zie Delden Zie Delden

OUDJAARSDAG
zondag 31 december

09.30 Eucharistieviering
Pastoor J. Jansen

Zie Delden  19.00 Gebedsviering
Werkgroep

zon. 09.30 WoCo-viering
Pastor A. Zoet

NIEUWJAARSDAG
maandag 1 januari

09.30 Eucharistieviering
Pastoor J. Jansen

Zie Delden Zie Delden Zie Delden

DRIEKONINGEN 
zaterdag 6 en
zondag 7 januari

zat. 19.00 Eucharistieviering
Pastoor J. Jansen

zat. 19.00 WoCo-viering
Werkgroep

zon. 09.30 WoCo-viering
Werkgroep

zon. 09.30 WoCo-viering
Werkgroep

zaterdag 13 en
zondag 14 januari

zat. 19.00 Eucharistieviering
Pastoor J. Jansen
zon. 16.00 Terugkomviering
dopelingen 
Pastor A. Zoet

zat. 19.00 WoCo-viering
Werkgroep

zat. 19.00 WoCo-viering
Werkgroep

ACTUELE INFORMATIE
Actuele informatie over de vieringen in onze 
kerken vindt u steeds op 

www.heiligegeestparochie.nl/vieringen. 
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Woordpuzzel 8
De woordpuzzel staat deze keer in het teken van advent, Kerstmis en het 
nieuwe jaar. Het is een tijd van verwachting. In de puzzel zitten negen 
woorden verborgen die verwijzen naar geschenken die je onder de 
kerstboom kunt verwachten de puzzel. Heeft u ze allemaal gevonden? 
Stuur dan uw antwoord voor 15 december naar:

Redactie Geestig/Puzzel 7
Langestraat 78 
7491 AJ Delden

of mail naar redactiegeestig@heiligegeestparochie.nl. Vergeet u niet om 
behalve de oplossing ook uw naam, adres en telefoonnummer te vermel-
den. Onder de goede inzenders verloten we een leuke attentie. Alle 
inzenders dingen aan het eind van het jaar mee naar de jaarprijs. 

Uitslag
In de woordzoeker Geestig 7, zaten de volgende acht woorden: vreugde, 
geluk, voldoening, genoegen, jubel, euforie, extase en glimlach. Uit de vele 
goede inzendingen hebben we de volgende winnaar getrokken: mevrouw 
José Visschedijk uit Delden. Van harte gefeliciteerd.

door Astrid Koning ter Heege

L N J T O J X H E S Y

H O G X K B E N T I R

V B S C O T E U V N Y

N O D E D K M N B E P

E D K Q K T D P O E A

S A E O S D T Y N J R

R K S R N S Y J B B F

A J E J Y F M A O X U

A K I R U E I M N P M

K W W Y L U E A S A F

A W D A A R E I S I N

Info RK Heilige Geestparochie
www.heiligegeestparochie.nl
IBAN: NL94 RABO 0109 0696 25
ANBI-nummer:  002609411
KvK-nummer:  74845721

Secretariaat pastoraal team
Berfloplein 18, 7553 JZ Hengelo
T: 074-349 22 12
E: contact@pastoraalteam.nl
Bereikbaar op dinsdag tot en met donder-
dag van 08.30-16.00 uur 
en op vrijdag van 08.30-12.30 uur.

Centraal secretariaat Heilige Geest-
parochie
Hengevelderstraat 24, 7471 CH Goor
T: 0547 - 26 08 78
E: contact@heiligegeestparochie.nl
Dit nummer is niet voor pastorale zorg  
of ziekenzalving. Zie hieronder.

Bezoek pastor
Parochianen die behoefte hebben aan een 
bezoek van een van de pastores
kunnen dit doorgeven aan het centraal 
secretariaat: 074 - 349 22 12.

Pastorale nood
In geval van pastorale nood kunt u 
rechtstreeks contact opnemen met pastoor 
J. Jansen of pastoraal werker A. Zoet. U 
vindt hun gegevens in de rechterkolom op 
deze pagina. We vragen u hierbij rekening 
te houden met hun vrije dagen.

Ziekenzalving
Voor de ziekenzalving of de ziekenzegen 
kunt u eveneens rechtstreeks contact  
opnemen met pastoor J. Jansen of 
pastoraal werker A. Zoet. 

Dopen en Huwelijk
Aanmelden bij secretariaat pastorale team 
T: 074- 349 22 12

Vertrouwenspersoon
•  Mw. Magrit de Graaf 

M: vertrouwenspersoon@rktwentezuid.nl 
T: 06 51 74 13 00

 Caritas H. Geestparochie 
• caritas@heiligegeestparochie.nl

 Facebook.com/heiligegeestparochie

 www.twitter.com/heiligegeestpar

Pastorale team
•  J.A.C. Jansen, pastoor (liturgie) 

M: 06 - 46 90 72 33 (maandag  
niet bereikbaar) 
E: j.jansen@rktwentezuid.nl 
Vrije dag: maandag

•  C.J.G. Pikkemaat, pastor 
E: c.pikkemaat@rktwentezuid.nl

•  Mw. A. Zoet, 
pastoraal werker 
M: 06 - 27 12 46 95 
E: annettezoet@gmail.com 
Vrije dag: vrijdag

Emeriti
•  Pater R. van der Vegt 

E: rinusvegt@hotmail.nl 
T: 074 - 266 55 81
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Als de lichtjes doven
Even nog, en dan barst Oldenzaal weer los. Twentes oudste stad, 
lang geleden het kerkelijke en bestuurlijke hart van onze regio, 
heeft een eigen kerstlied: ‘Een kindelien zo lovelic.’ Acht eeuwen 
oud is het en elke Oldenzaler zingt het uit volle borst mee. 
Gelovig of niet gelovig, dat maakt geen verschil.

Gewone stervelingen moeten het doen met een keur aan andere 
kerstliedjes, in alle talen die er bestaan. Eén daarvan is van 
Willem Wilmink. Hij mag wel tot de Twentse helden worden  
gerekend, door zijn grote reeks gedichten en liedteksten. Soms 
brutaal, soms erg ingetogen, maar altijd herkenbaar voor wie 
ooit kind is geweest. 

Een ongelovige katholiek is hij wel eens genoemd. Het verhaal 
wil dat Herman Finkers hem ooit heeft gevraagd waarom hij niet 
werkelijk katholiek werd. Dat was een te grote stap, waaraan 
Wilmink op charmante wijze een theologische draai gaf. Hij 
verwees naar de tweede brief van Petrus, die ongelovigen een  
mild onthaal voorspiegelt: ze weten niet beter.

Voor Kinderen voor Kinderen schreef Wilmink het lied ‘Als de 
lichtjes doven.’ Als ‘ongelovige katholiek’ treft hij het gevoel en 
vooral de hoop die Kerstmis steeds weer oproept. Misschien 
zouden wij sommige uitdrukkingen nu anders kiezen. Maar de 
boodschap komt over, in dit jaar vol oorlog zeker. En het 
verlangen nog veel meer.

Hans Morssinkhof

Op een slagveld klonk een stem
Was van ver te horen
Zong dat er in Bethlehem
Een kindje was geboren
In die nacht zo stil en groot
Zwegen de kanonnen
Die zijn bij het morgenrood
Toch opnieuw begonnen

Kerstmis lijkt ons keer op keer
Vrede te beloven
Maar kanonnen dreunen weer
Als de lichtjes doven
Kerstmis lijkt ons keer op keer
Vrede te beloven
Maar kanonnen dreunen weer
Als de lichtjes doven

Donkere Zuid-Afrikaan
Honger moet je lijden
Mag niet naar je vader gaan
Bent van hem gescheiden

Wie dit hebben uitgedacht
Komen allen samen
Zingen plechtig
Stille nacht
Zonder zich te schamen

Kerstmis lijkt ons keer op keer
Vriendschap te beloven
Maar dan gaan ze altijd weer
Alle lichtjes doven
Kerstmis lijkt ons keer op keer
Vriendschap te beloven
Maar dan gaan ze altijd weer
Alle lichtjes doven

Turk en Griek en Marokkaan
Mogen die hier blijven
Mogen die hier ook bestaan?
Of zal men ze verdrijven?

Kerstmis doet ons telkens weer
Beterschap beloven
Laat dan deze ene keer
Het lichtje niet meer doven
Kerstmis doet ons telkens weer
Beterschap beloven
Laat dan deze ene keer
Het lichtje, het lichtje
Het lichtje, het lichtje
Het lichtje
Niet meer doven



Tijdgeest

<  Wo ist der   
neugeborne König?’

<  De volledige Weihnachts-
geschichte van Heinrich Schütz

Drie koningen komen van verre. Wie ze waren, weten we niet echt: 
de namen Caspar, Melchior en Balthasar duiken voor het eerst op in 
de achtste eeuw. En of ze werkelijk hebben bestaan, is ook maar de 
vraag. Enkel de evangelist Mattheüs lijkt op hen te duiden, maar hij 
spreekt van ‘Wijzen uit het Oosten’, zonder namen of een aantal te 
noemen. Op het toneel van Kerstmis lijken het weinig meer dan 
luisterrijke figuranten. Ze vullen de laatste bladzij, de viering van 
hun komst (in 2024 op zondag 7 januari) is het einde van de 
Kersttijd in de kerk.

Toch zijn ze belangrijk. Ze verheffen door hun komst naar Betlehem 
het kind in de kribbe in de adelstand. Door voor Hem te knielen en 
Hem kostbare geschenken aan te bieden, maken ze zichzelf kleiner 
dan Hem. Ze zijn als Johannes de Doper, die bij de doop in de 
Jordaan over Jezus zegt: ‘Deze was het van wie ik zei: ‘Hij die achter 
mij komt, is mij voor, want Hij was eerder dan ik.’ Voor de wereld 
belichamen de koningen de hoogheid van Jezus. Hij is méér dan 
een aardse vorst, Zijn rijk omvat verleden, heden en toekomst. De 
geschenken verwijzen ernaar: goud staat voor het koninklijke, 
wierook voor het goddelijke, mirre is voor de dood. Zo verbeelden 
de gaven het leven van Jezus: koning, god én mens.

Door de eeuwen heen hebben veel kunstenaars een voorliefde 
voor de aanbidding door de drie koningen. Ze kunnen er al hun 
creativiteit in kwijt. In de voorstelling, de kleuren en de symboliek. 
Vaak zijn de koningen van verschillende leeftijd en een van hen, 
Balthasar, heeft een zwarte huidskleur. Zo kunnen ze de afstam-

melingen zijn van Noachs zonen Sem, Cham en Jafet en 
daarmee de liefde van God benadrukken: Hij is er voor álle 
mensen. Ook componisten hebben zich hierdoor laten 
inspireren. Zoals Heinrich Schütz (1585-1672), die rond 1660 zijn 
Weihnachtsgeschichte componeerde. Je hoort er de koningen 
vragen: ‘Waar is de nieuwgeboren koning?’ Tot drie keer toe, ze 
zijn immers gedrieën op zoek. En wij zoeken met hen.

Want al staan ze op de laatste bladzij: de drie koningen zijn niet 
het eind van het verhaal. Eerder een volgend nieuw begin. 

Hans Morssinkhof

Op de laatste bladzij

^  Driekoningen, onbekende meester. Noord-Nederland, 
omstreeks 1520. Foto: Museum Catharijneconvent


