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Hoe het verder ging met de drie 
Wijzen! 
Ze gingen terug naar hun land, lezen 
we in Matteus. Maar een van de 
wijzen, de oudste en intelligentste, 
ging later op bezoek bij de filosofen 
van zijn tijd. Hij werd nog knapper dan 
hij al was en soms dacht hij nog 
weleens terug aan zijn bezoek in 
Bethlehem, aan dat Kind En hij lachte 
het weg: toch een beetje onzin, dus 
ja… dat kistje met goud wat ik 
gebracht heb, ik zou het niet weer 
doen.  
De tweede wijze kreeg een baan aan 
het Romeinse hof en zat daar tussen 
de pracht en de praal. Daar genoot hij 
van. Soms dacht hij ook weleens terug 
aan dat Kind in die kribbe, zo 
eenvoudig. En dat kistje met mirre dat 
hij gebracht had, nee dat zou hij niet 
meer doen. 
Dan de derde wijze, de jongste. Die is 
ook teruggegaan naar zijn land en wat 
hij precies gedaan heeft, weet ik niet, 
maar wel dat hij soms terugdacht aan 
dat bezoek aan Bethlehem, aan dat 
Kind, hoe hij daar zijn wierook cadeau 
gaf. Dan begon zijn gezicht te stralen. 
Hij verbaasde zich over wat hij gezien 
had, nog steeds. En doordat hij zich 
verbaasde was hij de enige die zijn 
geloof behield. 
Moraal: Als wij ons niet meer 
verbazen, missen we van alles en dat 
betekent het einde van ons geloof. 
Want geloof is verbazing over iets dat 
groter is, dat ons geschonken wordt 
door God, groter dan ons verstand 
ooit zou kunnen bedenken. En daarom 
wens ik jullie niet alleen een 
gezegende en een gelukkige en een 
mooie Kerst toe, maar boven alles een 
verbazingwekkende Kerst toe. 
 
Ds. Dick Juijn 
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Zondag 3 december  
1e zondag van de Advent 
9.30 uur Eucharistieviering 
m.m.v. het dames- en herenkoor 
Pastor C. Pikkemaat 
 
Woensdag 6 december 
18.30 uur Eucharistieviering 
Pastoor J. Jansen 
 
Zondag 10 december 
2e zondag van de Advent  
9.30 uur Eucharistieviering 
m.m.v. Cantu 
Pastoor J. Jansen 
 
Woensdag 13 december 
18.30 uur Eucharistieviering 
Pastoor J. Jansen 
 
Zondag 17 december 
3e zondag van de Advent 
9.30 uur Eucharistieviering 
m.m.v. het dames- en herenkoor 
Pastor C. Pikkemaat 
 
Woensdag 20 december 
14.00 uur Adventsviering voor 
ouderen 
m.m.v. het dames-en herenkoor 
Pastor J. Huisman 
18.30 uur Eucharistieviering 
Pastoor J. Jansen  
 

Zondag 24 december 
Kerstavond 
20.00 uur Eucharistieviering 
m.m.v. Cantu 
Pater R. van de Vegt 
 
Maandag 25 december 
1e Kerstdag 
9.30 uur Eucharistieviering 
m.m.v. het dames- en herenkoor 
Pastoor J. Jansen 
 
Dinsdag 26 december 
2e Kerstdag 
9.30 uur Eucharistieviering 
m.m.v. het dames-en herenkoor 
Pastor C. Pikkemaat 
 
Woensdag 27 december 
18.30 uur Eucharistieviering 
Pastoor J. Jansen 
 
Zondag 31 december 
Oudejaarsdag 
9.30 uur Eucharistieviering 
m.m.v. het dames- en herenkoor 
Pastoor J. Jansen 
 
Maandag 1 januari 2024 
Nieuwjaarsdag 
9.30 uur Eucharistieviering 
Stille Mis 
Pastoor J. Jansen 
 
Woensdag 3 januari 
18.30 uur Eucharistieviering 
Pastoor J. Jansen  
 
 

Zaterdag 6 januari 
Driekoningen  
19.00 uur Eucharistieviering 
m.m.v. het dames- en herenkoor 
Pastoor J. Jansen 
 
Woensdag 10 januari 
18.30 uur Eucharistieviering 
Pastoor J. Jansen 
 
Zaterdag 13 januari 
2e zondag door het jaar 
19.00 uur Eucharistieviering 
m.m.v. het dames- en herenkoor 
Pastoor J. Jansen 
 
Zondag 14 januari 
16.00 uur Terugkomviering dopelingen 
Pastor A. Zoet 
 
Woensdag 17 januari 
18.30 uur Eucharistieviering 
Pastoor J. Jansen 
 
Zaterdag 20 januari 
3e Zondag door het jaar 
19.00 uur Eucharistieviering 
m.m.v. het dames-en herenkoor 
Pastor C. Pikkemaat 
 
Woensdag 24 januari 
18.30 uur Eucharistieviering 
Pastoor J. Jansen 

Vieringen  
Wilt u de vieringen beluisteren, dit kan via kerkomroep.nl.  
Ga naar www.kerkomroep.nl vul in bij vind uw kerk: Delden, R.K. parochie H. 
Blasius en ’live’ of ’luisteren’ aanklikken. 
Elke woensdagavond is er om 18.30 uur een doordeweekse Eucharistieviering 
te beluisteren via de kerkomroep (zie boven). 
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Lutherse diensten 
In de Lebuïnuskapel aan de Dorpsmatenstraat 40 te Hengelo, elke eerste zondag van de maand om 10.30 uur.  
 
3 december 2023  ds. F. Wiersma 
8 januari 2024  

file:///C:/Users/Gebruiker/Documents/1 In welke plaats is dit.docx
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Zondag 3 december 
1e advent 
10.00 uur : ds. D .Juijn 
Kindernevendienst 
Eerste collecte: Project Diaconie 
Tweede collecte: Kerk 
 
Zondag 10 december 
2e advent 
10.00 uur : ds. D. Juijn 
Kindernevendienst 
Eerste collecte: Diaconie 
Tweede collecte: Kerk 
 
Zondag 17 december 
3e advent 
10.00 uur : ds. H. Hinkamp 
Kindernevendienst 
Eerste collecte: Project Diaconie 
Tweede collecte: Kerk 
 
 
 
 
 

Zondag 24 december 
4e advent 
10.00 uur : ds. D. Juijn 
Kindernevendienst 
Eerste collecte: KIA Kinderen in de knel 
Tweede collecte: Kerk 
 
Zondag 24 december 
19.00 uur : Kindernevendienst 
Musical 
Collecte: KIA Kinderen in de knel  
 
Zondag 24 december 
Kerstnachtdienst 
23.00 uur : ds. D. Juijn 
Eerste collecte: KIA Kinderen in de knel  
Tweede collecte: Kerk 
 
Maandag 25 december 
1e Kerstdag 
10.00 uur : ds. D. Juijn 
Kindernevendienst 
Oppasdienst 
Eerste collecte: KIA Kinderen in de knel  
Tweede collecte: Kerk 
 
Zondag 31 december 
Oudjaar 
10.00 uur : ds. D. Juijn 
Kindernevendienst 
Eerste collecte: Diaconie 
Tweede collecte: Kerk 
 
 
 
 
 

Zondag 7 januari 2024 
10.00 uur : ds. H. Wachtmeester 
Kindernevendienst 
Eerste collecte: Project Diaconie 
Tweede collecte: Kerk 
 
Zondag 14 januari 2024 
10.00 uur : ds. D. Juijn 
Kindernevendienst 
Eerste collecte: Diaconie 
Tweede collecte: Kerk 
 
Zondag 21 januari 2024 
10.00 uur : ds. H. van Dijk 
Kindernevendienst 
Eerste collecte: Diaconie 
Tweede collecte: Kerk 
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Oecumenisch 
avondgebed  

Elke 1e donderdagavond van de maand zal om 19.00 uur 
in de kapel van verpleeghuis St. Elisabeth het 
Oecumenisch avondgebed plaats vinden.  
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Op dit moment is 
de gemeenschap 
Twickel locatie 
Delden gesloten 
voor diensten. 
De locatie aan de 
Emmastraat 
wordt 
momenteel 
gebruikt voor 
Oekraïense 
vluchtelingen. 
 
locatie Delden, 

Emmastraat 9, 7491 EH, Email: twickel@apgen.nl, 
Website: www.apgen.nl/twickel,  
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In de Heer zijn overleden 
Gerard ter Horst - 20 sept. - 79 jaar - Muldersweg 24 - w.v. M. Steinmeijer 
Willem ter Braak - 1 okt. - 81 jaar - Elisabeth - w.v. M. Lentelink 
Rie van het Reve - 18 okt. - 96 jaar - Elisabeth - w.v. J. Kreuwel 
Ans Spanjer - 22 okt. - 77 jaar - Langestraat - w.v. J. Boensma 
Martin Escher - 9 nov. - 51 jaar - Hengelo - e.v. J. Meinster 
 
KIND LATEN DOPEN? 
Aanmelden bij het pastoraal secretariaat van de H. Geest parochie te Hengelo 
 
Allerzielen 
Op 2 november is in onze geloofsgemeenschap Allerzielen op indrukwekkende 
wijze gevierd. 
Het was zinvol. Het 
was goed. Zowel de 
viering in de kerk als 
de herdenking op 
het kerkhof waren 
keurig verzorgd. Het 
kerkhof zag er weer 
goed onderhouden 
uit. 
Complimenten voor 
eenieder die heeft 
meegeholpen. 
Hartelijk bedankt. 
 
 
 
 

150 Jaar H. Blasiuskerk Delden 
Eucharistieviering 
Op 31 juli 2023 was het 150 
jaar geleden dat de H. 
Blasiuskerk in Delden door 
aartsbisschop Monseigneur 
A.I. Schaepman werd 
geconsacreerd. Op zondag 5 
november is dit jubileum 
gevierd. De kerk was 
hiervoor zowel binnen als 
buiten prachtig versierd. 
‘s Morgens was er een 
feestelijke 
Eucharistieviering waarin 
Monseigneur Mr. Drs. Th. 
C.M. Hoogenboom 
(hulpbisschop van het 
Aartsbisdom Utrecht) 
voorging. Pastoor Jansen, 
oud-pastoors Oortman, 
Huisman, Kortstee en pater 
van der Vegt waren 
concelebrant. Het dames- 
en herenkoor van de H. 
Blasiuskerk Delden, 

HEILIGE BLASIUS 

Bereikbaarheid pastorale team  
Heilige Geest parochie: 
 
J. Jansen,  
pastoor (liturgie) 
telefoon 06 - 46 90 72 33  
e-mail: j.jansen@rktwentezuid.nl 
 
Drs. mw. A. Zoet, 
pastoraal werker 
telefoon 06 - 27 12 46 95  
e-mail: annettezoet@gmail.com 
 
Pastorale nood: 
Mocht U pastorale hulp nodig hebben dan 
kunt u bellen met: Pastoor J. Jansen, 
telefoon 06 - 46 90 72 33 (Pastoor J. 
Jansen is op de maandag vrij) Pastoraal 
werker mw. A. Zoet,  
telefoon 06 - 27 12 46 95 ( mw. A. Zoet is 
vrijdag vrij). 
 
Bankrelaties: 
Geloofsgemeenschap Delden 
 NL24 RABO 0313 3020 57 
Kerkbalans  
 NL38 RABO 0313 3074 31 
 
Verliezen-verwerken: 
Indien u in uw omgeving te maken hebt 
of hebt gehad met het verlies van een 
naaste en behoefte voelt om daar met 
iemand over te praten, kunt u contact 
opnemen met de werkgroep Verliezen 
Verwerken, via Ans ter Morsche,  
telefoon 06 - 16 12 75 39  
 

Administratie: 
Langestraat 78, 7491 AJ Delden.  
Geopend dinsdag- en vrijdagmorgen  
van 09.00 uur tot 12.00 uur.  
telefoon 074 - 376 12 01 
e-mail: delden@heiligegeestparochie.nl 
 
Secretariaat pastoraal team: 
Langestraat 78, 7491 AJ Delden  
e-mail: contact@pastoraalteam.nl  
 
Website: 
www.heiligegeestparochie.nl/
delden 

 

Allerzielen 

Monseigneur Mr. Drs. Th. C. M. Hoogenboom 
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 HEILIGE BLASIUS 

ondersteund door een strijkersensemble, zorgde voor de 
muzikale ondersteuning. Gezongen werd de mis van 
Mozart. Ook het Blasiuslied werd ten gehore gebracht.  
Het was een bijzondere en mooie viering, waarbij veel 
mensen, ook vanuit de andere geloofsgemeenschappen 
van de H. Geestparochie aanwezig waren. 
Na de viering was er voor eenieder koffie/thee met de 
‘beroemde’ Blasiussprits van bakker Meen. 
 
Guus Dijkman onderscheiden 
Aan het einde van de eucharistieviering kreeg Guus 
Dijkman een koninklijke onderscheiding voor haar vele 
verdiensten voor de samenleving en in het bijzonder voor 
de geloofsgemeenschap H. Blasius in Delden en de KBO 
Delden. 
In haar hartverwarmende toespraak onderstreepte 
burgemeester Nauta dit.  
Zij noemde Guus Dijkman een uiterst bevlogen en 
gewaardeerd lid van de katholieke geloofsgemeenschap in 
Delden. Zo richtte ze zich aanvankelijk op de jongeren die 
zich voorbereidden op het Heilige Vormsel. Later 
coördineerde zij als wijkhoofd de taken voor de 
verschillende contactpersonen in de Deldense wijken die 
bij geboortes en vieringen, maar ook bij ziekte en 
overlijden, naar hun mede-kerkleden omkeken. 
Nauta: ‘Sinds 2000 bent u coördinator van de werkgroep 
Avondwakes en Uitvaarten en fungeert u zelf ook als 
voorganger bij deze diensten, evenals bij woord- en 
communievieringen. Als lector in de eucharistievieringen 
verzorgt u de lezingen. U bent energiek en een echte 
doorzetter. U laat zich niet snel uit het veld slaan en ziet 
altijd nieuwe mogelijkheden en oplossingen. U inspireert 
uw mede-vrijwilligers en heeft een grote kennis over de 
geloofsaangelegenheden en u brengt uw kennis met 
passie over op anderen.’ 
Het kerkbestuur schreef: ‘Ze is een ware baken en bron 
van rust, warmte, liefdevolle aandacht en een luisterend 
oor’. Nauta: ‘Nabestaanden van overleden parochianen 
ervaren u als een heel prettig contactpersoon vanuit de 
kerk. Iemand die de gevoelens van de nabestaanden 
krachtig verwoordt in de afscheidsvieringen en daarbij ook 

ruimte biedt voor 
eigen initiatieven 
om een waardig en 
passend afscheid te 
verzorgen.’ 
‘Gedurende vijftien 
jaar gaf u ook 
leiding gegeven aan 
de Katholieke 
Ouderenbond 
Delden. U was een 
prettige voorzitter 
die ook hier 
anderen wist te 
enthousiasmeren en 

stimuleren. Met ook hier een goed oog voor uw 
medemens. U wordt gewaardeerd om uw 
doortastendheid, uw besluitvaardigheid en de talrijke 
initiatieven die u genomen heeft. Wat meer in het 
verleden heeft u zich als vrijwilliger verbonden aan de 
(katholieke) school voor voortgezet onderwijs in Delden. 
Allerhande secretariële en administratieve taken heeft u 
3,5 jaar onbezoldigd verricht. Daarna werd u een 
dienstverband aangeboden en nam u als vrijwilliger zitting 
in de Medezeggenschapsraad van de school.’ 
Hierna werd Guus de medaille behorend bij de orde van 
Oranje-Nassau opgespeld door burgemeester Nauta. 
 
Concert 
’s Middags was er een muzikaal programma in de vorm 
van een concert. Hieraan deden diverse koren/
instrumentalisten uit alle geloofsgemeenschappen van de 
H. Geestparochie mee; koor In Between uit Goor, dames- 
herenkoor H. Blasius Delden, koor Cantu uit Delden en 
Hengevelde, en koor Spirit uit Beckum en Sint 
Isidorushoeve.  
Koorschool Lambertus Hengelo en de trompettist 
Sebastiaan Haverkate verzorgden ook een optreden. 
Koren, orgel, trompet en andere begeleidende 
muziekinstrumenten zorgden voor een oogstrelende 
ervaring. Achter in de kerk was er gelegenheid om onder 
het genot van een drankje na te praten over het concert. 
Dit was een mooie afsluiting van een gedenkwaardige dag.  
 
Bedankt 
De locatieraad wil iedereen bedanken die op welke wijze 
dan ook heeft geholpen om deze dag tot een 
gedenkwaardige dag te maken. De locatieraad wil bij deze 
ook de mensen bedanken die middels de kerkcollecte en 
de vrije gift na afloop van het concert bijgedragen hebben 
aan deze dag. 
 

Adventsactie 2023: Onderwijs voor kinderen in 
baksteenfabrieken in India. 
Ieder kind heeft recht op een gezond leven, op een 
opleiding en bescherming. Het klinkt vanzelfsprekend, 
maar toch zijn er tientallen miljoenen kinderen die niet of 
nauwelijks naar school gaan. In plaats van onbezorgd te 
spelen en te leren, maken ze lange dagen om wat geld te 
verdienen. Vaak onder gevaarlijke en ongezonde 
omstandigheden. 
Dit jaar besteedt de Adventsactie daarom extra aandacht 
aan het belangrijke onderwerp kinderarbeid, omdat ieder 
kind recht heeft om kind te zijn. Ons project is dit jaar 
gericht op de kinderen in de baksteenfabrieken in India. 
 

Guus Dijkman ontvangt  
onderscheiding 
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Wij kunnen deze actie van harte bij u aanbevelen en 
hopen ook dit jaar weer op uw steun te mogen rekenen.  
Uw bijdrage kunt u tot en met tweede Kerstdag 
deponeren in de offerblokken in de kerk of overmaken 
op rekeningnummer NL 46 RABO 0313 3638 38 ten 
name van de R.K. Heilige Geestparochie.  

Na de viering van zondag 17 december 9.30 uur krijgt u 
de gelegenheid om producten, verkregen door eerlijke 
handel, van de Wereldwinkel te kopen. 
 
Hartelijk dank namens de Missie- Ontwikkeling- en 
Vredesgroep! 
 
Popkoor Delcore in de Nieuwe Blasius 

Dinsdag 26 december, op Tweede Kerstdag, zal Popkoor 
Delcore uit Delden, actuele en stemmige (pop) 
Kerstliederen ten gehore brengen in de Heilige 
Blasiuskerk in Delden.  
Dirigent en pianiste Janneke Sapthu zal ons begeleiden 
wanneer wij onze versie laten horen van onder andere 
Stille Nacht en Mary did you know, maar ook het 
bekende Christmas time en Happy X - mas War is Over. 
Ook zullen we als koor bij enkele nummers een 
ondersteunende functie hebben voor onze solisten. 
Wij zien u graag om 14:30 uur in de Heilige Blasius om u 
te laten verrassen door de klanken van Delcore. 
Uiteraard ook een mooie gelegenheid om de fantastische 
grote kerststal, die met veel zorg door vrijwilligers is 
geplaatst, te bekijken. Na een korte onderbreking zullen 
we rond 15:15 uur het concert continueren. 
Graag nodigen we belangstellende zangers en 
zangeressen uit om een proefrepetitie mee te maken op 
de dinsdagavond. We oefenen van 19:45 tot 21:45 in de 
Driekoningen kapel in de Wieken.  

Popkoor Delcore 

Wat is er aan de hand? 
In de Indiase deelstaat West Bengalen rond de kuststad 
Diamond Harbour, is een groot aantal baksteenfabrieken 
gevestigd. Het bakken van stenen is seizoensarbeid, die 
vooral wordt uitgevoerd door migranten van het 
platteland. Hele gezinnen trekken naar dit gebied en 
leven in hutjes rond de steenovens, zonder sanitaire 
voorzieningen en water. Twintig procent van de 
arbeiders bestaat uit kinderen van meestal vanaf vijf- of 
zesjarige leeftijd. Ze werken zeven dagen per week, tot 
wel negen tot tien uur per dag. Het is erg ongezond 
werk, want de ovens verspreiden fijne stofdeeltjes, die 
longziekten veroorzaken. Veel kinderen lijden aan 
bloedarmoede, gehoor- en oogziektes, eczeem en 
geelzucht. Voor medische zorg zijn ze aangewezen op 
ongeschoolde lokale hulp. Overheidsprogramma’s voor 
ontwikkeling, zorg en onderwijs bereiken dit gebied niet 
en kinderen gaan dus ook niet naar school. 
 
Wat willen we bereiken? 
Op langere termijn streeft onze lokale partnerorganisatie 
naar het afschaffen van deze kinderarbeid. Alle kinderen 
moeten gezond en goed gevoed zijn en goed worden 
verzorgd. Tenminste 80% van de tieners moet dan 
behoorlijk kunnen lezen, schrijven en rekenen. We 
vinden het belangrijk kinderen en ouders bewust te 
maken van het belang van onderwijs. 
 
Hoe doen we dat? 
Voor dit project worden tussen de steenbakkerijen, vijf 
crèches en vijf basisscholen opgezet voor elk 125 
kinderen. Alle kinderen van 0-10 jaar krijgen naast 
begeleiding en onderwijs ook gezonde voeding, zoals 
melk, brood en fruit. We zorgen dat alle kinderen 
kosteloos een gezondheidsonderzoek ondergaan en dat 
ziekten worden behandeld. Tevens ontvangen de 
crèches en scholen sport- en speelmaterialen en worden 
er onderwijstoetsen en examens afgenomen.  
 

Kinderen in de klas in India 
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 PROTESTANTSE GEMEENTE 

Predikant: 
Ds. Dick Juijn 
Kerkplein 1, 7491 BM Delden 
telefoon 06 - 15 88 31 26 
e-mail: dickjuijn@planet.nl 
 
Coördinator voor vrijwillige kosters 
Mw. Wiarda Heerze 
telefoon 06 - 53 56 96 49 
e-mail: wiardaheerze@hotmail.com 
 
Vertrouwenspersoon 
Dhr. Oebele Dijkstra 
telefoon 074 - 376 22 02 
e-mail: oebele@odijkstra.nl  
 
Kerkelijk Bureau: 
Kerkstraat 6 (De Voorhof) 
telefoon 074 - 376 23 69 
Open dinsdag 09.00 uur - 11.30 uur 
e-mail: k.b.delden@hetnet.nl 
 
Correspondentieadres: 
Protestantse Gemeente Delden  
Kerkstraat 6, 7491 BL Delden 
telefoon 06 - 14 15 44 15 
e-mail: scribapgdelden@gmail.com 
 
Bankrelaties:  
Diaconie 
 NL08 RABO 0313 3066 13 
College van kerkrentmeesters 
 NL96 RABO 0313 3773 91 
St. Vrienden van De Oude Kerk 
 NL18 RABO 0313 3221 47 
Vrijwillige bijdrage 
 NL48 RABO 0373 7176 87 
 
Beluisteren kerkdiensten:  
via internet: ww.kerkdienstgemist.nl  
Overijssel, Delden.  
Ook te beluisteren: Kerkdiensten van 
afgelopen maanden 
Begrafenisdiensten.  
 
Website:  
www.pgdelden.nl 

 
IN MEMORIAM: Arend Jan Hendrik ter Keurs 
Een statig iemand, met een 
veelzeggende blik en een hart van goud. 
Iemand die respect afdwong, door zijn 
voorkomen, maar meer nog door zijn 
woorden, zijn meelevendheid, zijn 
bezorgdheid soms ook. Zo herinneren 
velen zich Jan ter Keurs. Hij overleed, na 
een korte periode van leven tussen hoop 
en vrees, op zondag 17 september 2023. 
Hij woonde aan de Noordwal en werd 80 
jaar. 
Geboren op de boerderij aan de 
Spiekerweg, had Jan best graag boer 
willen worden, maar als tweede zoon 
ging hem dat aan zijn neus voorbij, al gaf 
Jan ruiterlijk toe dat deze taak zijn broer 
meer op het lijf was geschreven. Toen hij 
Ineke leerde kennen en met haar 
trouwde, trokken zij in, in de boerderij ’t 
Genseler aan de Loofrietweg. Jan werd 
daar ervaren als een lot uit de loterij, 
gezien zijn grote zorg voor zijn schoonmoeder. 
Naast zijn werk voor de Rabobank, druk met hypotheken, heeft Jan zijn handen 
ook laten wapperen o.a. bij de buurtvereniging, de Ranninkschool, rond de Jan 
Lucaskamp, de ruitervereniging en ook de Oude Blasius heeft op veel plekken 
de handen en de energie van Jan gevoeld.  
Jan stond centraal in het gezin, er werd tegen hem opgekeken, en Jan keek wat 
omlaag, maar niet vanuit een overheersend perspectief, maar vanuit een 
waarderende houding. Jan waardeerde jou, ook als je andere wegen ging dan 
hij wellicht zou wensen. 
Op zaterdag 23 september hebben we in de Oude Blasius de dankdienst 
gehouden. De kerk die voor Jan altijd van grote betekenis geweest, waar hij 
zich volop voor heeft ingezet, o.a. als kerkrentmeester, maar de laatste 12 jaar 
als naaste buurman en de laatste 3 jaar ook als sleuteladres. We lazen het 
verhaal uit Johannes over de vele woningen in de hemel en waren ervan 
overtuigd dat Jan zeker een hypotheek voor 1 woning heeft gekregen. In dat 
vertrouwen is Jan in Usselo gecremeerd. 
 
Ds. Dick Juijn 
 
IN MEMORIAM:  
Herman Arend Marinus ten Hove 
“Een bijzonder mens is heengegaan.” De 
tekst boven aan de rouwbrief die kort 
maar krachtig verwoordt hoe de kring 
van mensen om hem heen zijn 
aanwezigheid hebben ervaren. Op 
zondag 5 november 2023 overleed 
Herman ten Hove. Hij werd 78 jaar en 
woonde aan de Noordmolen in Ambt-
Delden. 
De boerderij ligt wat verscholen, het is 
op die plek waar Herman werd geboren 
en ook heel zijn leven heeft gewoond. Hij 
kende ieder paadje op Twickel, maar 

Jan ter Keurs 

Herman ten Hove 
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toch waren er weinig mensen die Herman kenden, die 
hem misschien weleens hebben gezien of gesproken, 
maar om toegelaten te worden tot zijn leven moest je van 
goeden huize komen. Herman leefde heel solitair in zijn 
boerderij, zonder elektriciteit en zonder sanitaire 
voorzieningen. Zijn dieren (koeien, kippen, ganzen en 
honden) hadden een geweldig leven bij hem. De koeien 
liepen op de deel, en in de winter warmde Herman zich 
aan hen. De noabers en enkele vrienden hadden een 
speciale plek in het leven van Herman. Het was altijd een 
genot even bij Herman op bezoek te gaan en samen met 
hem bijvoorbeeld hout te hakken. Ook kleinkinderen van 
de noabers genoten van een bezoek aan Herman.  
Herman was een duidelijk persoon, die gevochten heeft 
om zo lang mogelijk in zijn boerderij te kunnen blijven 
wonen. Uiteindelijk is hij gestorven in het verpleeghuis in 
Delden.  
Op vrijdag 10 november hebben we in de Oude Blasius 
afscheid van Herman genomen in de kring van vooral de 
noabers, die ook zijn leven in herinnering namen. Herman 
geloofde in de kracht van de natuur. Hij wist ook heel 
goed dat als een dier gaat sterven, dat die dan vaak een 
eenzaam plekje zoekt. Om in stilte daar de laatste 
momenten door te brengen. Zo kroop Herman onder de 
vleugels van God. In dat vertrouwen hebben we hem 
begraven naast zijn broer en zijn ouders op de Algemene 
Begraafplaats. 
 
Ds. Dick Juijn 
 
IN MEMORIAM: Jan ten Pierik 

En zo kan het leven 
ineens een heel 
andere wending 
nemen. Nooit ziek, 
nooit bij een arts 
geweest en dan in 
een fractie van een 
seconde is je leven 
voorbij.  
Op 9 november 
2023 overleed Jan 
ten Pierik. Samen 
met Jacqueline 
woonde hij op Erve 
Groot Rouweler aan 
de Welbergsweg in 
Deldenerbroek. Jan 
werd 74 jaar. 
Al aan het begin van 

zijn leven was het duidelijk dat Jan in de toekomst de 
boerderij zou gaan runnen. Hij volgde de katholieke 
landbouwschool in Delden en bracht al op jonge leeftijd 
thuis het daar geleerde in praktijk. Meewerken was het 
devies in het gezin en Jan vond het heerlijk. Zo heeft dit 
bedrijf ook alle jaren zelfvoorzienend kunnen bestaan.  

Erve Groot Rouweler is altijd een open huis geweest, ook 
na het huwelijk van Jan met Jacqueline en de geboorte 
van Gert-Jan en Maaike. Jan was heel tevreden met alles 
wat hem op het pad kwam, maar hij was wel constant 
bezig met de boerderij. Dat zal ook de reden zijn dat Jan 
geen tijd voor hobby’s had, maar hij was bijvoorbeeld wel 
zeer geïnteresseerd in nieuwe mogelijkheden voor het 
boerenleven, zoals het melken met een robot. Jan vond 
dat fantastisch en heeft tot op het laatst ook de zorg voor 
het onderhoud van die robots gehad. Tegelijk een 
mobieltje, daar kon hij niet mee overweg en wilde hij ook 
geen tijd aan besteden. Hij ging liever naar mensen toe en 
dan ook nooit op afspraak, altijd spontaan, en andersom 
kon het ook.  
Op vrijdag 17 november hebben we in het crematorium 
van Borne afscheid van Jan genomen met een dienst 
waarin de dankbaarheid centraal stond. We lazen Psalm 
23. En zoals Jan in zijn leven zijn gelaat naar ieder mens 
keerde, zo zegt de Psalm dat God een Herder is en Zijn 
gelaat naar ieder mens keert, in leven en in sterven. Een 
veilig thuis. En daar geloofde Jan in. In dat vertrouwen 
hebben we met verdriet maar ook in grote dankbaarheid 
hem losgelaten. 
 
Ds. Dick Juijn 
 
Bij het overlijden van Ada Bruijnes-Boerema 
Het was een lange reis die Ada moest gaan, en op het 
laatst heel zwaar. Op dinsdag 14 november heeft Ada, 
omringd door Maarten en haar kinderen, het tijdelijke 
voor het eeuwige verruild. Enkele dagen daarvoor, op 10 
november, vierde ze haar 63e verjaardag, ook in de kring 
van de mensen die haar lief waren. 
Geboren in Soest, heeft Ada, later met Maarten op heel 
wat plaatsen gewoond, de laatste pakweg 10 jaar in 
Delden, en samen hebben ze ook vele reizen gemaakt om 
het evangelie te 
brengen op al die 
plaatsen waar 
mensen er naar 
verlangen. En het 
geloof in Jezus 
Christus delen ze 
graag met iedereen, 
maar ook met de 
mensen in de plaats 
waar ze wonen. Zo 
werden Ada en 
Maarten lid van 
onze gemeente en 
heeft Ada zich volop 
ingezet voor o.a, de 
kindernevendienst, 
iets waar ze met 

PROTESTANTSE GEMEENTE 

Jan ten Pierik 

Ada Bruijnes-Boerema 
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Eerste Kerstdag op het rooster. Maar wat zag Johannes 
eigenlijk in Jezus? 
Dan vieren we op zondag 31 december Oudejaarsdag en 
dat doen we in de dienst op zondagmorgen. Afgelopen 
jaar heb ik wat hartproblemen gehad en de arts drukte me 
op het hart: zorg goed voor je hart. Dat past bij wat in 
Spreuken zo mooi staat: alles waarover je waakt, waak 
vooral over je hart, want dat is de bron van je leven. Wijze 
woorden, op deze laatste dag denken we erover na aan de 
hand van Prediker 2, 2-11. 
Op zondag 7 januari 2024, de eerste dienst in het nieuwe 
jaar klinkt het bekende verhaal van de Driekoningen. 
Zondag 14 januari lezen we het verhaal van de bruiloft te 
Kana. We weten wat het betekent als de wijn op is, de 
sprankeling over, het feest van het leven, de fut is eruit. 
Dat ondervond ook Johannes, voordat hij Jezus leerde 
kennen en bekeerd raakte. Hoe is het met de fut van ons 
leven? We staan er bij stil aan de hand van Johannes 2, 1-
11. 
Op zondag 21 januari lezen we uit Marcus 1, 14-20. 
 
Preeknabespreking 
Ook in de komende tijd wil ik de gelegenheid geven om na 
te spreken over de dienst van de voorafgaande zondag. 
Dat levert in de regel een goede en interessante discussie 
op. De komende periode is daarvoor de gelegenheid op 
maandag 11 december en op maandag 15 januari. We 
beginnen om 10.00 uur in de Voorhof en tot uiterlijk 11.00 
uur. De koffie staat klaar. 
 
Het gaat helaas erg goed met de Voedselbank 
… en daarom zullen we evenals vorig jaar opnieuw een 
actiemoment voor de Voedselbank houden. Immers het 
aantal mensen dat gebruik maakt van de Voedselbank 
stijgt nog steeds en het aanbod van producten is minder 
geworden omdat de prijzen afgelopen jaren flink gestegen 
zijn. Gelukkig worden er regelmatig producten gedoneerd 
in de mand in de toren. Nu wil de diaconie in de week 
voor Kerst een aantal volle kratten met levensmiddelen 
(voor mens en dier!) naar de Voedselbank brengen, zodat 
heel wat armere gezinnen iets meer op tafel hebben 
tijdens de feestdagen. We nodigen iedereen uit om 
houdbare producten te brengen op zaterdag 16 december 
tussen 10 uur en 14 uur in de kerk. Ook kerstpakketten 
zijn meer dan welkom. Vorig jaar zijn er velen gebracht en 
die waren een grote verrassing voor de gezinnen. In de 
week voor Kerst zullen we de volle kratten naar het depot 
brengen van de Voedselbank Hof van Twente (in Goor). 
 
(Stof)fig 
Er is de laatste weken heel wat stof opgewaaid in de Oude 
Blasius. Gaten zijn geboord, sleuven gegraven, en ja 
enkele doden die in de kerk begraven liggen, zijn in hun 
rust gestoord, maar het is er dan toch van gekomen: een 
hele nieuwe installatie voor geluid en schermen om de 
dienst op te projecteren. Toen ik in 2012 in Velp begon, 

hart en ziel zich aan gaf en de kinderen hingen aan haar 
lippen. 
Heel wat mensen wisten van horen zeggen dat Ada ziek 
was, maar eigenlijk kwam je Ada nooit ziek tegen. Bij haar 
op bezoek komen omdat ze ziek was, dat wilde ze niet, dat 
was iets wat ze vooral privé wilde delen met Maarten en 
de kinderen. Maar ze gaf wel vaak een inkijkje, ook in haar 
situatie, middels de rondzendbrieven die ze maandelijks 
verstuurde. De afgelopen maanden, toen haar situatie 
steeds meer verslechterde, werd er iedere dag voor Ada 
wel een kaarsje ontstoken in de toren van de Oude 
Blasius. 
Op zaterdag 18 november is het leven van Ada gevierd op 
de ‘Kroeze Danne” en daarna begraven, neergelegd in de 
armen van God op wie zij zo vertrouwde. 
 
Ds. Dick Juijn 
 
Bij de diensten 
Met de Advent begint een nieuw kerkelijk jaar, en de start 
is op zondag 3 december, rond het thema: Verlangen, ik 
mis je! Wat we in de Adventstijd hopen is dat de Heilige 
Geest onze somberheid wegtikt en ons verlangen wakker 
tikt. We lezen vanmorgen heel poëtische woorden van 
Jesaja (9, 1-6). Woorden waarmee hij het verlangen 
probeert te wekken in de harten van de mensen, want 
Jesaja weet dat het verlangen de weerkaatsing is van God 
in onze ziel. 
Op zondag 10 december denken we aan de hand van 
Lucas 1, 39-56 na over: Geloof kan niet zonder dwaasheid! 
In het Magnificat horen we niet zozeer de dromen en 
denkbeelden van Maria, maar meer de dromen en 
denkbeelden van Jezus zelf. De lofzang van Maria, een 
dwaas lied dat het dwaze leven van Jezus weerspiegelt. En 
toch, dit dwaze leven van Jezus dat niet miljoenen maar 
miljarden mensen heeft geraakt en richting gewezen. Tot 
vandaag de dag. 
Dan zal op zondag 17 december ds. Hans Hinkamp uit 
Lichtenvoorde onze gastpredikant zijn. Zelf mag ik invallen 
in de vacante gemeente van Denekamp en daar het 
Avondmaal vieren. 
Zondag 24 december zal een drukke dag worden. Om 
10.00 uur vieren we de vierde zondag van de Advent. 
Deze dienst zal wat korter zijn dan u gewend bent. Een 
korte meditatie over 2 Samuel 7 rond de vraag: Kan ik mij 
schamen voor God? 
Om 19.30 uur begint de Kerstavond met een sterrenshow 
door de kinderen van de Kleine Blasius. Om 23.00 uur is 
dit jaar de Kerstnachtdienst, die we weer zullen invullen 
als voorgaande jaren, een dienst met veel samen zingen, 
en dit jaar meer bekende Kerstliederen! 
Op maandag 25 december vieren we Eerste Kerstdag. 
Deze morgen klinkt het kerstevangelie volgens Johannes 
1, 1 – 14. Dat is een totaal ander verhaal dan we bij 
Matteus en Lucas zien. Ieder jaar staat deze lezing op 

PROTESTANTSE GEMEENTE 
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was men er daar net mee begonnen. Dat was toen erg 
wennen en dat zal hier straks niet anders zijn. Maar uit 
ervaring kan ik zeggen: het went snel en na verloop van 
tijd wil je niet anders. Als ik op zondag elders preek, er is 
geen kerk meer zonder de orde van dienst op 
beeldschermen. Een gast op een zondagmorgen in onze 
kerk vertelde na afloop dat hij de inhoud van onze 
eredienst verfrissend vond maar de entourage wat stoffig. 
Dat is natuurlijk maar één mening, maar ik hoop wel dat 
de nieuwe mogelijkheden van beeld en geluid extra 
verfrissing zullen brengen in onze diensten. 
 
Bevestiging ds. Carmian Verrips in Kloosterhaar-Sibculo  
Op zondag 29 oktober werd ons oud-gemeentelid, ds. 
Carmian Verrips, in een kerkdienst verbonden aan de 
Protestantse Gemeente Sibculo-Kloosterhaar. Zij is daar 
voor 50% aangesteld en zal voor de overige 50% 
werkzaam blijven in de Gereformeerde Kerk van 

Vriezenveen. Samen met haar man Kees woont Carmian 
nu in Vriezenveen. Het was goed te zien hoeveel mensen, 
zelfs nog uit haar oude katholieke parochies van Didam en 
Zevenaar, hebben meegeleefd. Ook een mijlpaal is dat 
Carmian de eerste vrouwelijke predikant is in deze 
gemeente. We wensen haar veel arbeidsvreugde toe in 
deze streek. En over de streek gesproken… 
 
… God schiep Twente 
Aan het begin van de bevestigingsdienst heb ik de mensen 
in de volle Frederikskerk in Kloosterhaar een geheimpje 
verteld. Een geheimpje dat niet eens alle Twentenaren 
kennen. Maar zoals u weet, er staat in de Bijbel, dat 
bekend is dat God in 6 dagen de hemel en de aarde schiep 
en de dieren en de mensen enzovoorts. En op de 7de dag 
rustte Hij. Maar wat niet in de Bijbel staat, en dat weten 
de Twentenaren wel, dat God daarna nog een hele week 
gewerkt heeft, en dat God die hele week besteed heeft 
aan het maken van Twente. Een hele week. En daarom is 
Twente zo’n mooie omgeving geworden. 
 
Advent 
Pas vond ik een mooie adventsdefinitie van geloof: 
‘Geloven is het onzekere bekleden met hoop.’ (anoniem). 
Ik wens u en jullie alvast een mooie Advents- en Kersttijd 
toe en een wonderlijk 2024. 
 
Ds. Dick Juijn 
 
Kerstattentie voor de 80 - plussers 
Onze oudere gemeenteleden willen wij graag met Kerst 
een kleine kerstattentie laten bezorgen.  
Op zaterdag 16 december a.s. van 14.00 – 16.00 uur 
zullen deze, met alle adressen, klaarliggen in De Voorhof.  
Zondag 17 december na de dienst zal er nog een 
gelegenheid zijn om de overgebleven enveloppen met 
adressen op te halen. Op beide tijdstippen zal er iemand 
van de diaconie aanwezig zijn voor eventuele vragen. 
We zouden het heel erg op prijs stellen indien jullie ons 
willen helpen met bezorgen.  
 
Namens de diaconie 
Mineke Boerman 
 
Uit het College van Kerkrentmeesters 
Het College van Kerkrentmeesters heeft in zijn 
vergadering van 31 oktober 2023 de volgende 
taakverdeling vastgesteld: 
Erik Versteege   

Voorzitter, lid moderamen, lid kerkenraad en 
vermogensbeheer 

Jan Bouke Zijlstra  
Secretaris, pachtbeleid en beheer orgel 

Henk Pasman   
Penningmeester 

 

‘stoffig’ 

Bevestiging ds. Carmian Verrips in Kloosterhaar-Sibculo  
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Job Dekens   
Verhuur en kerkbalans 

Frits de Groot   
Audio en video, personeelsaangelegenheden, lokaal 
beheer LPR, contactpersoon kerkelijk bureau en lid 
kerkenraad 

Anne Ravenshorst  
onderhoud en beheer gebouwen 

 
Daarnaast is in het college afgesproken om op korte 
termijn te onderzoeken of een tijdelijke verhuur of 
antikraak van de pastorie mogelijk is. Het gebruik van de 
pastorie moet passen in het nog op te stellen beleidsplan. 
Het college wil hier niet op vooruitlopen door nu 
onomkeerbare beslissingen te nemen. 
 
Dringend gevraagd: koffiezetters! 
Om allerlei reden vallen ieder jaar mensen uit voor het 
koffiezetten na de kerkdienst. 
Telkens twee personen hebben samen dienst. Om vast te 
kunnen houden aan max. 2 keer per jaar dienst worden 
dringend nieuwe personen/stellen gevraagd. Alles is 
voorhanden in het keukentje in de kerk met duidelijke 
instructie en afgepaste hoeveelheid koffie. 
Tijdbesteding: ongeveer 35 minuten voorafgaand aan de 
dienst en na de dienst koffie inschenken, afwassen en 
opruimen. Het is bovendien heel gezellig! 
Voor verdere informatie/opgave:  
Hein ter Weele   
telefoon 06 - 20 48 69 47 / h.terweele@outlook.com  

SPELREGELS 

Licht 
Hanna ligt in bed, ze kijkt door het hoge raam naar buiten. Voor de onderste ramen zijn de luiken dicht, maar voor het 
bovenste niet. Soms zie je, als het donker is, een ster, soms een heleboel sterren, of de maan, maar nu zie je niets, het is 
aardedonker. Hanna is vijf. Toen ze nog vier was, was het oorlog en dat was heel naar. Ze was vaak bang en dat voelt ze 
nog steeds, zeker wanneer het zo donker is als nu ... In Hanna zit een bang gevoel, ze voelt het in haar buik, haar armen 
en in haar benen. Daardoor is ze soms verdrietig, zoals nu. In haar ogen prikken de tranen, ze voelt zich zo alleen ... Dan 
gaat zacht de deur open. In de deuropening staat papa Derk met in z'n handen een olielampje. Hanna moet zomaar 
huilen, om Derk die er zomaar is. Derk gaat naast haar zitten en Hanna vertelt over het akelige donker en dat ze bang 
was, en ... 
'Kijk eens naar het olielampje,' zegt Derk, 'Zo'n klein flakkerend lichtje. Het kan helpen om niet meer bang te zijn. Over 
vier weken is het Kerstfeest. Morgen zetten we de adventskandelaar klaar’. Hanna weet het nog van vorig jaar: vier 
kaarsen op een rij, elke zondag komt er een kaars bij en bij iedere kaars komt er meer licht. 
Als alle vier de kaarsen branden, is het bijna Kerstmis: Kerstfeest, feest van Licht. 
 
Johanna Stronks  

Deldens Cadeau 
Een mooi cadeau in december is het boek over de Oude 
Kerk van Delden. 
Deze prachtige kerk, het oudste monument in het 
centrum van onze stad, is hierin uitstekend beschreven. 
Jarenlang heeft de auteur Dick Schuuring alles verzameld 
en uitgezocht met als resultaat een interessant en 
leerzaam boek over de rijke geschiedenis van de 
afgelopen 900 jaar. 
Elk aspect is goed beschreven, van de altaarsteen tot en 
met de zonnepanelen op het dak. 
Zo ook de eeuwenlange relatie Twickel, die voor de kerk 
de hoofdrol vervulde. 
Het boek is te koop voor 17 euro bij Derk Rouwhorst, 
Noorderhagen 56, telefoon 074 - 376 36 00 
 

Deldens Cadeau 

PROTESTANTSE GEMEENTE 



2023-6 KerkenNieuwsDelden | 13 

 APOSTOLISCH GENOOTSCHAP 

Mens zijn 
 

Wekelijkse inspiratie door Ineke Gerritse-Zwart 
7 augustus 2022 

 
Geliefd mens, 
 

Lief en zacht, gevoelig en aandachtig 
een frisse wind, een straaltje zonneschijn 

attent, uit op het goede en waarachtig 
zo moeten mensen zijn 

en natuurlijk lenig en veerkrachtig, 
wars van opsmuk en van schone schijn 

open en oprecht en raadselachtig 
zo moeten mensen zijn 
zo moeten mensen zijn 

een rechte rug, consequent, wilskrachtig 
uit één stuk en zonder water bij de wijn 

(…) 
zo moeten mensen zijn1 

 
De ander ver-dragen 
Het lijkt haast onmogelijk om mens te zijn, zoals in dit lied 
wordt bezongen. En toch kan het, omdat in de mens het 
vermogen aanwezig is om zo te leven. Wat doen we om 
die mogelijkheid in onszelf en bij elkaar aan te raken en te 
voeden? Degene die dit lied zong, vertelde dat er mensen 
nodig zijn aan wie de ander zich kan optrekken. Een 
interessante uitspraak in het licht van onze waardevolle 
traditie om op de eerste zondag van de maand jeugd 
aandacht te schenken. Kinderen die opgroeien in onze 
nabijheid komen met ons woord en gedrag in aanraking. 
Wij zijn vele malen gaan staan bij de doop van een kind, 
waarbij ons de vraag werd gesteld of we wilden bijdragen 
aan een liefdevol en veilig klimaat. Ik heb daar altijd van 
harte ja op gezegd. Toch is het goed om bij tijd en wijle 
zo’n belofte nog eens op te frissen en de vraag te stellen 
of ik een mens ben die de ander kan verdragen. Ver-
dragen. 
 
Optillen en groter maken 
‘Verdragen betekent volgens het woordenboek bestand 
zijn, doorstaan, dulden, harden, uithouden. Die woorden 
hebben voor mij een te zuinige bijsmaak. Ver-dragen is 
optimistischer. Als je iemand ver-draagt wil je diegene 
oppakken, vasthouden en weer neerzetten op een betere 
plek dan waar hij of zij vandaan kwam. Bij de hand nemen. 
Groter maken. Optillen.’2 

 

Echt luisteren 
Naar de ander die vlak naast ons leeft een helpende hand 
uitsteken, is meestal niet zo ingewikkeld. Maar nu naar 
degene die in een totaal andere wereld leeft. Er is daarin 
soms veel wat we niet begrijpen. Wat zou er gebeuren als 
we die andere ander dan tegemoet treden, om uitleg 
vragen en echt gaan luisteren? We kunnen anno nu 
makkelijker communiceren dan ooit, maar verstaan we 
elkaar nog wel? 
 
Kunst van het leven 
Kinderen groeien op en bewandelen hun weg naar 
volwassenheid. Dat is niet altijd een eenvoudige weg, 
helemaal niet in een tijd waarbij buiten- en digitale wereld 
een stevig beroep doen op hun binnenwereld. Het vinden 
van antwoorden op vragen als wie ben ik, wat 
is mijn mening en welke keuzes maak ik, wordt vaak 
overspoeld door een voortdurende informatie- en 
vragenstroom. Hoe waardevol is het dan als zij mensen 
ontmoeten van wie ze de kunst van het leven kunnen 
leren. Een kort gesprek met de deurklink in de hand - bij 
wijze van spreken - kan misschien van levensbelang zijn. 
De oprechte vraag: Hoe gaat het nu écht met je?, kan diep 
raken en ruimte bieden aan een tot dan ingehouden 
stroom van gevoel. En soms kan het opnieuw vertellen 
van een oud verhaal z’n eeuwige kracht bewijzen, omdat 
‘opeens’ de onderliggende waarde tot je doordringt. 
 
Mens zijn 
Zo moeten mensen zijn … U, ik, wij kunnen het! Laten we 
liefdevol en zonder opsmuk of schone schijn aandachtig 
zijn voor de mens in onze omgeving. Dwars door alle 
generaties heen mens en medemens zijn. 
Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles 
volhardt ze.3 
Zó wil ik mens zijn. 
 
Ineke Gerritse-Zwart 
Districtvoorganger Apostolisch Genootschap 
 
1 Vrij naar Jeroen van Merwijk Zo moeten mensen zijn. 

2 Citaat uit artikel van BNNVARA, geschreven door Danielle Braun. 

3 Uit 1 Korintiërs 13. 
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Oecumenisch avondgebed 
Als bestuur van de Raad van Kerken verheugen we ons op een groei van deelname aan het 
Oecumenisch avondgebed.  
Steeds meer mensen vinden het fijn om een half uurtje samen te bidden en te zingen met 
de begeleiding van een dominee of pastor. Herman Rupert begeleidt ons op de piano en zo 
komen we in deze bijeenkomst weer even bij onszelf.  
Op  donderdagavond 7 december zal pastor Gerard Geurts voorgaan in het avondgebed.  
Donderdagavond 4 januari 2024 zal ds. GertJan Lambers Heerspink voorgaan.  
En op  donderdag 1 februari zal ds. Dick Juijn voorgaan.  

Alle bijeenkomsten beginnen om 19.00 uur en duren tot 19.30 uur.  
Het verpleeghuis St. Elisabeth biedt ons de warme ruimte in de kapel aan om hier samen bijeen te komen. Op deze 
manier kunnen ook de eigen bewoners van de Wieken en van het verpleeghuis  deelnemen aan het avondgebed.  
De ingang van de kapel is aan de Langestraat naast de RK Kerk. Iedereen die wil meedoen, is welkom. 
Helaas zal er dit jaar geen Oecumenische kerstsamenzang plaats vinden. Er zijn heel veel concerten in deze december 
periode, zodat er geen ruimte is voor de kerstsamenzang. Ook de Oecumenische vieringen krijgen geen officiële 
voorgangers meer, omdat die elders voorgaan in een viering. We zullen moeten uitzien naar andere mogelijkheden.  
Voor de dienst van de Eenheid zal er nog geen oplossing zijn. Maar we blijven hopen en vertrouwen op nieuwe 
mogelijkheden.  
Er komt een nieuwe jonge pastor bij per 5 januari,  dus… wie weet. 
We wensen u, als bestuur van de Raad van Kerken, GOEDE en GEZEGENDE KERSTDAGEN en voor 2024 een gezond en 
harmonieus jaar. We hopen dat de wereldleiders gaan inzien dat oorlog en haat geen toekomst hebben en we toe 
moeten naar een harmonieuze samenleving in VREDE.   
 
Ria Mudde 
Raad van Kerken 
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Donaties  Kerkennieuws 

 

 

 

De bovenstaande acceptgiro kaart kan niet meer worden gebruikt. 

In de voorgaande jaren werden de meeste donaties overgemaakt na ontvangst van de acceptgirokaart. 

 

In 2022 werden 280 donaties overgemaakt met in totaal een opbrengst van € 4400,-- 

Dit jaar zijn er slechts 19 donaties overgemaakt met een opbrengst van € 630,--.  

 

Om dit unieke kerkblad in stand te houden is uw vrijwillige bijdrage dan ook broodnodig. 

Als u gewend bent via internetbankieren te betalen, dan verandert er niets voor U. 

 

U kunt uw gift als volgt overmaken: 

Naam ontvanger: Gemeenschappelijk kerkblad Delden 

IBAN: NL16 RABO 0313 3642 81 

 

U kunt ook contant betalen, door het bedrag in een enveloppe in de brievenbus te doen bij  

de Voorhof, Kerkstraat 6 

 

STEL HET NIET UIT TOT MORGEN MAAR DOE HET VANDAAG 
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Het is weer advent. De voorbereiding op het kerstfeest. Vaak wordt dit 
zichtbaar gemaakt met een adventskrans. Hieronder een mooi liedje voor de 
adventstijd en ik vind vooral de tekst zeer mooi en passend bij deze tijd van het 
jaar. 

Inleverdata en bezorgdata van de volgende nummers: 
11-01-2024 27-01-2024 interval 7 weken   #1-2024 
07-03-2024 23-03-2024 interval 5 weken   #2-2024 
11-04-2024 27-04-2024 interval 9 weken   #3-2024 
 
Wilt u uiterlijk op de betreffende donderdag vóór 10.00 uur uw kopij 
mailen naar kerkennieuwsdelden@hotmail.com 
 

Mocht u niet beschikken over een e-mailadres, dan kunt u de kopij 
handgeschreven inleveren bij de Parochie-administratie van de R.K. Kerk 
Langestraat 78 Delden, ook vóór de bovenvermelde data. 

T.b.v. kerkdiensten in de nieuwe 
Blasius  
Voor mensen die niet of moeilijk op 
eigen gelegenheid een kerkdienst 
kunnen bezoeken is er een 
mogelijkheid voor gratis vervoer. Voor 
de katholieke viering kunt u vóór 
zaterdag 16.00 uur bellen met nummer 
06 - 46 80 20 87. Omdat er geen 
gebruik meer van gemaakt werd, is 
deze mogelijkheid voor de Oude Blasius 
beëindigd.  
 
Welkom nieuw ingekomene(n) 
Als u destijds aan de SILA te kennen 
hebt gegeven dat uw 
persoonsgegevens bij verhuizing niet 
doorgegeven mogen worden door de 
burgerlijke overheid aan de kerkelijke 
instanties (i.v.m. de privacy), dan is dit 
ons eerste contact met u. Graag 
hadden wij u persoonlijk welkom 
geheten, maar om bovengenoemde 
reden was dat niet mogelijk. Wij vragen 
u dan ook om zelf contact op te nemen 
met uw eigen kerk over uw nieuwe 
adres (maar ook bijvoorbeeld bij 
huwelijk, geboorte enz.). Zie hiervoor 
de adressenkaders per kerk.  
 
Raad van Kerken 
Rekening NL10 RABO 0313 3508 09 
t.n.v. Stichting Raad van Kerken Delden 
Penningmeester G. Smit 
Secretaris Y. de Jong, Rupperink 1 
7491 GP Delden,  
telefoon 074 - 376 63 66  
 
KerkenNieuws is een uitgave van de  
Raad van Kerken Delden. 
Verspreidingsadres Delden 
Henk van der Spek,  
telefoon 074 - 376 45 21,  
email 
kerkennieuwsdelden@hotmail.com 
Opmerkingen en vragen? 
Dan kunt u contact opnemen met 
Marianne Nijman,  
telefoon 074 - 376 45 21,  
email 
kerkennieuwsdelden@hotmail.com 
Uw giften maken dit blad mogelijk.  
Rekening NL16 RABO 0313 3642 81 
t.n.v. Stichting Raad van Kerken Delden 
 
Projectengroep Deldense Kerken 

 
Rekening PDK 
NL66 RABO 0179 1586 43 

JONGLEREN AUTODIENSTEN 

 

KerkenNieuws is een uitgave van de Raad van Kerken Delden en wordt gratis 
verspreid onder de leden van de Deldense kerkgenootschappen.  
 
Belangstellenden, die geen lid van een van de kerken zijn en die graag 
Kerkennieuws ook gratis willen ontvangen, kunnen daarvoor de 
telefoonnummers 074 - 376 19 49 of 074 - 376 63 66 bellen.  
 
Dan noteren we uw adres met postcode en voegen die toe aan het adressen 
bestand, dat uitsluitend bestemd is voor bezorging Kerkennieuws.  

Refrein 
Een groene krans, vier kaarsen, 
want Kerstmis komt in zicht. 
Het wordt steeds minder donker, 
dus zie je steeds meer licht. 
 
1e zondag 
De eerste kaars mag branden; 
veel licht geeft dat nog niet. 
Maar donker is het niet meer, 
er is hoop in het verschiet. Refrein 
 
2e zondag 
De tweede kaars mag branden: 
twee vlammetjes, kijk aan. 
Ze zeggen: hoop gerust op 
nóg meer licht in je bestaan. Refrein 

 
 
 
 
 
3e zondag 
De derde kaars mag branden; 
weer wint het licht terrein. 
Je ziet: straks zal de duisternis 
voorgoed verdwenen zijn.  
Refrein 
 
4e zondag 
De vierde kaars mag branden; 
dat is een blij bericht, 
want God die ons nabij is 
laat ons leven in zijn licht. Refrein 

Het adventsliedje is overgenomen van de website: www.kinderwoordendienst.nl, het komt uit 
Kom en zing, geloofsliederen voor kinderen, lied nr. 20, Baarn, Adveniat, 2015, bladzijde 40-41 


