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Zalige vasten
Over de foto op de voorpagina waren we het eigenlijk al eens. Dit 
nummer, dat verschijnt als de vasten net zijn begonnen, zou in het 
teken staan van minder. In de breedste zin van het woord: minder 
consumeren, minder eten en drinken, minder stress en ruis, minder 
waanzin. En daardoor meer tijd en ruimte voor wat werkelijk 
belangrijk is in ons leven. Aandacht voor God, voor elkaar, voor de 
wereld om ons heen. Veertig dagen van bezinning, als voorberei-
ding op het feest der feesten: Pasen. Daar paste maar één foto bij: 
die van het kruis.

Maar opeens kregen we een andere foto aangereikt. Met daarop de 
kleine Fenna die samen met oma het parochiemagazine mag 
rondbrengen. mag rondbrengen. De bladen liggen op haar buik en 
geven wat extra warmte. Fenna, speen in haar mond, vindt het 
allemaal goed. Bij oma voelt het veilig, vertrouwd en fijn. 

Meer is niet nodig en zo brengt ze, onbewust, de essentie van de 
veertigdagentijd in beeld. Paulus heeft daar prachtige woorden 
voor gevonden: ‘Als ik de liefde niet heb, ben ik niets’, schrijft hij in 
het wondermooie dertiende hoofdstuk van zijn eerste brief aan de 
christenen van Korinte. Het is een hoofdstuk dat elke dag van de 
vasten, en trouwens elke dag van het jaar opnieuw gelezen kan 

worden. Een lofzang op de onoverwin-
nelijke en onvergankelijke liefde. Met een 
laatste zin om in het hart te sluiten: ‘Nu 
echter blijven geloof, hoop en liefde, de 
grote drie, maar de liefde is de grootste.’

Zo vertelt de foto van de kleine Fenna 
meer dan een foto van het kruis. Want 
dat, weten en geloven we, markeert geen 
einde maar een nieuw begin. Zoals 
Fenna, die aan het begin staat van een hopelijk lang en gelukkig 
leven. Zonder overtollige overdaad, met elke dag meer liefde. Want 
ook dat is vasten: groeien in liefde, voor God en dús voor elkaar, uit 
welk hout we ook zijn gesneden. Pastor James Keuben getuigt 
ervan, genoeg is voldoende. Er is veel om los te laten en nog  
meer om te delen.

‘Zalige vasten’, zeggen we eigenlijk niet. Misschien moesten  
we daar maar eens mee beginnen.

Hans Morssinkhof
Foto voorpagina: Marga ten Dam

Vanaf Tweede Paasdag (1 april) maakt een 
reliekschrijn van de Heilige Bernadette Soubi-
rous (1844-1879) een rondreis door Nederland. 
Dat is rond haar kerkelijke feestdag op 16 april.  
In de periode van 17 tot en met 20 april is het  
te zien in het aartsbisdom Utrecht. Nadere 
bijzonderheden worden later bekend gemaakt 
op de website www.aartsbisdom.nl.

Bernadette Soubirous is 14 als ze op 11 februari 
1858 langs de Gave, de rivier, naar de grot van 
Massabielle loopt. Daar ziet ze, in haar eigen 
woorden, ‘een dame, in het wit gekleed: zij droeg 
een wit kleed, een witte sluiter, een blauwe 
gordel en een gele roos op elke voet.’ De ‘dame’ 
verschijnt haar daarna nog zeventien keer. 
Tijdens de zestiende verschijning maakt ze zich 
bekend. Het is dan 25 maart, de dag waarop de 
kerk de verschijning van de aartsengel Gabriël 
aan Maria viert (Maria Boodschap).

Bernadette treedt later in bij de Zusters van 
Liefde in Nevers. Ze overlijdt op 16 april 1879  
in het klooster.

Voor haar zalig- en heiligverklaring wordt haar 
lichaam tot drie keer toe opgegraven. Haar 
lichaam blijkt dan volledig intact. Bij die 
gelegenheid worden stukjes bot uit haar lichaam 

weggenomen voor onderzoek. Paus Pius 
XI verklaart haar in 1933 heilig. Haar 
botresten (relieken) krijgen een plaats in 
een reliekschrijn in Lourdes. Het bisdom 
Lourdes leent sinds enkele jaren een van 
haar relieken uit aan bisdommen over de 
hele wereld.

Reliekschrijn Bernadette 
naar Nederland
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James, wat voor priester wil je zijn? 
‘Een dienstbare. Ik wil er een zijn die zich ten dienste stelt van de 
gemeenschap en de gemeenschap ondersteunt bij haar gezamen-
lijke roeping. Ook wil ik er zijn voor de mensen die kampen met 
problemen en het moeilijk hebben. Het is mooi als je een lichtje in 
de duisternis kunt zijn en in de voetsporen van Jezus kunt lopen. 
Het is een voorrecht dat je daar een groot deel van je tijd aan  
mag besteden.’ 

Hoe kwam je tot het besef dat je priester wilde worden? 
‘Het verlangen kwam geleidelijk in me op. Geloven was thuis iets 
heel gewoons, mede doordat mijn moeder uit Ghana komt en 
geloof daar sterk betrokken is bij het leven van alle dag. Ik was 
gefascineerd door de Bijbelverhalen die ik hoorde. Pas op mijn 
achtste ben ik gedoopt opdat het meer een eigen keuze was. 
Daarna werd ik misdienaar en dat ervoer ik als waardevol en leuk,  
en ik kreeg een mooi beeld van wat er liturgisch allemaal gebeurde. 
Omdat mijn basisschool een sterke band met de kerk had, kreeg  
ik vrij om te dienen bij uitvaarten. Die vond ik indrukwekkend en 
leerden me hoe hartverwarmend kerk en geloof op zulke momen-
ten voor mensen kunnen zijn: de gedachte van eeuwig leven en 
verrijzenis. Met de tijd kwam de vraag in me op wat Gods plannen 
met mij eigenlijk waren. Ik heb een paar maal met de toenmalige 
pastor gepraat en al op de basisschool dacht ik na over theologie  
en priesterschap. Ik koos om die reden voor het gymnasium. 
Vervolgens ging ik theologie studeren, en leven in het Ariënsinsti-
tuut dat je praktisch op het priesterschap voorbereidt. Patrick 
Kuipers is er rector.’ 

Wat betekent het voor jou dat een huwelijk en kinderen 
uitgesloten zijn? 
‘Elke keuze vóór iets betekent dat je deuren naar andere zaken sluit. 
Natuurlijk heb je als mens emoties die op en neer kunnen gaan. Op 
je negatiefste moment twijfel je wat meer. Wanneer het wat makke-
lijker gaat en je je heel sterk met God verbonden voelt, dan twijfel 
je niet. Maar dat heb je bij alle keuzes. Het is onderdeel van het 
menszijn dat je soms vragen hebt. Al ben je al vele jaren priester, 
dat betekent niet dat je de emoties op slot hebt gezet en nooit 
gevoelens kunt krijgen die misschien vragen bij je oproepen. Dat 
kun je dan weer in gebed brengen bij God en bespreken met 
mensen die je begeleiden. De keus om te trouwen is ook geen 
eenvoudige, want je bent dan afhankelijk van een ander. Ik kan  
met mezelf in de knoop zitten, maar God is stabiel.’

Hoe sta je tegenover het teruglopend kerkbezoek?
‘Allereerst wil ik graag zorg hebben voor wie wel kerkt en, daarbij, ik 
wil het glas als halfvol en niet halfleeg zien. Maar ik zou ook willen 
kijken naar manieren om in contact te komen met de mensen die 
op dit moment niet meer of nog niet komen. De kerk is er immers 
voor iedereen. Dat is wat de paus onlangs bij de Wereldjongeren-
dagen benadrukte: “Todos, todos, todos!” De kerk staat ten dienste 
van heel de wereld en kan voor heel de wereld een teken zijn van 
Gods liefde. We moeten ons realiseren dat we iets moois te bieden 
hebben aan alle mensen, ook niet-religieuze. Misschien moeten  
we in de kerk vaker dingen organiseren die een breed publiek 
aanspreken en daarbij de boodschap op een behapbare manier 
naar buiten brengen. Je kunt bijvoorbeeld de kerk openstellen, 
daar aanwezig zijn en het gesprek aanbieden. Je kunt de kerk ook 
openstellen met muziek of kunst. In dit verband is Candle Night 
beslist heel mooi. Ook via diaconie kan de kerk betekenisvol zijn. 
Mijn taak daarin is onderzoeken wat de mogelijkheden zijn.’

De paus heeft de synodale consultatie geïnitieerd, het 
zegenen van homostellen mogelijk gemaakt en de rol van de 
vrouw benadrukt. Hoe verhoud jij je tot conservatieve tak in 
de kerk?
‘Allereerst is het belangrijk om overal goedwillend naar te kijken. 
Meestal komt conservatisme voort uit een zorg en een liefde om  
te behouden wat wordt gewaardeerd. Daarom: ‘Onderzoek alles  
en behoud het goede’ (1 Tess. 5, 21). Je moet wel kritisch durven 

‘De leer is een staf  
om mee te gaan, geen  
stok om mee te slaan’

Interview met James Keuben
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blijven kijken, en je altijd afvragen of iets wat we willen behouden 
werkelijk de essentie is of een randgeval dat we tot afgod hebben 
gemaakt. De regels en leer zijn uiteindelijk wegwijzers met als doel 
om God te vinden, bij Hem te zijn en Zijn liefde te ervaren, en om in 
harmonie met elkaar en jezelf te leven. Je moet oppassen dat regels 
geen eigen leven gaan leiden. Jezus zegt dat de sabbat er voor de 
mens is en niet de mens voor de sabbat (Mc. 2, 27). De regels en  
leer zijn er om mensen tot bloei te brengen en verder te helpen. 
Bisschop De Korte zegt altijd: “De leer is een staf om mee te gaan 
en geen stok om mee te slaan.” Als je het zo ziet, kun je nadenken 
over de vraag waarom we dingen op deze manier doen en of we 
hiermee bereiken wat we beogen, en tegelijkertijd het goede 
behouden. Bij alles, je moet wel oppassen dat je als kerk niet aan  
de kant komt te staan en jezelf buiten spel zet. Je bent relevanter 
wanneer je in gesprek bent. Uiteindelijk ging Jezus ook om met 
allerlei mensen, ook degenen waarvan anderen schande spraken. 
Dat betekent niet dat Hij alles goedkeurde, maar wel dat Hij bij hen 
wilde zijn en hen met Gods liefde wilde omringen.’

‘Geloof kan je juist in  
deze tijden steun bieden’

Hoe ziet de toekomst van de kerk in Nederland  
er wat jou betreft uit?
‘Het is belangrijk om te blijven doen wat wezenlijk is: samenkomen, 
bidden, vieren en ons inzetten in de samenleving en zorg hebben 
voor mensen. Hopelijk hebben we daar in de toekomst voldoende 
vrijwilligers voor. 

Ook moeten we manieren vinden om in gesprek te zijn met de 
samenleving en ten dienste te staan ook van mensen die niet  
per se tot onze standaard achterban horen. 

Als de kerk in de media komt, is het nu meestal negatief. Als je via 
de media iets van het mooie van het geloof zou kunnen delen, zou 

dat van meerwaarde zijn. Je ziet wel dat andere kerken reclame 
maken. PKN, bijvoorbeeld, heeft rond de kerst wel eens reclames 
met de boodschap ‘Kom naar de kerk’. Wij lijken er te verlegen voor. 
Maar we zouden er over moeten nadenken. 

Veel mensen komen alleen via internet (Facebook, Instagram, 
Tiktok etc.) op de hoogte van wat er gaande is en van evenemen-
ten. Via die kanalen kun je ook het een en ander doen. Je moet 
hopen op vrijwilligers die daar handig mee zijn.’

Hoe kun je geloven in een tijd waarin er zoveel onvrede 
bestaat en conflicten zijn?
‘In die ellende, onzekerheid en dingen waar je wanhopig van 
wordt, geeft geloof juist een beetje hoop. De geschiedenis van  
het Bijbelse Israël kent ook veel ellende, ballingschap, oorlog en 
onderdrukking, en dan toch is er steeds weer, ondanks alles, hoop: 
een profeet die droomt van licht dat in de duisternis gaat schijnen, 
van de steppe die gaat bloeien, van het leven voorbij de dood. 
Geloof kan je juist in deze tijden steun bieden. 

Bovendien, je kunt ook twijfelend bidden. Je kunt bidden: “God,  
ik weet niet helemaal hoe ik dit moet zien, maar ik leg het in uw 
handen.” En ”Heer, ik probeer te geloven, maar kom mij in mijn 
ongeloof te hulp.” Want we dragen natuurlijk ook altijd iets van 
ongeloof in ons. 

En, nog sterker, je kunt je ook tot God richten in termen van: “God 
kunt u dit stoppen. Kunt u de mensen inspireren om tot verzoening 
te komen?” Want ook in de psalmen zie je dat God soms aange-
klaagd wordt. Dat men vraagt “Waarom?” en “Bent u er nog wel?” 
Dat mag; dat is ook gebed. Zelfs Jezus waarvan we geloven dat hij 
de Zoon van God is, en God zelf is, zelfs Hij roept aan het kruis: 
“Mijn God, mijn God, waarom hebt U mij verlaten?” Maar als je 
verder kijkt, kijkt voorbij de wanhoop, dan vertrouw ik mij toe  
aan God en vertrouw ik erop dat er uitkomst komt.’

Lory Wagenaar-Feringa
Foto’s: Lidy Katier
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Van de bestuurstafel

De grote vraag naar de toekomst
Hoe ziet de toekomst van onze geloofsgemeenschappen en onze 
parochie eruit? Dat is de grote vraag die velen bezighoudt. Eind 
2023 hebben we in deze rubriek aangekondigd dat we dit voorjaar 
alle geloofsgemeenschappen willen bezoeken. Op 31 januari zijn 
we hiervoor in St. Isidorushoeve geweest. Te laat om er in deze 
aflevering van Geestig over te kunnen berichten.

Samenwerking
In die gesprekken komt veel ter tafel. De ontwikkeling van de 
plaatselijke gemeenschap en haar kerk als eerste. Ook de afschaf-
fing van de woord- en communievieringen vanaf 2027. De samen-
werking met onze buurparochies De Goede Herder (Hengelo) en 
H.H. Jacobus en Johannes (Borne en Hertme) is eveneens een 
onderwerp. 

De drie parochiebesturen werken al geruime tijd samen en willen 
dat nog meer gaan doen. We voeren al een gemeenschappelijk 
secretariaat, verdere krachtenbundeling voorkomt dat we alle drie 
een eigen wiel moeten uitvinden. We willen van en met elkaar 
leren, ons beleid afstemmen en kijken wat we nog meer samen 
kunnen doen.

Beckum en Bentelo
Een andere nog lopende zaak is de herbestemming van de kerken 
in Beckum en Bentelo. Er zijn belangstellenden voor de gebouwen, 
maar overdracht is een ingewikkelde zaak. Dit kunnen we niet als 
parochiebestuur alleen doen, we hebben ons te houden aan de 
voorschriften van het bisdom. Dat kost tijd. We willen zorgvuldig  
te werk te gaan, in samenspraak met de locatiebesturen. Naast de 
verkoop spreken we over de inrichting van pastorale steunpunten 
in beide gemeenschappen. De kerk verdwijnt, de parochie niet. 
Daar houden we aan vast.

Eerst de gemeenschappen
Zo begin ik deze eerste rubriek in 2024 noodzakelijk vaag. Welbe-
wust, omdat we als parochiebestuur eerst met de lokale gemeen-
schappen willen spreken. Want een toekomstvisie is nooit een 
rechte lijn van A naar B, er zijn altijd omstandigheden die we niet 
kunnen voorzien maar waarmee we wel rekening hebben te 
houden. Uiteraard volgt er later, als we de gesprekken hebben 
gevoerd, meer en ook concrete informatie. Nu kan dat nog niet.  
Ik vertrouw op uw begrip hiervoor.

Jan G.M. Put, 
vicevoorzitter

Bij de dood en uitvaart van mgr. Harrie Smeets, oud-bisschop van 
Roermond, zijn vele dingen over hem gezegd, over zijn liefde voor 
de mensen, zijn bescheidenheid, zijn blijmoedigheid, zijn aanraak-
baarheid.

Wat hem echter het meest tekende kwam tot uiting in de anekdote 
die John Dautzenberg, deken van Maastricht, tijdens de Kerstnacht-
mis in de St. Servaasbasiliek vertelde in een kort In Memoriam.  
Lees maar.

Het was de gewoonte van enkele Zuid-Limburgse geestelijken, 
waaronder Harrie Smeets en John Dautzenberg, om eens per jaar 
een kerstmarkt te bezoeken. Dat jaar viel de keuze op de kerstmarkt 
in Aken. Het werd al laat, maar bij het scheiden van de markt viel 
het oog van beiden op twee mooie, uit de kluiten gewassen, 
schapen voor de kerststal, zie bijgaande foto. Het is nu of nooit, 
dachten ze en ze wisten de schapen voor een aardig prijsje te 
bemachtigen. 

I N  M E M O R I A M 

Mgr. Harrie Smeets

Denkt u eens in: twee mannen in donkere jassen door de straten 
van Aken, met ieder een schaap onder de arm. Etenstijd, de honger 
kriebelde in hun maag. Eens kijken of het gezelschap nog wat te 
eten kon krijgen. John, de dapperste van het stel, stapte een 
herberg binnen om te kijken of er nog wat plaatsen vrij waren. Hij 
werd verwelkomd door de waardin, die hem met fronsende blik 
opnam. Nur wenn Sie sich benehmen können, sprak ze streng. Je zag 
haar denken: wat haal ik me nu op mijn nek met zo’n man met dat 
schaap onder zijn arm. Wenn es bloß kein Ärger gibt… Het gezel-
schap stapte naar binnen. En nog één met zo’n schaap erbij… 

Toen de jassen uitgingen, zag ze aan de priesterboorden wie het 
waren. Stamelend verontschuldigde zij zich, waarop Harrie zei: Ja, 
wir hüten alle Schafe….

Jan Schage Foto’s: Carol van Straten
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Van uw pastores
Beste mensen, onze geloofsgemeenschappen staan nooit stil. Altijd 
zijn er vragen, acties of aandachtspunten, in een geloofsgemeen-
schap in beweging. Het pastoraal team heeft op dinsdagmorgen 
over het algemeen een gevulde agenda. Waarin vragen om een 
reactie of actie wordt gevraagd. Hieronder wat voorbeelden.

•  De komst van kandidaat-priester James Keuben wordt hartelijk 
ontvangen in onze geloofsgemeenschappen. Mooi om mee te 
maken. James wordt op zaterdag 1 juni tot diaken, en op zaterdag 
9 november tot priester gewijd. Wij wensen hem goede voorberei-
dingen toe.

•  James Keuben heeft in overleg met pastoraal werker Annet Zoet 
en pastoor Jurgen Jansen zijn profiel/aandachtsvelden binnen het 
pastoraat in de parochies afgestemd. Hij richt zich op de missio-
naire parochie, de diaconie, Eerste Heilige Communie en H. 
Vormsel, gezins/familiepastoraat, jongerenpastoraat, geloofs-
verdieping en geloofscommunicatie (Alpha-cursus).

•  Pastoraal werker Annet Zoet is samen met James Keuben de 
aftrap begonnen rondom de Eerste Heilige Communie. Het proces 

van voorbereiding kan ondersteuning gebruiken van mensen  
die met geloof en enthousiasme wat kunnen betekenen. Iets voor 
jou? Vraag om informatie, neem contact op met Annet Zoet.

•  Het pastoraal team en het parochiebestuur van de HH. Jacobus- 
en Johannesparochie (Borne en Hertme) gaan samenwerken  
met de parochie Zenderen. De eerste ontmoetingen zijn in alle 
openheid en hartelijkheid verlopen. 

•  We gaan naar Lourdes van 27 april tot en met 4 mei. Wilt u mee?  
Er liggen informatiefolders achter in uw kerk. Op dinsdagavond  
5 maart is er een informatieavond in Hengelo, zie hiervoor ook 
pagina 19. U kunt zich daar ook nog opgeven. Lourdes is de 
moeite waard om te ontdekken.

We wensen u al het goede toe voor de komende tijd.

Pastoraal werker Annet Zoet
Kandidaat-priester James Keuben
Pastor Casper Pikkemaat
Pastoor Jurgen Jansen 

Alsnog: nieuwjaarsboodschap
van pastoor Jurgen Jansen

De eerste editie van Geestig was nét naar de drukker, toen het 
onderstaande bericht binnenliep. We nemen het nu alsnog op. 
Goede wensen komen immers nooit te laat en de oproep om 
bij te dragen aan de parochie, als vrijwilliger en financieel, blijft 
altijd actueel.

Inmiddels zijn we alweer ruim onderweg in 2024. In de parochie-
bladen Samenloop, Geestig en Kerkwijzer heeft pastoor Jurgen 
Jansen een boodschap voor u als inwoner en parochiaan van de 
drie samenwerkende parochies. Door onderstaande QR-code te 
scannen, komt u automatisch bij de video op YouTube terecht.
In de nieuwjaarsboodschap blikt de pastoor terug op de afgelopen 
feestdagen, kijkt hij vooruit naar de taak die er ligt in het nieuwe 
jaar en vraagt hij nadrukkelijk om onze bijdrage daarbij. Bijdrage  
als vrijwilliger in de diverse werkgroepen en bestuur, maar ook met 
een verwijzing naar de actie Kerkbalans met de oproep om naar 
draagkracht uw kerk financieel te steunen, zodat zij haar werk kan 
blijven doen, nu en in de toekomst. 

Wij danken u bij voorbaat voor uw solidariteit en bijdrage in het 
nieuwe jaar. 

De besturen van de drie samenwerkende parochies:
Parochie De Goede Herder, 
Parochie Heilige Geest, 
Parochie HH. Jacobus en Johannes
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Meer door minder

‘Less is more’, een Engelse uitdrukking voor ‘minder is meer.’ Anders 
gezegd: eenvoud is beter dan overdaad. Er worden zelfs cursussen 
gegeven om met minimalisme simpel en gelukkig te leven zonder 
stress. 

Het is best lastig om afstand te doen van de dingen die je om je 
heen hebt. Maar dat kunnen er ook te veel zijn. Om wat meer rust 
te creëren kan het goed voelen om overbodige spullen op te 
ruimen. Je hoort mensen weleens zeggen: ‘Sinds alle overbodige 
spullen weg zijn heb ik rust in mijn hoofd en ben ik tevreden.’ 
Het is goed dat je je bewust bent van wat er écht toe doet in je 
leven. Belangrijk is dat je zelf betekenis aan je leven geeft om 
zingeving en levensgeluk te ervaren. Je kunt namelijk ook gelukkig 
zijn zonder overbodige luxe.

Wat brengt geluk?
De uitdrukking ‘meer is minder’ of ‘met minder meer’ heeft ook 
betekenis vanuit het christelijk geloof. Dat zijn we misschien 
vergeten. Denk aan Jezus en de apostelen in de tempel. Voorbij-
gangers vullen het offerblok met hun kopergeld. De arme weduwe 
is daartoe niet in staat, haar bijdrage bestaat uit ‘twee penningen, 
ter waarde van een cent.’ Jezus zegt dan: ‘Voorwaar, Ik zeg u: die 
arme weduwe heeft het meest geofferd (…), zij offerde van haar 
armoe al wat ze bezat, alles waar ze van leven moest’ (Mc. 12: 
41-44). Deze en andere verhalen gaan over de waarden die je kunt 
gebruiken in het dagelijkse leven. Er ligt een diepere, geestelijke 
betekenis in verborgen.

Ze kunnen een boodschap zijn voor alle mensen over de wereld, 
met alle verschillende achtergronden en religieuze overtuigingen. 
De Amerikaan Joshua Becker heeft er een mooi boek over geschre-
ven, Meer door minder, vanuit zijn eigen ervaringen (zie ook pagina 
10). Soms staan onze bezittingen in de weg als we op zoek zijn naar 
wat ons wél geluk brengt.

Waar te beginnen?
De Bijbel staat vol verhalen over mensen die onderweg zijn. Maar 
hoe werkt dat anno nu voor mij, voor jou? Ook roept de Bijbel ons 
op om goed voor de schepping te zorgen, de mensen, de dieren  
en de aarde. Maar zo eenvoudig is dat niet. Waar moet je beginnen?
Niet meer meedoen aan luxe is lastig in onze consumptiemaat-
schappij. Je zou er vreemd om aangekeken kunnen worden en het 
kan eenzaam voelen. Vooral als meer groei wordt gezien als een 
teken van rijkdom en overvloed.

Neem even rust
Misschien is het daarom goed om even op de pauzeknop van ons 
gehaaste bestaan te drukken. Even tot rust komen, tijd nemen. Dat 
is gemakkelijker gezegd dan gedaan en is voor ieder mens anders. 
Maar door op te ruimen wat overbodig is, materieel én geestelijk, 
schep je ruimte en rust in je leven.

Druk eens wat vaker 
op de pauzeknop

Jezus roept ons op geen schatten op aarde te verzamelen (Mt. 6). 
Dat stemt tot nadenken. Door minder vast te zitten aan materiële 
spullen en door niet mee te doen aan de altijd weer veranderlijke 
waan van de dag kun je je richten op wat echt van belang is, voor 
jezelf en voor de mensen en de wereld om je heen. We zijn hier 
immers niet alleen voor onszelf.

Marianne Koebrugge
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Nog nauwelijks hebben we de kerstboom opgeruimd en de 
kerstverlichting weggehaald, of we kunnen ons opmaken voor de 
viering van carnaval, Aswoensdag en het begin van de veertigda-
gentijd. En daarmee gaan we op weg naar Pasen, het grote feest 
van Jezus’ opstanding uit de dood.

Jezus is nabij
In het Marcusevangelie waaruit we dit jaar lezen, komt Jezus vanaf 
het begin mensen tegen in moeilijke omstandigheden die Hij wil 
helpen: zieken, melaatsen, doven, blinden, bezetenen. Hij wil voor 
hen licht zijn. Als Hij mensen geneest, vraagt Hij hen erover te 
zwijgen. Mensen die doorgronden wie Jezus is en Hem een profeet 
of een gezondene noemen, legt Hij het zwijgen op. Met reden, al  
in het derde hoofdstuk wordt gezegd, dat de farizeeën tegen Hem 
samenspannen. En dat alleen maar omdat Hij onreine geesten 
uitdrijft, een zieke vrouw geneest, de blinde laat zien, de dove 
horen en een melaatse geneest. Zo is hij tegelijkertijd man van 
smarten en man van licht. Hij zet mensen weer op hun benen, 
rechtop, geeft ze weer een toekomst, een plek in hun familie en in 
de samenleving. ‘Je staat er niet alleen voor, God staat naast je, juist 
als je omstandigheden moeilijk zijn’, is zijn boodschap. Jezus is de 
naaste van mensen die getekend zijn door lijden en onrecht.

Kracht uit de Geest
Jezus haalt zijn kracht uit de Geest die op hem neerdaalt en de 
stem van God die klinkt tijdens zijn doop in de Jordaan: ‘Jij bent 
mijn geliefde Zoon, in wie Ik vreugde vind.’ De Geest drijft Hem  
de woestijn in, veertig dagen lang. Daar stelt de satan hem op de 
proef. Hoe, wordt niet vermeld, wel dat engelen en wilde dieren 
hem bijstaan. Het is misschien een beeld, dat vertelt hoezeer Jezus 
op zichzelf wordt teruggeworpen in een situatie waarin normale 
dingen als een huis, water en voedsel ontbreken. Hoe gekweld kun 
je dan zijn door dorst en zinsbegoochelingen; ben je verloren in 
een landschap van zand? Maar God geeft Jezus hulpbronnen in 
vorm van engelen die hem geestelijk bijstaan en wilde dieren die 

Jezus wellicht naar water kunnen leiden. In zo’n extreme situatie 
word je geconfronteerd met de machten en de krachten in je leven. 
Het was misschien wel een strijd tussen de stem van God die hij bij 
zijn doop hoorde, en de stem van de satan die probeert hem 
daarvan weg te leiden.

Strijd om te leven
Misschien is dat niet zo anders als de strijd die eigenlijk ieder van 
ons te leveren heeft in haar of zijn leven. Een strijd om liefde, om 
een ziekte te doorstaan of te moeten omgaan met een ongenees-
lijke ziekte en de eigen dood of de dood van een dierbare. Een 
strijd om overeind te blijven in omstandigheden van financiële 
problemen en schulden, of van oorlog en onderdrukking en 
vluchten. 

Stem van God
Daar aan de oever van de Jordaan, wanneer Jezus nog moet 
beginnen aan zijn taak en later op de berg als Jezus Mozes en Elia 
ontmoet, klinkt de stem van God: ‘Jij bent mijn geliefde Zoon in  
wie Ik vreugde vind.’ God laat horen en in de tekens van de duif die 
neerdaalt en in de gedaanteverandering van Jezus zien, dat Hij zijn 
Zoon nabij is. Hij bemoedigt ook de leerlingen die erbij zijn.

Door de Heilige Geest is God ook ons nabij op onze weg in ons 
leven. Hij wil dat we niet bang zijn: Ik ben met je, jij bent mijn 
geliefde zoon of dochter. Pasen, het feest van de opstanding uit  
de dood, maakt geen einde aan lijden, ziekte, onrecht en dood.  
Het wijst veeleer een weg door de storm en de regen van het leven. 
In Jezus bezielt God ons met levensmoed en godsvertrouwen. Zo 
wordt Jezus een bron van leven, sterker dan de dood, die het licht 
laat schijnen midden in duisternis en de strijd om staande en 
gaande te blijven. Een goede opgang naar Pasen.

Pastoraal werker Annet Zoet

Op weg  
naar Pasen
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Voor u gevonden
 Door Astrid Koning ter Heege

Meer door minder. De Amerikaanse 
oud-predikant Joshua Becker houdt zijn 
lezers een spiegel voor. Ruimte en rust in 
hoofd en hart vind je door je te ontdoen 
van alle ballast. Deze ‘minimalistische 
levensstijl’ stelt je in staat aandacht te 
geven aan wat je echt belangrijk vindt. 
Uitgeverij Kok, prijs € 20,99. 

Knokken voor een kans. Een ontroerend kinderboek.  
In korte hoofdstukken lezen we het verhaal van de 
tienjarige Seda die in Armenië woont. Haar oma zegt 
altijd: ‘Eens arm, altijd arm.’ Seda doet haar best om het 
tegendeel te bewijzen en knokt voor elke kans op een 
beter leven. Als lezer leer je al heel snel te houden van 
dit dappere meisje.
Uitgeverij Columbus, prijs € 14,00.

Pelgrimsroutes door Nederland. We zijn 
onderweg naar het voorjaar, tijd om er 

weer op uit te trekken. Het centrale 
thema van deze uitgave van Geestig is 

‘Meer door minder.’ Daarom dit boekje 
met de 20 mooiste wandelroutes door 

Nederland. Meer bewegen, meer genieten, 
minder drukte en minder kosten.

Uitgeverij Terra-Lannoo, prijs € 8,45.

Op weg naar een missionaire parochie
Met zijn boek Als God renoveert. De parochie van onderhoud naar 
bloei heeft de Canadese priester James Mallon veel in beweging 
gezet. Een parochie vitaliseren, het geloof van mensen vernieuwen, 
gastvrij en aantrekkelijk zijn. Het klinkt hoopvol in een tijd van 
achteruitgang, maar wat houdt het in om een missionaire parochie 
te zijn? 

Met een groepje mensen uit onze drie parochies hebben we vorig 
jaar op twee speciale bijeenkomsten in Veenendaal en Ede kennis 
gemaakt met het gedachtengoed van Father James Mallon. We zijn 
hierdoor geïnspireerd geraakt.

Vier bijeenkomsten
Samen willen wij het boek van James Mallon lezen en vier keer 
bijeenkomen om er met elkaar over te spreken en te kijken  
naar de situatie in onze parochies. Deze bijeenkomsten zijn op:
•  donderdag 29 februari in de Franciscuskerk, Berfloplein 18, 

Hengelo;  
•  woensdagavond 20 maart in parochiecentrum Goor,  

Hengevelderstraat 24;
•  dinsdagavond 16 april in de Stefanshof, Grotestraat 207 in Borne;
•  woensdag 22 mei in de Franciscuskerk.

We beginnen om 19.30 uur en eindigen om 21.30 uur.

Wilt u meedoen?
U kunt zich opgeven bij het secretariaat van het pastorale team,  
via contact@pastoraalteam.nl. Voor de deelnemers is er een boek 
beschikbaar. U kunt het afhalen bij het secretariaat, Berfolplein 18 
in Hengelo.

Pastoraal werker Annet Zoet
Pastor James Keuben,
Ruud Rozeman
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De dragers van  
Sint Lodewijk

In de katholieke heilsleer neemt het 
verrichten van goede werken een belang-
rijke plaats in. Goede werken, in combinatie 
met een onwrikbaar geloof, leveren een 
bijdrage aan de redding, het behoud, van 
de gelovige. Traditioneel zijn er zeven 
Werken van Barmhartigheid (zie ook pagina 
24), waarva er zes gebaseerd zijn op de 
woorden van Christus in Mattheüs (25:35-
36): ‘Ik had honger en gij hebt Mij te eten 
gegeven, Ik had dorst en gij hebt Mij te 
drinken gegeven, Ik was vreemdeling en gij 
hebt Mij opgenomen. Ik was naakt en gij 
hebt Mij gekleed, Ik was ziek en gij hebt Mij 
bezocht, Ik zat in de gevangenis en gij zijt 
tot Mij gekomen.’
Paus Innocentius III (1198-1216) voegde er in 
1207 nog een zevende Werk aan toe: de 
doden begraven. Het is ontleend aan het 
apocriefe boek Tobit (1:17), waar speciaal de 
zorg voor de overledenen wordt benoemd: 
‘(…) als ik het lijk van een volksgenoot 
buiten de muren van Ninivé zag liggen, dan 
begroef ik het.’

Noaberplicht
In onze streken was het begraven van de 
doden van oudsher een noaberplicht. Tot 
de noaberschop werden de naaste tien 
omwonenden gerekend. De vijf buren aan 
weerszijden waren de ‘noodnoabers.’ Zij 
regelden bij een overlijden al het nodige, 
ongeacht hun verhouding tot de overle-
dene of diens geloof.

De ‘noodnoabers’ droegen de kist naar het 
graf, maar niet altijd rechtstreeks. De 
‘liekweg’ was de geijkte route, vaak alleen 

maar in gebruik bij het uitdragen, zoals het 
in Borne nog vaak wordt gedaan. Net als de 
drie koningen gingen ze langs een andere 
weg naar huis terug, om ervoor te zorgen 
dat de geest van de gestorvene de weg 
terug niet meer kon vinden en de nabe-
staanden met rust liet. 

Begrafenisvereeniging
Aan het begin van de vorige eeuw gedijde 
het katholieke leven in een sfeer van grote 
maatschappelijke betrokkenheid. Dit uitte 
zich in een veelheid van congregaties en 
broederschappen. Zo werd op 17 augustus 
1903 in de St. Lambertusparochie in 
Hengelo opgericht: ‘eene Begrafenisver-
eeniging, welke gesteld is onder de 
bescherming van den H. Lodewijk.’

Met de Heilige Lodewijk wordt de Franse 
koning Lodewijk de Heilige (Louis IX) 
bedoeld, de rechtvaardige vorst, die in de 
dertiende eeuw armenhuizen en ziekenhui-
zen liet bouwen. De vereniging, die het 
karakter van een broederschap droeg, 
stelde zich tot doel de doden, die vanuit de 
Lambertus werden begraven naar hun 
laatste rustplaats te begeleiden. 

Modern initiatief
Met de ogen van nu lijkt het een reliek uit 
een ver verleden, maar in die tijd was het 
een zeer modern initiatief. Hengelo groeide 
en de oude verbanden van vroeger 
bestonden niet meer. De dragers van  
St. Lodewijk traden als het ware in de 
voetsporen van de noabers. Ook ‘ímport’-
Hengeloërs konden zich nu verzekerd 

weten van een goede begrafenis. Door de 
nauwe banden met het Armbestuur werd 
ook aan minvermogenden deze laatste eer 
bewezen. De dragers voorzagen duidelijk 
in een behoefte. In 1918 droeg de Spaanse 
griep eraan bij dat er ruim 80 volwassenen 
en 30 kinderen ten grave werden gedragen. 

Het sterfhuis
Meer dan 100 jaar hebben de leden het 
volgehouden. Gebrek aan aanwas, 
vergrijzing en commercialisering zijn de 
vereniging echter fataal geworden. Vroeger 
moest je bij een sterfgeval de koster, Jan 
van het Bolscher, bellen. Nu wordt het een 
uitvaartonderneming, voor een afscheid 
zoals ú dat wilt. 

Een oude Lambertijn fluisterde mij bij een 
uitvaart eens toe: ‘Kijk eens hoe betrokken 
die uitvaartverzorgers zijn: ze delen de 
bidprentjes uit als folders.’ Tegen zoiets kan 
geen dragersgilde op. À Dieu, Dragersver-
eniging St. Lodewijk, bedankt voor alle 
goede zorgen. Op het hemelse appèl staan 
jullie strak in het gelid, met die zwierige 
zwarte jassen: Metternich, Morsman, Bos, 
Ahne, Falkmann, Griepink, Beldhuis. 
‘Present, Heer’, roepen ze in koor. ‘Kom  
toch binnen’, zegt Jezus. 

Jan Schage

Foto boven: Dragersgilde St. Lodewijk, begin jaren ‘60. Vooraan met hoed koster Gerhard Lohuis, verder Chris Herben, aannemer Bults, kleermaker 
Meijerink, smid Dorus Koopman, Rondhuis, Knoef, Toon Nijhuis en Johan Koenders als kapitein.
Inzet: Lodewijk de Heilige, op een schilderij uit 1592 van El Greco
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Genoeg is  
voldoende

Alle sterke jaren van haar leven had ze in Afrika gewerkt, op de 
polikliniek van een klein ziekenhuis ver van de stad. Om de vijf  
jaar was ze twee maanden bij haar familie. Onbetaald verlof.  

En elke keer duizelde het voor haar ogen als ze met haar moeder, 
en later met haar zussen, boodschappen ging doen. Vijf, zes 
soorten jam, evenzoveel groente in blik en dan rijen vlees- en 
visconserven. Die overdaad.  

Hoofdschuddend liep ze langs alle soorten honden- en kattenvoer. 
Is één van iets te weinig? Wanneer is genoeg genoeg? Moest ze, nu 
op verlof, nieuwe kleren kopen? Zij vond van niet. De vorige waren 
schoon en niet kapot.  Haar zussen dachten daar anders over.  

Een blijvend contact
In één van die verlofperiodes had zij hem voor het eerst getroffen. 
‘Otto, elektricien, ik zorg voor de doorstroming, altijd onder 
spanning, single en soms toch geschokt door kortsluiting.’ Zo had 
hij zich voorgesteld, lichtvoetig en met een ingehouden glimlach. 

‘Ik ben Maria’, zei ze zonder verdere toevoegingen. Het gesprek met 
haar daarna was serieus en welgemeend. Over haar leven in Afrika 
en over het leven van de mensen daar. Over armoede, over een 
leven met weinig eten of met te weinig of met elke dag hetzelfde. 
De botsing tussen overdaad en soberheid. Over weinig en toch 
genoeg. Over helpen en met lege handen staan. Over nee verko-

pen en dat niet alles kan. Over wekenlang leven in droogte gevolgd 
door een stroom van water en modder. Onbegaanbare wegen en 
weggeslagen bruggen. Natuurrampen. Ontspanning na gedane 
arbeid: een wandeling naar het meer of de berg op, een spelletje 
kaarten, de meegebrachte boeken twee keer lezen. De verhalen uit 
haar Bijbeltje vond zij gelukkig elke keer nieuw. Die hadden voor 
haar een dubbele bodem.

Hij vroeg maar en zij vertelde. Dat was de eerste ontmoeting met 
haar in de middagpauze van zijn werk bij haar ouders thuis. Sinds 
die tijd mailen en bellen zij elkaar om te vertellen wat ze doen, 
meemaken en beleven.
 
Woorden wekken
Voor Otto, de elektricien met veel ervaring en nu kort voor zijn 
pensioen, was die ontmoeting met deze vrouw een scharniermo-
ment in zijn leven. Haar verhalen bleven naklinken als hij ’s avonds 
de televisie had uitgezet, als hij genoeg had aan de weldaad van  
de morgenzon, als hij zijn rondje liep in de late namiddag. 

Op die stille momenten vroegen haar woorden, haar verhalen, haar 
manier van leven daar in Afrika, hem om nu naar zijn leven te kijken, 
naar zijn werk, naar zijn eten en drinken, naar zijn hebben en 
houden, zijn ontspanning hier in het rijke Westen. Het heeft even 
geduurd, maar een koffer vol kleren was het eerste dat hij naar het 
Leger des Heils heeft gebracht. En wat nu nog in zijn kast hangt is 
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nog meer dan voldoende, meer dan genoeg. Hij drinkt nu één glas 
bier, of één glas wijn, en niet eens elke dag. Eén is genoeg om te 
genieten van het goede der aarde. 

Wat moest hij met twee fietsen? Met dat tweede eetservies, dat  
hij gekocht had omdat het in de aanbieding was? Wat moest hij 
met zijn teveel van het goede? Delen en verdelen. Een bevrijdende 
ontdekking. 

Samen sterk 
De laatste jaren had hij geen all-inclusive vakantie meer geboekt. 
Geen cruise en vliegreizen meer. Hij had mensen ontmoet in zijn 
eigen land, anders dan hij, heel origineel en veel creatiever dan hij. 
Met hen had hij vakantie gevierd. 

En zij hadden oor voor zijn verhalen. Ook zij leefden het leven van 
‘genoeg is genoeg’. Het deed hem goed te ontdekken dat hij niet 
de enige was die probeerde in deze tijd invulling te geven aan een 
leven waarin genoeg genoeg is, met het inzicht dat overdaad je ziel 
schaadt, dat soberheid een rijkdom is. Hij kwam nu echt uitgerust 
terug van deze vakanties. Dat was ook nieuw voor hem.

Bovengrondse krachten
Terug van zijn laatste vakantie was er een lange brief van Maria. Zij 
had het tijdperk Afrika afgesloten. Waar ze nooit de kans voor had 
gehad in Afrika, en waar ze in haar verlof de tijd niet voor had 

genomen, had ze nu gedaan. Ze was een paar dagen naar een  
abdij geweest. 

Voor het middagmaal werd een gedeelte uit het evangelie gelezen. 
Bij het eerste horen een erg relativerende kijk op het leven: maak  
je geen zorgen over je kleren, over eten en drinken; kijk naar de 
vogels, ze zaaien niet en oogsten niet, en toch leven ze; en als die 
niets tekortkomen, komen mensen zeker niets tekort; die zijn toch 
meer waard dan vogels? God is heel begaan met en bezorgd voor 
zijn mensen. Probeer dat te geloven en vanuit dat geloof te leven.  
Zet je liever in voor een wereld van vrede en rechtvaardigheid dan 
je druk te maken over je kleren en eten. 
 
Zij eindigde haar brief met deze zinnen: ‘Vriend Otto, dit stukje 
evangelie is in die paar dagen daar vaak door me heen gegaan.  
Ik heb bij het ‘genoeg is genoeg’, waar jij mij meerdere keren over 
geschreven hebt, nooit gedacht aan deze woorden uit het evange-
lie. Sinds die dagen in de abdij groeit in mij het sterke vermoeden 
dat Godsgeloof en vertrouwen nodig zijn om dat leven van ’genoeg 
is genoeg’ te kunnen leiden. De druk van moeten en waarmaken is 
van me afgevallen. Het geeft me ruimte voor de wensen van 
mensen om me heen.’

Van haar brieven kreeg hij nooit genoeg.  

Gerard Geurts

Delen en verdelen,  
een bevrijdende  

ontdekking
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Valentijn, volhardend in geloof
Als deze Geestig bij u in de bus valt, is het nét 14 februari 
geweest: Valentijnsdag. Met als bijzonderheid dat dit jaar 
Aswoensdag en Valentijnsdag samenvielen. Boetedoening 
en inkeer tegenover bloemen, cadeaus en misschien wel 
overdaad.

Je ontkomt niet aan de reclame voor Valentijnsdag. Via 
allerlei media komt de boodschap tot ons dat we Valentijns-
dag het beste vieren met een bloemetje of cadeautjes voor 
de geliefde. 14 februari is de dag, maar wat weten we van 
Valentijn en waarom deze dag?

Vruchtbaarheidsfeest
De legende vertelt ons dat het begon bij de godin van het 
huwelijk, Juno. Zij zorgde ervoor dat alleenstaande mannen 
en vrouwen op deze dag, 14 februari, tijdens het ‘vruchtbaar-
heidsfeest’ gekoppeld werden. Daar steekt de kerk later een 
stokje voor. Zo’n liefdesfeest waarin iedereen maar zijn gang 
kan zijn, is niet de bedoeling.

Maar wie was dan Valentijn? We komen in de geschiedenis 
verschillende Valentijns tegen. Zoals Valentius, een Romeinse 
priester, die in 269 als martelaar is gestorven tijdens de 
christenvervolging. Of Valentius, bisschop van Terni (bij 
Rome), die ook als martelaar gestorven is. Dan is er ook nog 
Valentius van Passau, die door paus Leo I in 435 tot bisschop 
gewijd zou zijn. 

Onthoofd
‘Onze’ Valentijn is waarschijnlijk de eerstgenoemde priester. 
Volgens de overlevering geldt hij in het Rome van zijn dagen 

als een wijs man. Zelfs keizer Claudius II wil tot zijn 
vrienden behoren, mits de priester zijn geloof aflegt 
en de Romeinse goden aanbidt. Hij weigert en moet 
zich verantwoorden voor de rechter. Die raakt zo 
onder de indruk dat hij zich bekeert. Dat gaat de keizer 
te ver. Hij laat de christenen arresteren. Valentius 
wordt gefolterd en uiteindelijk onthoofd.

Er staat ook geschreven dat de bisschop Valentijn, niet 
de priester, een stel trouwde waarvan de man een 
heidense soldaat was en de vrouw een christen. 
Valentijn huwde het paar omdat hij vond dat de liefde 
zwaarder weegt dan de wetten van de keizer. 

Te weinig bekend
Het zijn verklaringen voor Valentijnsdag. Verder 
komen we niet, te weinig is over hem bekend. De 
liefde vieren met het geven van een bloemetje of 
cadeautje is natuurlijk mooi, maar het aantal mensen 
dat Valentijnsdag viert, neemt af. Dit heeft voorname-
lijk te maken met de commerciële kant van het feest. 

Ondanks de verschillende versies van de oorsprong 
van het verhaal en de commerciële kant, zullen 
ongetwijfeld velen ook dit jaar Valentijnsdag hebben 
benut om een speciaal persoon in het zonnetje te 
zetten.

Marianne Koebrugge
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Bekijk hier de video 
van Thandekile

V A S T E N T I J D  2 0 2 4

Even minderen voor een ander

Van Aswoensdag (14 februari) tot en met de zaterdag voor Pasen, 
Stille Zaterdag, 12.00 uur, is het vastentijd. Van oudsher is dat een 
periode van matigen en bezinnen. Een mooie gelegenheid om uw 
tijd, aandacht en geld te delen met mensen die uw steun kunnen 
gebruiken. Minderen voor een ander dus. Door bijvoorbeeld een 
weekje geen vlees te eten, de auto vaker te laten staan of geen  
sociale media te gebruiken. 

Doneer uw besparing aan Vastenaktie. We steunen jaarlijks zo’n  
80 kleinschalige ontwikkelingsprojecten.

Zimbabwe
Op de foto zien we Thandekile en haar twee kinderen, in het zuiden 
van Zimbabwe. Haar man overleed aan Covid-19, waardoor ze geen 
inkomen meer heeft. En dat in een streek die voor eten afhankelijk 
is van de opbrengst van de eigen akkers. Maar omdat het hier 
steeds minder regent en de droogte steeds langer aanhoudt,  
lopen de opbrengsten terug.

Vastenactie heeft dit jaar gekozen voor het thema ‘Leven in een 
veranderende wereld’. Met uw steun kan Vastenactie hier zorgen 
voor waterpunten en gemengde tuinen aanleggen. Ook kunnen 
naaigroepen worden opgericht om extra inkomsten te verwerven. 
De projecten richten zich op de bestaanszekerheid en de zelfred-
zaamheid van de bewoners.

Meer over Thandekile en haar kinderen is te zien op een video  
op de website van de Vastenactie. U kunt hiervoor de QR-code 
gebruiken.

Helpt u ook?
U kunt uw bijdrage storten op het banknummer:
NL 46 RABO 031.33.63.838 t.n.v.  M.O.V.  R.K. Heilige Geestparochie. 

Hartelijk dank. 
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Beckum
R.K. Geloofsgemeenschap 
H. Blasius
Haaksbergerstraat 187

7554 PA Beckum 

T: 074-3676209

E: beckum@heiligegeestparochie.nl

IBAN: NL83RABO0104701137
Openingstijden secretariaat 
Dinsdagmorgen van 08.30 -12.30 uur 

(Diny Annink) 

Vrijdagmorgen van 08.30 - 11.00 uur 

(Diny Annink)

Mariakapel | Geopend op dinsdag, donderdag 
en zondag van 09.00 - 17.00 uur.

Contact pastor | Parochianen die behoefte 
hebben aan contact met een van de pastores 
kunnen hen telefonisch bereiken (zie bericht op 
pagina 22).

Onder ons | Berichten die vermeld dienen te 
worden in Onder Ons, moeten op donderdag 
voor 13.00 uur binnen zijn bij het secretariaat. 
Parochianen die Onder Ons via de mail wensen 
te ontvangen kunnen contact opnemen met het 
secretariaat: 074-367 62 09 of mailen met 
beckum@heiligegeestparochie.nl.

Dinsdagmorgenviering | U kunt de viering op 
dinsdagmorgen om 09.00 uur meeluisteren via 
www.kerkomroep.nl.

Secretariaat | Het secretariaat is bereikbaar  
elke eerste maandag van de maand van 11.00 
uur tot 12.00 uur. U kunt hier misintenties 
opgeven. Dat kan ook per e-mail:  
parochiebentelo@hotmail.com.

Contact pastor | Parochianen die behoefte 
hebben aan contact met een van de pastores 
kunnen hen telefonisch bereiken (zie pagina 22).

Mariakapel | De Mariakapel is alle dagen open 
van 09.00-18.00 uur.

Vieringen door de week |
• 15 febr. 09.00 gebedsviering 
• 22 febr. 09.00 gebedsviering
• 29 febr. 09.00 woco-viering pastor Keuben
• 7 mrt 9.00 eucharistieviering pastoor Jansen

Overleden |
• 16-10-2023 Johan Exterkate, 80 jaar
• 23-10-2023 Bernard Ottenschot, 93 jaar

Bentelo
O.L. Vrouwe van 
Altijddurende Bijstand
O.L. Vrouwestraat 3

7497 MA Bentelo

T: 0547-292221

E: bentelo@heiligegeestparochie.nl 

IBAN: NL34RABO0157108112

Giro: 88.73.19
Openingstijden secretariaat
Maandag van 11.00 tot 13.00 uur

Geest in en om de kerken

Delden
H. Blasius
Langestraat 78 

7491 AJ Delden

074-3761201

E: delden@heiligegeestparochie.nl

IBAN: NL24RABO0313302057
Openingstijden secretariaat 
Dinsdag en vrijdag van 9.00-12.00 uur

Secretariaat | Het secretariaat is geopend op 
dinsdag- en vrijdagochtend van 09.00-12.00 uur. 
Op maandagmiddag van 14.00-15.00 uur zijn  
G. Ros en M. Workel aanwezig voor vragen over 
het R.K. kerkhof.

Contact pastor | Parochianen die behoefte 
hebben aan contact met een van de pastores 
kunnen hen telefonisch bereiken (zie bericht  
op pagina 22).

Mariakapel | De Mariakapel is alle dagen 
geopend van 09.00 tot 19.00 uur, zodat u in  
alle rust een bezoek kunt brengen. 

Overleden |
• 15-12-2023 Trudy Visschedijk-Poelman, 80 jaar
• 18-12-2023 Ronald Staijen, 68 jaar
• 22-12-2023 Will Rupperink-Smit, 82 jaar
• 21-1-2024 Henk Mellsen, 88 jaar
• 23-1-2024 Antoinette Brummelhuis-Verschoor, 

92 jaar
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Goor
H.H. Petrus en Paulus
Hengevelderstraat 24

7471 CH GOOR

T: 0547-260114

I : www.heiligegeestparochie.nl/goor

E: goor@heiligegeestparochie.nl

IBAN: NL25ABNA0593726634
Openingstijden secretariaat
Woensdag van 8.30 uur tot 11.00 uur.

Beheerder Parochieel centrum: 
Marian te Wierik
Voor het reserveren van een ruimte contact 
opnemen met Marian, tel. 06 40 44 32 02 (let op: 
nieuw nummer) of mjatewierik@gmail.com.

Misintenties | De vergoeding voor misintenties, 
gebedsintenties zijn € 9.-. Voor een jaargedach-
tenis € 12,-. Misintenties graag een week van te 
voren opgeven.

Vieringen | Iedere woensdag om 09.00 uur 
Eucharistieviering (tenzij anders vermeld in 
Geestig of via een mededeling).

Mariakapel, Moeder voor ons allen |
De Mariakapel aan de Mossendamsweg-Rouwe-
lerweg is dagelijks van 09.00 tot 20.00 uur, en 
tijdens de wintermaanden dagelijks van 09.00 
tot 18.00 uur geopend.

Contact pastor | Parochianen die behoefte 
hebben aan contact met een van de pastores 
kunnen hen telefonisch bereiken (zie pagina 22).

Overleden |
• 17-12-2023 Jo Pluimers-Lammersen, 88 jaar
• 23-12-2023 Marie Nijland-ten Tije, 93 jaar
• 05-01-2024 Ben Slag, 88 jaar
• 12-01-2024 Sieny ten Buuren-Huistede, 86 jaar

Secretariaat | Iedere woensdagmorgen van 
09.00-11.00 uur kunt u terecht op de pastorie
voor het opgeven van misintenties, het melden 
van overlijden en voor verdere vragen en 
boodschappen.

Misintenties | De vergoeding voor misintenties/
gebedsintenties: € 9,-. Jaargedachtenis: € 12,-. 
Beiden t.n.v. kerkbestuur Hengevelde.

Openstelling Mariakapel | Dagelijks van 
09.00-18.00 uur.

Vieringen | Zie het vieringenrooster  
op pagina 20-21.

Goede Vrijdagviering |
Op Goede Vrijdag 29 maart is er om 15.00 uur 
een kruiswegviering in de dagkerk.

Overleden |
• 12-12-2023 Johan ter Doest, 91 jaar
• 15-12-2023 Gerhard Rupert, 90 jaar
• 17-12-2023 Jan Schonenborg, 78 jaar
• 28-12-2023 Tonnie ter Doest, 82 jaar
• 10-1-2024 José Eijsink, 70 jaar

Hengevelde
H.H. Petrus en Paulus
Goorsestraat 19

7496 AB Hengevelde

T: 0547 - 333 210

E: hengevelde@heiligegeestparochie.nl 

IBAN: NL35RABO0157107221
Openingstijden secretariaat
Woensdag van 9.00 tot 11.30 uur

Isidorushoeve
H. Isidorus
Goorsestraat 126

7482 CL St. Isidorushoeve

T: 074-3575210

E: st.isidorushoeve1@gmail.com 

IBAN: NL45ABNA0495351202
Openingstijden secretariaat

Dinsdag van 9.00 tot 11.00 uur

Secretariaat H. Isidorus | Het secretariaat is elke 
dinsdagmorgen van 09.00-11.00 uur geopend 
voor het opgeven van een mis/gebedsintentie of 
jaargedachtenis. Het is ook bereikbaar via st.
isidorushoeve1@gmail.com of via de brievenbus 
van de pastorie.

Gedachteniskapel | De gedachteniskapel in 
onze kerk is in de winterperiode geopend op 
dinsdag en zondag van 10.00 uur tot 16.00 uur 
en tijdens de weekendvieringen. 

Intentie/jaargedachtenis | De vergoeding voor een 
intentie is € 9,00, voor een jaargedachtenis € 12,00.

Dinsdagmorgenviering | Tijdens de weekend-
mededelingen en in Rond Haaksbergen wordt 
bericht wanner er een dinsdagochtendviering is. 
In de winterperiode wordt deze gehouden in de 
parochiezaal.

Winnaar prijsvraag Kerststal | Veel kinderen 
hebben deelgenomen aan de prijsvraag bij de 
kerststal. Uit de goede inzendingen hebben we 
de winnaar getrokken: Suze Semmekrot uit  
St. Isidorushoeve. 

Vastenactie | Op pag. 15 leest u over de Vasten-
actie. Achter in de kerk staat tot en met Pasen de 
bus waarin u uw bijdrage kunt deponeren.

Presentatieviering communicantjes | Op 
zaterdagavond 9 maart zullen de communicant-
jes zich presenteren in de eucharistieviering om 
19.00 uur. Iedereen is van harte welkom.
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Ingezonden berichten

Op Wereldgebedsdag, vrijdag 1 maart, is er 
’s avonds om 19.00 uur een oecumenische 
viering in de H.H. Petrus- en Pauluskerk in 
Goor. De voorbereidingsgroep van Goor,  
Hengevelde en Diepenheim nodigt u van 
harte uit om samen te bidden, te vieren  
en te delen.

Overal ter wereld bidden op Wereldge-
bedsdag mensen dezelfde gebeden en 
luisteren ze naar dezelfde lezingen. Zo 
vormen ze een keten van gebed en geven 
ze uitdrukking aan hun eenheid en de 
gedeelde hoop op een betere wereld vol 
vrede, waarin ieder mens telt.

Elk jaar staat een land centraal. Al in 2017 
werd besloten dat het dit jaar Palestina is, 
zodat de Wereldgebedsdag in 2024 uiterst 
actueel is. Palestijnse vrouwen hebben de 
viering voorbereid.

Verdraag elkaar in liefde
Het thema voor dit jaar, ‘Verdraag elkaar  
in liefde’, is eveneens heel actueel. De zin 
 is ontleend aan de brief van Paulus aan  
de christenen van Efese. Hij roept hen op: 
‘Leidt een leven dat beantwoordt aan de 

roeping die gij van God 
ontvangen hebt, in alle 
deemoed en zachtheid, in 
lankmoedigheid, liefdevol 
elkaar verdragend.’

De in Duitsland geboren en 
woonachtige Palestijnse 
kunstenares  Halima Aziz heeft 
voor Wereldgebedsdag een 
schilderij gemaakt. We zien drie 
vrouwen in traditionele 
Palestijnse kledij die samen 
bidden. Aziz heeft er verschil-
lende Palestijnse symbolen in 
verwerkt. Zo staan de olijfbo-
men, die duizenden jaren oud 
kunnen worden, voor ‘eeuwig 
en eenvoudig leven.’ De wortels symbolise-
ren de verbondenheid van de Palestijnen 
met hun land. In een toelichting heeft 
Halima Aziz geschreven: ‘Ik hoop en geloof 
dat Palestina op een dag vrij zal zijn en dat 
we in staat zullen zijn om vreedzaam terug 
te keren naar onze huizen en onze families.’  

Vergeef elkaar
Zo sluit ze aan bij de opwekkingen 

waarmee Paulus zijn brief aan de Efesiërs 
besluit: ‘Wrok, gramschap, toorn, ge-
schreeuw en gevloek, kortom alle boosaar-
digheid moet bij u verdwijnen. Weest goed 
voor elkaar en hartelijk. Vergeeft elkaar 
zoals God u vergeven heeft in Christus’  
(Ef. 4: 31-32).

Winnaar 2023 
woordpuzzels
Op zaterdag 6 januari heeft  
de heer Gerrit Huisstede  
de Paaskaars in ontvangst 
genomen, als winnaar van alle 
goede inzendingen uit 2023.  
We danken de geloofsgemeen-
schap uit Hengevelde voor het 
beschikbaar stellen van deze 
kaars. En uiteraard ook alle 
inzenders.

Oecumenische Wereldgebedsdagviering

D E  P A S S I E  

W O E N S D A G  2 7  M A A R T  
2 0 : 0 0

' N I E M A N D  K A N
H E T  A L L E E N '

S T .  I S I D O R U S K E R K  -  D E  H O E V E

Komt naar de Hoeve
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Informatieavond Lourdesbedevaart
Pastoor Jansen meldt het al in de rubriek ‘Van uw pastores’ op 
pagina 7: op dinsdag 5 maart a.s. is er een informatieavond over de 
Lourdesbedevaart van 27 april t/m 4 mei. Deze begint om 20.00 uur 
en vindt plaats in het parochiehuis van de Lambertusbasiliek in 
Hengelo. Adres: Wemenstraat 2, 7551 EX Hengelo.

Op deze bijeenkomst vertelt onze pastoor u nog meer over 
Lourdes. Hier kunt u dan ook inschrijven, de inschrijfformulieren 
liggen klaar. We schrijven centraal in, alle formulieren gaan  
daarom naar Anne ten Heggeler of Henriëtte Pisano.

Achter in de kerken liggen inmiddels flyers met belangrijke 
informatie over onder meer prijzen, soort hotel en inschrijving. 
Voor alle duidelijkheid: de groepsreis is inclusief annulerings-
verzekering.

Wij hopen u deze avond te mogen begroeten.

Werkgroep Lourdes BorneDeldenHengelo

Mooie opvoering kerstspel  
St. Isidorushoeve
Op kerstavond was er in St. Isidorushoeve weer de 
jaarlijkse gezinsviering. De kinderen van de basisschool 
hebben met veel enthousiasme in prachtige kostuums 
een schitterend kerstspel opgevoerd. Het kinderkoor 
zong tussentijds mooie kerstliederen. De voorbereiding 
was in handen van de werkgroep gezinsviering in 
samenwerking met het kinderkoor. Veel dank aan 
iedereen, die op welke wijze dan ook heeft meegehol-
pen aan deze viering. 

Foto: Henny Evers
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Vieringen
februari
en maart
Vieringen door de week 

Maandag:  geen vieringen.

Dinsdag:  19.00 uur Lambertus
 18.30 uur Delden  
 via kerkomroep

Woensdag:  09.00 uur Goor
 18.30 uur Delden

Donderdag: 19.00 uur Lambertus
 18.30 uur Delden 
 via kerkomroep

Vrijdag:  09.00 uur Borne
 18.30 uur Delden 
 via kerkomroep

Datum
H. Blasius 
Beckum

O.L. Vrouw van Altijd 
Durende Bijstand Bentelo

H. Blasius 
Delden

H.H. Petrus en 
Paulus Goor

H.H. Petrus en 
Paulus Hengevelde

H. Isidorus, 
St. Isidorushoeve

zaterdag 17 en
zondag 18 februari               

zat. 19.00 Eucharistieviering
Pastor C. Pikkemaat                  

zon. 11.00 Eucharistieviering
Pastor C. Pikkemaat

zon. 09.30 WoCo-viering
Pastor J. Keuben

zon. 09.30 WoCo-viering   
Werkgroep

zaterdag 24 en
zondag 25 februari

zat. 19.00 Eucharistieviering
Pastoor J. Jansen

zon. 09.30 Eucharistieviering
Pastor C. Pikkemaat

zat. 19.00 WoCo-viering
Werkgroep

zaterdag 2 en
zondag 3 maart

                                              zat. 19.00 Eucharistieviering
Pastoor J. Jansen

zat. 19.00 WoCo-viering
Pastor J. Keuben

zon. 09.00 WoCo-viering
Werkgroep

zon. 09.30 WoCo-viering
Werkgroep

zaterdag 9 en
zondag 10 maart

zat. 19.00 Eucharistieviering
Pastoor J. Jansen/pastor J.Keuben                        

zat. 19.00 WoCo-viering
Werkgroep

zat. 19:00 Eucharistieviering
Pastoor J. Jansen/Pastor A. Zoet
Presentatieviering Communicantjes

zaterdag 16 en
zondag 17 maart

zat. 19.00 Eucharistieviering
Pastoor J. Jansen/pastor J.Keuben  

zon. 09.30 WoCo-viering
Werkgroep

zon. 09.30 Eucharistieviering
Pastor C. Pikkemaat

zon. 09.30 WoCo-viering
Werkgroep

Digitale collecte!
Als u de viering online volgt is het toch 

mogelijk om uw gave aan de collecte  

toe te voegen. Ga hiervoor naar  

www.heiligegeestparochie.nl/home of 

scan de QR-code hieronder. Klik op de 

afbeelding collectezak, zoals hierboven 

weergegeven en vervolgens komt u op 

de donatiepagina. Selecteer een bedrag 

bij de donatieknop. Kies uw bank en 

betaal met iDEAL.
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Datum
H. Blasius 
Beckum

O.L. Vrouw van Altijd 
Durende Bijstand Bentelo

H. Blasius 
Delden

H.H. Petrus en 
Paulus Goor

H.H. Petrus en 
Paulus Hengevelde

H. Isidorus, 
St. Isidorushoeve

zaterdag 17 en
zondag 18 februari               

zat. 19.00 Eucharistieviering
Pastor C. Pikkemaat                  

zon. 11.00 Eucharistieviering
Pastor C. Pikkemaat

zon. 09.30 WoCo-viering
Pastor J. Keuben

zon. 09.30 WoCo-viering   
Werkgroep

zaterdag 24 en
zondag 25 februari

zat. 19.00 Eucharistieviering
Pastoor J. Jansen

zon. 09.30 Eucharistieviering
Pastor C. Pikkemaat

zat. 19.00 WoCo-viering
Werkgroep

zaterdag 2 en
zondag 3 maart

                                              zat. 19.00 Eucharistieviering
Pastoor J. Jansen

zat. 19.00 WoCo-viering
Pastor J. Keuben

zon. 09.00 WoCo-viering
Werkgroep

zon. 09.30 WoCo-viering
Werkgroep

zaterdag 9 en
zondag 10 maart

zat. 19.00 Eucharistieviering
Pastoor J. Jansen/pastor J.Keuben                        

zat. 19.00 WoCo-viering
Werkgroep

zat. 19:00 Eucharistieviering
Pastoor J. Jansen/Pastor A. Zoet
Presentatieviering Communicantjes

zaterdag 16 en
zondag 17 maart

zat. 19.00 Eucharistieviering
Pastoor J. Jansen/pastor J.Keuben  

zon. 09.30 WoCo-viering
Werkgroep

zon. 09.30 Eucharistieviering
Pastor C. Pikkemaat

zon. 09.30 WoCo-viering
Werkgroep

ACTUELE INFORMATIE
Actuele informatie over de vieringen in onze 
kerken vindt u steeds op 

www.heiligegeestparochie.nl/vieringen. 

Tien minuten voor gebed
Bidden is soms ronduit moeilijk. Zelfs als je er in een periode 
van bezinning zoals de vastentijd naar streeft om vaker en 
uitvoeriger met Onze Lieve Heer te spreken. Je hebt er de rust 
niet voor, je kunt de woorden niet vinden en hoe kun je nu 
danken als je soms niet weet waarvoor? In het interview op 
pagina 4-5 zegt priester-kandidaat James Keuben daar mooie 
dingen over. ‘Je kunt ook twijfelend bidden’, is een van zijn 
uitspraken. Want al hebben we in het Onze Vader de woorden 
die Jezus ons heeft gegeven: zelfs die drukken niet altijd uit 
wat er in onze ziel omgaat.

Dan is het goed te weten dat de jezuïeten ons te hulp 
schieten. Met een gebedsprogramma nodigen ze ons uit ‘om 
dagelijks een ‘Gewijde Ruimte’ in te bouwen: tien minuten om 
hier en nu te bidden, terwijl je zit voor je computer, begeleid 
via het scherm, met enkele verzen gekozen uit de Bijbellezin-
gen van de dag. (…) Je bepaalt zelf hoe lang, waar en wanneer 
je bidt.’ 

Er is geen moeten en geen dwang; niet een staf om mee te 
slaan, enkel een stok om mee te gaan. Het komt uit jezelf, op 
het moment dat jou past. Je vindt de ‘Gewijde Ruimte’ op 
www.gewijderuimte.org/.

Doopviering weer in eigen geloofsgemeenschap

De doopviering kan weer in de eigen geloofsgemeenschap 
plaatsvinden. Er zal een voorbereiding zijn voor de doop-
viering. Voor meer informatie en aanmelding kunt u contact 
opnemen met het secretariaat van het pastorale team,  
tel. 074-349 22 12, bereikbaar op dinsdag en woensdag van 
8.30 - 15.00 uur en vrijdag van 9.30 - 12.30 uur. of per mail: 
contact@pastoraalteam.nl. 
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Woordpuzzel 2
Deze Geestig verschijnt als het voorjaar voorzichtig aanbreekt  
en we misschien alweer dromen van nieuwe (of bekende) bestem-
mingen om te bezoeken. Daarom zitten in deze woordpuzzel tien 
Europese hoofdsteden verborgen. Heeft u ze gevonden? Stuur  
dan uw antwoord vóór 23 februari naar:

Redactie Geestig/Puzzel 2, Langestraat 78, 7491 AJ Delden
of mail naar redactiegeestig@heiligegeestparochie.nl. Vergeet u 
niet om ook uw naam, adres en telefoonnummer te vermelden.
Onder de goede inzenders verloten we een leuke attentie. Alle 
inzenders dingen aan het eind van het jaar mee naar de jaarprijs.  
Zie hiervoor ook pagina 18.

Uitslag
In de woordzoeker van Geestig 1 zaten de volgende negen 
woorden/goede voornemens verborgen: eten, bewegen, drinken, 
roken, rusten, bezoeken, haasten, kopen, willen. Uit de goede 
inzendingen hebben we de volgende winnaar geloot: mevrouw 
Rikie Rosink uit Hengevelde. Van harte gefeliciteerd.

door Astrid Koning ter Heege

N M P E O D I R D A M

B L A H E L S I N K I

D O V I S I L I B T O

R H A U U R O M E D N

U K L C E J P O K S E

V C S P S K M Z W N O

Q O I A T X Q A Y F K

V T T R B W K G I V A

E S A I G A J R H Y B

K H R J T N R E W J F

B N B S G N P B I L U

Info RK Heilige Geestparochie
www.heiligegeestparochie.nl
IBAN: NL94 RABO 0109 0696 25
ANBI-nummer:  002609411
KvK-nummer:  74845721

Secretariaat pastoraal team
Berfloplein 18, 7553 JZ Hengelo
T: 074-349 22 12
E: contact@pastoraalteam.nl
Bereikbaar op dinsdag tot en met donder-
dag van 08.30-16.00 uur 
en op vrijdag van 08.30-12.30 uur.

Centraal secretariaat Heilige Geest-
parochie
Hengevelderstraat 24, 7471 CH Goor
T: 0547 - 26 08 78
E: contact@heiligegeestparochie.nl
Dit nummer is niet voor pastorale zorg  
of ziekenzalving. Zie hieronder.

Bezoek pastor
Parochianen die behoefte hebben aan een 
bezoek van een van de pastores
kunnen dit doorgeven aan het centraal 
secretariaat: 074 - 349 22 12.

Pastorale nood
In geval van pastorale nood kunt u 
rechtstreeks contact opnemen met pastoor 
J. Jansen of pastoraal werker A. Zoet. U 
vindt hun gegevens in de rechterkolom op 
deze pagina. We vragen u hierbij rekening 
te houden met hun vrije dagen.

Ziekenzalving
Voor de ziekenzalving of de ziekenzegen 
kunt u eveneens rechtstreeks contact  
opnemen met pastoor J. Jansen of 
pastoraal werker A. Zoet. 

Dopen en Huwelijk
Aanmelden bij secretariaat pastorale team 
T: 074- 349 22 12

Vertrouwenspersoon
•  Mw. Magrit de Graaf 

M: vertrouwenspersoon@rktwentezuid.nl 
T: 06 51 74 13 00

 Caritas H. Geestparochie 
• caritas@heiligegeestparochie.nl

 Facebook.com/heiligegeestparochie

 www.twitter.com/heiligegeestpar

Pastorale team
•  J.A.C. Jansen, pastoor (liturgie) 

M: 06 - 46 90 72 33 (maandag  
niet bereikbaar) 
E: j.jansen@rktwentezuid.nl 
Vrije dag: maandag

•  J. Keuben, pastor 
E: j.keuben@rktwentezuid.nl

•  C.J.G. Pikkemaat, pastor 
E: c.pikkemaat@rktwentezuid.nl

•  Mw. A. Zoet, 
pastoraal werker 
M: 06 - 27 12 46 95 
E: annettezoet@gmail.com 
Vrije dag: vrijdag

Emeriti
•  Pater R. van der Vegt 

E: rinusvegt@hotmail.nl 
T: 074 - 266 55 81
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De weg van het kruis
Vanaf de eerste christenen heeft de weg van Jezus naar het kruis 
velen geïnspireerd. Zijn lijden spreekt aan. Niet vanwege het lijden 
zelf, maar door de herkenbaarheid ervan: ieder van ons kent 
perioden waarin het licht schaars is en de put steeds dieper lijkt.  
En op die momenten hopen we op een Simon van Cyrene, die in elk 
geval éven de last van het kruis verlicht. In de komende weken zien 
we hoe het verhaal opbouwt. De jubel van Palmzondag verkeert in 
de duisternis van Goede Vrijdag, waarna Pasen een einde maakt 
aan alle rouwbeklag.

Talloze schilders, beeldhouwers, componisten en schrijvers hebben 
zich dan ook door de kruisweg laten inspireren. In onze kerken zien 
we dat onder meer terug in de kruiswegstaties aan de muren.  
Er zijn kunstenaars die vooral emotie willen opwekken, anderen 
kiezen voor verstilling. Soms ligt het accent op het lijden, 
soms op omstanders die enkel toezien. Ook Simon schiet 
Jezus niet uit zichzelf te hulp, de Romeinse soldaten dwingen 
hem (Mc. 15:21). 

Anders is dan Veronica, die volgens de overlevering Jezus’  
bebloede en bezwete gezicht afwist. Ze wordt daarom 
wordt afgebeeld met de zweetdoek waarop het gezicht 
van Jezus is te zien. Zo gaan in en achter de kruisweg 
diepmenselijke ervaringen, angsten, aarzelingen en 
keuzemomenten schuil, die erop wijzen dat Jezus naast 
Zoon van God toch vooral ook Mensenzoon is.  
Niets menselijks is Hem vreemd.

Stations of the Cross
In Hengelo kan in de periode 17 februari tot en met 20 maart de 
wandelroute ‘Stations of the Cross’ worden gelopen. De tocht voert 
langs veertien kunstwerken die doen denken aan de kruisweg-
staties over Jezus’ lijden en sterven. In een persbericht spreekt de 
organisatie over ‘een kunstzinnige, contemplatieve pelgrimstocht. 
Elke stap en elk kunstwerk herinnert aan de kwetsbaarheid van de 
mens. Oorlog, onrecht en eenzaamheid zijn van alle tijden. Maar 
altijd weer zullen er mensen zijn die zich inzetten voor vrede, 
gerechtigheid en naastenliefde.’

‘Stations of the 
Cross’ is te bezoeken 
op vrijdag- en 

zaterdagmiddag van 
12.00 – 16.00 uur. De 

tijden kunnen soms 
zijn aangepast 

vanwege gebedsbij-
eenkomsten of sabbat.

De beeldentaal is eigen-
tijds, het verhaal al meer 

dan 2000 jaar oud. En 
nog even actueel als 

toen.

Zie: faces-isee-faces.nl/
exposities/



Tijdgeest

Dit zijn wijze woorden uit het gedicht ‘De zeer oude zingt’ van 
Lucebert. Hij schreef het in 1954. Nu, 70 jaar later, zijn de woorden 
nog net zo actueel als toen. Maar wat is ‘van waarde’, en wie of wat 
is ‘weerloos’? Voor mij verwijzen ze naar iets wat klein en kwetsbaar 
is. In onze maatschappij streven we allemaal perfectie na, maar 
onze kwetsbaarheid mag ook gezien worden.

We hoeven geen supermens te zijn. Fouten maken mag, de 
perfecte mens bestaat niet. Jezus had oog voor onvolmaakte 
mensen. Hij ging naast hen staan als anderen op hen neerkeken.  
En Hij hield ons de Werken van Barmhartigheid voor, als opdracht 
om als Hem elke mens bij te staan in diens weerloosheid.

Kleine onvolmaaktheden maken ons uniek en toegankelijk. Als we 
allemaal volmaakt zouden zijn, zouden we misschien vergeten om 
de weerloze en het weerloze te beschermen. Daar zijn we allemaal 
aan toe, want het liefst verbergen we ons als we ons kwetsbaar en 
weerloos voelen. Het zou eens als zwakte gezien worden.

Alles van waarde is weerloos
Dat is ook liefde: je kwetsbaarheid durven laten zien, laten weten 
dat je niet altijd perfect bent maar ook een kwetsbaar mens. 
Belangrijk zijn de gewone kleine alledaagse dingen. Het zijn 
uiteindelijk de kleine dingen die het verschil kunnen maken. Het 
hoeft niet allemaal ‘bigger and better.’ Misschien kent u het liedje 
nog van Saskia en Serge: ‘Het zijn de kleine dingen die het doen.’

Zoals Jezus kunnen ook wij het kwetsbare beschermen: onze 
medemens, de aarde, de natuur, de buurt waarin we leven. Iemand 
schreef ‘Woordloos’, over een man wiens levenseinde naderde. 
Iedereen sprak met hem, ‘maar niet over God of zo’, want er was 
gezegd dat hij dat niet wilde.
En hij zweeg. Tot iemand naast hem ging zitten en woordloos 
contact maakte. Toen spraken zij zonder hun mond te openen. 
Over God, of zo.
Want ieder die weerloos is, heeft grote waarde. Zo hebben we het 
van Jezus geleerd.

Marianne Koebrugge

De zeven Werken van Barmhartigheid, paneel uit omstreeks 1500 door de Meester van 

de Levensbron. Foto: Rijksmuseum Twenthe Enschede.


