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Het Riepster Licht 
Het Riepster licht is een legende uit de 8e 
eeuw. Het speelt in Zeerijp, drie kilometer ten 
noordoosten van Loppersum. Zeerijp lag in die 
tijd nog aan zee. Karel de Grote was heerser 
geworden over heel West-Europa. Met hem 
werd het grote rijk gekerstend.  
De volken wonend in Friesland, het rijk van de 
Noordzee tot aan de Weser, verzetten zich en 
bleven hun eigen goden en ongeschreven 
wetten trouw.  
Maar de keizer dwong twaalf wijze Friese 
mannen hun wetten op papier te zetten, naar 
christelijke trant. Ze weigerden en werden voor 
straf de zee opgestuurd in een bootje zonder 
roer, riemen, zeilen en ankers.  
De twaalf doolden rond in de steeds woester 
wordende zee en baden tot hun goden om 
hulp. Maar niets hielp en steeds wanhopiger 
besloten ze tenslotte tot de nieuwe God, tot 
Jezus Christus te bidden.  
En ineens, in de duisternis, zagen ze een 
dertiende man achter in de boot zitten met zijn 
hand op een helmstok. Met vaste hand, 
ondanks woeste golven en onberekenbare 
winden, koerste hij op land af. Hij wierp de 
helmstok op de grond, die meteen ontbrandde. 
Zelf verdween hij.  
De twaalf wijze mannen, overweldigd door het 
nieuwe geloof, schreven hun wetten, getoetst 
aan het Evangelie van Jezus. Het lichtgevende 
vuur brandde nog eeuwen als een veilig baken 
aan de donkere zee. 
Licht. In deze tijd zien we het licht steeds 
sterker worden en de dagen langer.  
Licht als lieve lentebode.  
Licht van de zon aan mensen gegeven. Hoeveel 
we wel of niet kunnen op onze aarde, over het 
licht hebben we geen macht. De zon komt op 
en de zon gaat onder, ondanks alles wat wij 
denken te kunnen. 
Het is een troost te weten, dat God ons het licht 
heeft gegeven. Licht dat ons aanstoot in de 
morgen.  
Lichte lentedagen gewenst. 
 
Martha Mulder 
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Zaterdag 27 januari 
4e Zondag door het jaar 
19.00 uur Eucharistieviering 
m.m.v. het dames-en herenkoor 
Pastoor J. Jansen 
 
Woensdag 31 januari 
18.30 uur Eucharistieviering 
Pastoor J. Jansen 
 
Zaterdag 3 februari 
5e Zondag door het jaar 
19.00 uur Eucharistieviering 
m.m.v. het dames-en herenkoor 
Pastoor J. Jansen/Pastor J. Keuben 
 
Woensdag 7 februari 
18.30 uur Eucharistieviering 
Pastoor J. Jansen 
 
Zaterdag 10 februari 
6e Zondag door het jaar 
19.00 uur Eucharistieviering 
m.m.v. het dames-en herenkoor 
Pastoor J. Jansen 

Woensdag 14 februari 
Aswoensdag 
16.30 Aswoensdag viering voor 
kinderen 
Pastor A. Zoet 
 
19.00 uur Eucharistieviering 
Pater R. van de Vegt 
 
Zaterdag 17 februari 
1e Zondag van de veertig dagen tijd 
19.00 uur Eucharistieviering 
m.m.v. het dames-en herenkoor 
Pastor C. Pikkemaat 
 
Woensdag 21 februari 
18.30 uur Eucharistieviering 
Pastoor J. Jansen 
 
Zaterdag 24 februari 
2e Zondag van de veertig dagen tijd 
19.00 uur Eucharistieviering 
m.m.v. het dames-en herenkoor 
Pastoor J. Jansen 
 
Woensdag 28 februari 
18.30 uur Eucharistieviering 
Pastoor J. Jansen 
 
 

Zaterdag 2 maart 
3e zondag van de veertig dagen tijd 
19.00 uur Eucharistieviering 
m.m.v. het dames-en herenkoor 
Pastoor J.Jansen 
 
Woensdag 6 maart 
18.30 uur Eucharistieviering 
Pastoor J. Jansen 
 
Zaterdag 9 maart 
4e Zondag van de veertig dagen tijd 
19.00 uur Eucharistieviering 
m.m.v. het dames-en herenkoor 
Pastor C. Pikkemaat/Pastor J. Keuben 
 
Woensdag 13 maart 
18.30 uur Eucharistieviering 
Pastoor J. Jansen  
 
Zaterdag 16 maart 
5e Zondag van de veertig dagen tijd 
19.00 uur Eucharistieviering 
m.m.v. het dames-en herenkoor 
Pastor C. Pikkemaat/Pastor J. Keuben 
 
Woensdag 20 maart 
18.30 uur Eucharistieviering 
Pastoor J. Jansen  

Vieringen  
Wilt u de vieringen beluisteren, dit kan via kerkomroep.nl.  
Ga naar www.kerkomroep.nl vul in bij vind uw kerk:  
Delden, R.K. parochie H. Blasius en ’live’ of ’luisteren’ aanklikken. 
Elke woensdagavond is er om 18.30 uur een doordeweekse Eucharistieviering 
te beluisteren via de kerkomroep (zie boven). 
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Oecumenisch 
avondgebed  

Elke 1e donderdagavond van de maand zal om 19.00 uur 
in de kapel van verpleeghuis St. Elisabeth het 
Oecumenisch avondgebed plaats vinden.  
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Op dit moment is 
de gemeenschap 
Twickel locatie 
Delden gesloten 
voor diensten. 
De locatie aan de 
Emmastraat 
wordt 
momenteel 
gebruikt voor 
Oekraïense 
vluchtelingen. 
 
locatie Delden, 

Emmastraat 9, 7491 EH, Email: twickel@apgen.nl, 
Website: www.apgen.nl/twickel,  
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Zondag 28 januari 2024 
10.00 uur : ds. D. Juijn 
Kindernevendienst 
Eerste collecte: Jonge Generaties PKN 
Tweede collecte: Kerk 
 
Zondag 4 februari 2024 
10.00 uur : ds. D. Juijn 
Kindernevendienst 
Eerste collecte: Project Mikolo Ny Aina 
Tweede collecte: Kerk 

Zondag 11 februari 2024 
10.00 uur : mevr. D. Beuving 
Kindernevendienst 
Eerste collecte: Diaconie 
Tweede collecte: Kerk 
 
Zondag 18 februari 2024 
40 dagentijd 
10.00 uur : ds. D. Juijn 
Kindernevendienst 
Eerste collecte: 40 dagenproject India 
Tweede collecte: Kerk 
 
Zondag 25 februari 2024 
40 dagentijd  
10.00 uur : ds. D. Juijn 
Kindernevendienst 
Eerste collecte: 40 dagenproject India 
Tweede collecte: Kerk 
 
Zondag 3 maart 2024 
40 dagentijd 
10.00 uur : ds. D. Juijn 

Kindernevendienst 
Eerste collecte: 40 dagenproject India 
Tweede collecte: Kerk 
 
Zondag 10 maart 2024 
40 dagentijd 
10.00 uur : ds. M. Veenstra 
Kindernevendienst 
Eerste collecte: 40 dagenproject India  
Tweede collecte: Kerk 
 
Woensdag 13 maart 
Biddag gewas en arbeid 
10.00 uur : ds. D. Juijn 
Eerste collecte: 40 dagenproject India 
Tweede collecte: Kerk 
 
Zondag 17 maart 2024 
40 dagentijd 
10.00 uur : ds. A. Snier 
Kindernevendienst 
Eerste collecte: 40 dagenproject India 
Tweede collecte: Kerk 
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SPELREGELS 

Het deel “Lente” van Vivaldi’s Vier Jaargetijden vult de kamer. Mevr. Brandts geniet zichtbaar. De violen juichen, soms 
voel je ook spanning, dan weer een kabbelend beekje ... Prachtig. Als ze me ziet zet ze de muziek op pauze.  
We kennen elkaar al even. Toch is het contact altijd weer verrassend. De gesprekken gaan vaak over persoonlijke zaken 
en gevoelens. Haar eenzaamheid, het inleveren van de lichamelijke vitaliteit maar ook haar Godsvertrouwen. Terwijl ik 
denk afscheid te moeten nemen zegt ze: ”Ik wandel met God.” Stilte. “Geen afstanden hoor, dat kan ik niet meer op m’n 
87e.” Een vette knipoog. We lachen om haar grapje. Toch vertelt ze me wat het voor haar betekent, dat wandelen met 
God. Bij vele momenten voel ik dat God me bij de hand neemt. Dat Hij met mij het leven wil delen maar ook géén 
oplossingen weet voor grote vraagstukken. Alles kan ik Hem toevertrouwen, ook de dingen waarvoor ik dankbaar ben, 
zegt ze. Mijn muziek, de fijne verzorging, de natuur met de niet tegen te houden komst van het voorjaar.  
De dagen, ze lengen, de krokussen en sneeuwklokjes komen al te voorschijn. 
“Wandel jij ook met God?” ...”Moet je doen, is goed voor je” roept ze me na.  
De muziek wordt weer gestart… Heel mooi en zó passend bij haar woorden “wandelen met God.” 
 
Marianne van der Linde 
Geestelijk Verzorger 

Lutherse diensten 
In de Lebuïnuskapel aan de Dorpsmatenstraat 40 te Hengelo, elke eerste zondag van de maand.  
 
4 februari 2024  10:30 – 11:30 
3 maart 2024  10:30 – 11:30 
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In de Heer zijn overleden: 
Trudy Poelman - 15 dec. - 80 jaar - Peperkampweg - w.v. G. Visschedijk 
Ronald Staijen - 18 dec. - 58 jaar - Sleutelbloem 78 - e.v. N. Altink 
Will Smit - 22 dec. - 82 jaar - Peperkampweg - e.v. H. Rupperink 
 
Kind laten dopen? 
Aanmelden bij het pastoraal secretariaat van de H. Geest parochie te Hengelo 
 
Afscheid Lucy Kouwenhoven 
In de vergadering van 11 december 2023 heeft Lucy Kouwenhoven afscheid 
van de locatieraad genomen. Lucy is vele jaren secretaresse van de locatieraad 
geweest. Daarnaast heeft zij zich ook op vele andere gebieden ingezet zoals 
150 jaar H. Blasiuskerk Delden en de presentjes voor vrijwilligers.  
Lucy bedankt voor al hetgeen je voor onze geloofsgemeenschap hebt gedaan.  
Voor Lucy is op dit moment nog geen opvolger gevonden. Bij deze roepen we 
mensen op om haar op te volgen in de locatieraad. 
 
Kerstviering ouderen 20 december 2023 
Woensdagmiddag 20 december werd de traditionele Kerstviering voor 
ouderen gehouden. Na een mooie viering was er een gezellig samenzijn in het 
Parochiehuis. Het was een mooie middag. Hierbij een foto-impressie. 
 
 

Voorzitter locatieraad 
Zoals velen van jullie weten, ben ik na een periode van 10 jaar op 1 januari 
2024 gestopt als voorzitter van de locatieraad geloofsgemeenschap H. Blasius 
Delden. 
Een functie die ik alleen heb kunnen vervullen dankzij de steun en hulp van de 
gehele Deldense geloofsgemeenschap. Hiervoor wil ik eenieder bedanken. 
Ik spreek de hoop uit dat we binnenkort een nieuwe voorzitter kunnen 
verwelkomen. 
Tot slot: Kerk-zijn kunnen we alleen sámen. 
 
Jan Horck 
 
Weekendvieringen in 2024 
In 2024 vinden de eucharistievieringen in Delden weer op zaterdag plaats 
(uitzonderingen daargelaten).  
De aanvangstijd van de eucharistieviering is zaterdagavond 19.00 uur. 
 
 

HEILIGE BLASIUS 

Bereikbaarheid pastorale team  
Heilige Geest parochie: 
 
J. Jansen,  
pastoor (liturgie) 
telefoon 06 - 46 90 72 33  
e-mail: j.jansen@rktwentezuid.nl 
 
Drs. mw. A. Zoet, 
pastoraal werker 
telefoon 06 - 27 12 46 95  
e-mail: annettezoet@gmail.com 
 
Pastorale nood: 
Mocht U pastorale hulp nodig hebben dan 
kunt u bellen met: Pastoor J. Jansen, 
telefoon 06 - 46 90 72 33 (Pastoor J. 
Jansen is op de maandag vrij) Pastoraal 
werker mw. A. Zoet,  
telefoon 06 - 27 12 46 95 ( mw. A. Zoet is 
vrijdag vrij). 
 
Bankrelaties: 
Geloofsgemeenschap Delden 
 NL24 RABO 0313 3020 57 
Kerkbalans  
 NL38 RABO 0313 3074 31 
 
Verliezen-verwerken: 
Indien u in uw omgeving te maken hebt 
of hebt gehad met het verlies van een 
naaste en behoefte voelt om daar met 
iemand over te praten, kunt u contact 
opnemen met de werkgroep Verliezen 
Verwerken, via Ans ter Morsche,  
telefoon 06 - 16 12 75 39  
 

Administratie: 
Langestraat 78, 7491 AJ Delden.  
Geopend dinsdag- en vrijdagmorgen  
van 09.00 uur tot 12.00 uur.  
telefoon 074 - 376 12 01 
e-mail: delden@heiligegeestparochie.nl 
 
Secretariaat pastoraal team: 
Langestraat 78, 7491 AJ Delden  
e-mail: contact@pastoraalteam.nl  
 
Website: 
www.heiligegeestparochie.nl/
delden 

 

Kerstviering ouderen  
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Actie Kerkbalans 2024  
In januari is de actie Kerkbalans van start gegaan. Het 
thema is ook dit jaar ‘Geef vandaag voor onze kerk van 
morgen én overmorgen.  
 
In onze geloofsgemeenschap zijn veel vrijwilligers actief 
op het gebied van liturgie en gemeenschapsopbouw. Veel 
werkzaamheden rond, in en aan ons kerkgebouw en op 
onze begraafplaats gebeuren door vrijwilligers. 
Tijdens deze actie Kerkbalans krijgen alle parochianen van 
onze geloofsgemeenschap een brief met het verzoek voor 
een jaarlijkse financiële bijdrage. Kerken krijgen geen 
subsidies. Ze moeten zich volledig zelf bedruipen. 
Het onderhouden van ons mooie kerkgebouw, de 
pastorie, pastorietuin en de begraafplaats kost veel geld 
en komt geheel voor eigen rekening. Voeg daarbij de 
energiekosten, salarissen, kosten erediensten, 
materiaalkosten, en specialistisch onderhoud, dan praten 
we toch over aanzienlijke bedragen. 
Natuurlijk hebben we inkomsten via collectes, 
misintenties, uitvaarten, huwelijken, dopen, grafrechten 
en giften. Echter, deze inkomsten zijn variabel, zijn dus 
onzeker. 
Kerk-zijn kunnen we alleen samen. Doe daarom mee aan 
de actie Kerkbalans en vul het toezeggingsformulier in 
januari ruimhartig in. 
Onze oproep aan de parochianen met een vaste bijdrage 
is om uw vaste bijdrage op zijn minst te handhaven en 
waar mogelijk een beetje te verhogen. 
 
Onze geloofsgemeenschap H. Blasius te Delden is dat 
alleszins waard. Laten we samen de geloofsgemeenschap 
sterk en in stand houden.  
Door vandaag te geven, kan de kerk blijven doen waar ze 
al eeuwenlang voor staat. Op naar de kerk van morgen.  
 
Vanaf 15 januari 2024 hebben onze contactpersonen de 
enveloppen van de kerkbalans bezorgd bij alle bij ons 
ingeschreven adressen. De envelop bevat de brief van de 
locatieraad en indien van toepassing “Inschrijfformulier 
kerkbijdrage”. De brief is toegespitst op uw manier van 
bijdragen.  
Deze antwoordenvelop hebt u inmiddels bij uw 
contactpersoon in de brievenbus gedaan of wordt eind 
januari/begin februari bij u opgehaald. 

Wij hopen op een goed resultaat, zodat wij positief en vol 
goede moed dit nieuwe jaar in gaan.  
 
Is uw kerkbijdrage fiscaal aftrekbaar? 
Giften aan onze geloofsgemeenschap zijn aftrekbaar voor 
de belastingen.  
De Belastingdienst maakt onderscheid tussen gewone 
giften en periodieke giften. Periodieke giften zijn volledig 
fiscaal aftrekbaar, voor gewone giften geldt een drempel.  
 
Gewone giften 
Gewone giften zijn aftrekbaar mits het totaal van uw 
giften (kerkbijdrage en giften voor andere ANBI erkende 
doelen) hoger is dan 1% van uw drempelinkomen met een 
minimum van € 60,00. Wat u meer hebt betaald dan dit 
drempelbedrag, is fiscaal aftrekbaar tot een maximum 
bedrag van 10% van uw drempelinkomen.  
 
Periodieke giften  
Het is echter mogelijk om uw bijdrage aan de kerk volledig 
(dus zonder drempel) af te trekken indien u deze in een 
overeenkomst vastlegt. In die overeenkomst wordt 
bepaald dat u gedurende (minimaal) 5 jaar tenminste 1 x 
per jaar een vast bedrag aan de kerk schenkt.  
Bij tussentijds overlijden eindigt deze verplichting 
uiteraard.  
 
Het invullen van een eenvoudig formulier van de 
Belastingdienst is voldoende. Dit formulier kunt u zelf 
downloaden van de website van de belastingdienst: 
www.belastingdienst.nl. Op deze site gaat u via de 
zoekfunctie naar ‘periodieke giften in geld’ en hier vindt u 
het te downloaden formulier onder de kop 
‘Overeenkomst periodieke giften’. 
U kunt eventueel ook dit formulier afhalen bij ons 
secretariaat. 
 
Als u dit formulier hebt ingevuld moet u beide exemplaren 
inleveren bij het secretariaat van de geloofsgemeenschap 
Delden, Langestraat 78, 7491 AJ Delden of op dit adres in 
de brievenbus doen. De administrateur van de 
geloofsgemeenschap zorgt voor de invulling van vragen 
(o.a. het RSIN/fiscaal nummer) en ondertekening van de 
overeenkomsten door de vicevoorzitter van het bestuur 
van de parochie.  
Hierna krijgt u het volledig ingevuld en ondertekend 
exemplaar voor de schenker retour.  
 
Uitgebreide informatie over de fiscale aftrekbaarheid van 
giften: www.belastingdienst.nl/giften 
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de legende van een vrome vrouw die de 
gevangengenomen bisschop van Sebaste dagelijks in de 
kerker opzocht, hem te eten gaf en van een kaars voorzag. 
Blasius zou de vrouw gevraagd hebben hem ook na zijn 
dood kaarsen te blijven schenken. Als beloning zou de 
vrouw tegen ziekte gevrijwaard blijven. 
 
Amicitia speelt in de H. Blasius 
De muziek en de zang tijdens de eucharistieviering op 3 
februari wordt verzorgd door harmonie-orkest Amicitia en 
het Dames- en Herenkoor H. Blasius Delden.  
 
Kerkhof afgelopen jaar niet verlicht met Kerstmis 
In verband met het natte en onstuimige weer is het 
kerkhof met Kerstmis niet verlicht geweest. We hebben 
toen besloten het kerkhof te gaan verlichten tijdens het 
Blasiusfeest op 3 februari aanstaande.  
‘s Middags zullen de kaarsen aangestoken worden, zodat 
men voor of na de Blasiusviering het verlichte kerkhof kan 
bezoeken. 
 

Opbrengst Adventsactie 2023 
De inzameling voor de Adventsactie 2023 met als thema:  
’Onderwijs voor kinderen in de baksteenfabrieken in India’ 
heeft in onze parochie het mooie bedrag van € 2.610,10 
opgeleverd.  
Zoals u heeft kunnen lezen besteedt de Adventsactie dit 
jaar aandacht aan het belangrijke onderwerp 
kinderarbeid, omdat ieder kind recht heeft om kind te zijn. 
 
We willen u hartelijk danken en vertrouwen dat de 
kinderen in India straks, mede dankzij uw gift, naar school 
kunnen. 
 
Missie – Ontwikkeling – Vredesgroepen,  
H. Blasiusparochie 
 

Blasiuszegen 
De Blasiuszegen 
wordt in onze kerk 
gegeven na de 
eucharistie op 
zaterdag 3 februari 
2024. Volgens een 
middeleeuwse 
traditie is dit ritueel 
vooral bedoeld ter 
voorkoming van 
keelaandoeningen 
en andere kwalen. 
Sint Blasius 
De Blasiuszegen is 
vernoemd naar de 
heilige Blasius. 
Historisch is er 
nagenoeg niets over 
hem bekend, 
behalve dan dat hij 
in de 4e eeuw 
geleefd moet 
hebben. Volgens 
diverse legenden 
was hij een arts die 
tot bisschop van de 

Armeense stad Sebaste werd gekozen. Omdat hij getuigde 
van zijn geloof in Christus zou hij na vele gruwelijke 
martelingen zijn onthoofd. Zijn verering is wellicht pas 
door de kruisvaarders naar West-Europa overgebracht. 
Visgraat 
Het meest bekend is het verhaal waarin Blasius kort voor 
zijn marteldood een jongetje genas dat door een visgraat 
in zijn keel dreigde te stikken. Deze vertelling zou ten 
grondslag hebben gelegen aan de Blasiuszegen in de vorm 
zoals we die nu kennen. 
Keelziekten 
Op 3 februari, de liturgische feestdag van Sint-Blasius, 
wordt in veel katholieke kerken na de eucharistieviering 
de gelegenheid geboden om de Blasiuszegen te 
ontvangen. De priester of diaken houdt daarbij twee op 
Maria Lichtmis (Maria Lichtmis is de populaire naam voor 
het feest van de Opdracht van Christus in de Tempel. Het 
wordt op 2 februari gevierd) gewijde kaarsen in 
Andreaskruisvorm verbonden onder de kin van de 
gelovigen. De bedienaar bidt dan: Per intercessionem 
Santi Blasii liberet te Deus a malo gutteris et a quovis alio 
malo in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti ('Moge God 
u op voorspraak van de heilige Blasius bevrijden van 
keelziekten en andere kwalen in de naam van de Vader en 
de Zoon en de Heilige Geest'). 
Kaarsen 
Dat de Blasiuszegen met kaarsen wordt verricht is 
afkomstig van het middeleeuwse gebruik om frequent 
kaarsen aan Sint-Blasius te offeren. Dit zou teruggaan op 

Heilige Blasius 
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De nieuwe mens 
 

Wekelijkse inspiratie – 14 mei 2023 
 
Geliefd mens, 
‘En dat u vernieuwd wordt in de geest van uw denken en 
u bekleedt met de nieuwe mens, die naar het beeld van 
God geschapen is, in ware rechtvaardigheid en heiligheid 
…’ Apostel Paulus sprak onder meer over de oude en 
nieuwe mens. Kennelijk is er door de eeuwen heen altijd 
een drang geweest om antwoorden te vinden op 
fundamentele vragen. Hoe mooi is het een cultuur te 
kennen waarin we de kans krijgen ons te verdiepen in 
onszelf, elkaar en de wereld. 
 
Kracht van ontmoeten 
‘Zoek naar een stil moment. Dat helpt je bij het denken, 
om te zijn wie je graag bent … bezinning zonder woorden, 
je religieus gevoel.’ Een moment van ‘samen iets beleven’ 
door de kracht van de ontmoeting. En is dat ‘iets’ niet het 
gebied van de stilte waarin we proberen woorden te 
zoeken voor datgene wat feitelijk niet te verwoorden is? 
Dankzij het wonder van scheppen geloven wij dat alle 
leven uit dezelfde oorsprong komt. Diezelfde 
scheppingsmacht is ook in ons werkzaam en kan tot 
expressie komen in liefdevol denken, spreken en 
handelen. 
 
Grootste wereldwonder 
Ons leven is niet alleen enorm boeiend, maar ook een 
groot avontuur. Vanaf het prilste begin met al onze 
talenten op zak ligt het open voor ontwikkelingen. Alles is 
nieuw: een wonder! Zoals een lied van Paul van Vliet het 
zo mooi zegt: ‘Het is niet nieuw, het is niet anders of 
bijzonder en het is in het verleden meer gedaan, maar 
voor een kind is ‘t het grootste wereldwonder, als het zit 
en voor de eerste keer gaat staan.’ Eenmaal ouder zijn we 
soms getekend door de ruwe kanten van het leven en 
helaas ook door wat wij elkaar aandoen. Het helpt te 
beseffen dat het volle leven ook ongezochte, ongewilde 
gebeurtenissen brengt, en te proberen daarmee om te 
gaan. En het helpt erover na te denken hoe je vrijheden 
zich verhouden tot die van de ander. 
 

Groeien 
Zijn als het kind, dat zoveel ontdekt, 
in wie de verwond’ring al jong wordt gewekt; 
zijn zoals jeugd, die gelooft dat het kan, 
vervuld van hoop en fris, nieuw elan. 
 
Worden, volgroeien, nog volop met vragen, 
bewustvoller leven, verantwoording dragen; 
iets ouder geworden, wat trager en grijzer, 
in dankbaar groeien, telkens wat wijzer. 
 
Zo wil ik bewuster m’n menszijn beleven, 
steeds iets van waarde door kunnen geven; 
doorleef ik de fasen van ’t leven intens, 
dan geeft me dit kracht om te groeien als mens. 
 
Is die verwond’ring in mij al gewekt 
en heb ik dat kind in mezelf weer ontdekt? 
Heb ik nog steeds het geloof dat het kan, 
ben ik vervuld van fris, nieuw elan? 
 
Krijg ik al zoekend meer antwoord op vragen 
en mag ik ook zelf verantwoording dragen, 
zal daar weer wijsheid uit voort kunnen vloeien, 
kan zo in mij dankbaarheid groeien. 
 
Dan zal ik ten volle m’n menszijn beleven, 
iets van waarde door kunnen geven, 
want is dat proces zo voor mij zonder grens, 
dan voel ik het wonder te groeien als mens. 
 
Oud en nieuw 
Door ons zijn en worden, groeien we. Dan zijn we steeds 
oude en nieuwe mensen. Want hoe mooi is het in volle 
vrijheid te kunnen denken, spreken en handelen. Wat kan 
ik nu anders gaan doen om weer als liefdevol mens mijn 
weg te gaan? Zullen wij een brug van liefdevolle 
verbinding slaan? Dan groeit de liefde, en wordt de wereld 
vast weer een beetje mooier! ‘Waar vrijheid toekomst 
biedt, vrede het daglicht ziet, daar groeit naar eeuw’ge 
wens de nieuwe mens.’ 
 
Martin Groen,  
Lid gemeenschap Gouda 
Monique van de Lagemaat,  
Voorganger gemeenschap Nieuwe Waterweg 
André van de Lagemaat,  
Lid gemeenschap Nieuwe Waterweg 
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 PROTESTANTSE GEMEENTE 

Predikant: 
Ds. Dick Juijn 
Kerkplein 2, 7491 BM Delden 
telefoon 06 - 15 88 31 26 
e-mail: dickjuijn@planet.nl 
 
Coördinator voor vrijwillige kosters 
Mw. Wiarda Heerze 
telefoon 06 - 53 56 96 49 
e-mail: wiardaheerze@hotmail.com 
 
Vertrouwenspersoon 
Dhr. Oebele Dijkstra 
telefoon 074 - 376 22 02 
e-mail: oebele@odijkstra.nl  
 
Kerkelijk Bureau: 
Kerkstraat 6 (De Voorhof) 
telefoon 074 - 376 23 69 
Open dinsdag 09.00 uur - 11.30 uur 
e-mail: k.b.delden@hetnet.nl 
 
Correspondentieadres: 
Protestantse Gemeente Delden  
Kerkstraat 6, 7491 BL Delden 
telefoon 06 - 14 15 44 15 
e-mail: scribapgdelden@gmail.com 
 
Bankrelaties:  
Diaconie 
 NL08 RABO 0313 3066 13 
College van kerkrentmeesters 
 NL96 RABO 0313 3773 91 
St. Vrienden van De Oude Kerk 
 NL18 RABO 0313 3221 47 
Vrijwillige bijdrage 
 NL48 RABO 0373 7176 87 
 
Beluisteren kerkdiensten:  
via internet: ww.kerkdienstgemist.nl  
Overijssel, Delden.  
Ook te beluisteren: Kerkdiensten van 
afgelopen maanden 
Begrafenisdiensten.  
 
Website:  
www.pgdelden.nl 

 
In memoriam: Janny Alide Peuscher-de Groot 
We kenden haar als een vrouw, niet al te groot, met een heel vriendelijke 
glimlach, een positieve uitstraling, waarbij je haar eerder een leeftijd van in de 
70 gaf dan in de 90. Die uitstraling had ook een positief effect op haar doen en 
laten, waardoor mensen graag in haar 
kring waren. Op zondag 3 december 
2023 overleed Janny Peuscher, 96 jaar 
oud. Ze woonde de laatste maanden in 
De Wieken, daarvoor aan de Stadshagen. 
Geboren en opgegroeid in Eindhoven 
kwam het gezin in 1962 vanuit het 
gemoedelijke Brabant naar Twente. 
Janny was altijd erg ondernemend. Je 
zou kunnen zeggen: bij haar brandde de 
kaars meestal aan 2 kanten. Ze zong bij 
het Kerkkoor, was lid van het UVV en 
heeft jarenlang met “de rijdende winkel” 
fruit bezorgd bij gehandicapte mensen in 
het verzorgingshuis. Geloofsverdieping 
zocht en vond ze eerder in de muziek 
dan in lange preken. Zelf kon ze ook 
goed piano spelen. Maar het meest 
genoot ze van de aanwezigheid van haar 
kinderen en kleinkinderen. Janny stond open in het leven, zocht de grenzen op 
van wat kon, was pienter, had humor, met een groot hart voor oprechte 
mensen, klaagde nooit en troostte tot het laatste toe haar dierbaren. 
In 2017 overleed haar Frits. Nog 6 jaar heeft Janny daarna op zichzelf gewoond 
en die periode heeft ze met een bewonderingswaardige dapperheid geleefd. 
Maar het gemis van Frits werd steeds duidelijker. “Ik heb een mooi leven 
gehad”, zei Janny 2 weken voor haar sterven. 
Op zaterdag 9 december hielden we rond Janny de herdenkingsdienst in de 
Oude Blasius en lazen daar de bekende woorden uit Matteus 6: Maak je geen 
zorgen over de dag van morgen! Helemaal in de geest van Janny die tot op het 
laatst vond dat de nieuwe dag alleszins de moeite waard was om in beweging 
te komen. Janny maakte zich niet druk over de dood, dat liet ze aan God over. 
In dat vertrouwen hebben we Janny bij Frits begraven op de Algemene 
Begraafplaats. 
 
Ds. Dick Juijn 
 
In memoriam: Jantiena Geertruida ten Thije-Beckers 
Bijzonder! Een dag na het overlijden van Janny Peuscher overleed haar 
kerkkoor-vriendin Tine. Janny stond altijd op rij 1, Tine op rij 2 in het koor. In 
het uitvaartcentrum lag Janny in kamer 1 en tegelijkertijd Tine in kamer 2. Je 
kunt dit zien als een mededeling of als een speling van het lot, maar je kunt het 
ook zien als dat leven en dood bij elkaar horen. En dat was ook een eerste 
reactie na het plotselinge overlijden van Tine ten Thije: De cirkel is rond. Zij 
overleed op maandag 4 december 2023. Zij woonde de laatste maanden in 
Huize Herinckhave in Hengelo, daarvoor aan de Ranninkstraat. Zij is bijna 85 
jaar geworden. Tine is de moeder van onze organist Matthijs. 
Tine werd in 1938 geboren in Hertme en trouwde in 1964 met Henry ten Thije. 
Haar hele leven heeft ze gestreefd naar het bij elkaar houden van wat haar het 
meest dierbaar was: haar huwelijk, haar gezin en haar familie. Soms tegen de 
klippen op en met grote offers. De onvoorwaardelijke liefde voor haar kring 
van familie en vrienden en het standvastig geloof in haar God gaven haar 

Janny Peuscher 
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daarin kracht. Dat 
maakt haar een 
vrouw om diep te 
bewonderen en tot 
voorbeeld te laten 
zijn. 
Na het overlijden 
van Henry, die ze 
erg miste, heeft ze 
op haar eigen wijze 
geprobeerd vorm te 
geven aan haar 
leven, strevend naar 
optimale 
zelfstandigheid. De 
laatste tijd lukte dat 
niet meer, het werd 
onrustiger in haar 
hoofd en haar 
wereld steeds een 
beetje kleiner en 
stiller. 
Op haar 
geboortedag, 13 

december, hebben we in de aula van het crematorium in 
Borne, het leven van Tine gevierd. Matthijs heeft daar, op 
een koninklijke wijze, zijn moeder herdacht. Dat deden 
ook haar andere zoon Gertjan en kleindochter Puck. En na 
gebed en de laatste zegen werd Tine toevertrouwd aan de 
vrede van het eeuwige licht in de hoop dat zij geborgen 
zal zijn bij haar God. 
 
Ds. Dick Juijn 
 
In memoriam: Gerda Hendrika Wassink-Dreteler 

“Denk aan mij, zoals 
ik was. Bewaar de 
vrede onder elkaar. 
Heb aandacht voor 
elkaar. Dank jullie 
wel voor al jullie 
liefde.” Met deze 
woorden nam ze 
afscheid van haar 
kinderen en 
kleinkinderen en zo 
van ons allemaal. 
Op woensdag 27 
december overleed 
Gerda Wassink. Ze 
woonde de laatste 
jaren in De Wieken 
en daarvoor 
jarenlang aan de 

Schoolstraat in Deldenerbroek. Gerda mocht 87 jaar 
worden. 
In Deldenerbroek werd Gerda in 1936 ook geboren. Zij 
ging er naar het schooltje waar ook haar vader, haar broer 
en later haar drie zonen en drie kleinkinderen onderwijs 
genoten. Dat geeft aan hoezeer de familie Wassink met 
Deldenerbroek is vergroeid. 
Gerda heeft veel en hard gewerkt, dat deed ze bij ‘t 
Hoogspel (soms tot midden in de nacht), maar ook volop 
in het vrijwilligerswerk: begonnen met de 
meisjesvereniging, later de plattelandsvrouwen, de 
vrouwenvereniging. Als vrijwilliger bejaarden bezoeken. 
Op de Wendezoele gewerkt als vrijwilliger in de bardienst. 
8 jaar ouderling, later bij de ouderen van ’t Esbrook, bij de 
oprichting en bestuurslid van het mortuarium. Gerda 
noemde het haar hobby’s en zei ook dat je met al dit werk 
zoveel mensen een plezier kan doen. Voor al haar werk 
ontving Gerda op 29 april 2010 een koninklijke 
onderscheiding. Ze vond het schitterend.  
Bij Gerda en Bernard kreeg je altijd een hartelijke 
ontvangst, en vaak ook nog wel iets mee naar huis: een 
paar warme zelfgebreide wanten of een zelfgebakken 
cake. In 2020 verhuisden Gerda en Bernard naar De 
Wieken. Dat was erg wennen. Het leven boette voor 
Gerda in met de dood van Bernard en met de ziekte en 
het sterven van Bennie. Toch wist ze langzaam maar zeker 
haar plek in De Wieken te vinden. 
Op woensdag 3 januari 2024 hebben we in haar Oude 
Blasius de dankdienst gehouden en daar een glas-in-
loodraam voor Gerda gemaakt, al pratende wijs. Een raam 
voor haar hartelijkheid, haar eruditie, haar grote kennis 
van zaken, haar organisatietalent, maar ook voor de 
schaduw. Dat verbonden we met Psalm 139, waarin een 
mens, en dus ook Gerda, gekend is over de dood heen, en 
dat we erop vertrouwen dat het nu goed is en dat we 
geborgen zijn. In dat vertrouwen is Gerda in Usselo 
gecremeerd. 
 
Ds. Dick Juijn 
 
Bij de diensten 
Op zondag 28 januari wil ik met u nadenken over: Een 
vrije geest. Aan de hand van Marcus 1, 21-28. We kennen 
de genezingsverhalen van Jezus en ook hoe hij mensen 
van een boze geest wist te verlossen. Maar hoe deed 
Jezus dat nu? En hoe kan Hij ook ons in deze tijd nog 
steeds genezen van boze geesten? 
Dan wil ik op zondag 4 februari met u lezen uit 
Deuteronomium 6. Woorden die Mozes tot het volk 
spreekt, en dan gaat het erom: Leer je kinderen de 
geboden en verhalen van God. Ja, ook in 2024. Maar 
waarom zou je kinderen (mensen) over God vertellen? 
Op zondag 11 februari zal mw. D. Beuving uit Markelo de 
voorgangster zijn.  
En dan breekt op 14 februari, Aswoensdag, alweer de 
Veertigdagentijd aan. 

PROTESTANTSE GEMEENTE 

Gerda Wassink 

Tine ten Thije 
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Maar boven alle verwachting was de dienst op 
zondagmorgen heel goed bezocht en waren er in de 
kerstnachtdienst van 23.00 uur meer mensen dan 
voorgaande jaren om 21.00 uur. En dit ging niet ten koste 
van de musical en de dienst op Kerstmorgen. In de krant 
las ik dat kerken de kerstavonddiensten vroeg in de avond 
plannen, want na tienen komen de mensen niet meer. Wij 
in Delden zijn daarop blijkbaar een uitzondering. 
Maar een dienst wordt niet zomaar uit de mouw geschud. 
Daar komt heel veel bij kijken, zeker nu er in onze kerk 
ook met camera’s en schermen wordt gewerkt en er veel 
aandacht is voor de liturgische schikking. Het is mooi om 
te zien hoe velen die schikking bewonderen en 
waarderen. En ook de musical is niet iets wat in 1 dag is 
uitgedacht, ingestudeerd en uitgevoerd, daar zijn vele 
mensen weken mee bezig geweest. En soms gaat er ook 
weleens wat fout, hetzij in de kerk hetzij via een landelijke 
storing, waardoor bijvoorbeeld bepaalde diensten niet live 
te volgen waren. En op de 4de Advent viel Jasper van der 

Op zondag 18 februari wil ik met jullie aan de hand van 
Marcus 1, 12-15 nadenken over: het onbekende 
aandurven! Hoe gaan wij om met het onbekende? Hebben 
wij de kracht en ook het geloof om dat aan te durven? 
Jezus leeft 40 dagen in de woestijn. 40 dagen te midden 
van het onbekende. Met een minimum aan zekerheid en 
waar je een maximum aan geloof nodig zou hebben. Hoe 
ging Jezus om met het onbekende? 
Dan lezen we op zondag 25 februari uit Marcus 9, 2-8 en 
denken na over de vraag: Waarom zou ik een zo bijzonder 
iemand als Jezus volgen? Via internet zijn er heel wat 
influencers die we kunnen volgen. Vaak bekende mensen 
die invloed hebben op anderen. Maar Jezus, zo’n 
bijzonder en ongewoon iemand, waarom zouden we die 
volgen? 
Op zondag 3 maart staan we stil bij de vraag: Waar is God 
niet te vinden?! Atheïsten zijn over het algemeen dik 
tevreden over God, je kunt Hem niet zien, horen of 
meten. Wat kunnen wij als Christenen daartegenover 
stellen? We proberen een antwoord te vinden aan de 
hand van Johannes 2, 13-22. 
Dan zal op zondag 10 maart ds. Martje Veenstra-Oving uit 
Wijhe voorgaan. Vorig jaar is zij met emeritaat gegaan. De 
Bijbellezing is: Johannes 6, 4-15. 
Op woensdag 13 maart is het Biddag voor Gewas en 
arbeid. We vieren dat met een ochtendgebed om 10.00 
uur en aansluitend koffie. 
Op zondag 17 maart zal ds. Annerie Snier voorgaan en is 
de tekst: Johannes 12, 20-33. 
 
En alvast in het vooruitzicht: op Palmzondag 24 maart zal 
het Twents Liturgiekoor medewerking verlenen aan de 
dienst. In de Stille Week zijn alle vieringen om 19.00 uur, 
ook de Paaswake, het is immers nog wintertijd. 
 
Preekbespreking  
Ook in de komende periode wil ik de mogelijkheid geven 
om na te spreken over de preek van de voorgaande 
zondag. In de regel gelijk op de maandag na de 
desbetreffende zondag, soms ook later in de week omdat 
er op maandagmorgen weleens onverwacht een uitvaart 
te verzorgen is in Delden of in een van de omliggende 
gemeentes. Komende data: maandag 29 januari, maandag 
5 februari, maandag 19 februari. De verdere data spreken 
we op 19 februari af en worden meegedeeld op de 
schermen in de kerk. 
 
Terugblik Kerst 
Op een goede manier mochten we als gemeente Kerst 
vieren, ondanks dat er door de dagen waarop Kerstmis 
viel, extra veel diensten waren op die ene dag 24 
december. Toen we in de liturgiecommissie de diensten 
met elkaar aan het voor bespreken waren, vroegen we 
ons af of het wel zinvol was… de dienst op zondagmorgen 
24 december (4de Advent) en een kerstnachtdienst op 
zondagavond en dan ook nog eens heel laat, 23.00 uur. 

PROTESTANTSE GEMEENTE 

Jasper van der Meer  

Kerstmusical 2023 
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Meer spontaan in als lector. En dat leverde hem na afloop 
een groot applaus op.  
Dank aan allen die soms vele uren en vele diensten ervoor 
hebben gezorgd dat we dit jaar op een mooie wijze Kerst 
konden vieren. En ook dank aan degenen die spontaan de 
kerk op Eerste Kerstdag alsnog hebben geopend voor een 
bezoek aan de kerstkribbe. Ook dat was niet voor niets. 
Namen van al die medewerkers ga ik niet noemen, want ik 
weet wel waar ik moet beginnen maar niet waar ik kan 
eindigen. 
 
Samenwerken  
Op maandag 5 februari houden we om 19.30 uur een 
gemeenteavond die zal gaan over het thema 
“samenwerken”. Daarvoor komt begeleiding vanuit de 
classis in de persoon van de classispredikant, die goed in 
beeld heeft hoe het er in de provincies van Overijssel en 
Flevoland voorstaat als het gaat om de toekomst van de 
plaatselijke gemeentes, het aantal predikanten en 
kerkelijk werkers en de mogelijkheden en 
onmogelijkheden voor samenwerking. Om ons heen in de 
regio zijn ongeveer 15 vacatures voor alleen al 
predikanten. In de noorden en oosten van het land is de 
situatie dat waar 15 predikanten vertrekken er 1 
terugkomt. Inmiddels merk ik ook dat mijn 
werkzaamheden in Goor zich langzaam uitbreiden. 
Samenwerken betekent echter niet het sluiten van de 
kerk, laat dat voorop staan. Zeker in Delden is daar geen 
sprake van.  
 
Herinneringen  
De mensen van voorbij, genoemd aan het begin van mijn 
berichten, waren op hun eigen manier verbonden met 
onze kerk en onze gemeente. De laatste jaren minder of 
niet meer zichtbaar in de kerk, maar hun voetsporen zijn 
er nog altijd. Zo ontving ik van Willem Peuscher een mooi 
stukje dat zijn vader schreef voor de verjaardag van Janny, 
gebaseerd op zijn ervaring als kerkvoogd - waarbij hij 
eertijds regelmatig de toren beklom voor restauratie van 
het uurwerk. Met instemming van de familie Peuscher 
geef ik het graag aan u door, juist ook om deze 
herinneringen te bewaren voor de toekomst… 
 
… De wenteltrap  
“Ouder worden kun je vergelijken met een trap oplopen 
naar boven. Om dat aan te voelen, denk dan eens aan een 
toren met een trap. Hier in Delden kan dat. Wij hebben 
hier nl. een mooie oude kerk, vele honderden jaren oud. 
Je komt er binnen via een zeer massieve vierkante toren, 
ook al meer dan 500 jaar oud, met hele dikke muren. 
Als je daar de toren binnenkomt, zie je rechts een deur. En 
achter die deur heeft men in de muur een wenteltrap 
uitgespaard, een stenen wenteltrap, die ver naar boven 
voert. Al klimmende op die wenteltrap wentel je steeds 
rond en steeds na elke volledige draai kom je langs een 
opening in de muur, waardoor je naar buiten kunt kijken. 

Door de eerste opening waar je langs komt, op zo'n 10 m. 
hoog, zie je de naaste omgeving die je wel kent, vlakbij, 
enigszins van boven. 
Verder klimmend naar het volgende doorkijkgat, krijg je 
zicht op de kruinen van de bomen en bij de volgende stop, 
kijk je over die kruinen heen. 
Weer verder kijk je over de daken van de huizen, en 
eindelijk, ter hoogte van de wijzerplaten van de torenklok 
krijg je een wijds uitzicht over de stad, tot in de verre 
omgeving. Het stadsgeluid is nog wel goed te horen, maar 
het klinkt veel afstandelijker dan beneden op de grond; 
die geluiden, het is een soort wolk, een grondnevel, die 
daaronder ligt, waar je van boven op kijkt. 
Je bent nu ongelofelijk hoog, en verder gaat de stenen 
wenteltrap ook niet. Wil je toch verder, dan wijst een 
soort houten ladder de weg verder naar boven. 
Als je 87 jaar bent geworden, waan je je ook hoog in de 
toren van het leven. Je kunt ruim uitkijken over alles wat 
om je heen is, je kunt soms moe zijn van het klimmen op 
de wenteltrap van het leven, en als je nog verder mag, ga 
dan die houten ladder op. Wel met de nodige 
voorzichtigheid natuurlijk.”  
 
 

Wenteltrap  
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Dank  
In dit eerste nummer van Kerkennieuws, dank je wel voor 
heel veel kerstkaarten en briefjes die ik mocht ontvangen, 
zoveel fantastische wensen daar ben ik u ontzettend 
dankbaar voor. Ook voor u en jullie allen een gezegend 
2024 gewenst. 
 
Ds. Dick Juijn 
 
Uit de kerkenraad 
Het nieuwe jaar is inmiddels begonnen. In dit artikel geven 
wij u een terugblik van de besluiten die de kerkenraad het 
afgelopen half jaar heeft genomen. 
− De geluidsinstallatie van de kerk is inmiddels 

vernieuwd en de beeldschermen zijn geïnstalleerd. 
De beeldschermen geven de orde van dienst en de 
liedteksten weer. 

− Er is een beleidsplangroep gestart, die ten doel 
heeft voor de zomervakantie 2024 een beleidsplan 
voor de kerk op te stellen voor de jaren 2024-2029. 
De groep bestaat uit Jan Bouke Zijlstra, Marjolein 
ter Weele, Judith Schieferstein, Anje Gnodde, Linda 
Scheiberlich, Dick Ellenbroek en Han Sligt. 
Zij zullen starten met een enquête in januari om de 
mening van de gemeenteleden te peilen. 

− De jongeren in onze gemeente hebben zich 
aangesloten bij praatgroepen van de gemeenten 
Borne en Hengelo. Het is de bedoeling dat ze eens 
per 2 weken bij elkaar komen. 

− Op 15 oktober heeft het Deldense koor Cantu het 
muzikale deel van de dienst verzorgd tot volle 
tevredenheid van de gemeente. 

− Op 24 maart komt het Twents Liturgiekoor de 
dienst muzikaal ondersteunen. 

− Op 5 februari verzorgt de kerkenraad een 
gemeenteavond over de samenwerking met de 
omliggende kerkgemeenten. Klaas van de Kamp, 
classispredikant in Overijssel, zal de mogelijkheden 
toelichten.  

− Andre Jekel heeft een schets gemaakt voor de 
renovatie van de toiletten in de schuur.  
Hij zal met een voorstel komen, dat daarna door de 
kerkenraad moet worden goed gekeurd 

 
Namens de kerkenraad,  
Maaike Sligt, scriba 
 
Op weg naar de toekomst 
Waar ligt de toekomst van onze gemeente?  
Het aantal leden van onze protestantse gemeente wordt 
kleiner, de gemiddelde leeftijd stijgt, in onze omgeving zijn 
tal van vacatures voor predikanten terwijl er steeds 
minder voorgangers beschikbaar komen.  

Aan de andere kant is er een groot aantal mensen dat 
onze kerkdiensten volgt via internet en kent de kerk nog 
steeds een aanmerkelijke groep die bijzonder actief is. 
Kortom er zijn genoeg vragen over de toekomst van onze 
kerk. De kerkenraad spreekt daar regelmatig over maar 
wil ook de leden van onze kerk betrekken bij deze 
discussie. Daarom hebben we een avond georganiseerd 
om te praten en vooral ook om naar elkaar te luisteren. 
Deze avond wordt gehouden op maandag 5 februari om 
19.30 uur in de Oude Blasius. Iedereen is van harte 
welkom. Het woord zal onder andere worden gevoerd 
door onze classis-predikant Klaas van der Kamp. Hij houdt 
zich al lange tijd bezig met bovenstaand vraagstuk en 
heeft veel ervaring opgedaan in gesprekken met 
gemeentes elders. 
Praat mee over de toekomst van uw kerk en laat uw stem 
op 5 februari horen! 
 
Contactmiddag en -avond 2024 
Op woensdag 6 maart organiseren wij weer een 
contactmiddag of -avond voor alle gemeenteleden. 
Net als vorig jaar nodigen we iedereen uit om samen aan 
tafel te gaan. Het is de bedoeling dat we informeel in 
gesprek met elkaar gaan, waarschijnlijk zal er een thema 
zijn. De tijden van samenkomst zijn 12.00 tot 14.00 uur of 
van 17.30 tot 19.30 uur. Voor één van beide momenten 
kunt u zich opgeven. Op zondag 25 februari en 3 maart 
liggen hiervoor aanmeldformulieren achter in de kerk. 
Aanmelden is ook mogelijk via:  
cribapgdelden@gmail.com 
U bent allen van harte welkom. 
 
Namens de kerkenraad, 
Maaike Sligt, scriba 
 
Cultuurvrienden Oude Blasius 
Op 9 december jongstleden heeft de Bachwerkplaats 
Diepenheim in nauwe samenwerking met de Vereniging 
Cultuurvrienden Oude Blasius Delden het alom bekende 
Weihnachtsoratorium van J.S. Bach ten gehore gebracht, 
in de goed gevulde Oude BlasiusKerk van Delden.  
Het was een gedenkwaardige, feestelijke primeur voor 
Delden. Niet eerder werd deze muziek van Bach, van alle 
zes cantates geschreven voor de vieringen van de eerste 
kerstdag tot en met Driekoningen, in de Oude Blasiuskerk 
uitgevoerd. Op die zaterdagavond vielen alle puzzelstukjes 
van voorbereiding na ruim 2 jaar naadloos in elkaar. 
De Bachwerkplaats is een zogenoemd projectkoor. Dat 
betekent dat geschoolde amateurs uit het hele land 
regelmatig naar Diepenheim afreizen voor een 
Bachweekend waarin op vrijdag en zaterdag wordt 
geoefend en gerepeteerd, om vervolgens op 
zondagmiddag de uitvoering te doen, afwisselend in De 
Oude kerk van Diepenheim en de Hofkerk van Goor. 

PROTESTANTSE GEMEENTE 
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Op uitnodiging van de Cultuurvrienden Oude Blasius 
kwamen op zaterdagavond 9 december 28 beroepsmusici, 
4 solisten en eveneens 28 koorleden naar Delden om dit 
grote muziekwerk onder leiding van Yt Nicolai voor te 
bereiden en uit te voeren in de sfeervolle Oude 
Blasiuskerk. 
Dankzij ruimhartige sponsorbijdragen van enkele 
Deldense ondernemers, de Gemeente Hof van Twente en 
het Cultuurfonds Overijssel kon dit werk met ongekende 
zeggingskracht in de Adventstijd worden uitgevoerd.  
De Oude Blasiuskerk staat zowel nationaal als 
internationaal bekend om haar vermaarde akoestiek, 
intieme sfeer, de vele historisch ornamenten en 
eeuwenoude plafondschilderingen. De monumentale kerk 
kan nog vele generaties lang dienen als podium voor 
befaamde klassieke kerkmuziek zoals die van Bach, 
Brahms en Mozart en vele ander grote componisten. Veel 
mensen raakt die muziek in het hart! 
De Cultuurvrienden willen daarvoor de verbindende 
schakel zijn, zolang dat mogelijk is. 
De vereniging is opgericht in 2017 nadat Concert bij 
Kaarslicht was gestopt met haar activiteiten. Dankzij de 
royale donatie van de Johannes Jacobus 
Staargaardstichting beschikt de kerk over een moderne 
solide concertvleugel. Een zeer gewaardeerd 

basisinstrument dat haar diensten volop heeft bewezen in 
zowel de erediensten als de vele concerten in de 
afgelopen jaren. 
Ondanks alle (financiële) zorgen is het onze taak elkaar in 
2024 vast te houden om op de ingeslagen weg te kunnen 
doorgaan. 
 
Dirk van Ittersum, voorzitter 
 
Zaterdagavondconcerten Cultuurvrienden Oude Blasius 
Delden, 19:30 uur 
za 2 mrt Johannette Zomer &amp; Marien van 
Niekerken – Salon Chopin, een muzikale vertelling 
za 6 apr Vocaal Ensemble Ex Arte o.l.v. Emile Engel – 
Visioenen uit het Noorden 
za 25 mei Kamerkoor Canteklaer o.l.v. Jurriaan Poesse – 
Van Monteverdi tot Bach 
za 15 juni Humphrey Baumann gitaarensemble – barok, 
Brazilië, hedendaags 
za 7 sept Maarten Wilmink orgel & Anja Smellink 
sopraan 
Zie voor meer actuele informatie over de 
zaterdagavondconcerten: 
www.cultuurvrienden-oudeblasius-delden.nl 

Cultuurvrienden Oude Blasius 
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 RAAD VAN KERKEN-DELDEN 

Oecumenisch avondgebed 
Aan het begin van dit nieuwe 
jaar 2024 wensen wij u allen 
een gezond, gelukkig en 
hoopvol jaar. Een jaar waar 
de VREDE tussen mensen en 
landen mag overheersen. 
Waar de wapens zullen 
rusten en de opbouw en 

saamhorigheid weer zullen terugkeren. Door alle onrust in 
de wereld, worden ook mensen onrustig. Is er meer 
agressie dan ooit. Maar… er blijft hoop op betere tijden. 
Daarom blijven we bidden voor VREDE. Op elke 1e 
donderdagavond van de maand komen we samen in de 
Driekoningen kapel van Elisabeth om samen voor die 
vrede te bidden en ook om even bij ons eigen leven stil te 
staan.  
Op 8 februari om 19.00 uur bent u allen weer welkom in 
het oecumenisch avondgebed. Ds. Dick Juijn zal voorgaan 
en Herman Rupert begeleidt ons op de piano. Ine Viscer 
zorgt weer dat alles goed verloopt in de kapel en Karel 
Gerritsjans drukt de overwegingen op papier. Alles in 
goede harmonie en samenwerking.  
Op 7 maart om 19.00 uur zal pastor Gerard Geurts 
voorgaan. U bent allen welkom bij het avondgebed. Het 
duurt een half uurtje en geeft rust en verbondenheid met 
elkaar. Door “Samen te vieren en te bidden voelen we de 
verbondenheid”. U bent allen welkom op 1 februari. 
 
Ria Mudde - Raad van kerken 
 
Een bemoediging van Pastor Marinus v.d. Berg 
Hij schreef een mooie kerstwens en aanmoediging aan het 
einde van een onrustig jaar. Hij schreef:  
Veel mensen willen bestaanszekerheid. Maar wat is dat? 
Ik zou met deze tekst om een tafel willen gaan zitten. 
Een tafel waaraan ruimte is om te delen wat in je hart is? 
Angst, vreugde, hoop, wanhoop en verdriet. 
Een tafel waar we elkaar bij de hand houden en hopen dat 
we bij de hand gehouden worden. Een tafel die niet 
verdeelt in gelovigen, ongelovigen, onverschilligen, 
moslims, joden, christenen, Palestijnen, maar die ons 
verbindt, die ons daar waar we zijn tot vredeswerkers 
vormen.  

Pastor Marinus van 
den Berg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Pastor Marinus v.d. Berg 

Samen zijn we sterk. Samen zorgen we voor onze kerk 
We starten het nieuwe jaar door allerlei goede wensen 
aan elkaar te geven. Vooral gezondheid, geluk en vrede. 
Drie hele belangrijke wensen. Maar ook maken we goede 
voornemens. Ook binnen onze kerken. Omdat we het 
liefste al onze kerken open willen houden voor de 
eredienst en als plek om samen te komen, vragen we jullie 
medewerking. Om de kerk te verwarmen moet de 
verwarming blijven draaien. Het kan op een lager pitje, 
maar….we kunnen niet zonder verwarming. Daar is geld 
voor nodig. Gelukkig zijn er veel vrijwilligers die met 
voldoening en belangeloos hun tijd en kwaliteiten 
beschikbaar stellen. Maar we kunnen ook niet zonder 
leider of voorganger. We moeten die delen met andere 
kerken. Hierin moeten wij solidair zijn. Maar er zijn nog 
open plekken die niet door vrijwilligers worden ingevuld, 
maar wat wel zou kunnen. Daarom vragen we nu aan het 
begin van dit nieuwe onrustige jaar... 
Blijf houden van uw kerk.  
Blijf komen naar uw kerk. 
Blijf zorgen voor uw kerk.  
Blijf geven aan uw kerk.  
Dan zal hij open blijven, ook al is het met beperkte 
bediening. De kerk is van ons, van de 
parochiegemeenschap. Wij moeten er voor zorgen, net 
zoals we zorgen voor ons huis. 
Deze tijd brengt heel veel onrust. De vrede lijkt nog heel 
ver weg, ondanks dat we er voor bidden. Toch moeten we 
blijven hopen en vertrouwen op God en onszelf. Niets 
gebeurt voor niets. De “IK“ -tijd gaat voorbij en we gaan 
weer in de “WIJ”-vorm denken. We houden elkaars 
handen weer vast. Alleen is elk mens heel kwetsbaar. 
Eenzaamheid en verdriet zijn overal om ons heen. Laten 
we elkaar daarin steunen. Ook kunnen we proberen weer 
iets meer te ondernemen in ons noaberschap dat in 
Twente zo mooi is.  
Toen het water heel hoog kwam, gingen buren elkaar 
weer helpen bij de overlast. We leefden weer met elkaar 
mee. SAMEN BEN JE STERKER. Laten we deze leuze als 
motto nemen voor dit jaar. 
Straks vragen we weer een bijdrage voor de kerkbalans. 
We hopen dat u allen hier aan mee wilt doen. Dat u wilt 
geven om onze kerkgemeenschap in stand te houden. We 
hebben twee kerken in Delden, die onder de bescherming 
van de Heilige Blasius vallen. Het feest dat op 3 februari 
wordt gevierd. Laten we proberen deze kerken te 
behouden voor de eredienst en te beschermen tegen de 
afbrokkeling. Lieve mede Deldenaren…..bekijk uw eigen 
kwaliteiten en meld u aan voor een functie als vrijwilliger 
in de kerk of bij de Wieken of bij Elisabeth. Overal zijn er 
lege plekken die opgevuld moeten worden. Overwin uw 
schroom en meld u aan. Het geeft energie en blijheid.  
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Donaties Kerkennieuws 

 

 

 

De bovenstaande acceptgiro kaart kan niet meer worden gebruikt. 

In de voorgaande jaren werden de meeste donaties overgemaakt na ontvangst van de acceptgirokaart. 

 

In 2022 werden 280 donaties overgemaakt met in totaal een opbrengst van € 4400,-- 

Dit jaar zijn er slechts 19 donaties overgemaakt met een opbrengst van € 630,--.  

 

Om dit unieke kerkblad in stand te houden is uw vrijwillige bijdrage dan ook broodnodig. 

Als u gewend bent via internetbankieren te betalen, dan verandert er niets voor U. 

 

U kunt uw gift als volgt overmaken: 

Naam ontvanger: Gemeenschappelijk kerkblad Delden 

IBAN: NL16 RABO 0313 3642 81 

 

U kunt ook contant betalen, door het bedrag in een enveloppe in de brievenbus te doen bij  

de Voorhof, Kerkstraat 6 

 

STEL HET NIET UIT TOT MORGEN MAAR DOE HET VANDAAG 
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Stamouders van de Israëlieten deel 1 van 3 
 
In de bijbel staat vaak “Ik ben de God van Abraham, Isaak en Jakob”. De 
komende keren zal ik kort vertellen over die drie stamvaders en hun vrouwen. 
We beginnen met Abraham. Abraham is de eerste stamvader van het volk van 
Israël. Hij was getrouwd met Sara. Eerst heette hij Abram maar kreeg van God 
de naam Abraham. Dit betekent “vader van veel volken”. Een heel passende 
naam want van Abraham stammen alle Israëlieten af. 
Zijn vrouw heette eerst Sarai. Zij kreeg als nieuwe naam “Sara”. Dit betekent 
“koningin”. Abraham en zijn vrouw maakten een lange reis van Charan naar het 

land van Kanaän. Ze namen al 
hun slaven, dieren en spullen 
mee. God beloofde dat dit 
land voor hun nakomelingen 
zou zijn. 
Velen jaren later zou Sara een 
zoon baren: Jakob. Daarover 
vertel ik de volgende keer. 
 
Bron: Alef, nr. 1, februari 2017; Beeld: 
https://wol.jw.org/nl/wol/d/r18/lp-
o/1102016018 
Genesis 12: 1-5 

Inleverdata en bezorgdata van de volgende nummers: 
07-03-2024 23-03-2024 interval 5 weken   #2-2024 
11-04-2024 27-04-2024 interval 9 weken   #3-2024 
13-06-2024 29-06-2024 interval 7 weken   #4-2024 
 
Wilt u uiterlijk op de betreffende donderdag vóór 10.00 uur uw kopij 
mailen naar kerkennieuwsdelden@hotmail.com 
 

Mocht u niet beschikken over een e-mailadres, dan kunt u de kopij 
handgeschreven inleveren bij de Parochie-administratie van de R.K. Kerk 
Langestraat 78 Delden, ook vóór de bovenvermelde data. 

T.b.v. kerkdiensten in de nieuwe 
Blasius  
Voor mensen die niet of moeilijk op 
eigen gelegenheid een kerkdienst 
kunnen bezoeken is er een 
mogelijkheid voor gratis vervoer. Voor 
de katholieke viering kunt u vóór 
zaterdag 16.00 uur bellen met nummer 
06 - 46 80 20 87. Omdat er geen 
gebruik meer van gemaakt werd, is 
deze mogelijkheid voor de Oude Blasius 
beëindigd.  
 
Welkom nieuw ingekomene(n) 
Als u destijds aan de SILA te kennen 
hebt gegeven dat uw 
persoonsgegevens bij verhuizing niet 
doorgegeven mogen worden door de 
burgerlijke overheid aan de kerkelijke 
instanties (i.v.m. de privacy), dan is dit 
ons eerste contact met u. Graag 
hadden wij u persoonlijk welkom 
geheten, maar om bovengenoemde 
reden was dat niet mogelijk. Wij vragen 
u dan ook om zelf contact op te nemen 
met uw eigen kerk over uw nieuwe 
adres (maar ook bijvoorbeeld bij 
huwelijk, geboorte enz.). Zie hiervoor 
de adressenkaders per kerk.  
 
Raad van Kerken 
Rekening NL10 RABO 0313 3508 09 
t.n.v. Stichting Raad van Kerken Delden 
Penningmeester G. Smit 
Secretaris Y. de Jong, Rupperink 1 
7491 GP Delden,  
telefoon 074 - 376 63 66  
 
KerkenNieuws is een uitgave van de  
Raad van Kerken Delden. 
Verspreidingsadres Delden 
Henk van der Spek,  
telefoon 074 - 376 45 21,  
email 
kerkennieuwsdelden@hotmail.com 
Opmerkingen en vragen? 
Dan kunt u contact opnemen met 
Marianne Nijman,  
telefoon 074 - 376 45 21,  
email 
kerkennieuwsdelden@hotmail.com 
Uw giften maken dit blad mogelijk.  
Rekening NL16 RABO 0313 3642 81 
t.n.v. Stichting Raad van Kerken Delden 
 
Projectengroep Deldense Kerken 

 
Rekening PDK 
NL66 RABO 0179 1586 43 

JONGLEREN AUTODIENSTEN 

 

KerkenNieuws is een uitgave van de Raad van Kerken Delden en wordt gratis 
verspreid onder de leden van de Deldense kerkgenootschappen.  
 
Belangstellenden, die geen lid van een van de kerken zijn en die graag 
Kerkennieuws ook gratis willen ontvangen, kunnen daarvoor de 
telefoonnummers 074 - 376 19 49 of 074 - 376 63 66 bellen.  
 
Dan noteren we uw adres met postcode en voegen die toe aan het adressen 
bestand, dat uitsluitend bestemd is voor bezorging Kerkennieuws.  

Abrahams reis  


